
van de samenwerkende parochies in 
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort 

en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

oktober - december 2025
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Herfst
We staan aan het begin van de meer donkere periode van het jaar. 
Misschien denkt u nu onwillekeurig niet alleen aan het jaargetijde, 
maar ook aan de situatie in de wereld. Wanneer we in onze dagen 
het wereldnieuws volgen kan het niet anders dan dat het ons koud 
om het hart wordt. Met berichtgeving over zoveel lijdende mensen. 
In Soedan, in Gaza, in Oekraïne. De aantallen raken ons. Maar nog 
veel meer de beelden van mensen die hun gehele leven verwoest 
zien worden, soms hun gehele gezin verliezen. Zonder enig uitzicht 
op verbetering van de situatie, laat staan vrede. En ondertussen 
horen we de oproep dat Europa zich klaar moet maken voor oorlog.

Dan kunnen we ons angstig voelen. Of in elk geval machteloos. 

En dat mogen we meenemen in de kerk, in ons geloof. Ons geloof 

houdt ons niet voor dat het lijden in de wereld en het kwaad dat 

dit veroorzaakt ons onverschillig moeten laten. In de Bijbel kunnen 

we vele voorbeelden vinden van mensen die getroffen worden 

door leed en dat bij God brengen. En zeker in het Evangelie laat 

Jezus ons keer op keer zien dat hij de lijdende mens nabij wil zijn. 

In onze Kerk zijn er bijzondere plaatsen waar we de hemel net 

ietsje dichterbij mogen weten. Denk bijvoorbeeld aan Lourdes. U 

kent het ongetwijfeld van foto’s, ansichtkaarten of een bedevaart 

die u zelf gemaakt heeft. Een mooie plaats aan de voet van de 

Franse Pyreneeën, een bijzonder heiligdom, een heilzame bron, 

een sfeer van gebed. En veel zieken die daar komen voor kracht, 

en misschien zelfs genezing.

Het ontstond allemaal na die verschijning van Maria als 

Onbevlekte Ontvangenis aan Bernadette Soubirous, in 1858. 

Bij zo’n mooie bedevaartplaats willen we wel eens vergeten 

dat Maria daar met weinig woorden een ernstige boodschap 

bracht. De kern van haar boodschap aan Bernadette was die van 

boete, van gebed voor de zondaars. Ze riep op tot bekering en 

tot gebed. We worden allemaal opgeroepen ons te bekeren, ons 

leven te beteren, telkens weer. En te bidden voor de zondaars, 

voor mensen die niet het goede kiezen in het leven. En daarmee 

raakt de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Lourdes de gehele 

wereld. Want het lijden dat mensen elkaar aandoen, in het klein of 

in het groot door oorlogen, hongersnood en vervolging, laat zien 

dat mensen zich soms door het kwade laten leiden. Alleen aan 

zichzelf denken. Aan eigen eer en roem. Het is aan ons om onszelf 

telkens weer te beteren en te blijven bidden voor de zondaars, en 

daarmee voor vrede in onze wereld.

Wanneer u dit Parochieblad ontvangt is het begin oktober. Op 

7 oktober viert de Kerk de Heilige maagd Maria van de Rozenkrans. 

Dat feest is niet zomaar ingesteld om aandacht te vragen voor het 

rozenkransgebed, maar is ingesteld na de zeeslag bij Lepanto op 

7 oktober 1571. Het is daarom dat ik het hier wil noemen. De grote 
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bedreiging voor Europa kwam toen van het Ottomaanse Rijk, dat de 

Middellandse Zee wilde overheersen, en daarmee ook een bedreiging 

voor Italië en andere landen zou vormen. Bij Lepanto, in het zuiden 

van Griekenland boven de Peloponnesos, vond de zeeslag plaats 

tussen de iets kleinere vloot van enige Europese landen, en die van 

het Ottomaanse Rijk. Die slag werd beleefd als een allesbeslissend 

moment in de strijd tussen de christelijke en de islamitische wereld. 

Daarom had Pius V de gehele christenheid opgeroepen om de 

rozenkrans te bidden, voor de overwinning. En die volgde onverwacht 

snel.

We voelen ons machteloos tegenover alle geweld en oorlogsdreiging. 

Toch zijn we dat niet helemaal. We worden opgeroepen om te bidden. 

Voor vrede, voor een einde aan al het zinloze lijden dat mensen elkaar 

aandoen. We worden opgeroepen om boete te doen, om onszelf te 

bekeren, zelf het goede voorbeeld te geven. En ons in onze keuzes te 

laten leiden door wat goed is voor de wereld, en voor onze medemens. 

Dat mag ook een rol spelen bij de komende verkiezingen, nu we eind 

oktober (weer) naar de stembus mogen…

De goede lezer, of in elk geval de parochianen van Overveen, zullen 

hierboven bij Lourdes ook even gedacht hebben aan de kerk in 

Overveen. Die is immers gewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen. Mede daarom heeft een parochiaan aan de kerk een 

reliek van de H. Bernadette in bruikleen willen geven. Deze heeft een 

mooie plek gekregen in de Mariakapel achterin de kerk, die op zondag 

7 december, als we het patroonsfeest van de kerk vieren, door de 

bisschop zal worden ingezegend. Daarbij bent u natuurlijk van harte 

welkom; de viering begint om 10.00 uur.

Door een reliek mogen we een heilige dichtbij 

weten. We worden eraan herinnerd dat ons 

geloof niet zweeft, maar direct raakt aan deze 

wereld, waarin de heiligen leefden.  

Dat besef mag ons aanmoedigen om God te 

bidden om vrede in deze wereld. We bidden 

op voorspraak van zijn heilige Moeder, Maria, 

dat het goede mag overwinnen en er vrede 

mag zijn!

pastoor Bart Putter
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Paus Leo XIV 
Zijn wij ook in staat om te stoppen en 
mededogen te hebben met de ander? 

Tijdens de algemene audiëntie van 28 mei legde paus Leo XIV uit hoe wij kunnen  
worden als de barmhartige Samaritaan.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over een 

slimme man, een wetgeleerde, die echter 

zijn blikveld moet verruimen, omdat hij op 

zichzelf gericht is en anderen niet opmerkt 

(vgl. Lc. 10,25-37). Hij stelt Jezus de vraag 

hoe hij het eeuwig leven kan ‘verwerven’, 

waarbij hij een uitdrukking gebruikt die dit 

als een ondubbelzinnig recht opvat. Maar 

achter deze vraag schuilt misschien juist een 

behoefte aan aandacht: het enige woord 

waarover hij aan Jezus nog een vraag stelt, 

is de term ‘naaste’. Daarom vertelt Jezus 

een parabel om de vraag anders te leren 

stellen: niet ‘wie houdt er van mij?’, maar 

‘wie heeft er liefgehad?’. De eerste vraag is 

een onvolwassen vraag, de tweede is de 

vraag van iemand die de zin van zijn leven 

heeft begrepen. De eerste vraag is de vraag 

die we stellen als we in de hoek staan en 

wachten, de tweede is de vraag die ons op 

weg drijft. De gelijkenis die Jezus vertelt gaat 

in feite over de weg, en het is een moeilijke 

en ondoordringbare weg, net als het leven. 

Op die weg wordt een man aangevallen en 

voor dood achtergelaten. Het is de ervaring 

die ontstaat wanneer situaties of mensen 

ons alles afnemen en ons midden op de weg 

achterlaten. 

Maar het leven bestaat uit ontmoetingen. In 

deze ontmoetingen laten we zien wie en wat 

we zijn. We staan oog in oog met de ander, 

oog in oog met zijn of haar zwakheid, en we 

kunnen beslissen wat we doen: ons zorgen 

maken of doen alsof er niets aan de hand 

is. Een priester en een Leviet bewandelen 

dezelfde weg. Het zijn mensen die dienen in 

de Tempel van Jeruzalem, die in de heilige 

ruimte verblijven. Toch leidt aanbidding 

niet automatisch tot medeleven. In feite 

is compassie, voordat het een religieuze 

kwestie is, een kwestie van menselijkheid! 

Voordat we gelovig zijn, zijn we geroepen om 

mens te zijn. 

We kunnen ons voorstellen dat die priester 

en Leviet, na een lang verblijf in Jeruzalem, 

haast hebben om naar huis terug te keren. 

Het is precies die haast, die zo aanwezig 

is in ons leven, die ons vaak verhindert om 

mededogen te voelen. Wie denkt dat zijn 

eigen reis voorrang moet krijgen, is niet 

bereid om voor een ander te stoppen. 

Maar hier komt iemand die wel kan stoppen: 

het is een Samaritaan, iemand die dus tot 

een veracht volk behoort (vgl. 2 Kon.17). Deze 

Samaritaan stopt simpelweg, omdat een 

ander mens hulp nodig heeft. Mededogen 

wordt uitgedrukt door concrete gebaren. 

De evangelist Lucas blijft stilstaan bij de 

handelingen van de Samaritaan, die wij 

‘barmhartig’ noemen, maar die in de tekst 

gewoon een mens is. 

Beste broeders en zusters, wanneer zullen 

ook wij in staat zijn om te stoppen en 

mededogen te hebben? Wanneer zullen we 

beseffen dat de gewonde man op de weg 

ieder van ons vertegenwoordigt? Dan zal de 

herinnering aan al die keren dat Jezus stopte 

om voor ons te zorgen ons beter in staat 

stellen tot mededogen. 

(bron: KN)
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Activiteiten 

CSLK-symposium 
Bestaanszekerheid  
Vrijdag 7 november van 13.00 tot 16.30 uur in het St. Janscentrum, 
Papenhulst 4, 5211 LC Den Bosch. Tot de huidige kernproblemen van 
onze samenleving horen klimaat, veiligheid, woningbouw, stikstof en 
bestaanszekerheid. Goed beschouwd komen de eerste vier in het laatste 
aspect samen. Ook de kerk denkt mee en spreekt zich uit over dergelijke 
maatschappelijke thema’s. Dat doet zij in de zogeheten sociale leer. 
Bijvoorbeeld in de rondzendbrief (encycliek) van paus Franciscus z.g. 
over het klimaat: ‘Laudato Si’. Ook heeft hij een programma gestart voor 
een economie van de hoop voor mens en aarde onder de naam ‘Economy 
of Francesco’.

Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2023 beheersten de 

genoemde aspecten prominent het politieke debat. Sindsdien zijn 

de ontwikkelingen sterk gedomineerd door geopolitieke wijzigingen, 

zoals instabiele handelsrelaties en meer aandacht voor (militaire) 

weerbaarheid en een schoon milieu, waardoor de gestructureerde 

aanpak van de bestaanszekerheid op de achtergrond is geraakt. 

Het probleem zelf is echter niet weg! Reden voor het Centrum 

voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) om de aandacht voor 

bestaanszekerheid prominent in het licht te zetten. De sociale leer 

roept ons daartoe ook op. Bestaanszekerheid heeft te maken met 

een stabiel inkomen, werk en werkzekerheid, begrijpelijke rechten en 

plichten, eenvoudige toegang tot voorzieningen, goed onderwijs en 

dito gezondheidszorg. Hoe mooi is het trouwens dat de bijbel zich 

al bekommert om minder bedeelden. Profeten spreken mensen op 

hun verantwoordelijkheid aan, Jezus roept op naakten te kleden en 

hongerigen te voeden.  

Het symposium wil eerst zicht krijgen op feit en fictie aangaande de 

sociaal-economische dimensie van bestaanszekerheid waarbij zowel 

de praktijk als de wetenschap aan het woord komen. Daarop volgt 

een reflectie van de politieke sector op de feiten, zodat een beweging 

kan worden gemaakt van droom richting daad. Daarna gaan praktijk, 

wetenschap, politiek en religie in een forumdiscussie met elkaar in 

gesprek.

Oproep voor een reünie 

Onlangs ontmoetten twee oud-cursisten elkaar. Tijdens 

het gesprek werd het idee geboren om te proberen een 

reünie te organiseren, maar hoe kom je aan de adressen 

van 33 jaar geleden?

Heeft u de tweejarige vormingscursus van het dekenaat 

Haarlem gevolgd van 1990-1992 onder de bezielende 

leiding van Wim Al en Corrie Kenter in de Moeder van 

de Verlosserkerk en vindt u het leuk om elkaar nog eens 

te ontmoeten?

Stuur dan een e-mail naar annekeselhorst@live.nl of  

kuijer.hennie@gmail.com . Tot ziens???

Prominente sprekers uit de wetenschap (dr. 

A. Siegmann, hoogleraar ´Waardevol werk 

en Christelijk Sociaal denken’ aan de VU 

te Amsterdam en stafmedewerker van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA), 

de maatschappij (drs. D. Woestenburg, 

dagelijks bestuurslid van de CNV Vakcentrale 

en voorzitter CNV Onderwijs) en een lid uit 

het parlement, alsmede mr. P. Cammaert 

(voorzitter van het CSLK en voormalig 

burgemeester van de gemeente Velsen) 

zullen hun bijdrage aan het symposium 

leveren. De bisschoppen mgr. Hendriks en 

mgr. De Korte zullen ook hun visie geven.  

U kunt zich opgeven via info@cslk.nl; op de 

website www.cslk.nl staat eind september het 

definitieve programma. Van harte welkom!
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Levende Rozenkrans  
voor alle vrouwen   
‘Bid de Rozenkrans’, zei H. Maria in Fatima.

Van harte is iedereen uitgenodigd om dagelijks één tientje mee te bidden 
d.w.z. 10x Wees Gegroet Maria! Men bidt waar men ook is en hoe laat het 
uitkomt (thuis, in de trein, op het werk, in de kerk, alleen of met anderen). 
Probeer daarbij het bijbehorende Heilig Geheim diep te overwegen/
overdenken en draag met het compleet Rozenkransgebed onze kerk/
parochies en iedereen die gebed nodig heeft.

Het H. Mysterie wisselt voor iedereen elke maand; bijvoorbeeld na de 

viering op elke eerste zaterdag van de maand (streefdoel) of tijdens 

de maandelijkse fysieke gebedsavond (zie data hieronder) of via 

e-mail. Wees van harte welkom op maandelijkse gebedsmomenten, 

waarbij kapelaan Teun Warnaar of pastoor Floris Bunschoten ons wil 

begeleiden bij o.a. overwegingen van H. Mysteries. Daar wordt nog 

eens het Rozenhoedje en het avondgebed (completen) gebeden. Zo 

tracht men ook de eeuwenoude kloostertraditie in stand te houden.

De maandelijkse gebedsmomenten vinden plaats in de plebanie van 

de Bavokathedraal, ingang  Emmaplein, op zaterdag van 20.15 tot 21.15 

uur op 1 nov, 6 dec, 3 jan, 7 feb, 14 maart, 11 april, 2 mei, 6 juni. Deze 

maandelijkse gebedsmomenten zijn vrijblijvend, je kunt ook alleen lid 

zijn van een levende rozenkransgroep. 

Doel:
•	 Formatie gebedsgroep(en) van 20 personen, evenveel als het aantal 

H. Mysteries. Wil de roos van de Levende Rozenkrans zijn!

•	 Welwillend zijn om 10x Wees Gegroet Maria elke dag te bidden, 

altijd in eigen gelegenheid en tijd (circa 10 minuten per dag). Zonder 

elkaar dagelijks te zien, toch in Christus en Maria innig verbonden 

in Rozenkransgebed te willen zijn. Op deze manier wordt dagelijks 

de hele Rozenkrans gebeden. Wie weet welke Genaden God door 

Onze Lieve Vrouw aan ons wil schenken …

•	 Door de maand lange (individuele) overweging van één H. Geheim, 

ontdekt en doordringt men in de loop van de tijd het volledige (kort 

samengevatte) levensverhaal van Christus en H. Maria.

•	 De intenties zijn altijd gekoppeld en gericht tot God via OLV 

de Middelares van alle Genaden voor bijvoorbeeld de groei in 

Heiligheid van deelneemsters, echtparen, dierbare gezinnen, jeugd 

en kinderen, alleenstaanden, dierbare priesters en de hele Kerk ...

Bidden van de Rozenkrans is een daad van nederigheid en 

gehoorzaamheid. Samen bidden is hard nodig, het draagt onze Ziel 

naar de Goede Vader die in de Hemel zijt.

Ontstaansgeschiedenis van de 
Levende Rozenkrans
Pauline Jaricot (1799-1862, in 2022 zalig 

verklaard) was een katholieke vrouw uit Lyon. 

Zij besluit ongetrouwd te blijven en kiest ook 

niet voor het kloosterleven. Ze wijdt haar 

leven aan het dienen van de zieken en de 

armen. In 1819 begint ze georganiseerd het 

geloof te verspreiden, de latere pauselijke 

missiewerken en missio. Door de ontmoeting 

met God en zijn liefde tijdens haar gebeden 

kwam ze tot het besef dat ze dit anderen 

ook wilde geven en in 1826 begon zij ‘Het 

genootschap van de leden van de levende 

rozenkrans’, met 15 leden omdat er toen nog 

15 geheimen waren. Er maakten duizenden 

mensen deel uit van de verschillende 

groepen in o.a. Frankrijk en Polen en later 

ook in andere delen van de wereld. Op dit 

moment zijn in de Bavokathedraal twee 

groepen van elk 20 vrouwen, want inmiddels 

zijn er 20 geheimen. De groepen heten: de 

rode rozen en de witte rozen. Een volgende 

groep is in de maak met op dit moment 10 

vrouwen, dus nog 10 erbij en er is een derde 

groep. 

Doe jij ook mee? 
Voor informatie en aanmelding mail naar Ela: 

eladreijer@gmail.com of telnr.: 06-16215668 

of neem contact op met Bettina, telnr.: 06-

21664860 of Stephanie, telnr.: 06-44505047.

Na aanmelding ontvang je informatie over de 

Rozenkrans en de Geheimen.



8 - Parochieblad -

CONCERTEN

Concert Mystieke inspiratie in moderne tijden

Zondag 5 oktober, aanvang 15.00 uur. 
Concertkoor Haarlem nodigt u van 

harte uit voor een indrukwekkend 

concert, waarin de diepzinnige kracht 

van spirituele muziek uit de 20e en 

21e eeuw centraal staat. Onder de titel 

‘Mystieke inspiratie in moderne tijden’ 

klinken vier meesterwerken die elk op 

hun eigen wijze uitdrukking geven aan 

bezinning, troost en hoop:

•	 Sunrise Mass van Ola Gjeilo: een 

lyrische, filmische mis vol licht en 

ruimte

•	 Adam’s Lament van Arvo Pärt; een 

aangrijpend werk over menselijk 

lijden en verlossing

•	 Ubi caritas et amor van David Briggs: een meditatieve ode aan 

liefde en verbondenheid

•	 Requiem van Maurice Duruflé: een tijdloos eerbetoon, geworteld 

in gregoriaanse traditie

Laat u meevoeren door de spirituele klanken van deze 

hedendaagse en modern-klassieke parels, uitgevoerd in de 

prachtige akoestiek van de PHIL in Haarlem (concertgebouw).

Gratis inleiding om 14.15 uur door musicoloog Willem Jan Cevaal.

Kaarten à € 33,50 zijn verkrijgbaar via www.philhaarlem.nl 

(jongeren < 18 jaar € 16,75). 

Voor meer informatie kijk op www.concertkoorhaarlem.nl .

Beethoven en Mendelssohn in de Agathakerk Zandvoort 

Zondag 16 november, aanvang 15.00 uur.
Uitgevoerd wordt de 9e symfonie van Beethoven door het 

Heemsteeds Philharmonisch Orkest en het Concertkoor Haarlem 

o.l.v. Dick Verhoef met solisten uit de kring van het Internationaal 

Vocalisten Concours (Leonie van Rheden sopraan, Florieke Beelen 

alt, Konstantin Igl tenor en Hans Voschezang bas. De 9e Symfonie 

van Beethoven wordt gezien als een van de hoogtepunten uit 

de klassieke muziek. Acht jaar na zijn achtste voltooide hij deze 

symfonie eind 1823/begin 1824, toen hij al volledig doof was.

Daarnaast een van de meest fameuze vioolconcerten: het 

vioolconcert van Mendelssohn, vertolkt door het supertalent Katja 

Naegele, die ondanks haar leeftijd van 15 jaar al veel prijzen in de 

wacht sleepte. 

Kaarten à € 25,- (jongeren < 18 jaar € 10,-) kunt u aanschaffen 

via de website www.classicconcerts.nl, bij Kaashuis Tromp, 

tegenwoordig de Zuivelhoeve, Grote Krocht in Zandvoort en op de 

dag van het concert aan de kerk (pinnen kan). 

Bisdomdag  

Vanwege het Heilig Jaar 2025 wordt in 

ieder bisdom in Nederland een Bisdomdag 

georganiseerd om het Heilig Jaar te vieren. 

Voor ons bisdom zal dit zijn op zaterdag 

4 oktober van 12.00 tot 18.00 uur in de 

St.-Bavokathedraal in Haarlem. Het zal een 

dag zijn waarop alle facetten, alle kleuren 

van ons gehele bisdom zichtbaar zullen 

zijn: een feest van geloof en ontmoeting 

met lezingen, gelegenheid tot ontmoeting, 

bezoek aan het kerkgebouw en de torens, een 

kinderprogramma, zang en muziek. Om 16.15 

uur zal een eucharistieviering plaatsvinden. Kijk 

op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl voor 

het actuele programma-overzicht.

Er zijn lezingen, muzikale optredens, een kinder­
programma, infomarkt, een kunst&kitsch­kraam 
(breng uw religieuze (kunst)voorwerpen of neem 
– tegen een donatie – wat mee), Leo Fijen houdt 
geloofsgesprekken met bekende gelovigen en pas­
gedoopte jongeren. Er is koffie en thee. En nog veel 
meer. Kijk op de website voor het actuele programma. 

Op zaterdagmiddag 4 oktober vieren we gezamen­
lijk het Heilig Jaar (en het Bavofeest) en zondag­
morgen 5 oktober vieren we in alle parochies 
in gezamenlijkheid het Heilig Jaar.

Zaterdag 4 oktober zijn alle parochies, 
pastores en parochianen van het bisdom 
Haarlem­Amsterdam uitgenodigd voor 
een dag van geloof, van hoop en van 
samenzijn. Iedereen die belangstelling 
heeft, katholiek of niet, uit Noord­Hol­
land, Flevoland of niet, is natuurlijk van 
harte welkom! Van 12.00 tot 18.00 
uur is de St.­Bavokathedraal 
in Haarlem geopend voor de 
Bisdomdag’25 vanwege het 
Heilig Jaar. 

Een Heilig Jaar wil een uitnodi­
ging zijn aan de Kerk en aan iedere 

gelovige om ons katholieke geloof te 
vieren. En het geloof vieren doen we met 

elkaar. We zijn immers samen kerk. 
Ik hoop u op zaterdagmiddag 4 oktober in onze 
mooie kathedraal persoonlijk te mogen begroeten 
voor deze feestelijke Bisdomdag. Het programma 
dat georganiseerd wordt, is aantrekkelijk en 
uitnodigend genoeg. 

Graag tot ziens!

+ Jan Hendriks
Bisschop van Haarlem­Amsterdam

12.00 uur kerkdeuren zwaaien feestelijk open 
en de kerkklokken luiden de dag in
informatiemarkt gaat van start, als ook 
de kunst&kitsch-kraam

12.30 uur muzikaal optreden kerkkoor KKI-
 geloofsgemeenschap (Indonesisch)
13.00 uur geloofsgesprek door Leo Fijen (plebanie)
13.30 uur muzikaal optreden ritmisch koor Sint Jan 
 de Doper
14.00 uur start kinderprogramma

geloofsgesprek door Leo Fijen met pasgedoopte 
jongeren (plebanie)
gelegenheid tot aanbidding Allerheiligst 
Sacrament
gelegenheid tot sacrament van boete en 
verzoening

14.30 uur inleiding Marc Lindeijer sj over de parochiële 
 patroonheiligen
15.00 uur inleiding Gerard Bruggink over relieken
15.30 uur muzikaal optreden bisdomprojectkoor
16.16 uur feestelijke eucharistieviering met mgr. Jan 
 Hendriks (met kindernevendienst)
17.30 uur afsluitende borrel

Pelgrims van Hoop
Zaterdag 4 oktober 2025
St.-Bavokathedraal Haarlem
12.00 – 18.00

Programma

Bisdomdag

www.bisdomhaarlem­amsterdam.nl/
bisdomdag
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Wereldmissiemaand 
Missiezondag is vooral het feest van de 

solidariteit. We vieren dat we deel zijn van 

een wereldwijde gemeenschap van mensen 

die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. 

Die verantwoordelijkheid wordt concreet 

in de collecte die Missiezondag tot de 

grootste solidariteitsactie van de katholieken 

maakt. Op Missiezondag, 19 oktober, wordt 

over de hele wereld in de katholieke Kerk 

gecollecteerd voor het pastorale werk van 

parochies in Afrika, Azië en Oceanië. Missio 

is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen 

van parochies en donateurs en ontvangt 

geen subsidie van de overheid.

Onder de titel ‘Missionarissen van Hoop’ 

wordt dit jaar de campagne gevoerd voor de 

Wereldmissiemaand. 

Doe mee aan de collecte op Missiezondag 

of maak een bijdrage over op reknr.: 

NL65 INGB 0000 001566, t.n.v. MISSIO 

Wereldmissiemaand.

Caritas-zondag 
Alle parochies van Haarlem&BOAZ zullen tijdens de Caritas-zondag in 
november aandacht besteden aan en collecteren voor Stichting Stem 
in de Stad.

Stem in de Stad is 30 jaar geleden opgericht door de bevlogen 

dominee Jurjen Beumer. Zij zet zich in voor hen die het moeilijk hebben 

en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die 

niet altijd gehoord of gezien worden. Dit zijn mensen die in Haarlem 

wonen/verblijven, maar ook mensen die uit de buurgemeenten (zoals 

Zandvoort en Bloemendaal) bij hen een thuis vinden.

Stem in de Stad is uitgegroeid tot een bruisende ontmoetingsplek. 

Veiligheid en rust zijn kernwoorden. Er is aandacht voor de problemen 

en verhalen van ieder die zich meldt. Dat kan dankzij de inzet van 

ongeveer 150 vrijwilligers, 10 betaalde medewerkers en organisaties, 

zoals alle Haarlemse kerken, waarmee een jarenlange verbinding is 

gevormd.

Een gast meldt: ‘Bij Stem in de Stad schrokken ze niet van mij en mijn 

heftige verhaal en mijn moeilijke gedrag. Hier kreeg ik kleding, iets te 

eten en een veilige plek.’

Stem in de Stad baseert zich op christelijk oecumenisch denken, 

waarbij alle gelovigen, maar ook niet gelovigen, zich thuis voelen. Het 

is een gemeenschap met oog voor elkaar en waar onderling respect, 

gelijkwaardigheid en geborgenheid centraal staan. 

Stem in de Stad streeft naar een goed leven voor ieder mens. Zo kan 

men iedere dag terecht in het gastvrije aanloopcentrum op de Nieuwe 

Groenmarkt in hartje Haarlem, waar ook drie keer per week een warme 

maaltijd verstrekt wordt voor mensen die geen mogelijkheid hebben 

om dit zelf te verzorgen door dakloosheid, verslaving of psychische 

problematiek. 

Gast Aanloopcentrum en Eetvoorziening: ‘Ik word overal 

buitengesloten, maar bij Stem in de Stad kan ik elke dag een 

lunchpakket krijgen en drie keer per week een warme maaltijd. Hier 

heb ik dat tenminste.’ 

Jaarlijks vinden zo’n 1.000 unieke ‘bezoekers’ de weg naar Stem 

in de Stad, gezamenlijk goed voor zo’n 55.000 bezoeken per jaar. 

Belangrijk onderdeel van het werk is hulp voor mensen van wie de 

verblijfsvergunning is verlopen of ingetrokken, uitgeprocedeerde 

asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel, maar ook personen die 

niet terug kunnen naar hun land omdat hun 

thuisland niet meewerkt of hen niet erkent als 

onderdaan. 

En tenslotte is er de persoonlijke aandacht 

op straten en pleinen, ziekenbezoek en 

bezoek in de gevangenis door de straatpastor 

die verbonden is aan Stem in de Stad. 

Voor overledenen, zonder familie, die een 

zwervend bestaan hebben gehad regelt het 

straatpastoraat, in samenwerking met andere 

partijen, een waardige uitvaart. 

Neem eens een kijkje op de website: 

www.stemindestad.nl .

Doe mee aan de collecte of maak een gift 

over op reknr.: NL39ABNA 0543 772934 t.n.v. 

PCI Caritas BOAZ o.v.v. Stem in de Stad.

Namens de Caritas van de 

Haarlem&BOAZ-parochies:  

hartelijk dank voor uw donatie!
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Jeugd- en 
Jongeren 

Hartelijk gefeliciteerd! 
Twee kinderen hadden alle lessen voor de 
Eerste Communie gevolgd, maar waren nog 
niet gedoopt en konden dus op 25 mei niet 
hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de 
Bavokathedraal. Natuurlijk wilden zij gedoopt 
worden, maar heel graag in het buitenland, met 
familie en vrienden. 

Aanmelden Vormsel  
Het Heilig Vormsel is het sacrament waarmee je de kracht van de 

Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken en meer 

te verenigen met Jezus Christus. De groepsvoorbereiding wordt 

georganiseerd voor alle kinderen die in groep  6, 7 en 8 zitten (10 t/m 

13 jaar) en hun Eerste Heilige Communie al hebben ontvangen.  

De bijeenkomsten zijn op een aantal zaterdagen van 14.45 tot 16.00 

uur, vanaf 1 november t/m 24 januari in de Bavokathedraal. 

Aanmelden graag voor 27 oktober via  

rkhaarlem.nl/sacramenten/het-heilig-vormsel 

Aanmelden  
Eerste Communie 
Jezus heeft een bijzondere plek in zijn hart voor 

kinderen. Zoals Jezus zegt in het evangelie: ‘Laat 

de kinderen toch bij mij komen.’ Kinderen staan 

open om de gave van het geloof te ontvangen 

en luisteren graag naar de bijbelverhalen. De 

groepslessen vinden plaats in de Bavokathedraal 

op een aantal zaterdagen van 14.30 tot 16.00 uur, 

vanaf 7 februari t/m 13 juni. U kunt uw zoon of 

dochter aanmelden als zij in groep 5 of hoger zitten 

(8 tot 11 jaar). 

Meer info en aanmelden, voor 31 december, via  

rkhaarlem.nl/sacramenten/communie.

Zoltán werd gedoopt op 20 juli in Portugal, in het bijzijn van wel 80 

familieleden en vrienden. Ook ontving hij op die dag zijn Eerste Heilige 

Communie, het was dus een groot feest!

Joana werd op 9 augustus gedoopt in Brazilië, omringd door haar 

familie. Zij zal haar Eerste Heilige Communie ontvangen op 26 oktober 

in de St. Josephkerk door kapelaan Nars Beemster; zij heeft dit jaar dus 

2x feest!



Nieuws uit parochie 
Overveen

Reliek van heilige 
Bernadette krijgt vaste  
plek in de Mariakapel  
in Overveen  
Een bijzonder religieus erfstuk heeft een vaste plek gekregen in de 
Mariakapel van de rk-kerk in Overveen: een reliek van de heilige 
Bernadette Soubirous. Het betreft een hoofdhaar van de Franse 
heilige, geplaatst in een reliekdoosje dat dateert uit 1934, kort na haar 
heiligverklaring. Waarschijnlijk is dit het enige reliek van Bernadette in 
Nederland.

Op zondag 7 december zal de Mariakapel officieel worden ingezegend 

door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks, samen 

met vicaris-generaal en pastoor van Overveen, mgr. Bart Putter tijdens 

de viering van 10.00 uur. 

Een zeldzaam reliek
Bernadette Soubirous (1844–1879) staat 

binnen de katholieke traditie bekend om haar 

achttien visioenen van Maria in Lourdes. Deze 

verschijningen maakten haar tot een van de 

meest geliefde heiligen. Het heiligdom dat 

op de plek van de visioenen verrees, trekt 

jaarlijks honderdduizenden pelgrims die 

troost en kracht zoeken.

Het reliek in Overveen is afkomstig uit een 

kleine verzameling die van het lichaam 

werd afgenomen in 1925, tijdens het proces 

van heiligverklaring. Het reliekdoosje kwam 

terecht bij de Kleine Zusters van de H. Joseph 

in Heerlen. In 1949 werd het geschonken 

aan een moeder die haar dochter naar 

Bernadette had vernoemd. Via deze familie 

is het reliek recent in langdurige bruikleen 

gegeven aan de parochie van Overveen. Het 

bisdom Haarlem-Amsterdam heeft inmiddels 

van het Franse bisdom Nevers bevestigd 

gekregen dat het reliek authentiek is.

De verering van Bernadette leeft ook 

in Nederland. In april 2024 reisde een 

ander reliek van deze heilige langs alle 

Nederlandse bisdommen. Tijdens deze 

rondgang werden op veertien locaties 

vieringen, gebedsmomenten en processies 

georganiseerd, die duizenden gelovigen 

trokken.

Belangstellenden zijn van harte welkom om 

voor of na de zondagsmis een moment van 

stilte of gebed te houden bij het reliek.

    11- Parochieblad -
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Kloostergast met 
verrassing                                                    
In het televisieprogramma Kloostergasten 

was een agnost in een boeiend gesprek met 

een zuster. Hij wilde haar ook iets bijzonders 

laten zien. Tot verbazing en ‘bewondering’ 

van de zuster liet hij een enorme tatoeage 

zien op zijn onderbeen. Van knie tot 

enkel was in kleur de beeltenis van Maria 

Onbevlekte Ontvangenis te zien. 

De zuster, met zeker kennis van de bijbel, 

vertelde hem niet wat geschreven staat in 

Leviticus vers 19-28: ‘In tijden van rouw mag 

je geen inkervingen maken in je lichaam 

of op je huid tatoeëringen aanbrengen. 

Ik ben de Heer.’ De man was zeker niet in 

de rouw geweest en was zeer trots op de 

beeltenis van Maria. Zijn broekspijp ging 

weer naar beneden en de beeltenis was weer 

afgeschermd voor bijbeldeskundigen.

Ik herinnerde mij een boek over Auschwitz. 

Op 8 juni 1944 kreeg de jonge joodse Rachel 

een nummer op haar arm getatoeëerd. Vanaf 

die dag was je in het kamp geen mens meer, 

maar een nummer. Rachel sprak tegen een 

medegevangene: ‘Dit is tegen de Joodse 

Wet. Het staat in wajikra (Joodse naam voor 

Leviticus): ‘Kerf geen tekens in je lichaam en 

breng geen tatoeages aan.’ In het kamp gold 

dus wat mensen wel en niet tolereerden 

en dit was voor iedereen anders. Voor de 

één lag de grens bij het vechten om eten, 

Rachel trok de grens bij een tatoeage. De 

onuitwisbare inkt op haar blanke huid kon zij 

niet verdragen.

Tot slot: bij voetballers zie je ook bijzondere 

voorstellingen op armen, benen en ruggen 

afgebeeld. Misschien hebben zij voor Maria 

nog een plekje over.

Cor Kroon

BOLLEN PLANTEN  

Onze tuinploeg zal dit najaar hopelijk weer vele bollen planten 

op RK Kerkhof Overveen, zodat in het voorjaar een kleurenpracht 

ontstaat van krokussen, narcissen en tulpen. 

Hier ziet u onze tuinploeg die elke woensdagochtend actief is en 

herfst vorig jaar vele, vele bollen plantte (met grote dank aan de 

firma Thoolen, Velserbroek). 

In het najaar zien wij de bladeren verkleuren, de bomen kaler 

worden, ook dat is mooi om te zien. Het rapen van takken en 

harken van bladeren is een grote klus, wie ook eens wil helpen op 

woensdagochtend, bel met Paula v.d. Voorn, telnr.: 023-5277462.
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GEDOOPT

De bijna éénjarige Esmee Solenne 
Maarse werd gedoopt door kapelaan 

Beemster op 27 juli. Esmee is de 

mooie dochter van Zeger Maarse en 

Remi Blunden en zusje van de lieve 

Ellaria.

Wij wensen Remi en Zeger alle goeds 

en veel zegen voor de toekomst voor 

hun dochters.

De doop van de 15 maanden jonge 

tweeling Fleur en Maud de Jong 

vond plaats op 24 augustus. Priester 

Eric Fennis doopte deze meisjes die 

prachtige namen hebben: Florentine 

Aefke Hildegard en Mathilde Marijte 

Hadewych, dochters van Alwyn 

de Jong en Jitske Haagsma. Ook 

de moeder van de tweeling, Jitske 

Haagsma, werd gedoopt. Tevens 

ontving zij het Heilig Vormsel. Twee 

zangeressen van Sorelle luisterden 

deze bijzondere doopviering op met 

hun prachtige gezang. Wij wensen 

Jitske en Alwyn toe dat zij veel 

vreugde en kracht mogen beleven 

aan het geloof en het doopsel van 

hun tweeling.

PERSONALIA 

GETROUWD
Op 21 augustus vond het kerkelijk huwelijk plaats van  

Patrick Koopmann en Tiziana Bellomo.

Kapelaan Teun Warnaar ging voor bij dit internationale 

huwelijk: Patrick komt uit Duitsland en Tiziana uit Italië. Zij 

wonen en werken in Nederland en blijven hier voorgoed 

wonen. Het was een Engelstalige viering, maar de voorbeden 

werden in het Duits en in het Italiaans gehouden door familie 

en vrienden. Om 15.00 uur stopten de klokken met luiden, de 

gasten zaten al in de kerk, de bruidegom was in de kerk en de 

bruid stond buiten verdekt opgesteld. Echter, het wachten was 

nog op de Italiaanse getuigen. Gelukkig kwamen die al snel 

per taxi aan. Nu mochten de bruid en bruidegom elkaar zien: 

samen schreden zij stralend door het middenpad naar voren, 

terwijl organist/cantor Erik Jan Eradus de Wedding March 

speelde. Het werd een prachtige viering!

Tanti auguri agli sposi! Herzlichen Glückwunsch zu Eurer 

Hochzeit!

URGENTE DOOP

Woensdag 6 augustus werden we benaderd 

door de Ierse ouders Soibhán Conchuir 

en Sean Omurchu voor een doopsel met 

spoed, omdat hun pasgeboren zoontje 

Thomas Omurchu, geboren op 27 juli, 

bleek te lijden aan een ernstige vorm van 

de spierziekte SMA. Spinale Musculaire 

Atrofie is een erfelijke spierziekte die zorgt 

dat de spieren steeds zwakker worden en 

uiteindelijk kunnen verlammen. Bij baby's 

kan SMA zich al vroeg openbaren en leiden 

tot ademhalingsproblemen en moeite met 

bewegen. 

Gelukkig is er sinds kort een behandeling mogelijk. Omdat 

toekomstprognoses bij deze ziekte somber zijn en niet 

helder was/is hoe Thomas zich gaat ontwikkelen, besloten 

we hem zondag 10 augustus te dopen. Hoewel het een 

vreugde was voor kapelaan Nars Beemster om Thomas te 

mogen dopen vond de viering tegelijkertijd ook plaats in een 

wat bedrukte sfeer, omdat de situatie van Thomas tot op 

de dag van vandaag echt zorgelijk is. Het werd met ouders 

en familieleden (overgekomen uit Ierland) een mooie en 

ontroerende viering. Thomas is een prachtig kind. Een geluk 

bij de zorgen is dat Thomas zelf de ernst van zijn situatie 

niet beseft. Hij gedroeg zich tijdens het dopen werkelijk 

voorbeeldig. Voor verdere zorg hebben Soibhán en Sean 

besloten toch terug te keren naar Ierland. Wij wensen de 

ouders en Thomas veel sterkte en bevelen Thomas dan ook 

van harte aan in uw gebeden!

Doop Thomas 
Omurchu

Jonne Photography
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Intenties

19 oktober
overleden ouders Bos-Wartena, overleden 
ouders Van der Zwan-Willemse, Mike Bos, 
Henk Morssink, Frans Mulder, Sonja van 
den Aardweg-Hissink, overleden familie 
Jünger, Tineke Timmerman-Kimman, 
Hanny Möllmann-Van der Vooren, Herman 
van Tol, levende en overleden familie 
Kuttschrütter-Levelt

2 november Allerzielen, 10.00 uur
Voor alle dierbare overledenen: wij bewaren 
de herinnering aan hen in ons hart. 
Trees van der Grinten-van Basten Batenburg, 
Nico Waasdorp, Mike Bos, Ria Martens-Van 
Stappershoef, Ton en Lenie van Wijk en 
Eugène van Wijk, Els en Ton Groenendijk, 
Marianne Willard-Straathof, Ria van der Aar, 
Hanny Möllmann-van der Vooren, Zuster 
Francisca, Ans en Jos Kimman, Leo van Dijk, 
Lara Nowak, overleden ouders Van der 
Voorn-Smid-Woerdman, Kees van der Voorn, 
Gerard en Annie Hendrikse, overleden familie 
Bispinck.

16 november
levende en overleden familie Kuttschrütter-
Levelt, overleden familie Jünger, overleden 
ouders Bos-Wartena, Mike Bos, Sonja van 
den Aardweg-Hissink, Tineke Timmerman-
Kimman, Hanny Möllmann-van der Vooren

30 november
overleden familie Bispinck, Henk Willemse 
en Fini Willemse-Dahmen, Herman van Tol, 
Hanny Möllmann-van der Vooren

7 december
Nico Waasdorp, Ria Martens-Van 
Stappershoef, overleden familie Bispinck, 
Trees van der Grinten-van Basten Batenburg, 
Ton en Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, 
Truus en Stan Dietz, Wim Jenniskens, Els en 
Ton Groenendijk, Ans en Jos Kimman, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, Leo van Dijk.

Misintenties opgeven kan via  
secretariaat.boaz@outlook.com,  
bel 023-5277462 of kom langs bij 
parochiebureau Overveen.  Kosten € 10,- per 
datum. 

PERSONALIA 

RK Kerkhof Overveen heeft familiegraven, 

algemene graven, urnengraven, urnenmuur en 

bijzetting urn in een familiegraf. Wilt u meer weten? 

Bel met Paula v.d. Voorn, telnr.: 023-5277462 of 

mail naar secertariaat.boaz@outlook.com

OVERLEDEN

Uitvaart in onze kerk en begraven op ons 

kerkhof:

Leo van Dijk, 91 jaar

hij woonde in Wildhoef, Bloemendaal

Uitvaart in onze kerk, begraven op Adelbert:

Theo Hoogland, 91 jaar

hij woonde in Kerkenveld

ALLERZIELEN 

Op zondag 2 november is iedereen van harte welkom 

om de Allerzielenviering om 10.00 uur ’s morgens bij te 

wonen (er is dit jaar geen avondviering). Wij herdenken de 

overledenen van het afgelopen jaar, maar natuurlijk ook 

de dierbaren die ons al eerder zijn ontvallen. 

We noemen de namen van de overledenen die het 

afgelopen jaar hun afscheidsviering in onze kerk hadden 

en/of die op ons kerkhof werden begraven. Voor elk van 

hen wordt een kaars aangestoken. Na afloop zegent de 

priester de graven op het kerkhof en kunt u een lichtje 

neerzetten bij het graf van een dierbare.
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Sam’s Kledingactie 

Op 8 november zal 

voor de laatste keer 

kleding ingezameld worden voor de halfjaarlijkse 

Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood. U kunt deze 

dag tussen 11.00-12.00 uur bij de kerk terecht. 

Zie ook de Zandvoort-pagina’s.

Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

PERSONALIA 

IN MEMORIAM

Agnes Johanna Maria Spijker-Warmerdam 

(1937-2025)

Op 6 juni is Agnes overleden op de leeftijd van 

88 jaar. In de Antoniuskerk, waar zij als kind werd 

gedoopt, later trouwde en nu ook haar afscheid 

plaats vond, namen wij afscheid van een bijzonder 

mens. Agnes groeide op in Aerdenhout als kind 

uit een groot katholiek gezin. Geloof speelde 

altijd een belangrijke rol in haar leven - van de 

dagelijkse kerkgang in haar jeugd tot haar latere 

betrokkenheid bij het kerkkoor, zowel in Nederland 

als in Frankrijk. Ze vond troost in haar geloof, zeker 

in haar laatste dagen.

Na haar opleiding tot verpleegkundige werkte 

ze jarenlang in de zorg, later ook als docent. Ze 

ondersteunde haar man Wim in diens optiekzaak 

en was daarnaast creatief en ondernemend: 

van pottenbakken tot schilderen en een horeca-

avontuur in Frankrijk.

Agnes was een zorgzame vrouw. Ze stond klaar 

voor haar gezin, verzorgde liefdevol zowel haar 

zieke man Wim als later haar partner Klaus. Tot 

op het laatst bleef ze anderen voorop stellen, 

ondanks haar eigen lijden. We herinneren haar 

als warm, gastvrij, gelovig en krachtig. Een vrouw 

met doorzettingsvermogen en hart voor anderen. 

Moge zij rusten in Gods vrede.

kapelaan Teun Warnaar

Allerzielenviering

2 november 10.00 uur,  

voorganger pastor Dick Duijves.

Anna Maria Driessen - Annemiek
* 25 oktober 1947       † 29 juni 2025

Vele jaren heeft Annemiek de rol van vrijwilliger 

vervuld in onze parochie. Ze heette gasten 

welkom en voorzag ze van een liturgieviering. Ze 

hielp bij de verdeling van het 

Parochieblad en bezorgde 

vervolgens dit blad bij haar 

wijkparochianen. Vanaf de 

start van het Kerkelijk Bureau 

was Annemiek de persoon die 

elke vrijdagmiddag van 13.00-

15.00 uur aanwezig was. Bij de 

jaarlijkse ‘dank je wel dag’ voor 

vrijwilligers stond Annemiek 

achter de tafel om iedereen van 

een drankje te voorzien. Ook de 

vraag of ze secretaris van het 

parochiebestuur wilde worden 

beantwoordde ze met een ‘ja’. 

Annemiek heeft vele jaren haar 

secretarisfunctie met grote zorg en met plezier 

vervuld. Deed er zich iets onverwachts voor, dan 

kon op Annemiek een beroep gedaan worden.

De laatste jaren van haar leven waren voor 

Annemiek niet gemakkelijk.

Trots was ze op haar dochters Annelies en 

Mariann, hun partners Isa en Maarten, maar 

supertrots was ze op haar kleinkinderen Philip, 

Jolie en Louis.

Haar afscheid vond plaats in het crematorium 

Haarlem.

Moge de Heer Annemiek de eeuwige rust geven 

en het eeuwige licht haar verlichten opdat ze mag 

rusten in vrede. Amen.



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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Nieuws uit de diaconie 
Bewogen zomer
Alle leden van de diaconale werkgroep keken uit naar de 

gebruikelijke zomeractie, waarbij we weer veel alleenstaanden 

en gezinnen in Zandvoort een steuntje in de rug zouden gaan 

geven, om hen in de zomervakantie de gelegenheid te geven 

zich iets extra’s te kunnen veroorloven. 

En toen werden we in juni overvallen door het toch wel 

plotselinge overlijden van Paul Sweerts: vanaf het eerste uur 

betrokken bij de diaconie. We zijn hem erg dankbaar dat hij 

altijd vol energie in de weer was voor mensen die een handje 

in huis konden gebruiken of een nieuw meubelstuk, een fiets, 

noem maar op. Paul wist altijd iets op de kop te tikken. En 

hij was de logistieke schakel achter alle acties: hij regelde de 

bezorgers, zijn huis fungeerde als opslagplaats voor de uit te 

delen pakketten. Dat hij ons zo snel heeft moeten verlaten is 

een groot verdriet, natuurlijk in de eerste plaats voor Loes en 

hun kinderen.  Wat hebben wij het gemis al direct gevoeld bij 

onze zomeractie! Maar het is toch gelukt om bij 100 adressen 

een envelop met inhoud te bezorgen. En om de Loesoe weken, 

die Pluspunt organiseert voor jongeren, ook deze zomer weer 

financieel te ondersteunen.

Uiteraard dankzij al uw gulle gaven in de vakantierugzak 

of anderszins en met hulp van onze partners in Zorg voor 

Zandvoort, te weten de diaconie van PKN en Taizé, Stichting 

Gebroeders Schuhmacher, Onderling Hulpbetoon Zandvoort en 

de Rotary.

Half november staat de Caritaszondag weer op de kalender. 

Dit jaar zullen de kerken van Haarlem&BOAZ de opbrengst 

van de collecte gezamenlijk doneren aan Stichting Stem in de 

Stad. Stem in de Stad staat dit jaar in het teken van het 30-jarig 

bestaan en het is al die jaren een toevluchtsoord voor iedereen 

die ergens anders niet welkom is of zich niet welkom voelt. Ook 

voor mensen die uit Zandvoort komen. In de rubriek Caritas is 

een artikel gewijd aan de activiteiten van Stem in de Stad. 

Wij hopen natuurlijk op uw bijdrage voor dit (nog steeds) zo 

noodzakelijke werk.

diaconale werkgroep

Terugblik

Zomerexpositie 
‘Waalse Kruisweg’  
Van 22 juni tot en met 14 september heeft u de 

Zomertentoonstelling kunnen bezoeken. Velen, ruim 

650 belangstellenden, hebben dit gedaan. 

De expositie stond in het teken van Anto-Carte 

(1886-1954); in zijn tijd een van de meest veelzijdige 

en originele kunstenaars van Wallonië (België). Hij 

maakte o.a. de kruiswegstaties in de Antoniuskerk in 

Aerdenhout, die o.a. te zien waren. 

Terugblik Open Monumentendagen 

In het weekend van 13-14 

september bezochten rond 

de 150 belangstellenden onze 

Agathakerk en kwamen voor 

zowel het prachtige kerkgebouw 

als voor de tentoonstelling 

‘Waalse Kruisweg’.
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Taizévieringen

De komende vieringen zijn op 3 

oktober in de prot. kerk, 7 november en 

5 december in de Agathakerk, aanvang 19.30 

uur,  inzingen vanaf 19.00 uur.

Kerk open

Elke woensdagmiddag tussen 14.00-15.30 

uur bent u welkom voor gebed, voor het 

aansteken van een kaarsje, voor een praatje, 

een kopje koffie/thee.

In het weekend van Zandvoort Art 11-12 

oktober is de kerk open van 12.00-17.00 uur.

Evenementencommissie

We gaan weer klaverjassen! U bent welkom 

in onze Ontmoetingsruimte op 17 oktober, 21 

november en 19 december. Inloop vanaf 19.45 

uur, start 20.00 uur. Kom gerust eens langs!

Parkeren 

Parkeren in Zandvoort van 1 maart-31 oktober 

tussen 10.00-22.00 uur: 

-�op straat betaalt u de eerste 2 uur € 4,- per 

uur en daarna € 7,- per uur

-�in parkeergarage LDC, naast de kerk, betaalt 

u € 3,- per uur

Voor parkeren van 1 november-1 maart tussen 

10.00-20.00 uur:

-�betaalt u op straat de eerste 2 uur € 1,- per 

uur en daarna € 2,- per uur

-�in parkeergarage LDC, naast de kerk, betaalt 

u € 1,- per uur

Fair trade 

In oktober, Wereldmissiemaand, kunt u 

na afloop van de vieringen weer artikelen 

aanschaffen, waar handelaren en 

kunstenaars een eerlijke prijs voor ontvangen 

hebben. 

Sam’s Kledingactie 

Op 7 en 8 november zullen wij voor de 

laatste keer kleding inzamelen voor de 

halfjaarlijkse Kledingactie t.b.v. Mensen in 

Nood.

Na 50 jaar twee keer per jaar een inzamelingsactie gehouden 

te hebben, met in de beginjaren wel 4-5 inleverpunten en 

opbrengsten van ruim 6 ton kleding per keer, vindt de werkgroep 

het een mooie gelegenheid om te stoppen. Jacques Overpelt 

is de man van het eerste uur, maar daarnaast hebben ook Diny 

Warmerdam en Henk Kinneging aan de wieg van deze actie 

gestaan.We zullen u op de hoogte blijven houden waar in de regio 

(Heemstede, Haarlem en Vogelenzang) nog wel acties gehouden 

worden, zodat u desgewenst uw kleding daar kan inleveren.

Inleveren kan op vrijdag 7 november tussen 19.00-20.00 uur en op 

zaterdag 8 november tussen 10.00-12.00 uur.

Hulp op de begraafplaats naast de kerk  

We hebben twee nieuwe krachten die 

ons op de begraafplaats zullen komen 

assisteren. Welkom! Maar…. we kunnen 

nog meer hulp gebruiken, zeker zo 

vlak voor Allerzielen (2 november). We 

willen dan de begraafplaats tip-top 

in orde hebben. Kom eens vrijblijvend 

kijken op een woensdagmiddag tussen 

14.00-15.30 uur of spreek een ander 

moment met onze beheerder,  

Herma Bluijs, af, telnr.: 023-5736321.

Allerzielenviering 

Op 2 november bent u 

extra uitgenodigd de 

viering in onze kerk mee 

te maken. We herdenken 

de overledenen uit 

het afgelopen jaar 

met uiteraard ruimte 

uw eigen dierbaren te 

gedenken door o.a. 

het aansteken van een 

lichtje. Welkom!

Classic Concerts 

Beethoven en Mendelssohn 
in de Agathakerk 
16 november, 

aanvang 15.00 uur

Vanwege het 25-jarig 

jubileum dit jaar een tweede 

grote productie naast de 

Kerkpleinconcerten. Zie de 

activiteitenpagina, blz. 8.

Zandvoort Art 2025  

De 5e editie van dit evenement vindt plaats op 11 en 

12 oktober tussen 12.00-17.00 uur.

Zandvoort staat dan geheel in het teken van kunst 

met een kunstroute door het dorp, theater, muziek 

en poëzie met 100 kunstenaars op 26 locaties. 

Ook in onze kerk kunt u werk van diverse kunstenaars bewonderen.



GEDOOPT

Op 5 juli werd Siem gedoopt, zoon 

van Robin van Rooyen en Anouska van 

der Vliet. Naast zijn roepnaam gaven 

zij hem de namen mee van Paulus en 

Franciscus.

Op handen gedragen door zijn 

peetouders Rob en Daniëlle Smits en 

de hechte kring van familie en vrienden 

werd hem, overgoten met het water 

van de Bron, een boeiende levensweg 

gewenst in de naam van de Vader, 

Zoon en Heilige Geest.

Op vrijdag 8 augustus is  

Lily Rodriguez Versteege gedoopt.

Lily is geboren en getogen in San 

Salvador. Haar moeder komt uit 

Zandvoort en voelt zich nauw 

verbonden met de kerkgemeenschap. 

Lily is inmiddels 9 jaar. De 

voorbereidingen op het Doopsel en 

de Eerste Communie heeft Lily in San 

Salvador gedaan. Ze heeft bewust 

gekozen om gedoopt te worden in 

Nederland.

Tijdens de vakantie van het gezin in 

Nederland heeft Lily, in aanwezigheid 

van vader, moeder en haar zus, 

oom en de grootouders Versteege, 

het sacrament van het H. Doopsel 

ontvangen. Volgend jaar wil Lily haar 

Eerste Communie ook in Nederland 

doen. Lily is opgenomen in de 

wereldkerk van Christus. Dat zij mag 

groeien in geloof en liefde in Christus 

en een gezegend en gelukkig leven mag 

leiden.
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IN MEMORIAM

† In de nacht van 16 op 17 juni overleed Paul Sweerts.

Wie van ons had ooit kunnen denken dat Paul er 

niet meer zou zijn. Maar alles heeft zijn tijd, alles heeft 

zijn uur: tijd van leven, tijd van sterven, een lied bij zijn 

afscheid, passend bij de grote tegenstelling die we met de 

dood van Paul moesten ervaren. Bijna 85 jaar geleden, september 1940 bij 

het uitbreken van de oorlog, werd hij in Haarlem geboren. Zestien jaar oud 

begon hij aan zijn werkend leven. Zijn hele studie deed hij in de avonduren 

na zijn werktijd tot hij ING voor zijn naam mocht zetten, wat hij nooit deed en 

waar hij zich nooit op voor liet staan. In de leegte van zijn heengaan denk ik 

terug aan Paul en aan alles wat hij als vrijwilliger in het diaconale werk vanaf 

1990 deed. Het begon in 1991 met het Conciliair Proces over Gerechtigheid, 

Vrede en Heelheid van de Schepping en de open dag die hij hiervoor 

organiseerde in samenwerking met de gemeente. Daarna 1992: Exodus, de 

werkgroep van de gezamenlijke kerken rondom de opvang van vluchtelingen. 

Tijd van organiseren en vernieuwen. Paul, die de veelal uitgeleefde sociale 

woningen, die de gemeente voor dit doel toewees, opknapte. In 1995 haalt 

hij vanuit de diaconie de Voedselbank naar Zandvoort. Hij haalt voedsel op, 

zamelt voedsel in en verdeelt het. Voor de diaconie is hij onbetaalbaar als 

tussenpersoon bij steun aan projecten in verre landen. Altijd kon je op hem 

rekenen, trouw, betrouwbaar, goede vriend, en rechterhand. Overal waar in 

of buiten de kerk klussen geklaard moesten worden, waar projecten bedacht 

werden of vastliepen, werd een beroep op hem gedaan. Bij het onderhoud 

van het kerkgebouw, begraafplaats of tuin, iedereen kende hem en zijn jaren 

telden niet voor hem. Ook bij de Zonnebloem was hij actief en geliefd als de 

sterke man achter de rolstoelen. Paul, de man met de vele talenten, die geen 

nee kon zeggen, alles aanpakte en afwerkte, die veelzijdig, handig en kundig 

deed wat er van hem verwacht werd. Er is een tijd van komen en een tijd van 

gaan. Opeens, in een periode van maar enkele weken, neemt zijn leven een 

andere wending. Hij wordt sneller moe en krijgt moeite met eten. Hij weet 

wat de toekomst zal zijn en begint te schrijven, dagen lang: het verhaal van 

zijn leven. Hoe het begon en hoe het verlopen was en hoe alles zo gebeurd 

was, levenslessen voor zijn kleindochter in een boek dat hij van haar gekregen 

heeft. Ondertussen gaat hij gewoon verder met zijn leven. Hij bleef de Paul die 

hij altijd geweest was, hij regelde en besliste en bleef regelen, alles ook voor 

als hij er niet meer zijn zou. 

Als laatste schreef hij zeven brieven aan ieder die 

hem lief was, voor elk gezinslid één, met plussen 

en minnen zoals hij zelf zei, maar met veel plussen 

en maar een enkel minpunt. Na de brieven, 

bedoeld als afscheid na zijn dood, is hij zichtbaar 

voldaan dat het hem nog gelukt is en zegt: ‘Nu ben 

ik er klaar voor, laat het einde nu maar komen’. 

De laatste dagen waren een wachten, in volle 

overtuiging, op dat moment. In vrede is hij gegaan. 

Zijn afscheid: een overvolle kerk, laatste eerbetoon 

aan hem die er altijd voor iedereen was. Rust in 

vrede Paul. 

Tilly Boddaert
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PERSONALIA 

† Een van de meest kleurrijke parochianen was ze,  

Bernardine Maria Bleijs-Schaareman.

Geboren op 1 februari 1934 in de Warmoesstraat. Kan het 

Amsterdamser? Haar vader was de in zijn tijd bekende acteur 

‘Henk Schaer’. Haar moeder was de schilderes Bernardine 

Schregel. Het gezin woonde o.a. aan het Waterlooplein. 

Bernardine, opgeleid als kleuterleidster, verruimde haar 

blik als au pair in Frankrijk en Londen. Voor die tijd heel 

bijzonder als jonge vrouw. Terug in Amsterdam werd ze de 

echtgenote van Coen Bleijs, kleinzoon van de grote architect 

Adrianus Bleijs (o.a. van de huidige co-kathedraal St. Nicolaas 

tegenover het CS Amsterdam).

Na de eerste jaren van hun huwelijk trokken ze naar 

Zandvoort. Daar was verdriet om het overlijden van hun 

eerste kind, de driejarige Astrid. -Tijdens de uitvaartdienst 

van Bernardine werden bloemen gelegd bij het kindergraf 

op de begraafplaats naast de Agathakerk.- Bernardine zocht 

en vond wonderwel haar plek in Zandvoort. Het gezin met 

twee zoons en een dochter werd liefhebber en kenner van de 

natuur. Vader Coen uitte daarover regelmatig luid en duidelijk 

zijn zorg. Bernardine noemde ‘de Agatha’ haar tweede huis. 

Ze heeft 51 jaar met hart en ziel gezongen in het koor.

Ze zette zich ook in voor alle mogelijke klussen in en rond 

de kerk. Geweldige sfeermaker mede om haar sappige 

Amsterdamse verhalen en perfecte Sonneveld-imitaties. 

Bernardine was zeer geïnteresseerd in kunst en lectuur. 

Ze las veel en was een groot bewonderaar van de ‘nieuwe 

geloofstaal’ van Huub Oosterhuis. Al heel vroeg had ze 

vastgelegd dat ze ‘uitgedragen’ wilde worden (niet meteen, 

hoor!) met zijn lied, geïnspireerd op ‘het lied van Mozes’: 

Die mij droeg op adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in de ruimte,

en als ik krijsend viel mij opgevangen

met uw wieken en weer opgegooid,

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Ze was op de eerste plaats (citaat:) ‘onze allerliefste moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder’. Haar man heeft ze 

zo lang als maar kon zijn laatste jaren thuis verzorgd. Ondanks 

afnemende mobiliteit bleef ze belangstellend, opgewekt 

en bij de tijd. Zelfs in haar laatste dagen in het ziekenhuis 

verbaasde ze de zorgmedewerkers.

Bij haar afscheidsdienst op 30 juni waren mooie verhalen en 

zong het koor natuurlijk ‘Die mij droeg..’. Wij vertrouwen dat 

Die haar nu heeft opgevangen. Voor goed.

Dick Duijves, emeritus pastor

† Op 25 augustus overleed Richard Aloysius van As.

Hij was 93 jaar geleden op 19 april in Amsterdam 

geboren. Acht jaar is hij als de oorlog uitbreekt en 

na de oorlog en de hongerwinter verhuist het gezin 

naar Zandvoort. Een andere school en een ander 

leven begint daar. Opgroeiend vind Richard de grote 

liefde in Gré Stokman, een van de zeven meisjes 

uit het gezin Stokman. Ze zijn even oud en eind 

november 1956, allebei 24 jaar oud, geven ze elkaar 

hun jawoord van eeuwige trouw. Door de jaren heen 

werd hun liefde tot een hechte liefde waarin ze 

alles voor elkaar betekenden, elkaars steunpilaar en 

toevlucht waren; jammer genoeg ging de kinderwens 

die ze samen hadden niet in vervulling. 

Richard was heel zijn leven een sociaal betrokken 

man voor heel zijn omgeving. Hij was ook een 

heel gelovig mens, jarenlang lid van het CDA van 

waaruit hij zich met hart en ziel voor de Zandvoortse 

gemeenschap inzette. Voor zijn verdiensten heeft hij 

ook de eremedaille in goud in de Orde van Oranje 

Nassau gekregen.

Richard, een Zandvoortse jongen, door hard werken 

en zelfstudie via bijscholing opgeklommen tot een 

man van aanzien. Hij had een aangeboren overwicht 

in zich, waardoor hij vaak in verenigingen en 

besturen haast automatisch voorzitter werd. 

Toen Gré drie jaar geleden, na een huwelijk van 65 

jaar, kwam te overlijden, heeft Richard een hele 

moeilijke tijd doorgemaakt. Hij voelde zich eenzaam 

en alleen, maar bleef wel zichzelf en nam na een 

korte tijd het leven weer op. 19 April vierde hij nog 

zijn 93e verjaardag en trakteerde heel de afdeling, 

vrienden en bekenden, maar daarna, in een paar 

maanden tijd, voelde hij dat hij achteruit ging, dat hij 

zijn zelfstandigheid kwijt raakte. Dit wil ik niet, zei hij, 

en zoals hij altijd alles zelf geregeld en in de hand 

gehouden had, dacht hij nu ook zelf de regie over de 

dood te kunnen houden. Ik kan nog niet gaan, zei hij, 

ik heb nog zoveel te overdenken over alles wat er in 

mijn leven gebeurd is en hoe ik daar mee omgegaan 

ben. In vol vertrouwen is hij ingeslapen om weer 

verenigd met zijn Gré deel van het eeuwig leven te 

worden.

Tilly Boddaert
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 5 oktober kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter/  
diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks

Bavo-feest
mgr. J. Hendriks

plebaan F. Bunschoten    

Zondag 12 oktober ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— 10.00 uur
kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 19 oktober kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter/  
diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks Bavo-zondag

kapelaan T. Warnaar

Zondag 26 oktober    ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zaterdag 1 november 
Allerheiligen ——————— ——————— ——————— 12.00 uur

kanunnik A. Hendriks
9.30 uur mgr. J. Hendriks
19.00 uur mgr. J. Hendriks

Zondag 2 november 
Allerzielen kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter,

T. Boddaert diaken G.J. v.d. Wal 10.00 uur
kanunnik A. Hendriks

mgr. J. Hendriks
TV

Zondag 9 november ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 16 november kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter/  
diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks Bavo-zondag

kapelaan T. Warnaar

Zondag 23 november ——————— pastor D. Duijves ——————— kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks    

Zondag 30 november kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 7 december mgr. J. Hendriks, pastoor 
B. Putter   ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 14 december ——————— pastoor B. Putter ——————— kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks

Zondag 21 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavo Kathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 5 oktober kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter/  
diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks

Bavo-feest
mgr. J. Hendriks

plebaan F. Bunschoten    

Zondag 12 oktober ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— 10.00 uur
kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 19 oktober kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter/  
diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks Bavo-zondag

kapelaan T. Warnaar

Zondag 26 oktober    ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zaterdag 1 november 
Allerheiligen ——————— ——————— ——————— 12.00 uur

kanunnik A. Hendriks
9.30 uur mgr. J. Hendriks
19.00 uur mgr. J. Hendriks

Zondag 2 november 
Allerzielen kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter,

T. Boddaert diaken G.J. v.d. Wal 10.00 uur
kanunnik A. Hendriks

mgr. J. Hendriks
TV

Zondag 9 november ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 16 november kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter/  
diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks Bavo-zondag

kapelaan T. Warnaar

Zondag 23 november ——————— pastor D. Duijves ——————— kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks    

Zondag 30 november kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 7 december mgr. J. Hendriks, pastoor 
B. Putter   ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 14 december ——————— pastoor B. Putter ——————— kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks

Zondag 21 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di en do  
10.00-11.30 uur

Bavokathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering
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† Leny Warmerdam-Schrijvers werd op 10 maart 1936 

in Vogelenzang geboren en groeide op als oudste in het 

gezin van de vijf meisjes Schrijvers. Leny was graag na 

de lagere school naar de Mulo gegaan, maar het werd 

de naaischool bij de zusters in Bennebroek. Toen ze 

na twee jaar het coupeuse diploma haalde ging ze wat 

bijverdienen om de zorgen van haar moeder te verlichten, 

die in en na de oorlog alleen voor het gezin moest zorgen. 

Later, toen hun vader gestorven was en moeder als 

weduwe achterbleef, heeft ze een baantje gezocht en 

ondertussen de avondschool gedaan. Met deze opleiding 

vond ze werk bij de RABO-bank in Heemstede, waar ze 

zes jaar gewerkt heeft, voordat ze met haar grote liefde 

Jan Warmerdam trouwde. Samen kregen ze drie kinderen. 

Ze was een belangstellende en zorgzame moeder voor 

haar gezin en haar omgeving. Ze was geen haantje de 

voorste, maar was wel altijd duidelijk op de achtergrond 

aanwezig. Leergierig en ondernemend bekwaamde ze 

zich, nadat de kinderen het huis uit waren, tot pedicure 

met een eigen praktijk aan huis. Na de dood van Jan, twee 

jaar geleden, vond Leny in Woonzorgcentrum Bosbeek in 

Heemstede een nieuw onderkomen, waardoor ze dichter 

bij haar kinderen kon zijn. Maar natuurlijk miste ze in haar 

nieuwe omgeving haar vertrouwde huis in Zandvoort en 

zeker ook haar Jan die er altijd voor haar geweest was. 

Op 23 juli is ze hem gevolgd en nu rusten ze, bij elkaar 

begraven, samen voor eeuwig in Gods aanschijn. 

† �Op 6 september overleed op 93-jarige leeftijd  

Diny Warmerdam. 
Diny, wie kent haar niet van de melkhandel aan de 

Hogeweg, die ze jaren met haar broers runde. Ondanks 

het drukke bedrijf heeft zij veel voor onze parochie 

betekend en maakte tientallen jaren deel uit van de 

MOV-groep, samen met o.a. Henk Kinneging en Jacques 

Overpelt. Vele collecte-acties werden bij haar thuis 

voorbereid, zoals het uitbeelden van de projecten voor 

bv de Vastenacties (met visnetten, het bouwen van een 

brug, stenen voor de bouw van ..… etc.). Ook heeft ze in de 

beginjaren van de Vastenmaaltijden de soep verzorgd.

Daarnaast was zijn ook jarenlang actief bij De 

Zonnebloemafdeling Zandvoort.

Toen ze daarmee stopte heeft ze tot op het laatst 

prachtige aquarel-kaarten gemaakt, die in de kerk bij de 

verkoop van fair trade-artikelen verkocht werden voor het 

goede doel. Diny, rust zacht.

† Madeleine Margaretha Maria van den Bergh-Eldering 

Haarlem 26 augustus 1944    † Haarlem 1 september 2025

Onder grote belangstelling vond op zaterdag 6 september 

de uitvaartdienst van Mady plaats.

Mady overleed, na een intensieve ziekteperiode van 

een aantal weken, op 81-jarige leeftijd, voorzien van de 

ziekenzegening, op maandag 1 september in Zuiderhout. 

Mady heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in de parochies 

van Overveen en Bloemendaal: in het parochiebestuur, 

als lector en koster, in de werkgroep Kerk en 

Samenleving. Kortom, Mady was zeer betrokken bij onze 

kerkgemeenschappen. Wij zijn Mady daar erg dankbaar 

voor. 

Trouw en liefde zijn de kernwoorden, die als een rode 

draad door de viering liepen. Trouw en liefde voor 

haar familie en de kerk, voor de toneelvereniging J.J. 

Cremer, waar ze 50 jaar lid van is geweest en ze was 

nauw betrokken bij de pensionado’s van haar vroegere 

werkgever KLM. 

We hebben gevraagd om troost, steun en kracht van onze 

geestelijke moeder Maria, waar Mady een grote verering 

voor had, om het verlies dragelijk te maken voor haar 

familie, vrienden en kennissen. 

Dat zij opgenomen mag worden bij de Vader in de hemel 

en verenigd wordt met haar man Ton. 

Gert Jan van der Wal, emeritus diaken

PERSONALIA 



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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50 jaar zang in  
de Moeder van de Verlosserkerk    

Na de viering van het 140-jarig bestaan vorig jaar mochten we op zondag 
7 september vieren dat gemengd koor Cantate Domino al weer 50 jaar 
in de Moeder van de Verlosserkerk zingt. Pastor Dick Duijves ging voor in 
deze jubileumviering, waarbij het koor, o.l.v. dirigent/organist Jan Luiten 
en met medewerking van sopraansoliste Janneke Verloop, de feestelijke 
Pastoralmesse (KV 140) van Mozart uitvoerde, omlijst door het Ave Verum 
van Mozart en Cantate Domino van Pitoni.

Bij aanvang van de viering werd het koor namens het parochiebestuur 

gefeliciteerd in een toespraak door Dick Reeuwijk en met bloemen 

voor de twee koorleden die de volledige periode van 50 jaar in 

Schalkwijk hebben meegemaakt. Hij bracht vanuit Brabant ook de 

felicitaties over van zr. Toos Knijff, met wie Cantate Domino door al 

die jaren heen een bijzondere band kreeg. Zij is en was ons geliefde 

‘lieveheersbeestje’!

Bij de overweging deelde pastor Duijves vele prachtige verhalen en 

herinneringen… Herinneringen bijvoorbeeld aan Nol Goossens, die 32 

jaar lang dirigent/organist van het koor was. Nol had een fulltime job 

in zijn kapperszaak. Hij was als jonge man oorspronkelijk zanger bij 

Cantate Domino, maar zo muzikaal dat hij orgelles kreeg van Albert de 

Klerk en in 1936, naast zijn werk als kapper, 

organist werd. Eerst in Zandvoort en Halfweg. 

Daarna, vanaf 1960, werd hij dirigent/organist 

in de Spaarnekerk en kreeg de leiding over 

Cantate Domino. Nol Goossens werd in 

1992 als dirigent/organist opgevolgd door 

zijn, door het koor ook zeer gewaardeerde, 

schoonzoon Hans Knuvers. Waarna andere 

dirigenten volgden, onder wie Albert-Jan 

Roelofs die het koor 10 jaar leidde.

Ook vertelde pastor Duijves dat, toen er 

plannen kwamen om in 1975 de Spaarnekerk 

te sluiten, toenmalig pastor Van Zijp 

van de Moeder-van-de-Verlosser het 

gerenommeerde koor Cantate Domino naar 

zijn kerk wilde halen in de hoop op meer 

kerkbezoek (en bijbehorende inkomsten!). Hij 

vermoedde echter dat zijn jonge ‘kapelaans’, 

destijds Dick Duijves en Jan van Duin, niet veel 

op zouden hebben met een klassiek koor. 
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IN MEMORIAM

† Christina Johanna Kunis-Limburg

† Thijs v Bruggen

PERSONALIA 

SCHOON SCHIP

Wij zouden graag twee mensen erbij hebben die ons komen helpen 

met het schoon houden van alle ruimtes rondom de kerk.

We doen dit één keer per maand op donderdag van 09.00-10.00 

uur en drinken daarna gezellig koffie.

Geef u op bij het Parochiecentrum via telnr.: 023-5330528 met 

vermelding van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo 

spoedig mogelijk teruggebeld.

SAM’S KLEDINGACTIE

Zet in uw agenda: zaterdag 18 oktober. 

Dan kunt u weer kleding inleveren tussen 

09.00-13.00 uur bij de kerk.

Bovendien wilde hij andere kerken niet op hetzelfde idee brengen, dus 

hield hij zijn onderhandelingen met het koor strikt geheim. Pas toen 

alles rond was deelde hij triomfantelijk mee dat hij een ‘contract’ had 

gesloten met Cantate Domino om naar de Moeder van de Verlosser te 

komen. 

Het koor ging in september 1975 harmonieus samen met het daar al 

aanwezige, kleinere kerkkoor.

Vervolgens moest gezocht worden naar een mooi orgel. Dat werd 

gevonden (door een tip van Cees de Veth) in een kerk die ging sluiten 

in Breda. Een prachtig Maarschalkerweerd-orgel, van de beroemde 

orgelbouwer die ook het orgel in het concertgebouw van Amsterdam 

heeft gebouwd. 

Er werd nog veel meer gememoreerd. Ook de KRO-televisie-

uitzending van de viering op zondag 15 augustus 1986 met voorganger 

pastor Dick Duijves en koor Cantate Domino. Van alle mooie verhalen 

en herinneringen die pastor Duijves vertelde hebben koor en 

parochianen volop genoten. Hij besloot met een toepasselijke liedtekst 

van Sytse de Vries ‘Zolang wij ademhalen’, waarvan hij het laatste 

onderstaande couplet zelfs solo zong, tot ieders waardering.

	 Ons lied wordt steeds gedragen	 Het zingt van vergezichten

	 Door vleugels van de hoop	 Het ademt van uw Geest

	 Het stijgt de angst te boven	 In ons gezang mag lichten

	 Om leven dat verloopt.	 Het komend bruiloftsfeest.

Na de viering werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een 

kopje koffie met wat lekkers, aangeboden door het koor.

Dick, namens Cantate Domino heel hartelijk dank, je maakte van ons 

50-jarig jubileum een prachtig en gedenkwaardig feest.

Monique Zwart-van Loenen, 

voorzitter Cantate Domino

NB  Wilt u meezingen met dit koor?  

Bel voor informatie telnr.: 06-40953077 of 06-24127335.

Op 21 december vindt om 15.00 uur het kerstconcert door 
Cantate Domino plaats.

Maandelijks Vredesgebed

Op de eerste maandag van de 

maand loeien de sirenes. Dat is het 

startsein voor de vredeswandeling. 

We wandelen van de Grote Markt 

naar de Oud Katholieke Kerk aan de 

Kinderhuissingel. Daar staat koffie en 

thee klaar. Aansluitend houden we het 

maandelijks Vredesgebed, ook daar 

bent u van harte welkom!

Gerardus kalenders

Ze zijn er weer! Te koop voor € 11,50 op 

het Parochiecentrum. U kunt daar niet 

pinnen.

Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk

Het bankrekeningnr. van het Parochieel 

Diaconaal Fonds Schalkwijk is 

NL22ABNA 04125 22152
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Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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Wat is dat 
nou weer? 1  Wat is dat nou weer? 2   
Bij het uitruimen van de kasten in de 

stijlkamers, vanwege het aanbrengen 

van de nieuwe vloer, kwam dit voorwerp 

tevoorschijn. Van steen, gebakken klei of zo 

en rijkelijk voorzien van lagen verf. Zichtbaar 

afgebroken, maar waar kwam het vandaan? 

Gebouwen als onze kerk hebben talloze 

kleine en grote verrassingen. Dus gingen 

we een rondje in de kerk, op zoek naar de 

oorspronkelijke plek van het ornament. Tot 

een slimme parochiaan een ingeving kreeg. 

We gingen naar buiten, keken omhoog en ja 

hoor, de versiering van de overstekende goot 

van het Josephhuis. Het ornament ontbreekt 

niet, het is dus vervangen. En wie goed 

omhoog kijkt ziet in de goot nog een paar 

kleine afwijkingen. 

Meer dan een jaar geleden gingen een paar parochianen even mee 

naar boven. De smalle trappen op richting gewelven en koepeltoren. 

Daar vonden we dit bijzondere voorwerp. Boven het zijpad aan 

de kant van de Klopperspoort. Daar, helemaal aan het eind van 

de loopplank stond het bij het afgebeelde bordje. Op dat bordje 

staat ‘gerestaureerd’, enkele namen en een datum. Het bordje is 

achtergebleven maar dit voorwerp is meegenomen naar beneden.

Het meet 70x65 cm. Enkele geschiedkundige specialisten hebben het 

bekeken. Dat leverde op dat 

het papier is én 19e eeuws. 

Dat laatste werd afgeleid 

uit de schroefjes waarmee 

het schild op een balkje is 

gemonteerd. Maar wat het is 

blijft een raadsel. Misschien, 

het is immers wat bol en het 

balkje kan goed deel van een 

standaard geweest zijn, is 

het gebruikt om tijdelijk een 

tabernakel af te schermen. 

Misschien is het in een 

processie als een vaandel 

meegedragen. De vindplaats 

is waarschijnlijk toeval. Er 

is in de jaren zestig flink 

gerestaureerd, dat zegt het 

bordje ook, en mogelijk is het 

gewoon gevonden en een 

fraai plekje gegeven.
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Filmopnamen  
Enkele jaren geleden werden onze kerk (voorgevel) en de 

Klopperspoort gebruikt bij de indrukwekkende serie 'De 

Joodsche Raad'. Op 30 juni, 1 en 2 juli zijn weer opnamen 

gemaakt voor een kostuumdrama getiteld 'Grand Hotel 

aan Zee'. Het gaat over de ontwikkeling van Noordwijk van 

vissersdorp tot badplaats voor de elite in de jaren 1912 tot 

1919. Op de foto’s wat sfeerbeelden.
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Proletarisch winkelen in de Klopperspoort  

Diefstal dus. Al jaren ligt in de 

Klopperspoort gevarieerd materiaal voor 

wie interesse heeft. Kosteloos of tegen 

beschaafde prijzen. Er zijn natuurlijk 

grapjassen die folders verscheuren, 

prijsjes van boeken halen, boeken 

onbetaald meenemen en na enige tijd 

weer terugleggen. Maar nu signaleren we 

diefstal. Contant geld uit het daarvoor 

bestemde bakje verdwijnt. Dat gebeurt 

met name op zaterdag, zo blijkt uit 

onderzoek. 

Natuurlijk houden we de kerk niet in stand 

met de opbrengst van de Klopperspoort, 

maar ook persoonlijke financiële 

problemen worden met die paar euro niet 

opgelost. Wie om die reden geld pakt kan 

op veel bredere en grotere hulp van ons 

als kerk rekenen. In de poort voorlopig 

maar een beperkt aanbod. We zoeken 

naar oplossingen, maar een eerste tip: kijk 

eens op het tafeltje achter in de kerk. 

Oogsttijd  

Bij de keuken in het Josephhuis ligt 

een binnenplaatsje. Jaren geleden 

door twee parochianen tot tuintje 

omgewerkt. Kruiwagens met puin 

kwamen eruit, maar inmiddels 

groeit het groen er flink, maar wel 

gecontroleerd, op los. Jaren geleden 

is het tuintje door onze kanunnik 

tot ‘de Landerijen’ gedoopt. En dit 

is de aardappeloogst van dit jaar. 

Marmeren tegels 
Josephhuis gaan weer 
blinken 

Zoals sommigen van u wellicht al hebben gezien zijn de 

parochievertrekken op de benedenverdieping van het Josephhuis de 

afgelopen maanden flink opgefrist. Er is veel werk verzet: de muren, 

deuren en raamkozijnen zijn geschilderd, in de muziek-, stijl- en 

voorkamer is een nieuwe vloer gelegd, en ook de keuken in het 

souterrain is grondig aangepakt.

Na het vertrek van de schilders viel tijdens het verwijderen van 

achtergebleven schilderstape op dat de marmeren vloer daaronder 

veel helderder wit was. Uit nieuwsgierigheid heb ik één tegel tien 

minuten lang flink geboend met een verrassend resultaat: de 

aanvankelijk grauwe tegel fleurde zichtbaar op en vormde een 

opvallend contrast met de omliggende tegels.

Wat zou het mooi zijn als we met zo’n tien vrijwilligers de 

benedenverdieping van het Josephhuis een echte finishing touch 

kunnen geven door de overige marmeren tegels op te boenen. Daarom 

doe ik graag een oproep aan alle parochianen en (oud-)bewoners 

van het Josephhuis: kom op zaterdag 11 oktober vanaf 9.00 uur helpen 

met het opboenen van de marmeren vloer. Ter afsluiting genieten we 

samen, na de H. Mis van 12:00 uur in de Mariakapel, van een lunch 

in de stijlkamer. En op zondag 12 oktober, wanneer we het 10-jarig 

jubileum van het Josephhuis vieren, zal het gebouw stralen als nooit 

tevoren! U kunt zich aanmelden bij Rutger van der Grinten via e-mail:  

rutgervandergrinten@icloud.com of een appje naar telnr.:  

06-10440898. Gewoon even bellen mag natuurlijk ook.

Requiem van Bruckner 

Op 2 november, aanvang 10.00 uur, wordt het Requiem van 

Bruckner gezongen door het projectkoor.
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PERSONALIA 

GETROUWD 

Na vele jaren zijn er weer huwelijksvieringen in onze kerk. 

Weliswaar zijn er bruidsparen geweest, maar die besloten tot 

een andere kerk om aldaar te trouwen. Nu is het weer zo ver.

Marc Houterman en Ineke Koersvelt hebben hun heilig 

huwelijksverbond gesloten op 19 september.

Eric Michael van Weelderen en Demi Boudesteijn gaven ten 

overstaan van God en de Kerk aan elkaar hun ja-woord op 13 

oktober. Pastoor K. Donders en pater E. Kissboat i.v.e. waren bij 

deze liturgievieringen respectievelijk de celebrant en agens als 

de kerkelijke getuigen.

Van harte feliciteren wij de beide paren met deze zo bepalende 

stap in hun leven. Moge God hen op hun verdere levensweg 

bijzonder zegenen en hun, als het hun gegeven is, ook de gave 

en de vreugde van het ouderschap toevertrouwen. Moge Hij met 

Zijn genadegaven wonen in hun huis.

GEDOOPT 

Maria del Pilar Nunez Cabrera
geboren op 8 juni 2025, gedoopt op 22 juni 2025

De ouders wilden graag dat hun kindje snel gedoopt zou worden. 

Deken Bunschoten was van harte bereid om het sacrament toe 

te dienen. Het werd een heel gelovige bijeenkomst. 

Buiten was het heel warm, 

maar de dames waren zowel 

charmant als ‘modest’ gekleed. 

Paus Pius XII zou trots geweest 

zijn. Van harte heten we het 

gezin welkom in onze parochie 

en we bidden dat de kleine 

Maria del Pilar mag opgroeien 

als een waar kind van God.

OVERLEDEN 

Cornelis Klijn
geboren op 28 november 1939 

overleden op 22 juli 2025

uitvaart vanuit de kapel van Sint Barbara op 

29 juli 

Ten gevolge van een noodlottige val met 

de fiets is hij vrij snel daarna overleden. 

Hij was een trouwe kerkganger en in het 

verleden heeft hij heel wat hand- en 

spandiensten verleend bij het onderhoud 

van de Sint Joseph. Dat heb ik nog uit zijn 

eigen mond vernomen, toen ik het echtpaar 

destijds bezocht in hun woning aan de 

Schalkwijkerstraat. Door omstandigheden 

heeft de uitvaartviering plaatsgevonden 

vanuit de kapel van Sint Barbara. Een priester 

van de parochie Heilige Familie heeft de 

viering verzorgd, omdat het echtpaar Klijn 

bij gelegenheid ook de kerk te Vogelenzang 

bezocht.

Moge hij nu voor altijd in de liefde en vrede 

van Gods Vaderhuis geborgen zijn.



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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Allerheiligen en 
Ziekenapostolaat 
Op 1 november, hoogfeest van Allerheiligen, bestaat het 

Ziekenapostolaat honderd jaar. Het werd door pastoor Lau Willenborg 

te Bloemendaal opgericht en bevindt zich tegenwoordig in diverse 

landen. In Nederland groeide het Ziekenapostolaat tot een grote 

beweging uit, met in elk bisdom afdelingen, ziekentridua in kerken 

(de kerkbanken eruit geschroefd, de zieken met-bed-en-al in de 

kerk) en een Ziekenlof op de radio. Chronisch zieken waren bij dit 

apostolaat aangesloten en droegen het lijden van hun ziekzijn op voor 

de redding van de wereld en de verbreiding van het Rijk van Christus. 

'Ziekenbrieven' werden maandelijks door een moderator aan leden 

rondgestuurd. 

Tegenwoordig verzorgt het apostolaat nog het programma ‘Vonken van 

Hoop’ op Radio Maria, met als presentator pastoor Van Teijlingen. De 

H. Mis uit dankzegging wordt zaterdag 1 november om 9.30 uur door 

mgr. Jan Hendriks gevierd om bij het eeuwfeest stil te staan. 

Op de avond van 1 november is om 19.00 uur overigens de gebruikelijke 

Internationale Mis. 

Allerzielen  
Stilstaan bij mensen die gemist worden. 

Een kaars opsteken voor degenen die 

niet meer (hier) bij ons zijn. Een Mis 

laten opdragen voor een lieve dode. 

Bidden voor iemands zielenrust. Iemands 

graf bezoeken op het kerkhof en daar 

bloemen leggen. Stil zijn en gedenken. 

Ook bidden voor hen voor wie niemand 

meer bidt... Het grote cadeau -en tegelijk 

geheim- van leven en dood overwegen. 

De rondgang langs de rustplaatsen van 

de priester met wijwater. Dit alles is 

Allerzielen. Moge de gedachtenis van 

alle overleden gelovigen ons dit jaar veel 

troost brengen. En mogen onze gebeden 

de poort openen voor velen die nog 

wachten om ‘binnen’ te mogen in de 

hemel.

De Requiemmis van Allerzielen is om 

10.00 uur. De bisschop is daarin celebrant.

Na de officiële liturgie vindt weer een voor 

iedereen toegankelijk gebedsmoment 

plaats en trekken we naar een van de 

kapellen in de Bavo waar een lichtje kan 

worden gebrand en kan worden herdacht. 

Dit gebedsmoment wordt al meerdere 

jaren verzorgd door de R.K. Vrouwen.

ANGELUS

Vaste prik is elke woensdag om 11.45 uur de kathedraal even 

geopend en is iedereen welkom. Om stipt 12.00 uur komt het 

Kinderkoor van de Koorschool dan in processie naar de Bavo waar 

in de Mariakapel het Angelus (‘Engel des Heren’) gedaan wordt met 

gebed en gezang. Dit duurt tien minuten. Het herinnert aan de groet 

van de aartsengel Gabriël aan Maria in Nazareth, de zogeheten 

‘Annunciatie’ (aankondiging). Over heel de wereld luiden katholieke 

kerken op dat tijdstip het angelusklokje. (Alleen is het natuurlijk niet 

overal ter wereld op het zelfde moment twaalf uur!) Neemt u ook 

eens de gelegenheid het woensdagse Angelus mee te maken.  

Na afloop gaat de kerk even dicht om haar deuren weer te openen 

om 13.00 uur.
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Diakenwijding  

BISDOMDAG

Op zaterdag 4 oktober wordt de Jubeljaar-

dag voor alle parochies uit het gehele 

bisdom Haarlem-Amsterdam gehouden 

in de Bavokathedraal. Het wordt een 

ontmoetingsdag met een vol programma 

met om 16.15 uur de H. Mis met bisschop 

Hendriks, in concelebratie met alle priesters 

en met assistentie van alle diakens, 

acolieten en misdienaars. Mis deze dag 

niet. Zie voor verdere informatie de flyer 

en info elders in dit blad, het bisdomblad 

‘Samen Kerk’ en de website van het bisdom 

Haarlem-Amsterdam.

Op zaterdag 15 november om 10.30 uur worden priesterstudent 

Francis Ashamole en diakenstudent Vincent Borgonjen tot diaken 

gewijd. Vincent is in onze kathedraalparochie geen onbekende. 

Regelmatig kerkt de familie Borgonjen in de Bavo en hun kinderen 

zijn er misdienaar en/of koorzanger. Vincent is als catechesedocent 

werkzaam binnen R.K. Samenwerkingsverband St. Franciscus 

(Haarlem-Noord en Velsen), een parochieverband binnen het 

Dekenaat Haarlem. We wensen de beide wijdelingen Gods zegen toe.

Jubileum monseigneur  
Van Burgsteden 
Op zaterdag 25 oktober om 15.00 uur vieren wij als 

bisdomgemeenschap, dat mgr. Johannes G.M. van Burgsteden dit 

najaar 25 jaar bisschop is. In het jaar 2000 benoemde paus Johannes 

Paulus II de in Amsterdam woonachtige Van Burgsteden, pater van de 

Congregatie van het H. Sacrament, tot hulpbisschop voor bisschop Jos 

Punt. Na het plotse overlijden van bisschop mgr. Henny J.A. Bomers in 

1998 -die was sinds 1984 bisschop van Haarlem- was de versterking 

van aantredend hulpbisschop Van Burgsteden voor Bomers’ opvolger 

en voor het geheel van het bisdom zeer welkom. Met mgr. Van 

Burgsteden vieren we met een feestelijke Mis uit dankzegging de 

vijfentwintig jaren die dit feit tot een zilveren jubileum maken. Van 

harte welkom!

Internationale  
Katholieke Dag  
Een kleine terugblik op de dag van 

13 juli, in de Bavo georganiseerd vanuit 

KKI-Haarlem en de Haarlemse Caritas. 

Deze bracht veel mensen bij elkaar. 

Onder anderen waren R.K. Filipijnse, 

Spaanstalige, Oegandese, Indonesische 

en Engelstalige gemeenschappen 

vertegenwoordigd. Tussen 400 en 500 

personen waren op de dag afgekomen en 

dankzij de pico bello organisatie ontbrak 

het niemand aan iets. Veel snacks, 

elegante culturele dansvoorstellingen 

op het buitenterras en veel kraampjes 

met leuke spullen in de tuin maakten de 

dag aantrekkelijk voor een groot publiek. 

De H. Mis met mgr. Jan Thomas Limchua 

van de Nuntiatuur te Den Haag als 

hoofdcelebrant plus veel concelebranten, 

werd door mooie zang van o.a. de KKI’s 

Amsterdam en Haarlem opgeluisterd 

en had een echt internationaal karakter. 

Uit de grond van mijn hart dank ik de 

organisatoren nog eens ten zeerste voor 

dit waardevolle nieuwe initiatief.

plebaan Floris Bunschoten

SLUITING H. JAAR

Op zondagmiddag 28 december wordt in een plechtige H. Mis 

-met deelname van parochies en gelovigen uit heel het bisdom- 

het Jubeljaar 2025 afgesloten. De pontificale Eucharistie wordt 

opgedragen door bisschop mgr. Jan Hendriks en de zang wordt 

verzorgd door het dames- en herenkoor van de Sint Jansbasiliek te 

Laren. Nadere details zullen in het volgend blad bekend worden 

gemaakt. Op 6 januari wordt het H. Jaar te Rome gesloten als paus 

Leo XIV de H. Deur dicht zal doen.
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Wijwater 
In de zomerweken kwam het enkele malen voor dat de wijwaterbakken 
geheel droog vielen. Zo heet waren sommige dagen geweest. Wakkere 
kosters hebben me er gelukkig meteen op attent gemaakt. Zodoende 
kon ik de lege wijwatervaten bij de kerkingang ogenblikkelijk voorzien 
van verse inhoud.

Mensen kunnen veel of weinig van ons geloof en gebruiken weten 

maar dat wij, Roomsen, wijwater gebruiken hoef je niemand te 

vertellen; dat staat bij iedereen bekend als ‘iets typisch katholieks'.

Wijwater is geen sacrament maar behoort tot de sacramentaliën. 

In tegenstelling tot de sacramenten zijn sacramentaliën niet door 

Christus, maar wel door Zijn Kerk ingesteld of goedgekeurd.

Hoe water teken van zegen geworden is gaat tot de oudste tijden 

terug. ‘De Geest (hetzelfde Hebreeuwse woord als ‘adem’) van 

God zweefde over de woeste wateren’, zegt het scheppingsverhaal 

dichterlijk. In de woestijn liet God voor Zijn volk water uit de rots 

stromen; Naäman dompelde zich zevenmaal in de Jordaanrivier en 

zijn huid werd beter; de profeet Ezechiël zag in een visioen water uit 

de rechterzijde van de tempel stromen dat een rivier werd die aan 

heel het land vruchtbaarheid gaf. Water is fris, spoelt schoon, brengt 

bloei, voorkomt verdroging. Zonder dagelijks water geen leven. Uit het 

binnenste van Jezus, toen het aan het Kruis geopend werd, stroomde 

bloed, maar ook water.

Het christelijk Doopsel kan alleen geldig met het schepsel water 

worden toegediend, niet met een andere vloeistof. In de doop wordt 

dat donkere water ook symbool van een graf, van doodgaan en 

verrijzen. Wat in dat water sterft is echter de dood zelf. De gedoopte 

staat als ‘nieuwe mens’ er uit op tot eeuwig leven, samen met Jezus.

Om over allerlei zaken en situaties Gods zegen te vragen gebruikt 

de Kerk sinds onheuglijke tijden dus graag water. Maar om eerst 

wijwater tot stand te brengen moet ook iets gebeuren. Hoe 

bereidt de priester dit? Welnu, water en zout vormen de 

ingrediënten. In de Bijbel wordt ook zout namelijk vaak als 

heilzaam element aangemerkt; het bewaart voor bederf. De 

zegeningsgebeden waarbij de priester kruistekens 

over water en zout maakt, die hij in Naam van 

de Drieëenheid wijdt, staan vast. Een lange 

versie wordt door het Rituale Romanum 

aangereikt, een korte versie door het Missale 

Romanum. Vóór het zegenen worden zout 

en water gewoonlijk geëxorciseerd. De 

uitgebreide tekst (in het Latijn) waarmee 

wijwater wordt gemaakt is verrassend 

krachtig en uiterst bestraffend richting de 

Tegenstander, die dan ook een grote hekel 

aan dit water en zout heeft en zijn werking 

niet verdraagt. Als laatste stap wordt het 

gewijde zout in het water gestrooid en is het 

wijwater klaar. Het ritueel duurt drie minuten.

In het slaapvertrek, in de buurt van het bed 

hebben veel mensen een wijwatervaatje 

hangen. Dat maakt het makkelijker bij het 

morgengebed bij het wakker worden en het 

avondgebed bij het slapengaan met wijwater 

een kruis over jezelf te maken zoals we ook 

doen bij het betreden van de kerkruimte. 

In menig gelovig huishouden zegent vader, 

moeder of grootouder de kinderen met een 

kruisje op het voorhoofd; dit kan met wijwater 

gedaan worden. En wanneer de priester of 

diaken mensen, vee, voertuigen, voorwerpen 

voor de eredienst, velden en gewassen - wat 

al niet! - komt zegenen, zal hij wijwater 

sprenkelen, vooral bij het inzegenen van een 

woning, maar het mag duidelijk zijn dat iedere 

gedoopte dus zichzelf, of iets of iemand 

anders met wijwater mag zegenen. En als 

we onze ogen voor de laatste 

maal hebben gesloten zal 

de H. Kerk ons lichaam en 

graf besprenkelen want: 

deze mens was 

gedoopt, is dus 

van God.
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PERSONALIA 

GEDOOPT  

15 juni 

Lucio Aurelio Gonzalez Rodriguez

22 juni 

Lucas Oscar Willem van den Brink

20 juli 

Boudewijn Johannes Peter

9 augustus 

Nora Iris Paul

13 september 

Emilia Virginie Maria Simon Millan

Doop volwassenen

Volwassenen zijn gedoopt 

op 28 juni:

Angelique Maria Heins
Ischa Aurelius Acutis 
J.F.H.A.M. Biesbrouk
Jeffrey Franciscus Bishop
Nadiya Maria Mahjor
Raymond Raphael Donk

VORMSEL
vormsel is ontvangen op 28 juni:

Roberto Verkooijen



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Terugblik op  
de Vredesweek  
Als u dit Parochieblad in handen krijgt is 

de jaarlijkse Vredesweek net achter de rug. 

Het thema van dit jaar, gekozen door Pax 

Nederland, is helder en krachtig ‘Niets doen 

is geen optie!’ Te midden van een wereld vol 

conflict en verdeeldheid krijgt dit appèl extra 

gewicht. Met velen maken we ons ongerust 

over de verharding in de samenleving 

en de bedreiging van de democratie. In 

Haarlem hebben inmiddels 35 kerkelijke 

en maatschappelijke organisaties de 

Vredesverklaring ondertekend. Haar oproep 

tot vreedzaam en respectvol samenleven 

krijgt invulling in de jaarlijkse Vredesweek. 

Het programma van de afgelopen week 

was erop gericht om aan te zetten tot 

beweging en om alternatieven zichtbaar te 

maken - vreedzame, hoopvolle manieren 

om bij te dragen aan verandering. Ook aan 

saamhorigheid in onze diverse stad. Er was 

van alles te beleven: muziek, zang, lezingen, 

gebed, debat, protest en theater. 

Als je er niet bij hebt kunnen zijn….’gelukkig 

hebben we de foto’s nog’. Ga voor een 

terugblik en fotoreportage naar  

https://vredesweekhaarlem.nl/ .

Wandel je mee  
voor de vrede?   
Het motto van de afgelopen Vredesweek (20-28 

september) was: Niets doen is geen optie. Met de 

aansporing ‘Kom in beweging voor vrede’ werd in die week in Haarlem 

een vredeswandeling gehouden. Deze blijven we organiseren op de 

eerste maandag van de maand. Wanneer om 12.00 uur de sirenes 

loeien lopen we vanaf het beeld van Loutje op de Grote Markt naar 

de Oud-Katholieke Kerk aan de Kinderhuissingel. Daar staat koffie en 

thee klaar. Aansluitend houden we het maandelijkse Vredesgebed. 

Ook daarbij bent u welkom. Het wandelen met elkaar, nieuwe mensen 

leren kennen, open en nieuwsgierig zijn naar de ander, draagt bij aan 

een vreedzame en respectvolle samenleving. Het is geen activistische 

demonstratie, maar we verbreken de machteloze stilte en delen met 

elkaar (en soms met voorbijgangers) onze zorgen om de vrede.  

Wandel je mee?



PELGRIMS VAN HOOP 

Naar aanleiding van het adagium 'Pelgrims van hoop' in het 

kader van het jubeljaar heeft onze pastoraatsgroep gekeken 

hoe we rond het thema hoop iets binnen onze gemeenschap 

kunnen organiseren. We hebben twee momenten gepland: 

op zondag 14 september was na de viering gelegenheid om 

leeservaringen uit te wisselen met het boek 'Hoop' van de 

voormalige paus Franciscus. Oorspronkelijk was het de wens 

van Franciscus dat zijn autobiografie pas na zijn dood zou 

verschijnen, maar het Jubeljaar 2025 met als thema 'Pelgrims 

van Hoop' (zie bewegingvanhoop.nl) en de huidige uitdagende 

tijden brachten hem ertoe deze nalatenschap al tijdens zijn 

leven uit te brengen.

Op 12 oktober, na afloop van de zondagse viering, organiseren we een soort geloofsgesprek 

over hoop. In kleine groepjes kunnen we bijvoorbeeld onze gedachten en ervaringen 

uitwisselen aan de hand van vragen als:

-Hoe ontleen jij hoop aan het geloof? 

-Wanneer verloor/(her)vond jij de hoop?
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Bezoek aan de Beeldentuin 

Zaterdag 28 juni zijn we met een aantal 

mensen van onze gemeenschap op bezoek 

gegaan bij de Bijbelse Beeldentuin naast 

de St. Joannes de Doper kerk in Hoofddorp. 

Voorafgaand aan de rondleiding genoten 

we van koffie met gebak in de pastorie van 

de parochie. Wij werden hartelijk ontvangen 

door twee dames, Afra en Astrid, die veel 

wisten te vertellen over de historie van de 

tuin en de makers van de beelden en de 

bijbehorende Bijbelse verhalen. Vanuit een 

voormalige kloostertuin ontstond deze 

Bijbelse tuin, waarin bomen, planten en 

bloemen staan, die verwijzen naar Bijbelse 

verhalen. Zij biedt ook een mogelijkheid voor 

stilte en meditatie door bijvoorbeeld het 

labyrint in de tuin te lopen. 

Nabij de entree van de tuin is een boomgaard 

waar je wordt verwelkomd door een 

prachtig beeld van Eva met de verboden 

appel gemaakt door Karel Gomes. Hij is 

de beeldhouwer die de meeste beelden 

heeft gemaakt. Hij weet je te raken met de 

gezichtsuitdrukkingen van zijn creaties. Hij 

werd geïnspireerd door Rembrandt toen hij zijn beeld van De Verloren 

Zoon maakte. Bij ieder beeld staat een QR code waarmee je informatie 

kan krijgen over het Bijbelse verhaal erachter. Zoals bij het beeld 

van Ruth die aan het werk is in het veld. Sommige beelden zijn door 

leerlingen van hem gemaakt en ook staan er zuilen van basalt, gemaakt 

in het Sint Liobaklooster in Egmond. Alles bij elkaar is de kleurrijke 

beeldentuin leerzaam, inspirerend en een mooie plek om tot rust te 

komen.



VIERINGEN IN REINALDAHUIS, HULP GEVRAAGD 

Eén keer in de maand is er een communieviering voor de 

katholieke mensen in het Reinaldahuis. Meestal is dat op de eerste 

dinsdagmiddag van de maand om 14.00 uur. Zo’n veertig bewoners 

nemen hieraan deel. Voorganger is diaken Rob Mascini.

Deze viering wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers uit 

de parochie Schalkwijk en uit onze Groenmarktgemeenschap. 

We begeleiden kerkgangers die moeilijk ter been zijn. Ook 

ondersteunen we de kleine groep zangers. Misschien heeft 

u tijd om te helpen? Dat zou fijn zijn. Stuurt u dan svp een 

mailtje naar robmascini@gmail.com. Het Reinaldahuis is een 

woonzorggemeenschap in Haarlem-Oost aan de Leonard 

Springerlaan 1. Wees welkom als zanger en/of begeleider!
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PERSONALIA 

VASTE VIERINGEN IN DE PASTORIE,  
NIEUWE GROENMARKT 12

1e zondag van de maand: 10.30 uur

woord- en communieviering met 

voorganger diaken Rob Mascini

Overige zondagen: 10.30 uur

woord- en gebedsviering met 

lekenvoorganger

Een keer in de maand wordt geen eigen 

viering gehouden en gaan we op bezoek 

in een andere kerk in de omgeving

Dinsdag 12.30 uur korte woord- en 

communieviering met voorganger 

Broeder Savio

Zie het actuele rooster van de vieringen 

op de website  

www.groenmarktkerk.nl/vieringen

OVERLEDEN

Els Blüm-Mersmann  
* 15 augustus 1946 - † 11 september 2025

Vlak voor het ter perse gaan van dit Parochieblad 

ontvingen we het bericht van het overlijden van Els Blüm 

(79 jaar). Zij is gestorven na een kort ziekbed. Binnen 

onze Groenmarktgemeenschap was Els altijd actief bij de 

voorbereiding en catering van de parochiebijeenkomsten, 

Sing-In’s, (boeken)veilingen, kerstvieringen en andere 

evenementen. Zij stond nooit op de voorgrond, maar je kon 

altijd op haar rekenen voor diverse hand- en spandiensten. Zo 

heeft zij jarenlang de was van de parochie verzorgd. Zij werkte 

ook als vrijwilliger in de kledingwinkel van Vincentius en in 

Kid’s Kledingparadijs van de Protestantse gemeente. Zij was de 

stille kracht naast haar man Wim in zijn werk als coördinator en 

voorganger in de Groenmarktkerk en oprichter/voorzitter van 

de Antonius Gemeenschap. Maar bovenal was zij een geliefde 

moeder en oma voor haar (klein)kinderen. Zo herinneren we 

haar in dankbaarheid.

BIJEENKOMSTEN IN DE OUD KATHOLIEKE 
KERK, KINDERHUISSINGEL 74:

Maandelijks Vredesgebed  
voor stad en land
Elke eerste maandag van de maand om 

12.30 uur (met voorafgaande wandeling 

voor wie wil en kan)

Maandelijks Apéritief voor de Ziel
Elke derde zaterdag van de maand om 

16.00 uur: een korte viering 

met life muziek en zang en na afloop 

ontmoeting bij een drankje en hapje



Colofon
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 14 november 2025.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)

kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks 	 06-22962379	 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken PH. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
J.M.J. Verbeek 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P.P.M. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 7 nr. 4

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033 / 023-5277462

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 / 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 06-40326558 
d.klunder@hetnet.nl 

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558 

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di en do van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-5330528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

PAROCHIE BLOEMENDAAL 

Per 1 oktober 2025 wordt ING-rekening:  
NL14 INGB 0000 551213 beëindigd.  
De ABN-AMRO rekening wordt dan de te gebruiken 
rekening: NL70 ABNA 0626 8115 54  
t.n.v. RK Par Gem Bloemendaal.
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PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavo Kathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
parochiesecretariaat  

e-mail: bavo@rkhaarlem.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387  
t.n.v. parochie H.H. Antonius & Bavo 

 
NL44 INGB 0654494312  

t.n.v. parochie H.H. Antonius & Bavo 

 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochie Antonius en Bavo  

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l



U ontvangt dit blad gratis, vier maal per jaar. Ontvangt u het liever niet? 
Laat het ons weten, dat bespaart kosten en het milieu. Zend een e-mail aan secretariaat.boaz@outlook.com of stuur  

een bericht aan het secretariaat, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen met vermelding van volledige naam en adres. 
Ontvangt u dit Parochieblad graag en wilt u een bijdrage geven? Zie de informatie op de laatste pagina’s:  

elke parochie heeft een eigen bankrekeningnummer. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Zeeslag bij Lepanto


