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lente
Het Nederlandse woord ‘lente’ is historisch afgeleid van het woord 
‘lang’, en verwijst daarmee naar het lengen van de dagen. Het 
aardige is, dat het Engelse woord ‘Lent’ dezelfde oorsprong heeft, 
maar in die taal nu staat voor de Vastentijd, de Veertigdagentijd 
als voorbereiding op Pasen. Wanneer u dit Parochieblad ontvangt 
zijn we nog middenin deze Veertigdagentijd. De ouderen onder ons 
zullen zich die Vastentijd wellicht nog herinneren als de tijd van het 
vastentrommeltje dat je als kind kreeg en waarin je alle snoepjes 
bewaarde die je in die Vastentijd ontving. In sommige gezinnen 
mocht het trommeltje dan pas weer open op Pasen, in andere 
gezinnen mocht dat al op de zondagen van de Vastentijd, want op 
de zondagen hoeft immers niet gevast te worden. Controleer het 
maar op de kalender: wanneer je de zondagen niet meetelt, kom je 
aan de veertig dagen.

Wat is vasten? Aswoensdag en Goede Vrijdag gelden als verplichte 

vasten- en onthoudingsdagen. ‘Onthouding’ betekent in dit geval 

dat geen vlees wordt gegeten, ‘vasten’ betekent dat we ons in 

eten, drinken of andere genoegens beperken. Traditioneel geldt 

ook elke vrijdag van het jaar als onthoudingsdag, dat we dan geen 

vlees eten.

Dit vasten en onthouden is belangrijk. Niet voor niets gebruiken 

we de term ‘vastentijd’. Toch is het jammer als dit voor ons 

het belangrijkste zou zijn in de vastentijd. Dat we ons dingen 

ontzeggen, dat we ons oefenen in zelfbeheersing, dat we die 

fles laten staan of ons die zoetigheid ontzeggen en daar dan 

misschien met Pasen voldaan op terug kunnen kijken. Dat zou niet 

de goede beleving zijn van de Veertigdagentijd, wat niet voor niets 

de betere benaming is voor deze periode. Want wat bereiken we 

met vasten? Wat bereiken we met gebed? 

Heel veel, maar dan moet het wel iets betekenen voor ons eigen 

leven, ons eigen gedrag. Het bekende voorbeeld in het Oude 

Testament is natuurlijk Nineve: Jonas die naar Nineve wordt 

gestuurd om daar verwoesting aan te kondigen, omdat de stad 

zich van God had afgekeerd. Jonas die daar niet zoveel zin in had 

en daaraan danken wij het verhaal van Jonas in de grote vis: hij kon 

niet ontkomen aan deze opdracht. De koning van Nineve luistert 

naar de boodschap van Jonas en roept op tot vasten en bekering, 

waarop de hele stad zich tot God bekeert en het onrecht achter 

zich laat. De kracht van bekering zien we ook in het verhaal van 

Abraham die met God onderhandelt over de steden Sodom en 

Gomorra. Als er nog maar tien rechtvaardigen zouden zijn, zal God 

de steden sparen. Die bleken er uiteindelijk niet te zijn.

Vasten en gebed zijn belangrijk en waardevol, omdat we ons leven 

daarmee in Gods handen leggen en hem om hulp vragen. Maar 

God heeft vredebrengers nodig, ‘rechtvaardigen’ in de woorden 
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Maria Magdalena was de eerste aan wie Jezus zich 

na zijn verrijzenis liet zien, al dacht zij even dat hij 

de tuinman was. Mogen ook wij Hem herkennen in 

ons leven.

VAN PALMZONDAG TOT PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

13 APRIL, PALMZONDAG

	 Overveen	 10.00 uur �kapelaan N. Beemster 
- Palmpaasoptocht

	 Zandvoort	 10.00 uur �pastoor B. Putter
	 Joseph	 09.30 uur �kanunnik A. Hendriks
		  11.00 uur �kanunnik A. Hendriks 
	 Schalkwijk	 10.00 uur ��diaken Gert Jan v.d. Wal en 	

kapelaan T. Warnaar
	 Bavo	 10.00 uur �mgr. J. Hendriks

15 APRIL

	 Bavo	 19.30 uur �boeteviering

16 APRIL

	 Bavo	 19.30 uur �Chrismaviering 

17 APRIL, WITTE DONDERDAG

	 Overveen	 19.00 uur �pastoor B. Putter
	 Joseph	 19.00 uur �kanunnik A. Hendriks
		   aansluitend aanbidding tot 21.30 uur �
	 Bavo	 19.30 uur mgr. J. Hendriks, aansluitend 

nachtelijke aanbidding tot 9.00 uur

18 APRIL, GOEDE VRIJDAG

	 Overveen	 15.00 uur �kapelaan N. Beemster
	 Zandvoort	 10.30 uur �pastoor B. Putter en 

T. Boddaert
	 Joseph	 15.00 uur ��kanunnik A. Hendriks
		   Kruisweg - biechtgelegenheid
		  19.00 uur �kanunnik A. Hendriks
		   liturgieviering - biechtgelegenheid
	 Schalkwijk	 14.30 uur �diaken G. J. v.d. Wal 
	 Bavo	 15.00 uur �kapelaan T. Warnaar
		  19.30 uur �mgr. J. Hendriks
		  21.00 uur �kapelaan T. Warnaar 

(Lamentations)

19 APRIL, PAASZATERDAG

	 Overveen	 20.00 uur �pastoor B. Putter
	 Zandvoort	 20.00 uur �pastor D. Duijves
	 Joseph	 16.00 uur �biechtgelegenheid en 

vespers 
		  21.00 uur �Paaswake kanunnik 

A. Hendriks
	 Schalkwijk	 21.00 uur �kapelaan N. Beemster en 

diaken G. J. v.d. Wal
	 Bavo	 21.00 uurmgr. J. Hendriks en kapelaan 

T. Warnaar - met een aantal dopelingen 
(duur �tot ca 23.30 uur)

20 APRIL, PASEN 

	 Overveen	 10.00 uur �kapelaan N. Beemster
	Aerdenhout	 10.00 uur �kapelaan T. Warnaar 
	 Zandvoort	 10.00 uur �pastoor B. Putter
	 Joseph	 09.30 uur �kanunnik A. Hendriks 
		  11.00 uur �kanunnik A. Hendriks 
	 Schalkwijk	 10.00 uur �pastor D. Duijves 
	 Bavo	 10.00 uur �mgr. J. Hendriks

21 APRIL, TWEEDE PAASDAG

	 Joseph	 10.00 uur �kanunnik A. Hendriks 
	 Bavo	 10.00 uur �F. Bunschoten

29 MEI, HEMELVAARTSDAG

	 Overveen	 10.00 uur �kapelaan N. Beemster 
	 Zandvoort	 10.00 uur �pastoor B. Putter
	 Joseph	 10.00 uur �kanunnik A. Hendriks 
	 Schalkwijk	 10.00 uur �kapelaan T. Warnaar en 

diaken G. J. v.d. Wal
	 Bavo	 10.00 uur �mgr. J. Hendriks

8 JUNI, PINKSTEREN

	 Overveen	 10.00 uur �pastoor B. Putter
	Aerdenhout	 10.00 uur �pastor D. Duijves
	 Zandvoort	 10.00 uur �kapelaan N. Beemster 
	 Joseph	 09.30 uur �kanunnik A. Hendriks
		  11.00 uur �kanunnik A. Hendriks 
	 Schalkwijk	 10.00 uur �kapelaan T. Warnaar en 

diaken G. J. v.d. Wal
	 Bavo	 10.00 uur �mgr. J. Hendriks

9 JUNI, TWEEDE PINKSTERDAG

	 Joseph	 10.00 uur �kanunnik A. Hendriks 
	 Bavo	 10.00 uur �F. Bunschoten
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van de Bijbel. Wij allemaal zijn geroepen 

om daarin onze rol op ons te nemen. Als 

christenen in het bijzonder, als volgers van 

Christus. In de Goede Week herdenken we 

zijn lijden en kruisdood, zijn zelfgave voor 

ons. Met Pasen vieren we zijn overwinning op 

de dood. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven 

om ons met God te verzoenen en hij heeft 

ons laten zien dat we ons door niets moeten 

laten afschrikken. Zelfs na de dood wacht 

nieuw leven op ons.

Dit jaar 2025 is in de Kerk een Jubeljaar, 

een Heilig Jaar. Het heeft zijn oorsprong in 

het Oude Testament waar het in het teken 

stond van het kwijtschelden van schulden, 

het herstellen van onrecht en een eerlijke 

verdeling van alle bezittingen tussen 

iedereen. En het stond in het teken van het 

herstellen van de relatie met God. De Kerk 

moedigt ons in het Heilig Jaar aan om onze 

relatie met anderen te verbeteren en geeft 

ons de nodige hulpmiddelen om onze relatie 

met God te verbeteren. Zo zijn er de heilige 

deuren in Rome en zijn er de plaatsen van het 

Jubeljaar in ons bisdom, zoals de kathedraal. 

Een bezoek daaraan, gekoppeld aan gebed 

en het ontvangen van het sacrament van 

Boete en Verzoening, de biecht, mag ons 

weer een heel nieuw begin geven in onze 

relatie met God. En met onszelf. Want dat is 

wat een ‘aflaat’ doet in het Heilig Jaar: God 

die ons helpt om niet alleen om vergeving te vragen, maar de relatie 

ook helemaal te herstellen. En ons helemaal vrij te maken van de 

sporen van de zonde, de gevolgen van wat wel eens fout gegaan is in 

ons leven. Dat herkennen we allemaal: na een flinke ruzie kunnen we 

excuses maken en het bijleggen met elkaar, maar er blijft altijd nog 

iets in ons knagen. Want de relatie is beschadigd. Dat wil de aflaat 

herstellen. We mogen álles vergeven weten, én de relatie met God 

geheel hersteld. Die ervaring wens ik ons allen toe. In de maartuitgave 

van het bisdomblad ‘Samen Kerk’ heeft u ook al een goede toelichting 

op het Heilig Jaar en die aflaat kunnen lezen; graag raad ik aan die nog 

eens te herlezen.

De Veertigdagentijd en de Goede Week in het bijzonder mogen we 

benutten om ons eigen leven weer te verheffen, opnieuw op te staan 

om aan een nieuw leven te beginnen. Wat we met Pasen natuurlijk 

bijzonder vieren: de overwinning op de dood door Christus, en voor 

ons begin van nieuw leven, samen met Hem. Die ervaring wens ik u toe, 

en daarmee een Zalig Pasen!

Mede namens medewerker geloofsopbouw Anne Commandeur, 

diaken Philip Weijers, diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan 

Teun Warnaar, kapelaan Nars Beemster, kanunnik Hendriks en plebaan 

Floris Bunschoten.

pastoor Bart Putter

Nieuw communicatie-
platform ExploreCatholic 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het bisdom is het nieuwe 

communicatieplatform ExploreCatholic officieel gelanceerd. Het 

platform heeft als doel het katholieke geloof over te dragen aan 

jongeren die zelfstandig op zoek zijn naar antwoorden op vragen over 

het katholieke geloof. 

Het platform richt zich op iedereen die het katholieke geloof wil 

ontdekken, verdiepen of in het dagelijks leven wil beleven. Of je nu 

nieuw bent in de Kerk, op zoek bent naar meer verdieping, of dagelijks 

inspiratie zoekt, ExploreCatholic biedt een breed scala aan informatie 

en hulpmiddelen. 

Er wordt samengewerkt met geselecteerde nationale en internationale 

katholieke bronnen, waardoor het aanbod actueel en veelzijdig blijft. 

Het platform is bereikbaar via www.explorecatholic.nl; er is ook een 

gebruiksvriendelijke app beschikbaar.

EEN NIEUWE BENOEMING

Per 1 april 2025 zal vicaris Bruggink afscheid nemen als 

administrator van de parochie van de H. Familie te Heemstede. 

Mij is gevraagd zijn taak van administrator van deze parochie over 

te nemen. Tot deze parochie behoren de kerken van de H. Bavo 

en Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Heemstede, en Onze Lieve 

Vrouw ten Hemelopneming te Vogelenzang. Het pastorale team 

bestaat uit de paters Esko Kissboat en Andreas Schmidt, priester 

Rob Verhaegh en pastoraal werker Ans Dekker. Als administrator zal 

ik daarom vooral bestuurlijk actief zijn en coördineren waar nodig. 

En natuurlijk zullen we als parochies van Haarlem&BOAZ met de 

parochie van de H. Familie samenwerken waar dat kan.

pastoor Bart Putter

Vier.nu PASEN
www.Vier.nu is de website over 

belangrijke christelijke hoogfeesten. 

De site roept in de Veertigdagentijd 

iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen 

plaatselijke kerk. 

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin 

we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van 

Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, dat 

in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in 

bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, Witte 

Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake. Wij 

nodigen u van harte uit om samen in de kerk deze vieringen 

te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op de 

binnenpagina van de omslag van dit Parochieblad kunt u 

zien waar en wanneer alle vieringen plaats vinden.

De site www.Vier.nu biedt een aantal handige links en 

downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn 

voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen 

een mooie kleurplaat te downloaden, is er een link naar 

het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en 

vieringen uitgelegd en nog veel meer. Vier Pasen, niet 

alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

Dezelfde paasdatum 
voor alle christenen 
Door een samenloop van omstandigheden valt Pasen 

dit jaar voor alle christelijke kerken op dezelfde dag: 

zondag 20 april. Bovendien is 2025 een Jubeljaar 

voor de katholieke Kerk en wordt dit voorjaar de 

1700e verjaardag gevierd van het Concilie van Nicea 

van 325. Toen stond de datum van Pasen ook al 

op de agenda. Deze werd vastgesteld op de eerste 

zondag na een volle maan in de lente (na 21 maart). 

Sinds de orthodoxe Kerk de kalenderhervorming 

van paus Gregorius XIII in 1582 niet steunde, vieren 

Oost en West doorgaans op een verschillende dag 

Pasen. De meeste orthodoxe Kerken volgen de 

juliaanse kalender; katholieken, protestanten en 

anglicanen de gregoriaanse. Op 25 januari heeft 

paus Franciscus bij de afsluiting van de gebedsweek 

voor de eenheid nadrukkelijk gepleit voor een 

gezamenlijke paasdatum, want de samenloop dit 

jaar is betekenisvol en hij moedigt iedereen aan 

om van een gemeenschappelijke paasdatum de 

norm te maken in plaats van de uitzondering. De 

eerstvolgende keer dat beide (kerkelijke) kalenders 

voor een gezamenlijke paasdatum zorgen is in 2034.
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Ds. Ampzing, intolerantie  
en omgangsoecumene 

Bij het lege graf begint alles 
Paus Franciscus voorafgaand aan de zegen  
Urbi et Orbi, Pasen 2024

Dierbare broeders en zusters: Zalig Pasen!
Vandaag weerklinkt in heel de wereld de verkondiging die 2000 jaar 

geleden vanuit Jeruzalem werd gedaan: ‘Jezus van Nazareth, die werd 

gekruisigd, is tot leven gewekt.’ 

De Kerk voelt opnieuw de verbazing van de vrouwen die op de eerste 

dag van de week in het ochtendgloren naar het graf gingen. Het 

graf van Jezus was afgesloten met een grote steen. Zo sluiten ook 

nu nog veel te zware stenen de hoop van de mensheid af. De steen 

van de oorlog, de steen van de humanitaire crises, de steen van de 

schendingen van de mensenrechten, de steen van de mensenhanden 

en nog vele andere. Ook wij vragen ons net als de vrouwelijke 

leerlingen van Jezus af: ‘Wie zal voor ons die stenen wegrollen?’ 

En dat is de wonderbaarlijke ontdekking op Paasochtend: de steen, 

die grote steen, is al weggerold. De verbazing van de vrouwen is onze 

verbazing. Het graf van Jezus is open en het is leeg. En van hieruit 

begint alles. Door dat lege graf voert de nieuwe weg, die niemand 

behalve God had kunnen openen. De weg van het leven te midden 

van de dood. De weg van vrede te midden van oorlog. De weg van 

verzoening te midden van haat. De weg van broederschap te midden 

van vijandschap.

Broeders en zusters, Jezus Christus is verrezen. En alleen Hij kan de 

stenen wegrollen die de weg naar het leven afsluiten. Ja, Hijzelf, de 

Levende, is de weg: de weg van het leven, van vrede, van verzoening, 

van broederschap. Hij opent voor ons de menselijk gezien onmogelijke 

weg, want alleen Hij neemt de zonden van de wereld weg en vergeeft 

ons onze zonden. En zonder Gods vergeving kan die steen niet worden 

weggehaald. Zonder de vergeving van zonden overkomen we niet de 

geslotenheid, vooroordelen, wederzijdse verdenkingen, aannames 

die altijd onszelf vrijpleiten maar de ander beschuldigen. Alleen de 

verrezen Christus opent door het vergeven van onze zonden de weg 

naar een vernieuwde wereld. Alleen Hij opent de deuren naar het 

leven, deuren die telkens sluiten door alle in de wereld uitbrekende 

oorlogen. Vandaag richten we onze blik vooral op de heilige stad 

Jeruzalem die getuige was van het mysterie van Jezus' lijden, dood en 

opstanding en op alle christelijke gemeenschappen in het Heilige Land.

Laten wij op deze dag waarop wij het leven vieren dat ons gegeven is 

met de wederopstanding van de Zoon ook stilstaan bij de oneindige 

liefde van God voor ieder van ons: een liefde die iedere beperking of 

zwakte overstijgt. En toch, hoe vaak wordt niet het kostbare geschenk 

van het leven geminacht. Hoeveel kinderen mogen niet eens het licht 

aanschouwen? Hoeveel sterven er van honger of blijven verstoken van 

de nodige zorg of worden slachtoffer van 

misbruik en geweld? Hoeveel levens worden 

tot koopwaar gemaakt in de groeiende 

mensenhandel?

Broeders en zusters, op de dag waarop 

Christus ons heeft bevrijd van de slavernij 

van de dood roep ik iedereen op die 

politieke verantwoordelijkheid draagt 

om onophoudelijk de mensenhandel te 

blijven bestrijden en om onvermoeibaar 

door te werken om een eind te maken aan 

de uitbuiting en de slachtoffers vrijheid te 

brengen. Moge de Heer hun familie bijstaan 

met name diegenen die angstig nieuws van 

hun dierbaren afwachten en moge Hij hun 

troost en hoop bieden.

Moge het licht van de wederopstanding 

onze geest verlichten en ons hart vermurwen 

zodat wij ons bewust worden van de waarde 

van ieder mensenleven dat verwelkomd, 

beschermd en bemind moet worden.

Een Zalig Pasen voor iedereen!

(bron: kro-ncrv)

In 2006 werd aan de Oude Groenmark naast de Grote Kerk een borstbeeld 
onthuld van de 17de-eeuwse Haarlemse dominee Samuel Ampzing (1590-
1632). Hij werd geëerd om zijn pleidooi voor een zuiver Nederlands. Het 
Ampzings Genootschap, het muziekgezelschap dat het beeldje plaatste, 
legt zich eveneens toe op het gebruik van een goed Nederlands zonder 
onnodige vreemde woorden. Dat Ampzing een intolerante man was, was 
even over het hoofd gezien. 

Borstbeeld van ds. Samuel Ampzing uit 2006, 
Oude Groenmarkt. 

Samuel Ampzing (dominee/schrijver/dichter/
taalpurist) wordt vanwege Beschrijvinge ende 

lof der Stad Haerlem als Haarlems eerste echte 
geschiedschrijver beschouwd. Het Ampzingbeeld 

is een initiatief van het Ampzing Genootschap, 
mogelijk gemaakt door Jan Rosekrans. Het beeld is 

vervaardigd door Eric J. Coolen.

In de 17e-eeuwse republiek was het niet verboden een andere religie 

aan te hangen dan de publieke godsdienst, die de ene keer Hervormd 

de andere keer Gereformeerd werd genoemd. Al in de Unie van 

Utrecht van 1579 was de consciëntiën vrijheid, de vrijheid van geweten, 

vastgelegd. Dat betekende echter nog geen godsdienstvrijheid. De 

Gereformeerde Kerk was de publieke kerk. Aanhangers van andere 

godsdiensten moesten hun geloof in het geheim belijden. Het was 

niet verboden katholiek te zijn, maar wel om dat te uiten. Daarmee 

was de republiek in de 17e en 18e eeuw opvallend tolerant. Niettemin 

mochten priesters in Haarlem de sacramenten officieel niet bedienen. 

Feitelijk gebeurde dit toch. Zolang dat in een privéwoning plaatsvond 

en er slechts wat familie en vrienden aanwezig waren, liet de schout 

dat oogluikend toe. Was er een grotere groep verzameld, dan legde hij 

vaak forse boetes op. De ene schout was milder dan de andere, maar 

aangezien hij persoonlijk een derde van die boetes kreeg, was het 

aantrekkelijk een priester tijdens een mis te arresteren. Toen in 1642 

een priester in de woning van de kunstschilder Pieter de Grebber bij 

het opdragen van de mis werd gesnapt, kreeg hij een boete van f 900, 

zo’n 11.000 euro. 

Katholieken, maar ook doopsgezinden, Lutheranen of Joden mochten 

bovendien geen overheidsfuncties bekleden. Daarbij ging het niet 

alleen om bestuurlijke functies, maar ook om banen als turfdrager, 

broodweger, leraar, grafdelver enzovoorts. In Amsterdam betrof dit in 

de 18de eeuw ruim 3.000 functies. In Haarlem waren dat er minder, 

maar in de toen snel verarmende stad was het een groot nadeel als 

iemand niet voor zulke banen in aanmerking kwam. Daar kwam bij dat 

de stedelijke armenzorg voor de gereformeerden gunstiger uitpakte, 

doordat de opbrengsten van het bezit van de Middeleeuwse kloosters, 

die de stad na 1581 had onteigend, voor steun aan de gereformeerde 

armen was bestemd. Katholieken maakten rond 1580 nog zo’n 90% 

van de stad uit. Dat percentage daalde snel, vooral door protestantse 

migranten uit België, die daar vervolgd werden. Een eeuw later speelde 

ook deze discriminatie een rol. In de toen verarmende stad was het 

voor velen economisch gunstig om voortaan naar de Gereformeerde 

Kerk te gaan. 

Ampzing, die het katholicisme ‘de grootste afgoderije der wereld’ 

noemde, vond het volkomen terecht dat slechts de gereformeerde leer 

openlijk mocht worden beleden. Zo moesten 

simpelen voor misleiding worden behoed. 

In 1630 publiceerde hij het boek Baals-

hoogten ofte strafdicht tegens opentlijke 

ergeniszen der superstitieuse Overblijfselen 

van het Afgodische Pausdom midden in de 

Gereformeerde Christenheyd. Hij fulmineerde 

erin tegen cafébezoek, drankgebruik, 

zedeloosheid, kermissen en vooral tegen de 

papen. Ook overblijfselen van de katholieke 

middeleeuwen in de vorm van feesten als 

Sinterklaas, Driekoningen en Vastenavond, 

moesten het ontgelden. De stad wilde echter 

vrede onder haar burgers en probeerde dit 

soort intolerante geluiden te dempen. Vanaf 

de 17e eeuw gingen burgers van verschillende 

godsdiensten hierdoor in het dagelijks 

leven normaal met elkaar om. De onlangs 

overleden historicus Willem Frijhoff sprak van 

omgangsoecumene. 

Hein Klemann
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Activiteiten 

Paaslunch St. Bavokathedraal  

Op eerste Paasdag, 20 april, zal in de 

plebanie, ingang Emmaplein, een Paaslunch 

worden georganiseerd. De lunch start om 

13.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. 

Een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten 

en Zalig Pasen te wensen. 

Van harte welkom! 

Opgeven svp via: caritasacties@gmail.com 

of telnr: 023-5277462.

Alpha-cursus 

Bavozondagen

Themarondleiding in de St. Bavokathedraal 

80 jaar vrijheid – donker en licht in de kathedraal,  
van zaterdag 15 maart tot zaterdag 17 mei 

Als onderdeel van 80 jaar bevrijding zal in het komende 

openingsseizoen van de kathedraal twee keer in de week 

op vaste tijden een rondleiding worden geven over wat er 

gebeurd is in en rondom de kathedraal in oorlogstijd. 

Bij deze zogenaamde inlooprondleidingen kunnen 

bezoekers en belangstellenden zich aansluiten zonder 

vooraf te reserveren. U kunt zich bij de kassa in de 

kathedraal aanmelden.

De entreekosten zijn € 4,50 en de kosten voor de 

rondleiding € 5,- per persoon extra (voor kinderen vanaf 

5 jaar: € 3,- entree + € 2,50 voor de rondleiding). 

De rondleidingen wordt gehouden op de woensdag en 

zaterdag en starten om 13.30 uur.

Op zaterdag 3 mei is een gratis rondleiding gepland (ook 

geen entreekosten), aanvang 13.30 uur.  

Verplicht aanmelden voor 20 april via  

vrienden@koepelkathedraal.nl o.v.v. rondleiding 3 mei.

Velen hebben de afgelopen jaren met succes de Alpha-cursus 

in Haarlem en omgeving afgerond. Deelnemers maken op een 

laagdrempelige manier kennis met het christelijk geloof. Iedere 

avond beginnen we met een gezellige maaltijd. Vervolgens is er 

voldoende tijd om in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan 

over het thema van de avond.

Bent u geïnteresseerd of kent u mensen die dit interessant zouden 

kunnen vinden? Kijk op de website alpha.rkhaarlem.nl; in de kerken 

liggen ook flyers. 

De volgende cursus start op 6 mei en wordt op 8 juli afgerond (10 

achtereenvolgende dinsdagen), aanvang 18.45 uur Bisschopshuis 

St. Bavokathedraal. 

Aanmelden kan via https://rkhaarlem.nl/alpha-cursus/ of mail naar 

alphacursus@rkhaarlem.nl 

Bekijk ook de video: rkhaarlem.nl/alpha-video  

en/of scan de QR-code voor een inkijkje bij de Alpha! 

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord 

in de Belgische Ardennen. Hier is in 

1933 Maria acht maal verschenen aan 

de toen 12-jarige Mariette Beco en 

noemde zich ‘De maagd der armen’ 

en zei: ‘Ik kom het lijden verlichten.’ 

Het bisdom Haarlem-Amsterdam 

organiseert jaarlijks twee bedevaarten. 

Tijdens het 5-daagse verblijf zijn 

priesters, een arts, verpleegkundigen 

en vele vrijwilligers aanwezig die 24 uur 

per dag voor u klaar staan om te zorgen 

dat u niets te kort komt. De kosten voor 

deze reis bedragen € 350,-. De reis is met een rolstoelbus, 

zodat aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.

Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg 

aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte 

aangepast worden. 

De reis vindt dit jaar plaats:

23-27 mei, aanmelden vóór 31 maart

5-9 september, aanmelden vóór 30 juni

Voor meer informatie neem contact op met Eva 

Onderwater of Ellen van der Laan: 06-30918592 of stuur 

een e-mail naar: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Bedevaart Lourdes 

Veel mensen willen dolgraag eens naar Lourdes, maar 

weten niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. Zo’n reis, 

helemaal naar Zuid-Frankrijk. Hoe kom ik daar? Met wie zal 

ik mee gaan? Hoe vind ik daar de weg? Hoe weet ik waar 

vieringen in het Nederlands zijn? Zit u met dit soort vragen 

en u wilt graag naar Lourdes! Schrijf u dan in voor een 

volledig verzorgde Lourdesreis, samen met de Lourdes-

groep bisdom Haarlem-Amsterdam en Bisdom Den Bosch. 

Er zijn drie reizen:

8-daagse reis met de TGV van 17 t/m 24 mei

9-daagse busreis van 10 t/m 18 september, vertrek vanuit 

Haarlem

6-daagse vliegreis van 12 t/m 16 september

Voor meer informatie: www.lourdes-groep.nl . Voor 

aanmelden: zie rkhaarlem.nl of bel met Joke Hoekman, tel: 

06-42347729, Wilma Caiffa, tel: 06-12157507 (na 18.00 uur) 

of diaken Philip Weijers, tel: 06-53887641.

Dit jaar zijn we in de Bavokathedraal begonnen met de maandelijkse 

Bavozondagen. We starten met de Mis om 10.00 uur. Daarna drinken 

we koffie/thee/limonade met iets lekkers in de Grote Zaal van het 

bisschopshuis. Om 11.45 uur start een lezing met boeiende thema’s 

die ons nauw aan het hart liggen, zoals: deugden, de Stille Omgang en 

engelen. 

Het thema van 2 maart luidde: de Stille Omgang, ter nagedachtenis van 

het Mirakel van Amsterdam. Joseph Lai verzorgde de lezing en wist veel 

te vertellen over dit bijzondere hostiewonder dat zich in 1345 voltrok. 

Na de lezing genoten we van een heerlijke kop vers gemaakte soep en 

een broodje. 

Komt u de volgende keer ook naar de Bavozondag: op 6 april, 18 mei 

en 22 juni? Van harte uitgenodigd! Voor meer informatie:  

https://rkhaarlem.nl/activiteit/bavozondag/

Anne Commandeur,  

medewerker Geloofsopbouw



Caritas
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CONCERTEN

Haarlems Bach Ensemble buiten de stad 

Zij voeren op zaterdag 5 april van 17.00-18.00 

uur het Stabat Mater van J. Haydn uit in de 

r.-k. kerk in Overveen. Toegang is vrij; een 

vrijwillige bijdrage na afloop is welkom.  

Matthäus Passion in Haarlem

Ook dit jaar staat op Goede Vrijdag, 18 april, 

in de Grote Zaal van de PHIL in Haarlem de 

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach 

door de Christelijke Oratorium Vereniging 

Haarlem op het programma.  

COV brengt al sinds 1929 de Matthäus 

Passion ten gehore, met professionele 

solisten en instrumentalisten (o.a. Accademia 

Amsterdam - barokensemble en schoolkoor 

van de Muzikale Basisschool Koorschool 

Haarlem. Het geheel staat onder leiding van 

dirigent Piet Hulsbos.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij PHIL Haarlem. 

Matthäus Passion in Zandvoort

In de St. Agathakerk in Zandvoort kunt u op 18 april ook naar de 

Matthäus Passion komen luisteren, uitgevoerd door het Symphonie 

Orkest Haerlem o.l.v. Nicolas Devons m.m.v. het Residentie Koor, 

aanvang 20.00 uur. Zie voor meer informatie de Zandvoort-pagina’s.

Zaterdagmiddagconcerten in de St.-Bavokathedraal 

Dit jaar vindt de 52ste serie Zaterdagmiddagconcerten plaats rond 

het Willibrordusorgel. Behalve op 21 juni (vanwege de Bavodag) is dat 

elke zaterdagmiddag om 16.00 uur van 3 mei t/m 27 september. De 

concerten duren een uur.  Het programma van het openingsconcert 

op 3 mei past niet alleen mooi in het kerkelijk jaar, maar laat ook 

het Willibrordusorgel in al zijn prachtige, afwisselende klanken 

horen. Onze titulair-organist speelt de 

Maria Vespers van de Franse organist-

componist Marcel Dupré in afwisseling 

met een schola cantorum onder leiding 

van Laine Tabora. Die schola zal bestaan 

uit leden van het mannenkoor van onze 

kathedraal. Eigenlijk is elke week het 

concert de moeite waard. Het is een serie 

voor muzikale ontdekkers. Kijkt u maar 

op de website www.willibrordusorgel.nl 

en komt u vooral luisteren. 

De toegang is vrij; na afloop wordt een 

financiële bijdrage naar draagkracht op 

prijs gesteld.

Vastenactiecampagne 2025 
Schoner koken, beter leven  

Wereldwijd hebben ongeveer vier miljard mensen geen toegang tot 
schone, veilige manieren om te koken. Honderden miljoenen vrouwen 
gebruiken overwegend traditionele biomassa als hout en houtskool om 
de dagelijkse maaltijden voor hun gezin te koken. De uitstoot van fijnstof 
en schadelijke stoffen is daarbij groot. Bovendien moet je er veel bomen 
voor omhakken. De gevolgen van deze manier van koken zijn groot. Voor 
de gezondheid van vrouwen en kinderen, voor de financiële situatie van 
gezinnen, voor het milieu en voor het klimaat. Het Vastenactieproject wil 
een schoner alternatief bieden aan de vrouwen in de gemeenschappen 
rondom de stad Kasese in Oeganda. 

In de buitenwijken van Kasese leven veel gezinnen van dag tot dag. 

Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner of bodaboda-

chauffeur, de alomtegenwoordige brommertaxi’s. De vrouwen 

verzorgen de dagelijkse maaltijden, die worden gekookt op vuur, 

waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter 

schaars en duur en de dagelijkse brandstof voor het kookvuur neemt 

dan ook een groot deel van het gezinsinkomen in beslag. Bovendien is 

de rook erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu. 

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen 

toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde 

briketten van gft-afval en dat veranderde veel! 

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling 

per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien 

kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. 

Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen: ‘Voorheen kon 

ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om 

het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen.’ 

Op dit moment heeft de lokale partner van de Vastenactie RUGLI 

een kleinschalige productie van gft-briketten georganiseerd. Er doen 

200 vrouwen mee. Men wil meer vrouwen er bij betrekken en hen 

laten zien dat de briketten een goedkoper en gezonder alternatief 

zijn voor houtskool. Daarvoor is het belangrijk dat de huidige 

productiecapaciteit wordt verhoogd. Dan kunnen meer vrouwen 

meedoen en kunnen ook de inkomsten stijgen per deelnemende 

vrouw. Het gaat om apparaten als vergruizers 

om het verkoolde gft-afval fijn te malen, 

persen om de briketten te maken en grote 

mixers om de zware massa goed te mengen, 

maar ook klein materiaal als grote bakken, 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

(handschoenen, laarzen en mondmaskers 

tegen het stof) en jerrycans. 

Er zullen 200 families uit vier dorpen 

worden getraind in het maken van briketten, 

waarbij de nadruk ligt op de vrouwen en 

tienermoeders. Geïnteresseerde mannen 

kunnen de training ook bijwonen, zodat 

zij hun vrouwen kunnen ondersteunen. 

Uiteindelijk kan het project uitgroeien tot 

een aanvullende bron van inkomsten voor de 

deelnemende gezinnen. 

Doet u mee aan de actie? Meer informatie 

vindt u in de kerken.

U kunt ook een bijdrage overmaken op  

reknr.: NL21INGB 0000 0058 50  

t.n.v. Vastenactie Den Haag.     

Hartelijk dank voor uw gulle gaven!
Op maandag 13 januari hebben wij, 

Manon Boom en Tamara de Boer namens 

IPSO Huis Kennemerland, een cheque 

ontvangen van € 6.200,- vanuit de 

collecte door de Caritas BOAZ en de 

Caritas Haarlem. Een schitterend bedrag!! 

Wij vinden het hartverwarmend dat zo gul is gegeven 

voor het ‘Centrum voor leven met en na kanker’. Het IPSO 

Huis is een huiselijke plek met een locatie in Santpoort-

Noord en Haarlem en geeft handvatten om verder te 

gaan met het leven. Wij bieden een luisterend oor, 

deskundige begeleiding en vele activiteiten. 

We zijn afhankelijk van fondsen en donaties. Met de 

opbrengst van de collectes kunnen wij onder meer weer 

lotgenotengroepen starten. Nogmaals hartelijk dank!  

Voel u vrij eens binnen te stappen bij één van de locaties. 

Tamara de Boer,  

coördinator Santpoort

Wulverderlaan 51,  

2071 BH  Santpoort-Noord

Leonardo Da Vinciplein 73,  

2037 RR Haarlem



Nieuws uit parochie 
Overveen

Drama één dag na de bevrijding in Haarlem 

Zondagmiddag 6 mei 1945 

gaat de negenjarige Gerard 

Visser met zijn broers 

naar de Grote Houtstraat 

om te kijken of daar de 

Canadese bevrijders al 

zijn aangekomen. Vrolijk 

zwaaiend met een oranje 

wandelstokje, hand in hand 

met zijn broer om elkaar 

niet kwijt te raken. Echter, gewapende Duitse soldaten rijden 

op wagens met paarden ervoor door de Grote Houtstraat. 

Zij worden door de Haarlemmers uitgescholden. Plotseling 

beginnen de soldaten te schieten en geschrokken vluchten 

de mensen de portieken in. Echter Gerard is geraakt in 

zijn hart en is in elkaar gezakt op straat. Gebracht naar 

het Proveniershofje wordt zijn kleding losgeknoopt en 

geconstateerd dat hij is overleden. Een tweede slachtoffer 

van de schietpartij is Willem Roozen, 25 jaar, uit Heemstede.

Mijn neefje Gerard ligt begraven op de begraafplaats 

St. Barbara. Op zijn grafsteen staat ‘Hier rust ons lief zoontje 

en broertje Gerardje’. Op zijn bidprentje staat geschreven: 

‘Hij was een goedhartige jongen, graag altijd bereid om 

iedereen te helpen; in dit hart trof hem de engel des doods.’

Jaarlijks met Allerzielen planten wij een viooltje op zijn graf. 

Cor Kroon
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Jeugd- en 
Jongeren 

Toediening  
Heilig Vormsel 
Opgetogen en ook wel wat gespannen kwamen 21 kinderen uit 

Haarlem en omstreken op zondag 9 februari naar de Josephkerk 

om van mgr. Hendriks dit machtig sacrament te ontvangen.  

De kinderen hadden zich de afgelopen maanden voorbereid op 

het Heilig Vormsel onder leiding van kapelaan Beemster en Anne 

Commandeur. 

Na het openingslied: ‘U Heer bent mijn leven, de grond waarop 

ik sta’, begon de viering. In zijn mooie, boeiende preek vertelde 

de bisschop hoe de heilige Teresia van Lisieux eens ervaarde dat 

zij vanuit gebed, van het ene moment op het andere moment 

gegrepen door de Heilige Geest, veranderde in haar aanvankelijk 

onverdraagzame levenshouding. Zij inspireert ons om in eenvoud 

te leven en liefde op de voorgrond van het dagelijks leven te 

plaatsen. De bisschop benadrukte ook het belang van het gebed. 

Na de preek kwamen de kinderen naar voren en gekeerd naar 

de bisschop spraken zij zich krachtig uit tegen de machten 

der duisternis en beleden ze allen, op overtuigende wijze, 

eenstemmig, ons katholieke geloof. Vervolgens ontvingen ze het 

Heilig Vormsel. 

Mooi was dat, toen kapelaan Beemster na afloop van de Mis 

de kinderen vroeg of ze goed geluisterd hadden naar mgr. 

Hendriks en begrepen hadden wat nu belangrijk was te doen 

om de werking van de Heilige Geest ook te ervaren, zij met 

buitengewoon krachtige stem uitriepen: Bidden!!

Na het zingen van het slotlied: ‘Wij begroeten u, Maria vol 

genade’, keerde iedereen vreugdevol huiswaarts.

NB De Eerste Communieviering vindt plaats op 25 mei in de 

Bavokathedraal

Palmpasen 

Palmzondag, 13 april, mogen kinderen met hun versierde 

palmpaasstokken door de r.-k. kerk van Overveen gaan.  

Na de viering, vanaf 

circa 11.15 uur, gaan we in 

optocht achter Drumband 

Damiate aan, via de Blinkert 

naar de speeltuin aan 

de Croesenstraat, waar 

limonade en koffie wachten.



Waarheid in liefde: spreken met je hart
uit een brief van paus Franciscus 

Het hart spoort ons aan om te komen zien en luisteren en motiveert om open en gastvrij te 
communiceren. We hoeven niet bang te zijn om de waarheid te verkondigen, maar wel om de 
waarheid te spreken zonder naastenliefde, zonder hart. Want het programma van de christen, 
schreef paus Benedictus XVI, is ‘een hart dat ziet’.

Wie de waarheid met liefde wil overbrengen, 

moet dus eerst zijn hart zuiveren. Alleen door 

met een zuiver hart te luisteren en te spreken, 

kunnen we door de schijn heen kijken en 

door de storende ruis heen luisteren, die 

niet helpt bij het onderscheiden in die 

ingewikkelde wereld. Met het hart spreken 

is een radicale uitdaging voor de tijd waarin 

we leven, die neigt naar onverschilligheid en 

verontwaardiging, soms zelfs op basis van 

desinformatie. 

In een tijd die gekenmerkt wordt door 

polarisaties en tegenstellingen - waarvoor 

zelfs de kerkelijke gemeenschap helaas niet 

immuun is, is de verplichting om met open 

hart en armen te communiceren ieders 

verantwoordelijkheid. Wij zijn allemaal 

geroepen om de waarheid te zoeken en te 

spreken én dat met liefde te doen. Zoals de 

Schrift het ons leert kunnen wij met dezelfde 

tong zowel de Heer zegenen als mannen en 

vrouwen vervloeken die naar Gods gelijkenis 

zijn geschapen. 

Eén van de helderste voorbeelden van 

spreken met het hart biedt de heilige 

Franciscus van Sales. Hij was begin 

zeventiende eeuw bisschop van Genève. Het 

waren woelige tijden, getekend door verhitte 

meningsverschillen met de calvinisten. 

Zijn zachtmoedige houding, menselijkheid 

van bereidheid tot geduldige dialoog met 

iedereen, maakte van hem een buitengewone 

getuige van Gods barmhartige liefde. Eén van 

zijn beroemdste uitspraken ‘Een hart spreekt 

tot een hart’ inspireerde de generaties 

gelovigen, onder wie de heilige John Henry 

Newman. Eén van Franciscus’ overtuigingen 

was: om goed te spreken is het voldoende 

om goed lief te hebben. Communicatie mag 

voor hem nooit iets kunstmatigs worden, 

maar moet eerder een weerspiegeling zijn 

van de ziel, het zichtbare oppervlak van 

een onzichtbare kern van liefde. Vanuit dit 

criterium van de liefde herinnert hij ons 

eraan dat wij zijn wat wij communiceren. Dit 

gaat tegen de stroom in, in een tijd waarin 

communicatie vaak wordt misbruikt om ons 

aan de wereld te tonen zoals we zouden 

willen zijn en niet zoals we zijn. 

Luisteren zonder vooroordelen, aandacht 

en open, leidt naar spreken in Gods stijl. 

Ik droom van een kerkelijke communicatie 

die zich laat gidsen door de Heilige Geest, 

zachtmoedig en profetisch, die nieuwe 

wegen weet te vinden voor de prachtige 

verkondiging die zij in het derde millennium 

moet geven. Een communicatie die de relatie 

met God en de naaste centraal stelt en 

het vuur van het geloof weet te ontsteken, 

in plaats van de as van een naar zichzelf 

verwijzende identiteit te bewaren. 

Meer dan ooit is spreken met het hart 

essentieel om een cultuur van vrede te 

bevorderen; om wegen te openen die dialoog 

en verzoening mogelijk maken waar haat 

en vijandschap woeden. Weg dus met alle 

oorlogszuchtige retoriek en met elke vorm 

van propaganda die de waarheid manipuleert 

en verminkt voor ideologische doeleinden. 

Als christenen weten wij dat het lot van 

de vrede afhangt van een bekering van de 

harten. Uit dat hart ontspringen ook de juiste 

woorden om de schaduwen van een gesloten 

en verdeelde wereld te verdrijven en een 

beschaving op te bouwen die beter is dan die 

die wij gekregen hebben. Ieder van ons wordt 

gevraagd die inspanning te leveren.

Onze vrijwilligers hebben in het najaar vele bollen geplant: bewonder de kleurenpracht op ons kerkhof. 
Grote dank aan de firma Thoolen (Velserbroek) die ons jaarlijks zoveel mooie bollen schenkt!

PALMPASENOPTOCHT OP PALMZONDAG

zie de Jeugd- en Jongerenpagina: blz. 12

PAASEIEREN ZOEKEN

Op Eerste Paasdag kunnen 

kinderen na afloop van de 

viering paaseieren zoeken in 

de grote tuin. 

Wie vindt de paashaas? 

WIJ WENSEN ALLE PAROCHIANEN EN VRIJWILLIGERS:

EEN ZALIG PASEN, EEN HEERLIJKE HEMELVAARTSDAG EN PRACHTIGE PINKSTERDAGEN!

14     15- Parochieblad -- Parochieblad -



IN MEMORIAM 

INEKE SCHLATMANN-VAN DER SCHOOT (92 jaar)

Op 13 december 2024 hebben we op Sterrenheuvel 

afscheid genomen van deze hartelijke en veelzijdige 

vrouw. Geboren in Bennebroek heeft zij heel haar leven 

in Bloemendaal gewoond. Ze had een gelukkige jeugd. 

De oorlogsjaren wierpen er een schaduw over. Op Sancta 

Maria leerde ze hockeyen. Ze werd een hockeySTER, 

die trainingen gaf aan meisjes en jongens van Alliance. 

Bij die trainingen kreeg ze ook Ruud Schlatmann onder 

haar hoede, met wie ze later trouwde. Eerst studeerde 

ze maatschappelijk werk. Ze begeleidde kinderen per 

schip naar en van Indonesië en Australië. Het huwelijk 

met Ruud verblijdde hen met 3 kinderen, die weer voor 

8 kleinkinderen zorgden. Ze hebben in treffende en 

dankbare herinneringen hun moeder en oma herdacht. 

Veel vrijwilligerswerk heeft ze voor de parochie Heilige 

Drie-eenheid in Bloemendaal gedaan. Tot op het laatst 

controleerde ze, staande achter haar rollator, of de stoelen 

in het zaaltje, waar de maandelijkse eucharistieviering van 

De Rijp werd gevierd, wel goed werden neergezet.

We hebben haar leven, dankbaar voor het vele goede 

door haar gedaan, in handen gelegd van de Vader 

van alle mensen. Hij zal haar gastvrij in zijn woning 

hebben opgenomen. Een huis vol licht, liefde, leven, vol 

vriendschap en vrede. 

Bob van Oploo pr.

ELS GROENENDIJK-
GIERSTBERG, gastvrouw

25-4-1940 - 14-12-2024

ONZE ELS! Dat mag de 

parochie en zeker het 

parochiebureau wel zeggen. 

Immers als je haar activiteiten als gastvrouw en verzorgster 

overdenkt mogen wij zo dankbaar zijn.

Els zag je iedere dinsdagmorgen aan komen lopen, de 

laatste tijd opgehaald door Betty Doezie. Zij bracht dan 

mee haar ‘wasje’. Dit bestond uit de was van de keuken 

en de gewassen liturgische kelkdoekjes en handdoeken. 

Dit laatste messcherp op vouw gestreken volgens de 

wensen van onze pastores. Els hield niet van klachten 

over een verkeerde vouw. Na een praatje klonk al gauw de 

uitnodiging: ‘de koffie is klaar en mag niet koud worden’. 

Je moest dan direct jouw werkzaamheden onderbreken 

en gezellig aanschuiven aan tafel. Els genoot dan van 

de verhalen van vijf dorstige heren. Zij sprak dan later: 

‘Wat was het toch weer gezellig. Ik geniet zo van die 

dinsdagmorgen.’

Vrijdagmorgen kwam Els langs om in de Regenboogzaal 

de tafels gereed te maken voor de zondag. Moest precies 

en volgens haar wensen. ‘Ik heb alle tijd nodig en wil het 

gereed maken niet op zondag doen.’ Daarna had Els tijd 

om haar belangrijke rol als gastvrouw en oma voor haar 

kleinkinderen te vertellen. Een zeer trotse oma.

Zondag na de viering een stampvolle zaal met 

koffiedrinkers. Hoe drukker, hoe liever, oordeelde Els. 

Zij kende alle mensen en ook de koorleden van Cantate 

Domino uit Schalkwijk. Was blij met de onmisbare hulp van 

Betty. Els had daardoor zelf tijd om een gesprek met de 

aanwezigen aan te gaan. Vertelde ook dat zij de taak van 

Nelly Elferink had overgenomen, die het koffie drinken op 

zondag had opgestart. 

Els zal nu ook een zeer goede gastvrouw zijn in de hemel. 

Zij staat zeker aan de poort naast Petrus met het aanbod 

van warme koffie. Zo willen wij Els later ontmoeten. Dank 

en rust in vrede!

Cor Kroon

Ton Groenendijk, de man van Els, hun kinderen en kleinkinderen, 
broers, zwagers, nichtjes hielpen/helpen elk jaar met bollen 
planten op het kerkhof! Met vrijwilligers zorgde Els voor koffie, 
taart en erwtensoep!

16     17- Parochieblad -- Parochieblad -

Intenties

6 april
Anna Eradus-Bekker, Trees van der Grinten-van 
Basten Batenburg, Nol Simons, Hanny Möllmann-van 
der Vooren, Ria Martens-van Stappershoef, Ton en 
Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, Henk Willemse, 
Els en Ton Groenendijk, Ans en Jos Kimman, Ed 
Vermeij.
13 april
Hanny Möllmann-van der Vooren, Henk Morssink, 
overleden familie Bispinck, levende en overleden 
familie Kuttschrütter-Levelt
19 en 20 april
Overleden ouders Bos-Wartena, overleden ouders 
Van der Zwan-Willemse, Mike Bos, Leny Mulders-
Willemse, Hanny Möllmann-van der Vooren, José 
Josso-Kuipers en Bob Josso, Ria Martens-van 
Stappershoef, Anneke Francissen-Campfens, Andreas 
Johannes Straathof, Wilhelmina Johanna Straathof, 
Gerard Hendrikse en Annie Hendrikse-van der Voorn
4 mei 
Johanna van der Reep-Mlynckzak, Anna Eradus-
Bekker, Trees van der Grinten-van Basten Batenburg, 
Hanny Möllmann-van der Vooren, Ans en Jos 
Kimman, levende en overleden familie Kuttschrütter-
Levelt, overleden familie Bispinck, Ria Martens-van 
Stappershoef, Ton en Lenie van Wijk en Eugène van 
Wijk, Els en Ton Groenendijk, Henk Morssink, Henk 
Willemse, Ed Vermeij. Parochianen omgekomen in de 
oorlog: Ko Lobry, Jan Smeets, Leo Roozen
18 mei
Bob Josso en José Josso-Kuipers, overleden ouders 
Bos-Wartena, Mike Bos, Leny Mulders-Willemse, 
Anneke Francissen-Campfens, Hanny Möllmann-van 
der Vooren, Gerda van Hamburg-Straathof en Tom 
van Hamburg, Gerard Hendrikse en Annie Hendrikse-
van der Voorn
1 juni
Cees van der Voorn, Trees van der Grinten-van 
Basten Batenburg, Nol en Annemarie Simons, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, Ans en Jos Kimman, Ria 
Martens-van Stappershoef, Henk Willemse, Ton 
en Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, Els en Ton 
Groenendijk, Ed Vermeij
8 juni
Hanny Möllmann-van der Vooren, overleden familie 
Bispinck
15 juni 
Gerard Hendrikse en Annie Hendrikse van der Voorn, 
overleden ouders Bos-Wartena, overleden ouders 
Van der Zwan-Willemse, Mike Bos, Hanny Möllmann-
van der Vooren, Anneke Francissen-Campfens, Bob 
Josso en José Josso-Kuipers, Henk Morssink, levende 
en overleden familie Kuttschrütter-Levelt
29 juni
Hanny Möllmann-van der Vooren

Misintenties opgeven kan via  
secretariaat.boaz@outlook.com,  
bel 023-5277462 of kom langs bij parochiebureau 
Overveen.  Kosten € 10,- per datum. 

PERSONALIA 

Wilt u info over beschikbare graven of de 

urnenmuur, bel met Paula van der Voorn  

023-5277462 of mail naar:  

secretariaat.boaz@outlook.com

OVERLEDEN

Uitvaart in onze kerk en begraven op ons 

kerkhof:

Henk Willemse, 94 jaar

Hij woonde in De Rijp, Bloemendaal

Els Groenendijk-Gierstberg, 84 jaar

Zij woonde aan de Lambrecht van Dalelaan, 

Haarlem

Anneke Francissen-Campfens, 92 jaar

Zij woonde in de Noorder Tuindorpslaan, Haarlem

Max Koning, 74 jaar

Hij woonde Mellonahof, Santpoort

Eugène van Wijk, 63 jaar

Hij woonde aan de Dompvloedslaan, Overveen

Uitvaart in onze kerk, begrafenis elders:

Bob Josso, 88 jaar

Hij woonde aan de Oranje Nassaulaan, Overveen

Crematie in Amsterdam

Annie Hendrikse-van der Voorn, 82 jaar

Zij woonde in Huis ter Hagen, Driehuis

Zij werd begraven op kerkhof Adelbert

Begraven op ons kerkhof Overveen:

Lara Nowak, 15 jaar  

Zij woonde in Haarlem

Haar asbus werd begraven

Mies Nolte-van der Meij, 94 jaar

Zij woonde in De Rijp, Bloemendaal

Piet Nijssen overleed in 2011, 85 jaar

Zijn asbus werd recent begraven



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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Classic Concerts  
In onze kerk kunt u dit jaar naar de Matthäus Passion komen luisteren, 
uitgevoerd door het Symphonie Orkest Haerlem o.l.v. Nicolas Devons 
m.m.v. het Residentie Koor, aanvang 20.00 uur. 

De Matthäus Passion is een oratorium gecomponeerd door Johann 

Sebastian Bach (1685-1750). Het is een van zijn bekendste composities 

en een van zijn langste en vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus 

als in het evangelie volgens Mattheus. Het verhaal wordt verteld door 

middel van recitatieven en turbakoren en wordt geregeld onderbroken 

door commentaren in de vorm van aria’s (soms voorafgegaan door een 

arioso) en koralen.

Bach wordt door de meeste muziekwetenschappers beschouwd als 

een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis 

van de klassieke muziek vanwege de inventiviteit waarmee hij melodie, 

harmonie en ritme, maar ook diverse muziekstijlen en dansvormen 

uit zijn tijd combineerde, wat veel componisten na hem inspireerde 

en uitdaagde hem te evenaren. Bach heeft als geen ander laten zien 

hoe belangrijk de constructie van een compositie is, alsmede de 

maximalisatie van een altijd aanwezige spanningsopbouw en -afbouw.

Datum: 18 april, aanvang 20.00 uur

Toegang: € 25,-; kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 

Kaashuis Tromp, Grote Krocht, via  www.classsicconcerts.nl en op 

18 april voor aanvang in de kerk.

C L A S S I C C O N C E R T S

Vrijdag 18 april 2025
RK St. Agathakerk  •  Grote Krocht 45  •  Zandvoort

www.classicconcerts.nl

Matthäus - Passion
J.S. Bach

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.15 uur
Toegang: € 25,00

Dit concert wordt georganiseerd door  
Stichting Classic Concerts Zandvoort. 

Kaarten via www.classicconcerts.nl en aan de zaal. 

Residentie Koor - Symfonieorkest Haerlem
o.l.v. Nicholas Devons

25 jaar
Classic Concerts

Light Walk
Voor de 4e keer was de Light Walk weer een 

enorm succes. Duizenden wandelaars liepen 

langs vele aangelichte kunstwerken door 

het dorp - en waren vaak zelf ook prachtig 

verlicht met accessoires - en deden daarbij 

ook de kerk aan om een kaarsje/waxinelichtje 

op te steken (honderden hebben er gebrand) 

en/of namen iets te drinken of lasten hier een 

rustpauze in. 

Op de toren was een bijzondere projectie van 

een reis door de tijd te zien.

Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

PERSONALIA 

MAARTEN ENGELBERT  *MAX*  KONING
* 02-10-1950   -   † 31-01-2025

Max Koning was van beroep een zeer verdienstelijk 

tekenaar/schilder/docent.

Hij tekende zelf zijn rouwkaart, voorzien van de tekst:

‘Want van u is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.’  Amen.

Max was vanaf het voorjaar 2010 tot en met de laatste 

zondagviering op 5 juli 2020 de dirigent/organist van het 

Antoniuskoor. Tijdens deze periode organiseerde Max 

jaarlijks in oktober een Marialiederenavond met koorzang, 

samenzang en solozang.

Buiten werden bezoekers verwelkomd door de 

Jachthoornblazersgroep ’t Panneland uit Vogelenzang. De 

avond werd niet alleen door parochianen bezocht maar 

trok ook veel bezoekers uit andere parochies.

Max is vrij plotseling overleden aan een hartinfarct. Hij was al 

enige tijd ziek, waardoor hij aan een rolstoel gebonden was.

Zijn uitvaartdienst vond plaats in de kerk Onze Lieve Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen 

te Overveen, waarna 

hij werd neergelegd in 

moederaarde op het 

naastgelegen kerkhof.

Moge Max rusten in 

vrede.

IN MEMORIAM

Op 30 januari overleed een toegewijde parochiaan, een 

aimabel mens: JOHANNES PETRUS JOSEPHUS MARIE 
BLOMJOUS. Pieter voor wie hem kennen. Dat zijn er velen, 

zo bleek ook bij zijn afscheid. Hij kwam uit een streng 

katholiek nest. Geboren in Vught als de oudste van de acht 

in het gezin. Opmerkelijk hoe hij toch altijd stond voor zijn 

eigen onafhankelijke keuzes. Koos niet in het voetspoor 

van zijn vader voor geneeskunde, maar voor de studie 

rechten aan de VU in Amsterdam. Als katholiek ging dat 

niet zomaar. Dan moest je eerst langs de gerenommeerde 

gereformeerde De Gaaij Fortman.

Vervolgens komt Wies op zijn pad, doopsgezinde student 

theologie. Voor zijn huwelijk met een dominee moest 

de Bossche bisschop er aan te pas komen. Hij doorbrak 

grenzen die vaak voor heilig werden gehouden. Stevige 

bancaire klussen had hij onderhanden voor ABN Amro met 

zijn gezin wonend in New York, Dubai, Frankfurt. Hij gold 

als een uiterst integer advocaat en jurist. Iedereen wist dat 

bij Pieter recht en rechtvaardigheid vooraan stonden. Als 

(schoon-)vader en grootvader was hij ‘de altijd opgewekte, 

in stijl, met humor’. Altijd in voor de gekste spelletjes. 

Met zijn creatieve fantasie schreef hij talloze liedjes en 

gedichten vol humor en ironie.

Pieter heeft ook aan de wieg gestaan van de nog altijd 

levende buurtfeesten aan de Spiegelenburghlaan.

In zijn geloofsleven een aandachtige zoeker. Onthutst door 

het vertrek van pastor Clementine van Polvliet, door wie hij 

hoopte op een omslag in de r.-k. kerk, werd voor hem de 

oudkatholieke kerk in Haarlem een tweede thuis. 

\We dachten aan de woorden waarmee Michel van der 

Plas (overbuurman van Pieter en Wies) psalm 126 aan ons 

doorgaf. ‘Als God ons thuisbrengt uit ons avontuur, dat zal 

een droom zijn.‘

pastor Dick Duijves

Sam’s Kledingactie 

op 17 mei tussen 11.00-12.00 uur,  

zie verder de Zandvoortpagina 23
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 30 maart kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 06 april pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster Bavo-zondag
kapelaan T. Warnaar

VIERING VAN PALMZONDAG T/M TWEEDE PAASDAG, HEMELVAART EN 
PINKSTEREN: ZIE BINNENKANT OMSLAG

VIERING VAN PALMZONDAG T/M TWEEDE PAASDAG, HEMELVAART EN PINKSTEREN:  
ZIE BINNENKANT OMSLAG

Zondag 27 april ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Zondag 4 mei pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks    

Zondag 11 mei ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 18 mei kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks Bavo-zondag 
kapelaan T. Warnaar

Zondag 25 mei ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kanunnik A. Hendriks Eerste Communie
kapelaan N. Beemster    

Zondag 01 juni kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal
10.00 uur Maria van Haarlem 

kanunnik A. Hendriks, pastoor B. Putter (aansluitend 
processie met Genadebeeld over Begijnhof)

kapelaan T. Warnaar

Zondag 15 juni pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Zondag 22 juni ——————— pastor D. Duijves ——————— kanunnik A. Hendriks
Bavo-zondag

kapelaan T. Warnaar,
plebaan F. Bunschoten

Zondag 29 juni kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di en do  
10.00-11.30 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering



Van de Evenementencommissie

Voor Klaverjassen kunt u nog op 25 april (ipv 18 april: Goede 

Vrijdag) en 16 mei terecht in de Ontmoetingsruimte. Hierna wordt 

een zomerstop gehouden en start het seizoen weer in oktober.  

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Hemelvaartsdag, dauwtrappen
Evenals voorgaande jaren gaan we op Hemelvaartsdag, 29 mei, 

weer dauwtrappen. We verzamelen om 6.30 uur bij de ingang 

van de Waterleiding Duinen, waarna we een mooie route door 

de duinen zullen lopen o.l.v. de boswachter. Aansluitend krijgt u 

een heerlijk ontbijt voorgezet in de Ontmoetingsruimte. De kosten 

zijn: € 4,50. Inschrijfformulieren liggen in mei in de kerk. Uiterlijke 

aanmelddatum is 25 mei.
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Taizévieringen

De komende vieringen (4 april, 2 

mei en 6 juni) zijn in de protestantse 

kerk aan het Kerkplein, aanvang 19.30 uur, 

inzingen vanaf 19.00 uur.

Kerk open

Elke woensdag tussen 14.00-15.30 uur. Kom 

binnen voor het aansteken van een kaarsje, 

een rustmoment, een praatje. Welkom!

Tijdens de zomerexpositie, van zondag 

22 juni tot en met 14 september (Open 

Monumentendag), kunt u ook op zaterdag- 

en zondagmiddag langs komen.

Begraafplaats 

Dagelijks geopend tussen 10.00-17.00 uur. 

Parkeren 

Parkeren in Zandvoort van 1 maart-1 november 

tussen 10.00-22.00 uur: 

- �op straat betaalt u de eerste 2 uur € 4,- per 

uur en daarna € 7,- per uur.

- �in parkeergarage LDC, naast de kerk, betaalt 

u € 3,- per uur.

Fair trade 

Na afloop van de vieringen in de 

Vastenperiode zullen weer artikelen verkocht 

worden, waar handelaren en kunstenaars een 

eerlijke prijs voor ontvangen hebben. 

Eetwaren, maar natuurlijk ook paasartikelen 

en artikelen uit Oeganda.

Sam’s Kledingactie 

Op vrijdag 16 mei tussen 19.00-20.00 

uur en zaterdag 17 mei tussen 10.00-

12.00 uur kunt u weer kleding en schoenen inleveren, maar u mag 

ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel (dekbedovertrekken 

(graag met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, 

vaatdoeken, washandjes, zakdoeken) inleveren. Graag separaat 

van de kleding verpakken. (Svp geen gordijnen, vloerbedekking, 

tuinkussens en tafelkleden inleveren.) Met deze kledingactie 

helpt u mensen in rampgebieden over de hele wereld. De 

herbruikbare kledingstukken worden getransporteerd naar landen, 

waar ze op tweedehandsmarkten tegen lage prijzen verkocht 

worden. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar 

diverse projecten. Dit voorjaar, evenals in het najaar van 2024, 

gaat het naar leermiddelen voor Stichting Leergeld. De Stichting 

ondersteunt op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en 

welzijn. Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in 

armoede in Nederland (1:12), met als gevolg een grote hoeveelheid 

aanvragen bij Stichting Leergeld, heeft Sam’s Kledingactie besloten 

ook dit voorjaar de opbrengst van alle acties te besteden aan 

schoolspullen (rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, 

etc). Zo kunnen veel kinderen geholpen worden kansen te creëren 

voor een betere toekomst. 

Diaconie in 
paasstemming
De diaconale werkgroep kijkt terug op een mooie 
kerstactie, waarbij we op zo’n 90 adressen een 
Kersttasje konden bezorgen, met een heerlijk 
kerstbrood en een envelop met inhoud. Maar 
ook met een leuke verrassing uit de winkel van 
Juttersgeluk, mede verzorgd door onze diaconie 
collega’s van de Zandvoortse PKN.

Inmiddels werkt de diaconale werkgroep 

nauw samen met allerlei organisaties in 

Zandvoort, die zich inzetten voor onze 

inwoners die ondersteuning kunnen 

gebruiken. Denk aan de diaconie PKN en die 

van Taizé, Onderling Hulpbetoon Zandvoort, 

Speelgoedvijver, stichting Gebr. Schumacher, 

Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort, maar 

nu ook de Rotary Club Zandvoort, Stichting 

Leergeld en het Jeugdfonds Haarlem 

Zandvoort. Er is ook een naam gegeven aan 

dit overleg nl. ‘Zorg voor Zandvoort’. Iedere 

6-8 weken vindt een overleg plaats over 

de activiteiten die op touw gezet worden 

door de verschillende deelnemers. En dan 

kijken we waar we samen kunnen werken in 

ons doel om wat verlichting te brengen aan 

inwoners die het goed kunnen gebruiken.

Eén gezamenlijke activiteit brengt ons 

allemaal al in paasstemming, want we gaan 

een bloemetje, paaseitjes en een mooie 

paaswens rondbrengen, vooral bij ouderen 

en gezinnen. Hierbij worden we geholpen 

door verschillende sponsoren.

Maar ook uw gulle gaven worden hiervoor 

dankbaar ingezet, dus als u iets kunt 

missen: blijf ons werk steunen. Wij, maar 

ook de mensen voor wie wij het doen, zijn u 

daarvoor zeer erkentelijk!

En mocht u iemand kennen die een attentie 

met Pasen op prijs zou stellen, laat het ons 

vooral weten.

diaconale werkgroep 

Zomerexpositie
22 juni zal na de zondagse viering, zo rond 11.30 uur, alweer de 8e 
Zomerexpositie worden geopend. Deze keer staat de expositie in het 
teken van de kunstenaar Anto Carte (1886-1954) uit Wallonië, die ook 
de Kruiswegstaties in Aerdenhout heeft vervaardigd.

Meer informatie leest u in het volgende Parochieblad. Houd ook de 

Zandvoortse media in de gaten.
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PERSONALIA 

IN MEMORIAM

Op de Eerste Kerstdag overleed ROELOF EDMOND MARIE BODDAERT. 

De dag van geboorte, nieuw leven bij uitstek, werd een dag van 

afscheid en van nieuwe horizonten. Niet onverwachts. Met zijn 

allernaasten had Roelof er naar toegeleefd. Geboren in Overslag, 

Zeeuws-Vlaanderen, waar de bewoners zich toch meer Vlaming 

voelen. Getogen in een onderwijzersgezin en voorgoed gebiologeerd 

gebleven door de diversiteit van de natuur rond het water van de 

Schelde.

Op zijn overlijdensbericht stond een motto van de theoretisch 

fysicus Albert Einstein: ‘Kijk diep in de natuur en dan zul je alles beter 

begrijpen.’ Bij zijn afscheidsdienst werd Roelof dan ook herdacht als 

letterlijk theoloog van de koude grond. Het boek van de natuur was zijn 

bibliotheek. Uit het boek van het Woord hoorden we over de inspiratie 

die Jezus vond in de levende natuur. Over een lelie, het gedrag van 

vogels, een zaadje dat moet sterven om vrucht te dragen.

Wat doet een Vlaamse jongeman, met Gymnasium Alpha en een 

technische opleiding - als dienstplichtige - bij de luchtmacht, in 

Zandvoort ? Gehuwd met Tilly Geerards, ook uit Zeeuws Vlaanderen. 

Twee dochters worden geboren. Het gezin stapt over naar Roozendaal. 

Van daar lokt hem de baan als directeur van de Colpit in Zandvoort, 

in het voetspoor van de oprichter Nol Versteege. Een bedrijf in hoog 

frequent lastechniek. Na een jaar van pendelen komt ook het gezin 

wonen in Zandvoort. Als pensionado vindt Roelof aansluiting bij 

natuurvrienden in deze regio. Een hernieuwd vervolg op de passie van 

zijn jeugd. Hij werd een groot voorvechter van behoud van de natuur. 

Menigeen kent hem van zijn rondleidingen in de duinen, Leyduin. 

Vogelkennis was zijn specialiteit.

Bij zijn uitvaart werd hij naar binnen geleid onder ‘vogelgekwetter’ en 

de uitkomende stem van de leeuwerik. Natuurlijk werd boven alles 

afscheid genomen van Roelof als de man van Tilly. Hij bewonderde 

haar grote inzet in de parochie en de gemeenschap van Zandvoort.

Tilly, zelf zo vaak voorganger in een uitvaart, nam afscheid bij een 

indrukwekkend ritueel met de levensbeker. Hun creatieve dochters 

hadden een heel persoonlijk verhaal. Geliefd was Roelof ook als 

schoonvader en opa. ‘Liefhebben is ook elkaar los kunnen laten’, stond 

op de rouwkaart. In vertrouwen op de liefde van de Eeuwige. De as zal 

worden uitgestrooid in Vlaamse grond.

pastor Dick Duijves

Op 13 januari overleed JOHANNES PETRUS WEIJERS. 

 Jan was met zijn hoge leeftijd nog altijd mentaal 

vitaal. Hij had er naar uitgezien om na zijn verhuizing, 

kortgeleden, meer onder mensen te zijn in ‘de Bodaan’. 

Een ongelukkige val werd hem fataal. Zo was het afscheid 

onverwachts ‘verdrietig en met veel liefde van onze 

zorgzame, warme, levensgenietende vader, schoonvader, 

opa en opi’. Hij is 97 jaar geworden.

Een geweldig talent van zijn persoonlijkheid was zijn 

openheid en aandachtigheid. Je was bij Jan onmiddellijk 

‘thuis’. Waar hij verscheen, gaf hij je meteen het gevoel dat 

het om jou was. Gemakkelijke prater, geestige speecher 

maar nooit met de air van ‘kijk mij hier!’.

Hij is geboren in Amsterdam. Daar was geen rijkdom 

en huiselijke gezelligheid. Jan heeft vooral zelf zijn weg 

moeten vinden. Dat is met veel doorzettingsvermogen 

gelukt. In zijn werkzame periode bereikte hij landelijk 

en internationaal een vooraanstaande positie in het 

goederenvervoer per trein. Er werd zelfs een treinstel naar 

hem vernoemd.

Boven alles was hem zijn gezin. Met zijn echtgenote Leny 

Lammers kreeg hij een zoon en een dochter, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen. Hij werd een ondernemende opa, 

altijd in voor mooie verhalen over andere tijden; én speels 

gebleven. Bewondering was er hoe hij de mantelzorg op 

zich nam voor Leny toen de ziekte Parkinson toesloeg. 

Zorg tot het einde. Ze hadden ook samen veel van muziek 

genoten. Jan hield van zingen. Een aantal jaren zong hij 

mee in het Agathakoor. Hij was heel vertrouwd met de 

cyclus van het kerkelijk jaar en de gezangen die erbij 

hoorden. Na het overlijden van Leny vonden Mia en later 

Ietje warme vriendschap met Jan. Ze genoten als senioren 

van elkaar en van het leven. Het afscheid was in kleine 

kring met uitzicht op de weidse zee, die deze dag in mist 

gehuld was. Een mix van zoals het leven is. De Eeuwige 

moge hem koesteren met alle zegen van Boven.

pastor Dick Duijves

Vrijdag 7 februari was de uitvaartdienst van COOS DÜMPEL. 

Hij werd in Haarlem geboren, maar de familie was 

afkomstig van Djakarta, Indonesië. Hij is zestig jaar 

geworden. Een teruggekeerde kanker was de oorzaak 

van zijn vroege dood. Daar had hij de laatste drie jaar, op 

en af, mee geworsteld. Na een werkzaam leven met een 

verantwoordelijke baan bij de bank, levenslustig, met 

van alles, zoals de foto op de rouwkaart laat zien. Zijn 

zoon, familie en vrienden hebben gesproken en heel veel 

over hem verteld. Waar velen aanwezig waren (‘een kerk 

vol’), luisterend naar muziekstukken van Maria Callas tot 

de Beach Boys. Zij allen deden hem uitgeleide, buiten 

de kerk opgesteld, toen de rouwwagen wegreed naar 

het crematorium. Een mooi beeld, van wat alle engelen 

en overleden dierbaren gedaan zullen hebben bij zijn 

‘ingeleide’ in de hemel, waar hij vast geniet van God 

met hem en waar hij een voorspraak zal zijn voor al zijn 

dierbaren, in die ‘eeuwige rust’. ‘In Paradisum’ was het 

laatste muziekstuk: ‘naar het paradijs geleide u de engelen 

en alle heiligen’.

pastor Gerard Zaal

GEDOOPT

Op zondag 23 februari is 

BENNIE JACOB WIJKHUIZEN, onder grote 

belangstelling, gedoopt. 

Bennie is de voornaam die al generaties 

opgeld doet in de familie Wijkhuizen. Jacob 

is vernoemd naar de naam van de Peter en 

Benjamin is de zoon van Jacob.

De vader van Bennie motiveerde de doop van 

zijn zoon met de woorden: Dat hij beschermd 

mag zijn door God. We hebben gebeden: 

Heer onze God, wij hebben Bennie Jacob 

gedoopt en gezalfd in Uw Naam. Verhoor dan 

ook ons gebed voor de toekomst van dit kind.

Geef dat het een open oog heeft voor alles 

wat het leven biedt; een open oor wat het 

leven vraagt en dat het steeds van harte zal 

meeleven met de vreugde en verdriet van de 

mensen. Geef Bennie alle geluk dat onder 

ons mogelijk is.

diaken Gert Jan van der Wal



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem

26     27- Parochieblad -- Parochieblad -

De mystieke Roos 
verdwenen  

Nieuws van Cantate Domino  

In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 januari 

is de mystieke Roos van haar sokkel gelicht en door 

onverlaten meegenomen. De Roos is ontworpen door 

de Haarlemse kunstenaar Cornelis Borst voor de net 

geopende kerk in juni 1966.

De Roos symboliseert de maagd Maria. De buitenste 

bladeren van de Roos verbeelden de moederschoot. De 

Roos daartussen stelt de Verlosser voor.

Het materiaal van het kunstwerk is staal 37, de sokkel is 

van graniet.

Het beeld heeft in 2007 een onderhoudsbeurt gekregen 

door de twee zonen van de kunstenaar. Hierdoor heeft 

het kunstwerk een bronzen uitstraling.

Wij zijn uiteraard ontdaan door het verlies van de mystieke 

Roos, die de verbinding symboliseert met onze Moeder 

van de Verlosserkerk.

Op zondag 2 maart werd aan het eind van de viering Jan Luiten, dirigent-
organist van Cantate Domino, tot zijn grote verrassing door het koor in het 
zonnetje gezet, omdat hij dit jaar deze functie tien jaar bekleedt. Hij was 
de opvolger van Ike Rebel, de eerste - en tot nog toe enige - vrouwelijke 
dirigent-organist van het koor. 

Palmpasen

Heel veel jaren hebben we in onze parochie 

met veel plezier Palmpasenstokken gemaakt, 

die we na de viering naar de bewoners van 

Schalkweide brachten. De bewoners waren 

er altijd heel blij mee. De bewoners van 

Schalkweide zijn dit jaar verhuisd naar het 

Hof van Jacob, verderop in de wijk.

Dit jaar gaan we daarom en mede doordat, 

na het stoppen van het jeugdkoor en 

de werkgroep gezinsvieringen, er steeds 

minder kinderen in de kerk komen, geen 

Palmpasenstok meer maken.

Wil je dit alsnog doen, dan kun je vragen of 

je thuis een stok mag maken.

Ik wil alle vrijwilligers van de afgelopen jaren 

hartelijk bedanken. Door jullie bijdrage 

hebben we jarenlang op Palmpasen veel 

mensen blij gemaakt!

namens het voormalige jeugdcluster

Ria

PS Wil je in een optocht meelopen, dan kun 

je aansluiten bij de kinderen in Overveen,  

zie de Jeugd en Jongeren-pagina blz. 12.

Jan kwam uit een technisch beroep, maar 

wilde verder in de muziek. Hij speelde orgel 

en dirigeerde op dat moment al een wat 

kleiner koor, maar de stap naar Cantate 

was heel spannend; voor hem en voor het 

koor! Het was als het ware een sprong in het 

diepe…

Hij heeft keihard gewerkt om zo snel mogelijk 

het uitgebreide en niet bepaald eenvoudige 

repertoire van Cantate Domino onder de knie 

te krijgen; ook door het volgen van verdere 

opleidingen en het behalen van de daaraan 

verbonden diploma’s. 

Bovendien is de dubbelfunctie die hij bij 

het koor vervult - tegelijkertijd dirigent en 

organist zijn - natuurlijk ook een behoorlijk 

zware opgave. Maar het is Jan gelukt! Koor en 

dirigent zijn de afgelopen tien jaar naar elkaar 

toegegroeid. Zij hebben van en met elkaar 

geleerd.

Cantate Domino is een hardwerkend, maar 

ook gezellig koor, waar tijdens de repetities 

tussendoor af en toe ook gepraat en 

gelachen wordt - al is dat naar de dirigent toe 

natuurlijk niet echt ‘zoals het hoort’ en maakt 

dat het leiden van de repetities bepaald niet 

makkelijker. Maar hoe onrustig en vrolijk de 

leden soms ook zijn, Jan blijft altijd kalm, 

geduldig en vriendelijk.

Het koor kent Jan Luiten inmiddels niet alleen 

als een goede en vriendelijke musicus, maar 

ook als een sociaal voelend mens, betrokken 

bij het wel en wee van alle koorleden. 

Voor dat alles: voor zijn inzet, al zijn harde 

werk en betrokkenheid bedankt het koor hem 

met een prachtig boeket en hoopt Cantate 

Domino - ondanks de onzekere toekomst van 

de Moeder van de Verlosser-kerk - nog lang 

met hem te mogen samenwerken!

Mocht u die gezelligheid zelf eens willen 

ervaren: kom eens op ‘snuffelstage’ bij 

Cantate Domino. Draai gewoon een paar 

repetities op donderdagavond mee en kijk 

hoe u dat vindt. De afgelopen tijd hebben 

drie mensen dat gedaan en die hadden het 

zo naar hun zin dat ze alle drie zijn gebleven!

Informatie:  

Lydia Heerens, secr., tel: 06-30437063 of  

Monique Zwart, voorz., tel: 06-40953077.

Monique Zwart-van Loenen
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IN MEMORIAM

Rob van Puyfelik   

*9 mei 1948   -  †24 december 2024

Maria Theresia van Bakel-van Kimmenaede    
*22 november 1939  - †26 januari 2025

Op dinsdag 4 februari was de uitvaart van mw. Ria van 

Bakel. Samen met haar man Jaap was zij een trouwe 

bezoekster van onze kerk. Ria heeft veel voor de 

kerkgemeenschap van de voormalige St. Jan de Doper 

in de Amsterdamstraat gedaan. Samen met haar man 

heeft zij deelgenomen aan ‘Marriage Encounter’, waar in 

weekenden echtparen bij elkaar kwamen om hun relatie 

te verfrissen, te vernieuwen en te verdiepen en in een 

vervolg bij hen thuis kwamen. Het geeft aan hoe de relatie 

tussen Jaap en Ria is geweest. 

We hebben in Spreuken 31 gelezen: ‘Zij brengt hem geluk 

en geen ongeluk alle dagen van haar leven.’ Het geeft ook 

aan dat zij niet alleen leefden voor elkaar, maar ook hun 

inspanningen verrichtten voor anderen en dat deden zij 

vanuit een rotsvast geloof. 

Een sterke vrouw, die veel vanuit haar geloof gedaan 

heeft. Ze was lector, lid MOV, begeleider bij de 

voorbereiding van het H. Vormsel en kinderkoor van 

de St. Jan de Doper en lid van de gebedsgroep. We zijn 

haar veel dank verschuldigd voor al haar werk voor de 

gemeenschap. In het evangelie over de barmhartige 

Samaritaan, lezen we over het dubbelgebod. 

Het eerste gebod: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met 

geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en 

geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.' Wie van 

deze drie uit de gelijkenis lijkt u de naaste van de man die 

in handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: 'Die 

hem barmhartigheid betoond heeft.'

Wij kunnen wel eens een boog nemen op de hulpvraag 

die ons gesteld wordt. Ria echter niet. Ria heeft God 

bemind met heel haar hart en haar verstand en zij heeft 

voor anderen gezorgd. Zij was een liefdevolle, zorgzame 

moeder met een grote mate van empathie. Een mater 

familias, die mensen bij elkaar bracht. Helaas heeft zij 

haar kerkelijk 60-jarig huwelijk niet mee kunnen maken. 

Zaterdag 25 januari heeft zij, in het bijzijn van familie 

en leden van de gebedsgroep, de ziekenzegening 

ontvangen en hebben we voor haar gebeden om haar 

ziekte te kunnen dragen. De volgende dag is zij ’s morgens 

overleden. Dat zij mag rusten in vrede. 

diaken Gert Jan van der Wal 

Helena Theodora Maria van Meurs-Cliteur  
*14 mei 1930  -  †17 februari 2025

Op zaterdag 22 februari hebben we afscheid genomen 

van mw. Lenie van Meurs. Zij is na een korte ziekteperiode 

en na het ontvangen van de ziekenzegening op 94-jarige 

leeftijd overleden in het Reinaldahuis op maandag 17 

februari. We hebben haar en haar man Cor en al onze 

dierbaren herdacht in deze afscheidsdienst.

Blijf bij mij en laat mij niet los. Het lied dat we gezongen 

hebben, was een lied dat ze zelf heeft uitgezocht.

Lenie heeft flinke tegenslagen gehad in haar leven. Een 

jeugd met een tweede moeder, waarmee de relatie 

moeizaam was, maar zeker het verlies van haar man Cor 

heeft diepe sporen achtergelaten. Ze was een gelovige 

vrouw en wellicht heeft ze in eenzaamheid en verdriet 

God vastgehouden. Uit psalm 139 lazen we: ‘U bent mijn 

bodem en trok mij weer overeind.’

Lenie heeft de laatste jaren van haar leven veel moeten 

inleveren. Zij, die zoveel voor de kerkgemeenschap heeft 

gedaan. Ze heeft gekookt voor pastoor Berkhout in 

Uitgeest en ook gekookt in het Bisschopshuis.

Voor onze parochie heeft ze meegewerkt aan de 

Kwadrant, de weekberichten, was ze lid van de 

bezoekersgroep en heeft het archief in orde gemaakt. We 

zijn Lenie erg dankbaar voor alles wat zij gedaan heeft 

voor onze parochiegemeenschap. Ze was een precieze 

dame die, vanwege de vermindering van haar geheugen, 

de activiteiten moest beëindigen. Het viel haar erg zwaar. 

Ze zal wel gedacht hebben, wanneer ik denk laat mij maar 

gaan. Het hoeft niet meer voor mij, mij ontgaat de zin dan 

bent U er voor mij. U draagt mij in Uw armen. En kust de 

tranen van mijn gezicht. U kent mij ten diepste; hoe kan 

het ook anders, want U bent het die mij deed leven.

In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen, hebben we 

gelezen in het evangelie. Huizen van vrede voor mensen 

van vlees en bloed, veilig onveilig zo leven zij. God heeft 

voor Lenie een plaats bereid en zal haar opnemen bij 

Hem. Mag Lenie na zoveel jaren weer herenigd worden 

met haar man Cor. Dat zij mag rusten in vrede.

diaken Gert Jan van der Wal

PERSONALIA 

DOOP

Jane Johanna Yvienne Kakiaij
Op zondag 2 maart werd Jane gedoopt in de 

kerk waar de moeder van Jane en de familie 

van Jane hun wortels hebben.

          

We hebben geluisterd naar het lied:

Verbonden met vader en moeder

natuurlijk het meest met die twee.

Maar ook met de andere mensen,

vier jij hier dit feest met ons mee.

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest.

Want jij wordt gedoopt in de naam,

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Je bent al een tijdje bij de mensen.

Je naam is bij ons al vertrouwd.

En dus is het tijd om te vieren.

Dat God die je kent van je houdt.

Je bent een begrip aan het worden.

Steeds meer mensen noemen je naam.

Ook God begint jouw naam te roepen.

En dus zijn wij hier nu tesaam.

 

Nu mag je gaan leven met mensen.

Verbonden in liefde en trouw.

Omdat zij vandaag bij dit dopen,

Gods naam legden naast die van jou.

We wensen Jane alle geluk toe in haar leven.

diaken Gert Jan van der Wal

Diaconie 
terugblik Kerstactie
In de week voor Kerstmis heeft onze diaconie 100 adressen bezocht, 

geholpen door 10 bezorgers. Ditmaal hebben we ervoor gekozen 

de kerstpakketten in te kopen. De inbreng van parochianen voor de 

inhoud van de pakketten liep de voorgaande jaren namelijk terug. Er 

zijn 18 mooie pakketten gekocht en daar gebracht waar mensen een 

extraatje goed konden gebruiken. Daarnaast hebben 82 zelfstandig 

wonende oudere parochianen een kerstattentie ontvangen. Deze 

bestond uit een mooie, zelfgemaakte kaart met de beste wensen en 

een doosje truffels. Ook de bezoekers van de Reinaldaviering hebben 

een kaart en een doosje chocola ontvangen na de dienst in december. 

De ontvangers waren prettig verrast door de traktatie, maar ook door 

het bezoekje namens de parochie.  

De kosten voor de Kerstactie bedroegen dit jaar ruim € 2.200,-. De 

actie werd betaald uit de financiële bijdragen van onze parochianen en 

ondersteunende partijen buiten de parochie. 

Iedereen die hieraan meegewerkt heeft wordt zeer hartelijk bedankt! 

voor de diaconie, Jacqueline Splinter



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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Drieluik na decennia  
weer terug in Haarlem  
De voormalige parochie van Onze Lieve Vrouw van de heilige 

Rozenkrans & Sint Dominicus (Spaarnekerk) bezat een 16e-eeuws 

drieluik van een onbekende meester. Het stelt de aanbidding door de 

Wijzen voor, geflankeerd door afbeeldingen van de Aankondiging en de 

Opdracht in de tempel. Mogelijk was het afkomstig van de schuilkerk 

‘De drie klaveren’ of van de Dominicaner statie. In 1932 is het nog 

gerestaureerd. Na de sluiting en de afbraak van de Spaarnekerk is het 

beland in de collectie van Het Catharijneconvent te Utrecht. Daar wilde 

men er onlangs van af om het terug te geven aan de eigenaar. Pastoor 

Putter besliste dat de Sint Joseph als erfgenaam van de Spaarnekerk 

geldt; zo kwam de triptiek in ons bezit. Erik Jan Eradus vond een 

geschikte plek in de kerk: vlak bij het raam dat eveneens de aanbidding 

door de Wijzen uitbeeldt. Keurig aangelicht hangt het schilderij nu 

daar. Onnodig te zeggen dat we er heel blij mee zijn

Ken je kerk 
(ook buiten de 
muren)  

Veruit het belangrijkste van elke parochie is 

-uiteraard- de kerk zelf. Dat is de kern van 

onze gemeenschap. Maar een parochie is 

een complex van gebouwen, dichtbij of veraf, 

groot of klein, fraai als het Josephhuis of lelijk 

als het stookhok. 

Het voorwerp op deze foto mag er zijn. 

Het bevindt zich buiten de muren van de 

eigenlijke kerk. Op een bij weinigen bekende 

plaats die ook niet vrij toegankelijk is.

Het gevolg is dat er weinig over bekend is. De 

bekende boeken over de geschiedenis van 

de Joseph zwijgen erover. Maar het dateert 

hoogstwaarschijnlijk uit de periode dat de 

Joseph werd vergroot, omdat zij Kathedraal 

van het Bisdom Haarlem werd, in 1853.

Het is een metalen schuifpaneel in een flinke 

metalen ‘kast’. De maten zijn 1.50/1.90/0.50. 

Het paneel is geplaatst op een stenen 

draagconstructie. De ruimte achter het paneel 

is royaal en flink diep. Ooit was de ruimte 

in gebruik als rustaltaar, plaats waarheen 

dus bij voorbeeld op Witte Donderdag het 

Allerheiligste werd overgebracht en dus 

inderdaad buiten de eigenlijke kerk. 
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PERSONALIA GEDOOPT

Liyana Amalan 
geboren op 1 oktober 2024 en gedoopt op 

15 december 2024

Het was maar een heel klein gezelschap 

rondom de dopeling; de peetouders 

konden niet persoonlijk aanwezig zijn en 

de grootmoeder zou begin januari weer 

vertrekken. Daarom viel de keus op de 

datum in december. Wel stuurden peter 

en meter een heel betrokken bericht per 

e-mail omtrent hun taak bij het gelovig 

en kerkbetrokken voorbeeld. Ik hoop hen 

in de zomer te kunnen ontmoeten. Het 

werd dus een heel intieme plechtigheid. 

Onze hartelijke felicitaties aan de ouders, 

broer John en de verdere familie. Moge zij 

opgroeien als kind van God en lid van de 

heilige Kerk.

HUWELIJK

Tim Damen en Nicole Ortiz Franco sloten hun huwelijksverbond op 

14 februari in de Bavokathedraal. Samen met hun dochtertje Bloom 

zijn zij vertrouwde gezichten in de Josephkerk op de zondagmorgen. 

In de komende paasnacht komt nog het grote feest van Doopsel, 

Vormsel en Eerste heilige Communie. We feliciteren hen van harte 

en wensen hen Gods rijke Zegen toe voor de toekomst.

OVERLEDEN

Hendricus Petrus van den Bos
geboren op 30 april 1924 en overleden op 

12 januari 2025

Henk: bij velen bekend als collectant bij de 

Pastoor van Arsparochie.

Rond zijn 2e verjaardag stierf zijn moeder. 

Vanaf die dag heeft de oudste dochter als 

een moeder voor de kinderen gezorgd. 

Henk was een handige fietsenmaker. Hij was 

getrouwd met Coby Prins: ze kregen een 

zoon en een dochter. Henk en Coby waren 

vrijwilligers bij De Zonnebloem; hij meer 

dan 50 jaar. Hij was sociaal en bescheiden: 

Bij zijn pauselijke onderscheiding voor 50 

jaren als collectant vond hij zijn eigen inzet 

‘niets bijzonders’; bij zijn 100e verjaardag 

hoefde de burgemeester van hem niet langs 

te komen. Tot op hoge leeftijd heeft hij het 

Parochieblad bezorgd. Jarenlang heeft hij zijn 

vrouw dagelijks bezocht in het Reinaldahuis. 

De laatste maanden van zijn leven werd hij 

zelf ook daar verzorgd. Oom Henk was een 

prachtmens. We vertrouwen erop dat hij nu in 

de Hemel is.

Lenie van den Bos

Jacoba Maria van der Helm
geboren op 22 november 1926 en overleden 

op 14 januari 2025

uitvaart op 28 januari 2025

Wij hoorden pas op 20 januari via de 

notaris dat zij was overleden. Daarna is er 

voortvarend, mede door de goede zorgen 

van mevrouw Paula van der Voorn, gewerkt 

aan de voorbereiding van de uitvaart. 

Mevrouw Van der Helm was in het verleden 

lid van het dameskoor en van de wekelijkse 

schoonmaakploeg. Tot voor enkele jaren 

kwam zij nog, door vrijwilligers gereden, naar 

de Hoogmis. Ze heeft in betrokkenheid haar 

geloof beleefd. Het was weldadig om te zien 

dat heel wat parochianen naar de kerk waren 

gekomen om haar uitvaart mee te maken. 

Moge zij nu voor eeuwig in Gods Liefde 

geborgen zijn.

Helena Hermina (Lennie) van der 
Togt-Kuijten
geboren op 19 mei 1940 en overleden op 

14 februari 2025

uitvaart op 21 februari 2025

Wilskracht, trouw en regelmaat zijn 

eigenschappen die op haar wel van 

toepassing zijn. Wat hebben we haar 

niet bewonderd, zoals ze, zeker nog tot 

jongstleden Kerstmis, op zondag naar de 

Hoogmis kwam, steunend op haar vierpoot 

en behoedzaam de stappen zettend. Vooral 

in de paar laatste jaren heeft ze veel last van 

rugpijn gehad, maar dat belemmerde haar 

niet om door te zetten. Samen met haar zoon 

Marcel heeft ze nog vele uitstapjes gemaakt 

en daarvan zeer genoten. Haar geloof en 

vertrouwen zijn een hele steun voor haar 

geweest. Naar omstandigheden snel kwam 

het uur waarop ze het Eeuwige leven binnen 

ging. Met een hele delegatie uit de parochie 

hebben we haar aan God aanbevolen tijdens 

de Requiemmis. We vertrouwen erop dat ze 

nu in Gods Liefde geborgen is en wensen 

Marcel veel kracht toe, nu zijn dagelijks leven 

tamelijk ingrijpend is gewijzigd.

Wisselgeld 

In de kerk komen ook buitenlanders, 

voor de H. Mis of gewoon om de kerk te 

bezichtigen.

Ook zij geven aan de kerk, soms in 

vreemd, buitenlands, geld.

Omwisselen daarvan is relatief zonde 

van het geld. Daarom de vraag wie, bv 

vanwege vakantieplannen, tegen een 

beschaafde koers belangstelling heeft.

Op dit moment is beschikbaar: 106 

Amerikaanse dollar, 80 Poolse Zloty, 

10 Zwitserse Frank, 1 Maleisische ..tja 

hoe heet dat, 1000 Filippijnse peso en 

9 Antilliaanse gulden. Belangstelling? 

Doe dan een briefje in de bus van het 

Josephhuis voor het secretariaat, stuur 

een mailtje aan het secretariaat of meld 

het even bij de koster. 

Mariagroep 
De Mariagroep gaat door, elke vierde zondag van de maand: koffie met 

wat extra’s.

Elke vierde zondag van de maand kunnen jong en oud aansluiten bij 

het programma van de Mariagroep. We delen samen ons geloof door 

gebed en een religieuze overweging. De komende tijd duiken we in 

teksten van Anselm Grün. Deze Duitse Benedictijner pater neemt 

ons mee in religieuze overwegingen om ons verdieping te brengen. 

Na de mis van 9.30 uur, dus zo rond 10.30 uur, bent u welkom in de 

stijlkamers. De koffieploeg zorgt voor thee en koffie, Edselyne, Maja 

en Corine voor wat extra’s! Rond 11.15/11.30 uur zal het afgelopen zijn. 

Graag zien we u!

Edselyne Cijntje, Maja Kramer en Corine van der Grinten



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem

Foto: Ad Schaap
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Kapittel

De paasjubelzang 

NIEUWE OPSTELLING KOOR

In februari hebben de kerkmusici van de 

Sint Bavokathedraal in overleg met de koren 

gekozen voor een klassiekere opstelling 

waarbij de banken van de koorzangers naar 

elkaar toe gekeerd staan. De reacties op 

dit experiment lijken positief. Men zou het 

‘abdijopstelling’ of ‘Engelse’ positionering 

kunnen noemen omdat deze figuur doet 

denken aan hoe in kapittelkerken het 

koorgebed wordt gezongen, maar tevens hoe 

de kinderkoren in het Verenigd Koninkrijk 

Evensong’s verzorgen. De Bavokathedraal 

volgt hiermee het voorbeeld van onder meer 

de Sint Nicolaaskathedraal.

Op 29 december startte in ons bisdom het Jubeljaar. In deze viering 

participeerde ook het ‘Kathedraal Kapittel’. Wat houdt dit eigenlijk in? 

Aan elke kathedrale kerk is een Kapittel verbonden. Zichtbaar wordt dit 

aan de gestoelten die zich er bevinden, ‘kanunnikenbanken’ geheten, 

bij het bisschopsaltaar. De naam komt van ‘capitulus’ (hoofdstuk). 

Het college kreeg die naam omdat in hun bijeenkomsten altijd een 

hoofdstuk uit de H. Schift wordt gelezen. Kapittelheren of ‘kanunniken’ 

zijn vaak niet in het oog springend aanwezig in de kerkgemeenschap, 

maar hebben een taak als bestuurscollege en adviesraad de bisschop 

bij te staan. Voor grotere (financiële) besluiten moet akkoord van het 

Kapittel verkregen worden. De voorzitter wordt proost genoemd. In ons 

bisdom Haarlem-Amsterdam bestaat het Kathedraal Kapittel uit vicaris 

G. Bruggink (proost), rector J. de Wit, vicaris-generaal B. Putter, officiaal 

A. van den Hout, rector L. Georges, deken F. Bunschoten, rector R. de 

Ojeda en deken F. Brigitha. Op 29 december werden ook de dekens 

M. Salao Rocha en E. Fennis lid. Tevens zijn er erekanunniken, te 

weten A. Bodar, A. Hendriks, A. Bakker, H.J. van Ogtrop, E. Moltzer en 

de emeritusbisschoppen Punt en Van Burgsteden. Uiteraard is de 

belangrijkste taak van de kanunniken voortdurend te bidden voor alle 

gelovigen in het bisdom.

De paaswake is de belangrijkste en meest uitgebreide viering van het 
jaar. We vieren Pasen, het feest dat het volk van Israël al eeuwen vóór 
Jezus vierde als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Maar wij belijden 
ook dat Jezus de ultieme uittocht heeft volbracht: de doortocht van de 
dood naar het leven. De liturgie van de paaswake wil ons eigenlijk zelf 
ook die doortocht laten ervaren. Want God heeft niet alleen Israël, niet 
alleen Jezus, door de duisternis naar het licht gevoerd: Hij maakt ook 
vandaag die doortocht met en voor ons. Tot dat geloof wil de paaswake 
ons uitnodigen. Op verschillende manieren en momenten: door het 
tijdstip van de viering, de rituelen en symbolen, de teksten, herkennen 
we de beweging van donker naar licht, van dood naar leven, van graf 
naar verrijzenis.

De lofzang op de paaskaars, het Exsultet, 

is het eerste hoogtepunt van de paaswake. 

Nadat de kaars aan het gezegende 

vuur wordt ontstoken, opent ze de 

intredeprocessie in de donkere kerk. De 

paasjubelzang is een loflied op het licht 

van de paaskaars, dat is gedeeld en is 

doorgegeven. In de Middeleeuwen was 

het de gewoonte om de paaskaars op 

een standaard te plaatsen, die enorme 

afmetingen kon hebben. Daarom kan de 

paaskaars in de paasjubelzang een vuurzuil 

genoemd worden, die met haar licht de 

dopelingen van deze nacht verlicht en hen 

bevrijdt van de duisternis van de zonde. Deze 

vuurzuil symboliseert de opgestane Christus, 

het licht van de wereld, maar herinnert ook 

aan de vuurzuil uit het Exodusverhaal. Daar 

wordt verteld dat de Heer voor hen uitging: 

overdag in een wolkkolom en 's nachts in een 

vuurzuil om hun licht te zijn. 

Maar het licht van de paaskaars is ook het 

‘Licht van Christus’ (‘Lumen Christi’), zoals 

de diaken die de paaskaars draagt driemaal 

zingt, terwijl het licht wordt doorgegeven 

aan de gelovigen. Bij het altaar plaatst 

de diaken de paaskaars op de versierde 

kandelaar, hij vraagt de zegen aan de 

voorganger, bewierookt de paaskaars en zet 

de paasjubelzang in met het eerste vers: ‘Laat 

juichen, heel het hemelkoor van engelen, 

laat juichen om die grote Koning, juichen om 

de overwinning! Laat de trompetten klinken 

in het rond. In het latijn met de woorden: 

‘Exsúltet iam 

angélica turba 

cælórum: 

exsúltent 

divína mystéria: 

et pro tanti 

Regis victória 

tuba ínsonet 

salutáris!’

In de lofzang op de paaskaars staat de 

symboliek van duisternis, nacht en licht 

centraal. De lange tekst van 27 verzen kan 

bij een eerste lezing wat onoverzichtelijk 

overkomen, maar het zit dan ook vol 

Bijbelse beeldentaal. De opbouw van de 

paasjubelzang is als volgt: 

•	 Inleiding: uitnodiging om te juichen en blij 

te zijn 

•	 Vraag van de diaken om Gods hulp

•	 Dialoog met de gemeenschap: uitnodiging 

om mee te bidden

•	 De gedachtenis van het paasfeest

•	 De heilige nacht

•	 De paaskaars en het licht

•	 Het ‘Amen’ van de gemeenschap.

De inleiding (vers 1 t/m 3) luidt volgens de 

eigenlijke vertaling van de Latijnse brontekst: 

‘Juicht nu, engelen van God in de hemel, 

steekt de bazuin en verkondigt het heil: 

uw Koning heeft overwonnen. Aarde, licht 

overgegoten, verheug u: de luister van de 

eeuwige Koning omstraalt u, zie, van heel 

de wereld is de duister geweken. En gij, 

onze moeder de Kerk, overstroomd door 

dit glanzende licht, verblijd u. Deze heilige 

ruimte weerklinke van de machtige stem van 

het volk.’

Verwijzend naar de doop, zingt de diaken 

halverwege de paasjubelzang tot vijf keer toe: 

'Dit is de nacht …' (‘Haec nox est …’). Het slot 

van deze vijf zinnen verwoordt tegelijk het 

hoogtepunt van het Exsultet: Hemel en aarde 

worden één, God en mens ontmoeten elkaar!

diaken Philip Weijers  

(bron: Altaarmissaal; Kerknet.be)

Een basiliek wordt 
co-kathedraal 
Op zondag 9 februari waren na de Mis 

in de Bavokathedraal beschuiten met 

blauwe muisjes om de geboorte te vieren 

van ons broertje, namelijk de Nicolaaskerk 

te Amsterdam als co-kathedraal. Paus 

Franciscus heeft deze imposante kerk aan 

de Prins Hendrikkade, die enkele jaren 

terug al tot basiliek was vergeven, nu als 

mede-kathedraal naast de Haarlemse 

Bavo aangewezen. Omdat Amsterdam 750 

jaar bestaat en de stad van het Sacrament 

van Mirakel is alsmede hoofdstad van 

Nederland, is het gepast dat de bisschop 

van het diocees Haarlem-Amsterdam in 

‘mokum’ een zetel heeft. Proficiat vanuit 

‘Bavo’ richting ‘Nicolaas’, en we stellen prijs 

op een hartelijke en intensieve samenwerking 

van de beide kathedralen. De houten 

‘stoel met griffioenen’, in 1874 door mgr. 

Gerardus Wilmer laten vervaardigen en die 

achtereenvolgens in de Josephkathedraal 

en in de Bavokathedraal heeft gestaan, 

is als teken van verbondenheid naar de 

Nicolaaskathedraal overgebracht en daar 

door mgr. Johannes Hendriks als cathedra in 

gebruik genomen.



OVERLEDEN 

N. van Kampen	

* 10 oktober 1949 † 16 december 2024

E. Houniet-Ebero	

* 15 december 1955 † 08 februari 2025
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PERSONALIA 

ONDERSCHEIDING 
Op het hoogfeest van Christus Koning heeft 

aan het eind van de Mis, waarin hijzelf in 

het koor meezong, Theo van der Veldt de 

Bisschoppelijke Bavopenning ontvangen 

uit handen van de plebaan. Theo’s talrijke 

verdiensten voor het Kathedrale Koor en 

voor de parochies van de Bavokathedraal en 

Overveen waren voor deze onderscheiding 

een terechte aanleiding. Al meer dan zeventig 

(!) jaar is de heer Van der Veldt vrijwilliger.  

Na een woord, waarin Theo geroemd werd 

om zijn inzet, kon zijn echtgenote Rina de 

versierselen opspelden. Een hartelijk proficiat 

aan beiden.

ZILVEREN ORGANIST
Op 1 december mochten wij samen met 

zijn dierbaren en vrienden dankbaar vieren 

dat dr. Ton van Eck vijfentwintig jaar titulair 

organist van de Sint Bavokathedraal is. Met 

de Mis van de eerste zondag van de Advent 

en een muzikale receptie met toespraken is 

op gepaste wijze bij zijn jubileum stilgestaan. 

Ton van Eck is een gigant in de orgel- en 

kerkmuziekwereld. In tal van buitenlandse 

steden verzorgt hij nog altijd concerten 

en lezingen. Als kathedraal zijn wij trots 

al zo lang van zijn kwaliteiten te mogen 

genieten. Vanuit het parochiebestuur, het 

Muziekinstituut en haar koren, de Stichting 

Willibrordusorgel en de Vriendenkring 

Koepelkathedraal: nogmaals een hartelijk 

proficiat.

Nieuws van het 
Muziekinstituut 
Zondag 22 mei 2022 werd de eucharistieviering in de kathedraal op 

TV uitgezonden. Voor dirigente Laine Tabora was dat haar debuut om 

de Schola Cantorum te dirigeren. De afstemming via e-mail met de 

diaken voor de koorzang t.b.v. de KRO-NCRV verliep vlot, zonder elkaar 

nog persoonlijk te kennen. Voor het ordinarium werd gekozen voor de 

Missa Octavi Toni van Orlando di Lasso. Op initiatief van de dirigente 

zong het koor een 2e communiezang van Jan Pieterszoon Sweelinck. 

De uitgezonden eucharistieviering was mede door deze keuzes 

geslaagd. Laine Tabora, geboren in Riga, de hoofdstad van Letland, 

studeerde muziekpedagogie en directie aan de Letse Muziekacademie. 

Vervolgens studeerde zij liturgische muziek aan het Pontifical Institute 

of Sacred Music te Rome en behaalde een academische graad in 

de Gregoriaanse zang. Op 4 december verdedigde Laine daar haar 

proefschrift met de hoogste waardering (summa cum laude). Met 

ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 begon zij met haar 

werk op de Koorschool en dirigeerde zij het Kathedrale Koor. Op 20 

oktober 2024 werd zij samen met Rick Muselaers door de bisschop 

geïnstalleerd als dirigenten van het Kathedrale Koor. Met beiden is een 

uitstekende samenwerking met de diaken voor de muzikale invulling 

van onder meer de liturgische hoogtepunten van het kerkelijk jaar, 

zoals de Kersttijd, de Goede Week, Pasen en Pinksteren.

Op verzoek vult Rick Muselaers graag het voorgaande aan: Sinds maart 

2023 heb ik het voorrecht om met Laine Tabora samen te mogen 

werken. Laine is een expert op het gebied van liturgie en Gregoriaans 

en zet zich met heel veel toewijding in voor de Koorschool en de 

Kathedraal en is bovenal een geweldige collega. Op 3 december reisde 

ik als verrassing naar Rome af om daar getuige te kunnen zijn van 

haar verdediging. Op woensdag 4 december, na mijn bezoek aan de 

Pauselijke audiëntie, appte ik Laine nog om haar heel veel succes te 

wensen. Rond de klok van half drie nam ik de taxi naar het ‘Pontificio 

Instituto di Musica Sacra’. Eenmaal aangekomen werd ik vriendelijk 

naar een binnentuin geleid en per toeval liep Laine precies op dat 

moment de collegezaal uit en werd ik meteen gespot. Ze dacht even 

dat ze hallucineerde, maar de verrassing was geslaagd. Om half vier 

startte haar verdediging (in het Italiaans!) en rond vijf uur kwam het 

verlossende woord: Laine was summa cum laude geslaagd. Uitbundig 

applaus, een bekroning met de lauwerkrans en vele foto’s volgden. We 

zijn ontzettend trots op haar en hopen dat we nog heel lang van haar 

kennis en kunde gebruik mogen maken.

Philip Weijers, diaken / Rick Muselaers, magister cantus

THEMARONDLEIDING IN DE 
KATHEDRAAL 

80 jaar vrijheid – donker en licht 
in de kathedraal.
Zie voor nadere informatie de 

Activiteitenpagina’s blz. 8.



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem

KOKEN BIJ STEM IN DE STAD 

Na het afscheid nemen van de 

Groenmarktkerk is de Antonius 

Gemeenschap blijven koken aan de 

Nieuwe Groenmarkt. U kunt langskomen 

om gezamenlijk van de maaltijd te 

genieten. Elke dinsdag in de oneven 

weken. Nieuwe Groenmarkt 22. De kosten 

zijn € 5,- per maaltijd. 

U kunt zich opgeven bij Joris Obdam, 

tel: 06-33788675 of via 

e-mail: info@antonius-gemeenschap.nl .

VIERINGEN IN REINALDAHUIS,  
HULP GEVRAAGD 

Eén keer in de maand is er een 

communieviering voor de katholieke 

mensen in het Reinaldahuis. Meestal 

is dat op de eerste dinsdagmiddag 

van de maand om 14.00 uur. Zo’n 

veertig bewoners nemen hieraan deel. 

Voorganger is diaken Rob Mascini.

Deze viering wordt mede mogelijk 

gemaakt door vrijwilligers uit de 

parochiegemeenschap van Schalkwijk en 

uit onze Groenmarktgemeenschap. We 

begeleiden kerkgangers die moeilijk ter 

been zijn. Ook ondersteunen we de kleine 

groep zangers. Misschien heeft u tijd om 

te helpen? Dat zou fijn zijn. 

Stuur dan svp een e-mail naar 

robmascini@gmail.com. Het Reinaldahuis 

is een woonzorggemeenschap in 

Haarlem-Oost, Leonard Springerlaan 1. 

Wees welkom als zanger en/of begeleider!
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Ontroerende ziekenzegening 
De Heer zegene u en behoede u. Hij schenke u licht en vrede. Hij 

beware u voor ziekte en ieder ander kwaad.’ Met deze woorden, en 

een kruisteken, gaf diaken Rob Mascini iedere aanwezige een zegen 

bij de bijzondere Maria Lichtmis-viering op zondag 2 februari. Voor 

deze speciale viering met ziekenzegen waren ook mensen gekomen, 

met rolstoel en al, die niet meer regelmatig onze vieringen in persoon 

kunnen bijwonen. Voorganger Rob Mascini zelf was vanwege zijn 

gezondheid een aantal maanden niet aanwezig geweest. Het werd een 

ontroerende bijeenkomst. 

Groenmarktkerk definitief 
naar nieuwe eigenaar   

Op 10 januari is de Groenmarktkerk definitief overgegaan naar de 

lokale geloofsgemeenschap Re:connect. Tijdens een mini-symposium 

van lezingen en muziek op 21 februari konden mensen uit de buurt 

en de Groenmarktgemeenschap kennismaken met de nieuwe 

buren. Achtereenvolgens kwamen aan het woord Esther Graftdijk 

(Noord Hollands Archief) over de eeuwenlange aanwezigheid van de 

Franciscanen aan de Nieuwe Groenmarkt, Joost van de Bogert over het 

werk van Stem in de stad en Gilbert Thera, die uitleg gaf bij de plannen 

van Re:connect om ook het werk in de geest van de Franciscanen voort 

te zetten. Voor de aanwezige parochianen geeft dat enige troost. De 

beleving van het kerkgebouw, met het altaar en pilaren door kleurige 

schijnwerpers uitgelicht en zonder de vertrouwde heiligenbeelden 

achterin de kerk is wel wat vervreemdend. 

Het parochiebestuur gaat zich nu richten op de verkoop van de 

pastorie. Dat zal naar verwachting ook weer de nodige tijd vergen, dus 

de Groenmarktgemeenschap hoopt nog de rest van dit jaar gebruik te 

maken van de zaal en het secretariaat. 

Gaat u mee naar Assisi,  
800 jaar Franciscus gedenken? 
Al eens eerder gingen parochianen van de Groenmarkgemeenschap met 
mij op reis naar Assisi. Dit jaar wordt de tocht extra bijzonder. Het is 
dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat Franciscus zijn laatste levensjaren 
doorbracht in het Italiaanse land rondom Assisi, predikend, zijn zonnelied 
zingend. Dit willen we vieren met een prachtige pelgrimage. Ik nodig u 
van harte uit om met ons mee te gaan naar ‘Het Land van Franciscus’. 

In de maand van zijn feestdag (4 oktober) zijn we van 15 tot 20 oktober 

in Assisi, de geboortestad van Franciscus. We bezoeken daarnaast 

dorpen en stadjes met de plekken die in zijn leven een belangrijke 

rol hebben gespeeld, waar hij woonde en leefde, waar hij bad en 

vastte, en waar de wonderen gebeurden: zoals o.a. Spoleto, La Verna, 

San Damiano, Gubbio, het eiland in het Lago di Trasimeno, Greccio, 

Rivotorto en Speco di S. Urbano. Dit alles in het prachtige Umbrië en 

Toscane. 

Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze 

misschien wel mooiste streek in Italië.  

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis 

faciliteren. Alle info vindt u op: https://boeken.drietour.nl/italie/

maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini 

Graag wijs ik u ook op het initiatief van de Franciscaanse beweging die 

dit jaar jubileum wandeltochten in ons eigen land organiseert:  

www.zonnelied-laudatosi.nl!

diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com)



Colofon
STUDIEMIDDAG FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT 

Op 17 mei zal in samenwerking met 

de Franciscaanse Beweging een dag 

georganiseerd worden waarin het 

Zonnelied van Franciscus centraal 

staat. 

800 jaar geleden lag Franciscus ziek en in hevige pijn in een uit 

stromatten opgetrokken celletje, omgeven door donkerte en 

muizen die hem het slapen en bidden onmogelijk maakten. ‘Om 

de Heer te prijzen en mezelf te troosten en te bemoedigen en 

om anderen te stichten wil ik een nieuwe lofzang maken op de 

Heer’, besloot hij. Zo ontstond uit deze periode in zijn leven het 

Zonnelied, de Lofzang van de Schepselen, waarin Franciscus’ diepe 

geloof in God en zijn grote bewondering voor de schoonheid van 

de schepping samenkomen. Alles wat Franciscus waarnam, zag hij 

als voortkomend uit de hand van de Schepper: de mens, de dieren, 

de bomen en planten, de natuurverschijnselen en zelfs de dood.  

Daarom zag Franciscus alle schepselen als gelijkwaardig aan elkaar, 

als zijn broers en zussen.

Tijdens deze studiedag verdiepen we ons in het Zonnelied, dat 

van grote waarde is voor iedereen die zich door de Franciscaanse 

spiritualiteit wil laten inspireren én voor iedereen die zich begaan 

voelt met de aarde en de aantasting van onze leefomgeving.

Wanneer: zaterdag 17 mei van 12.00-16.30 uur.

Waar: pastorie Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74, 2013 AV 

Haarlem 

Meer info over het programma en de aanmelding vindt u op de 

website: 

https://www.antonius-gemeenschap.nl/algemeen/

studiedag-over-het-zonnelied/
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 13 juni 2025.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)

kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks 	 06-22962379	 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken PH. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P.P.M. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 7 nr. 2

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl

VASTE VIERINGEN IN DE PASTORIE,  
NIEUWE GROENMARKT 12

Elke 1e zondag van de maand: 10.30 uur

woord- en communieviering met 

voorganger diaken Rob Mascini

Andere zondagen: 10.30 uur

woord- en gebedsviering met 

lekenvoorganger

Op dinsdagen om 12.30 uur is er een 

korte woord- en communieviering met 

voorganger broeder Savio.

Eens in de maand wordt geen eigen 

viering gehouden en gaan we op bezoek 

in een andere christelijke kerk in de 

omgeving.

Zie het actuele rooster van de vieringen 

op de website:  

www.groenmarktkerk.nl/vieringen 

IN OUD KATHOLIEKE KERK, 
KINDERHUISSINGEL 74:

Maandelijks Vredesgebed voor stad en 

land

Elke eerste maandag van de maand om 

12.30 uur

Maandelijks Apéritief voor de Ziel

Elke derde zaterdag van de maand om 

16.00 uur
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033 / 023-5277462

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 / 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 06-40326558 
e-mail: kerkelijk.bureau01@gmail.com 

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558 

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di en do van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-5330528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
parochiesecretariaat  

e-mail: bavo@rkhaarlem.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l



U ontvangt dit blad gratis, vier maal per jaar. Ontvangt u het liever niet? 
Laat het ons weten, dat bespaart kosten en het milieu. Zend een e-mail aan secretariaat.boaz@outlook.com of stuur  

een bericht aan het secretariaat, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen met vermelding van volledige naam en adres. 
Ontvangt u dit Parochieblad graag en wilt u een bijdrage geven? Zie de informatie op de laatste pagina’s:  

elke parochie heeft een eigen bankrekeningnummer. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christus verschijnt aan Maria Magdalena als hovenier
Atelier van Peter Paul Rubens, ca. 1615 - 1618

Collectie Rijksmuseum


