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KERSTSTALLEN

In de Bavo-
kathedraal is een 
kerststallen-
tentoonstelling te 
zien, zie voor meer 
informatie blz. 12.

KERST OP KATHEDRAAL TV

Het liefst ontmoeten wij u natuurlijk met Kerst en door het jaar heen tijdens 
de vieringen in één van onze kerken. Voor wie dat niet mogelijk is biedt 
Kathedraal TV nu al enkele jaren een mooie uitkomst om vanuit huis deel te 
nemen aan de vieringen. In de Kersttijd worden extra vieringen gestreamd:

•	�24 december 20.00 uur Kerstnachtmis

•	�25 december 10.00 uur Kerstmis

De uitzendingen zijn te volgen via www.Kathedraaltv.nl of  
via het YouTube-kanaal KathedraalTV.

24 DECEMBER, KERSTAVOND

	 Overveen	 17.00 uur kapelaan N. Beemster, 
kerstverhaal voor kinderen

		  20.00 uur pastoor B. Putter

	 Zandvoort	 22.00 uur pastor D. Duijves

	 Joseph	 19.30 uur kanunnik A. Hendriks, 
gezinsviering met kerstspel

		  22.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Schalkwijk	 19.30 uur diaken Gert Jan v.d. Wal en 
kapelaan T. Warnaar

	 Bavo	 17.00 uur kapelaan T. Warnaar,  
viering voor kinderen

		  20.00 uur mgr. J. Hendriks 
(toegangsbewijs nodig,  
zie de Bavo-pagina’s)

		  22.30 uur mgr. J. Hendriks

		

25 DECEMBER, EERSTE KERSTDAG

	 Overveen	 10.00 uur kapelaan N. Beemster

	Aerdenhout 	 10.00 uur pastor D. Duijves 

	 Zandvoort	 10.00 uur pastoor B. Putter

	 Joseph	 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Schalkwijk	 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

	 Bavo	 10.00 uur mgr. J. Hendriks 

26 DECEMBER, TWEEDE KERSTDAG

	 Joseph	 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Bavo	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

	

29 DECEMBER

	 Overveen	 10.00 uur pastoor B. Putter

	 Joseph	 11.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Schalkwijk	 10.00 uur diaken Gert Jan v.d. Wal

	 Bavo	 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

	  

31 DECEMBER, OUDJAAR

	 Zandvoort	 17.00 uur pastoor B. Putter

	 Bavo	 19.00 uur kapelaan T. Warnaar

1 JANUARI, NIEUWJAAR

	 Overveen 	 11.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Joseph 	 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 

		  13.00 uur kanunnik A. Hendriks

	 Bavo 	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

AVOND VAN BARMHARTIGHEID 

Woensdag 18 december, aanvang 19.30 uur in 
de Bavokathedraal, meer info zie blz. 34

VIERINGEN TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW
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WINTER
Winter en Jubeljaar

Wanneer u dit Parochieblad ontvangt is de periode van de 

Advent reeds begonnen. We leven toe naar Kerstmis, het feest 

van de komst van Christus in onze wereld. Elk jaar vieren we 

die gebeurtenis in Bethlehem, zo’n 2000 jaar geleden. Maar 

het is meer dan een herdenkingsviering. Elk jaar willen we Jezus 

opnieuw in onze wereld, in ons leven en in ons hart verwelkomen. 

Willen we hem vragen met zijn licht en zijn vrede in onze wereld 

te komen. Kerstmis kan gemakkelijk gevierd worden als een paar 

dagen om even alle ellende in de wereld te vergeten. Terwijl we 

in de misschien spaarzame momenten van rust terugkijken op 

het jaar achter ons en ons voornemen dat we sommige dingen 

toch écht anders moeten doen. Maar als het goed is schuurt 

het Kerstfeest ook een beetje. Zeker in onze tijd. Met op zoveel 

plaatsen mensen op de vlucht als gevolg van oorlog en geweld. 

En de oorlog in Oekraïne dagelijks in het nieuws. De oorlog in 

Gaza en rond Israël mag ons in deze dagen nog meer raken. 

Daar, in het Heilig Land, kwam Gods Zoon immers in de wereld. 

Wat wij zo mooi uitbeelden door een idyllische kerststal, onder 

de kerstboom. We weten allemaal dat het daar allesbehalve 

idyllisch is en mensen elkaar zeer veel leed aandoen. Meer dan 

ooit heeft de mensheid behoefte aan de Vrede die het Jezuskind 

ons wil brengen, de Vrede waarover die Engelen zongen tot de 

herders op de velden daar, en waarmee ze hen opriepen om dat 

Kind te komen eren. Wij willen hem dit jaar weer in de wereld 

verwelkomen en hem smeken om die vrede te brengen.

Tegelijkertijd weten we dat we daar dan wel voor open moeten 

staan. Jezus kan de harten van mensen alleen raken wanneer die 

zich voor hem openen. En echt vrede willen, en zoeken. Dat geldt 

voor de strijdende partijen van de bekende conflicten, maar ook 

voor ieder van ons persoonlijk.

Het komende jaar wil ons daar bijzonder bij helpen. Het 

zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat de titel van dit 

openingswoord voor het eerst niet alleen het seizoen is. Het jaar 

2025 wordt een bijzonder jaar, omdat het een Jubeljaar zal zijn 

voor de Kerk, een Heilig Jaar. Dat gaat terug op een oude traditie. 

Het eerste Heilig Jaar vond plaats in 1300, waarna het eerst elke 

50 jaar, daarna elke 33 jaar - de leeftijd van Christus - en daarna 

elke 25 jaar plaats zou vinden. Met zo nu en dan een uitzondering, 

zoals het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat Paus Franciscus 

afkondigde voor het jaar 2016.

Maar het gebruik gaat eigenlijk nog veel langer terug. Al in de 

Wet van Mozes, dus in het Oude Testament, vinden we de 

bepaling dat elk zevende jaar het land rust moet worden gegund, 

en ‘Na verloop van zeven sabbatjaren, zeven keer zeven jaar, 
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Bij de voorpagina
‘De aanbidding van de herders.’ 

We zullen weer zingen over de herders op de 

velden, die als eersten worden uitgenodigd het 

Jezuskind te verwelkomen, met engelengezang. 

Op velden waar in onze dagen heel andere 

geluiden klinken. We leven mee met mensen in 

nood. Ook wij willen zoals de herders weer naar 

het Jezuskind gaan. En hem vragen om zijn Vrede. 

In de wereld, in ons hart en voor iedereen.  

Zalig Kerstmis!
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tezamen negenenveertig jaar, moet u op 

de dag van verzoening, de tiende dag van 

de zevende maand, de bazuin luid laten 

klinken. In heel uw land moet u de bazuin 

laten schallen.’ (Lev. 25, 8.9) Dat jaar mocht 

niet gezaaid en geoogst worden, ‘Alleen 

wat het land uit zichzelf voortbrengt, mag 

u eten. In het jubeljaar zal iedereen in 

zijn vroeger bezit worden hersteld.’ (Lev. 

12,13) Het Hebreeuwse woord ‘yobhel’ 

zou verwijzen naar een blaasinstrument 

waarmee het jubeljaar werd aangekondigd, 

en is de oorsprong van ons Nederlandse 

woord ‘jubelen’. Het was een bijzonder 

jaar. Families die hun eigendommen 

hadden verloren kregen die terug, slaven en 

gevangenen werden vrijgelaten, schulden 

werden kwijtgescholden. Het was een jaar 

van vergeving, een terugkeer naar hoe het 

Beloofde Land moest zijn: met een eerlijke 

verdeling voor iedereen. Zowel de natuur als 

de verhoudingen tussen mensen konden zich 

herstellen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze 

bepalingen, met name natuurlijk het afzien 

van de landbouw en het kwijtschelden van 

schulden, niet eenvoudig waren en we in 

het Oude Testament het Jubeljaar alleen 

terugvinden als gebruik in een ver verleden.

Maar toch is het mooi dat de Kerk deze 

traditie op een eigen wijze heeft opgepakt. 

En de aandacht ook richt op de verhoudingen tussen mensen, en op 

onze verhouding met God. Een jaar om ons nog meer dan anders te 

bekommeren om onze naasten, Paus Franciscus wijst daar ook nu 

natuurlijk weer op. Maar ook een jaar om zelf weer eens in de spiegel 

te kijken. En ons af te vragen of die vrede die we met Kerstmis zo graag 

op de aarde zouden zien neerdalen ook welkom is in ons eigen hart. 

Kunnen wij ons hart daar echt voor openen, is Jezus echt belangrijk 

in ons leven, of zijn er toch nog dingen die eigenlijk niet zo goed voor 

ons zijn maar die we niet los kunnen laten? Gewoontes die eigenlijk 

niet goed zijn? Het Heilig Jaar biedt op een aantal momenten en op 

een aantal plaatsen, waaronder ook onze kathedraal, de gelegenheid 

om die gehechtheden bij God te brengen, hem om vergeving te 

vragen, en de genade te ontvangen om weer vrij te zijn in ons leven. 

Om zijn Vrede te ontvangen, in ons hart. Op de volgende pagina vindt 

u meer informatie over het Heilig Jaar, ook over de opening met een 

H. Eucharistieviering op 29 december om 16.00 uur. Ik wens u een 

genadevol Heilig Jaar!

Maar eerst natuurlijk hele mooie Kerstdagen, samen met dierbaren of 

juist in alle rust. En ik wens u dat het Kerstfeest u vrede mag geven.  

In uw leven, in deze wereld. 

Ik wens u een Zalig Kerstmis, en Gods Zegen over het nieuwe jaar!

Mede namens medewerker geloofsopbouw Anne Commandeur, 

diaken Philip Weijers, diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Teun 

Warnaar, kapelaan Nars Beemster, kanunnik Hendriks en plebaan 

Floris Bunschoten.

pastoor Bart Putter



    5- Parochieblad -

Heilig Jaar 2025
‘Pelgrims van hoop’ 

Het jaar 2025 is voor de Katholieke Kerk een heilig Jaar, ook wel 

Jubeljaar genoemd. Deze jubeljaren komen al in het Oude Testament 

voor. Het was een jaar van gratie, kwijtschelding van schulden en 

straffen dus, een jaar van het bijleggen van vetes, het vrijlaten van 

gevangenen. Kortom, het stond in het teken van verzoening. In de 

tijd dat de Kerk bestaat is in het jaar 1300 voor het eerst weer een 

Heilig Jaar gehouden. Recenter was een beroemd Heilig Jaar het jaar 

1983. Toen werd stilgestaan bij ‘1950 jaar verlossing’, namelijk door de 

kruisdood van Jezus. In die lijn wordt dus nu ook al vooruitgekeken 

naar het jaar 2033. Een zeer belangrijk Jubeljaar was zeker ook het jaar 

2000: de overgang naar het nieuwe, derde christelijke millennium. 

Paus Johannes Paulus II had jarenlang naar dit moment toegewerkt. 

Hij opende toen de heilige deur in de Sint Pietersbasiliek en in de drie 

andere aartsbasilieken van Rome en die broze man knielde in stilte 

biddend op de drempels van deze deuren, leunend op zijn staf. Ook 

op andere plaatsen ter wereld openden katholieke kerkgebouwen 

toen een heilige deur. Dat was een unicum voor 2000 en nog eenmaal 

in 2016 -het Jaar van Barmhartigheid- want dit jaar zijn de heilige 

deuren alleen in Rome te vinden. Het thema van het Heilig Jaar is dit 

keer ‘Pelgrims van Hoop’. In de bisdommen overal ter wereld komen 

mensen samen op 29 december in de kathedralen om rondom hun 

bisschop het Heilig Jaar samen te openen. Ook in de Haarlemse 

kathedraal zal op die dag de St. Bavo de hele dag geopend zijn en 

ben ik als plebaan graag uw gastheer. Om 16.00 uur vieren we met 

monseigneur Hendriks een feestelijke Mis.

F. Bunschoten, deken van Haarlem

OPENING VAN HET JUBELJAAR

Bisdomdag in de St. Bavokathedraal
zondag 29 december

Om 10.00 uur is er een gelezen Mis. 

Daarna wordt de kathedraal opengesteld 

voor het publiek, vanaf 11.00 uur. Vanaf 

15.00 uur verwelkomen we iedereen uit 

het bisdom en is de Bavo vrij toegankelijk. 

Om 16.00 uur begint de plechtige H. Mis 

waarin mgr. J. Hendriks, in concelebratie 

met en met assistentie van alle priesters 

en diakens van het bisdom, voorgaat. De 

zang wordt verzorgd door het bisdomkoor 

o.l.v. Alvaro Rodriguez en Jos Martens.  

Er is voor en na de Mis gelegenheid voor 

ontmoeting, gebed, stilte. 

Het sacrament van verzoening is 

beschikbaar. 



Het Hofje Codde en Van Beresteyn in Haarlem biedt een bijzondere woonomgeving voor 
alleenstaande vrouwen van 60 jaar en ouder. Gelegen aan de Jos Cuypersstraat, naast de 
imposante Kathedrale Basiliek Sint Bavo, biedt het hofje een combinatie van zelfstandigheid en 
gemeenschapsgevoel, in een sfeervolle, beschermde omgeving.

De woningen op het hofje zijn bestemd voor 

vrouwen met bescheiden middelen, die 

zelfstandig willen wonen.  De bewoonsters 

zijn katholiek of voelen zich verwant met 

het katholieke geloof. Ze zijn afkomstig uit 

Haarlem en omgeving en kiezen bewust voor 

een plek waar zij zich veilig en thuis voelen, 

omringd door anderen met wie ze een 

gemeenschap vormen.

Hoewel geen huur wordt gevraagd leven de 

bewoonsters volgens de richtlijnen die zijn 

afgestemd op de tijdgeest. Wonen op het 

hofje betekent zelfstandig zijn, maar ook 

elkaar ondersteunen en, indien nodig, om 

hulp kunnen vragen. Het is een plek waar 

burenhulp en saamhorigheid centraal staan.

Het hofje, gebouwd in 1969, bestaat uit 

achttien kleine, comfortabele woningen rond 

een rustige binnentuin. De woningen hebben 

moderne voorzieningen en alles is op de 

begane grond.

De Tuinkamer op het hofje biedt plaats 

voor verjaardagsfeestjes, de wekelijkse 

koffieochtend, de jaarlijkse Kerstviering en 

andere gelegenheden. Het toegangshek 

met het familiewapen van Van Beresteyn 

herinnert aan de rijke historie van het 

hofje en de verbondenheid met de Rooms 

Katholieke oprichters. 

Hofje Codde en Van Beresteyn kent een lange 

geschiedenis, zichtbaar in de gevelstenen en 

gedenkplaten die zijn meegenomen van de 

oorspronkelijke locaties. In het regentenhuis 

zijn bovendien historische stukken uit de 

nalatenschap van de families Codde en Van 

Beresteyn te bewonderen, zoals kopieën 

van familieportretten en kasten vol prachtig 

porselein.

Interesse in wonen op het Hofje?

Het Hofje Codde en Van Beresteyn 

verwelkomt nieuwe aanmeldingen van 

vrouwen die geïnteresseerd zijn in deze 

bijzondere woonvorm. Wilt u meer weten 

over het hofje of de mogelijkheden om u in te 

schrijven? Bezoek dan de website:  

www.coddevanberesteyn.nl voor meer 

informatie en om u als belangstellende aan te 

melden. Het hofje is overdag open als u een 

kijkje wilt nemen. 

Wonen in Hofje Codde en Van Beresteyn 

betekent zelfstandig leven, omringd door een 

betrokken woongemeenschap, en genieten 

van een unieke plek met een rijke historie. 

foto: Louise 
Koster, een van de 
bewoonsters
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Hofje Codde en Van Beresteyn: 
een beschermde woonomgeving
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GEZOCHT:  
GASTVRIJ ONDERDAK VOOR 
ONGEDOCUMENTEERDE 
MENSEN

In het hart van ieder van ons leeft de hoop als 

verlangen naar het goede, ook al weten wij niet wat 

de dag van morgen zal brengen. Dit verlangen groeit 

in de Adventsdagen uit tot de verwachting dat God 

naar ons toekomt. God doet dat in Jezus Christus 

en in iedere ontmoeting: met onze geliefde, ons 

kind of onze buurman, maar in het bijzonder met de 

vreemdeling.

Jezus zegt (in Matteüs 25): ‘Ik was een vreemdeling 

en jullie namen mij op.’ Het is een oproep tot 

gastvrijheid, gevoed vanuit het besef dat Gods 

volk uit vreemdelingen bestond die de bittere 

onderdrukking in Egypte ontvluchtten. Een oproep 

die anders klinkt dan het spreken over de nieuwe 

wind die in Europa waait, waarvan ‘het strengste 

asiel- en migratiebeleid ooit’ het belangrijkste 

onderdeel lijkt te zijn.

Stem in de Stad biedt op dit moment aan 

zeven ongedocumenteerde mensen onderdak. 

De meesten van hen zijn asielzoekers die de 

overheidsopvang moesten verlaten, maar niet (of 

niet direct) naar hun land kunnen terugkeren. Zij 

zijn dakloos. Wij vangen hen tijdelijk op, waarbij 

onze begeleiding zich op drie perspectieven richt: 

terugkeren, door-migreren (bijv. naar familie) of een 

nieuwe verblijfsprocedure starten (mits kansrijk). De 

begeleiding helpt mensen op de been. Op straat 

hebben zij geen toekomst.

Wij willen onze opvang vanaf deze Advent 

uitbreiden naar 15 plaatsen. Daarom deze oproep: 

Heeft u in huis een kamer of (zolder-)verdieping 

over voor een aantal weken tot drie maanden? Laat 

het ons weten!

Wij zorgen voor goede begeleiding, financiële 

ondersteuning van uw gast en zijn of haar vertrek 

na de afgesproken periode. Uw gastvrijheid is een 

teken van hoop en een bijdrage aan de terugkeer 

van het licht in 2025.

Ga naar stemindestad.nl/nieuws, lees onze 

brochure ‘Gastvrij Onderdak’ of bel ons voor 

een vrijblijvende afspraak op 023-5342891 of 

06- 21212743.

BIDDEN VOOR EENHEID  
GETIJDENGEBED IN DE KATRIJNKAPEL

ZONDAG 19 T/M ZATERDAG 25 JANUARI
7.30 - 12.30 - 19.30 UUR 
ZOETESTRAAT 13-15, HAARLEM
‘JA, IK GELOOF.’ 
Net als elk jaar wordt in januari wereldwijd een week lang 

gebeden voor de eenheid van christenen. Ook in Haarlem 

komen mensen op verschillende plaatsen samen om te 

bidden. Wij doen dat in de Katrijnkapel, ooit deel van het 

laat middeleeuws klooster van de Zusters Tertiarissen 

(volgers van Franciscus van Assisi). De kapel ligt aan de 

binnenplaats van Stem in de Stad en is toegankelijk via 

het groene hek tussen de Zoetestraat 13 en 15 (en tien vrij 

steile treden naar beneden).

De eerste gebedsstonde is op zondag 19 januari, om 

19.30 uur (avondgebed). Daarna wordt elke dag 3x van 

maandag tot en met zaterdag ongeveer 20 minuten 

gebeden voor de eenheid van de christenen.  

Het thema is dit jaar ‘Ja, ik geloof’, naar aanleiding van een 

dialoog tussen Jezus en Martha, voordat Jezus Lazarus 

op laat staan uit de dood (Johannes 11, 17-27). Jezus daagt 

Martha uit met de vraag: ‘Geloof je dat wie in Mij gelooft 

nooit zal sterven?’ Martha antwoordt met: ‘Ja, ik geloof 

dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de 

wereld zou komen.’ Het thema sluit tevens aan bij de dit 

jaar 17 eeuwen geleden geformuleerde geloofsbelijdenis 

door het Concilie van Nicea.

Door samen te bidden beoefenen we eenheid. We 

nemen verantwoordelijkheid voor anderen door de 

problemen van elkaar en de samenleving in onze 

gebeden een plaats te geven.

De getijdegebeden zijn 

in de vorm en ritme 

van de belangrijkste 

kloostergetijden 

(hymne, psalmen, 

evangelische lofzang, 

zegening) met veel 

ruimte voor eigen 

gebedsintenties.

Iedereen is van harte 

uitgenodigd mee 

te vieren en mee te 

bidden om eenheid.
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Wat fijn  
om katholiek te zijn  
Op zaterdag 21 september hield Stijn Fens een lezing voor de vrijwilligers 
van onze parochies. Het was een zonnige dag met zo’n 140 vrijwilligers, 
die daarnaast genoten van een lunch en een borrel met bitterballen. 
Hieronder een greep uit de lezing:

Als je tegenwoordig om je heen kijkt moet je oppassen om niet al te 

somber te worden. De zeespiegel stijgt, het niveau in de landelijke 

politiek daalt, er is om de zoveel landen wel oorlog of hongersnood 

om over het verval der zeden maar te zwijgen. Op zulke momenten dat 

alles mij te moede wordt, denk ik altijd: ‘Wat fijn om katholiek te zijn.’ 

Vanmiddag wil ik vertellen waarom ik met hart en ziel katholiek 

ben. Om met Herman Finkers te spreken: ‘Natuurlijk is het onzin te 

beweren dat iemand die katholiek is per definitie goed bij zijn hoofd is, 

integendeel zelfs. Iemand die katholiek is, is zeer hoogstwaarschijnlijk 

niet goed bij zijn hoofd. Laten we wel wezen. Maar iemand die niet-

katholiek is, is in ieder geval niet goed bij zijn hoofd. Het katholicisme 

geeft nog een klein sprankje hoop. Het enige en hoogst haalbare wat 

een mens in zijn leven mag verwachten.’

Dat klinkt misschien wat al te treurig op deze vrolijke middag. Ik ben 

katholiek, omdat ik mij thuis voel in de kerk en dan bedoel ik ook 

specifiek het kerkgebouw, alleen de fijne geur al. Ik hoor graag ergens 

bij, laat me graag voeden door het mysterie van het geloof en kan mij 

geheel en al verliezen in de liturgie van de Moederkerk. Ik vind het dus 

fijn om bij de kerk te horen en ga dus op zondag graag naar de kerk.

Voor Trouw interviewde ik een jaar geleden de Vlaamse filosoof 

Herman de Dijn. Hij schreef een lofzang op de rooms-katholieke kerk 

met de welluidende titel: ‘Het rooms-katholicisme, een ongelooflijke 

godsdienst.’ Tegenwoordig leg je met een dergelijke lofzang in 

Vlaanderen je hoofd op het hakblok, want de kerk staat er daar niet te 

best meer op. 

Ik vroeg hem waarom hij graag naar de kerk gaat. ‘Ik vind dat wezenlijk 

voor mijn leven’, antwoordde hij. ‘Dat leven wordt zo opgenomen in 

een ongelooflijk prachtig en dramatisch kader. Door de week heb ik 

vaak geen tijd om te bidden. Ik zit maar aan mijn bureau te lezen of 

te schrijven; ik pas af en toe op mijn kleinkinderen. Maar op zondag 

wordt dat alles in een andere dimensie opgenomen. Het prachtige van 

de godsdienst en zeker van het katholicisme is dat het heel het leven 

omvat. Het valt met alles samen. Ook met de seizoenen. Met Pasen 

vieren we de opstanding van Jezus, maar tegelijkertijd keert ook het 

leven terug in de natuur. Het is zo’n rijkdom. Dat ik daar deel van uit 

mag maken is echt ongelooflijk.’

Mooier kan ik het zelf niet zeggen. Ik hoor er dus nog altijd graag bij 

en laat me graag voeden door dat grandioze mysterie. We hoeven 

namelijk niet alles te begrijpen. 

Herman Finkers zei het in Trouw ooit als volgt: ‘Je kunt naar de kerk 

gaan omdat je iets van de dominee of de 

priester wilt horen waarvan je zegt: ja, daar 

zit wat in. Dat neem ik mee. Daar ga ik over 

nadenken. Maar dat hoeft niet in een kerk. 

Dat kan ook wel in een gehuurd zaaltje in het 

gemeentehuis. In een gemeentehuis is de 

geluidsinstallatie beter, heb je een lekkere 

stoel en nog Nespresso-koffie erbij ook … 

Maar een kerk is niet gebouwd om informatie 

over te dragen, een kerk is gebouwd op 

aanbidding. Daarom zijn oude gotische 

kerken de hoogte in gebouwd. Die wierook 

past daar goed in. Akoestiek. De kerk is 

gebouwd voor aanbidding, met alle zintuigen, 

wierook, muziek, gebaren, kleding… Een kerk 

is niet gebouwd om er in je dagelijkse kloffie 

dingen voor te lezen.’ Tot zover bisschop 

Finkers.

Geen dagelijkse kloffie dus. Het gaat erom dat 

als je een katholieke eredienst bezoekt je in 

een andere dimensie komt. 

Nu heb ik dat allemaal mooi gezegd. Ik heb 

echt geprobeerd een lofzang te maken 

op de katholieke kerk. Mooie liturgie, die 

wijwaterdruppels op mijn hoofd, alle 

zintuigen die worden bediend. En zo kan ik 

nog wel even doorgaan. Maar toch: in de kern 

gaat het daar niet om. Uiteindelijk gaat het 

om: Mattheüs 25 en wat Christus daar zegt. 

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van 
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de geringsten van mijn broeders of zusters, 

dat hebben jullie voor Mij gedaan.’

Uiteindelijk kun je alles terzijde schuiven: 

die mooie liturgie, die goede voorganger, 

dat prachtige kerkgebouw, de Pietà van 

Michelangelo, de Sixtijnse Kapel en wat je 

over moet houden zijn oases waar mensen 

welkom zijn die nergens anders terecht 

kunnen. De mensen die in onze maatschappij 

over de rand vallen. U weet zelf wel over wie 

ik het heb. Een geloofsgemeenschap als een 

echte B&B Vol liefde. Er voor de ander zijn, 

gratis en voor niks: daar dient volgens mij het 

christelijk geloof toe, dit is wat Christus ons 

wil leren: slechts de ander kan je leren hoe 

je mens kan zijn. Hoe je een beter mens kan 

zijn. 

Natuurlijk moeten die kerken blijven, voor 

de eredienst, voor het grootste mysterie 

van het geloof; de eucharistie. Kerken als 

schuilplaatsen. 

En theoloog Erik Borgman zei over de 

kerkvisie van paus Franciscus: ‘We hoeven de 

kerk helemaal niet te redden, dat doet Onze 

Lieve Heer wel. Nee, de kerk moet met haar 

opdracht aan de slag.’

En dat is volgens mij het redden van de 

wereld. Daarom dus moet die katholieke 

kerk alleen al blijven. En u hier allemaal 

draagt daar stuk voor stuk aan bij. Ik kreeg 

in de mail een opsomming van wie hier nou 

vanmiddag zouden zijn. Niet uw naam, maar 

wat u allemaal doet. Ik ga dat toch maar even 

voorlezen en hopelijk herkent u uzelf:

kosters, akolieten en misdienaars, 

koorleden, lectoren, koffieschenkers, 

hulp bij familiezondagen en crèche, 

ledenadministrateurs, bijhouden website, 

nieuwsbrief maken, tuinploegen, hulp bij 

begrafenissen op de begraafplaatsen, 

verzorgen van bloemen, schoonmakers, 

bestuursleden en lokale penningmeesters, 

leden gebouwencommissies, 

locatiecoördinatoren, hulpen bij cursussen en 

activiteiten, leden Caritas, kassamedewerkers 

kathedraal, etc. etc.

Een mooiere opsomming van werken van 

barmhartigheid heb ik zelden gelezen.

Heeft u uzelf herkend? Wij zijn de kerk, u 

bent de kerk. U zorgt ervoor dat het fijn is om 

katholiek te zijn. En dat die wereld om ons 

heen een stukje beter wordt. 

Ikzelf kan niet zonder de garantie van een 

kerk op loopafstand, waar mensen mij 

kennen, de geur van wierook nog net te 

ruiken is en de godslamp altijd brandt. En 

waar ze weten wat er in het vijfentwintigste 

hoofdstuk van Mattheüs staat. 
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Uit de Kerstboodschap van 
paus Franciscus (2023)   
Beste broeders en zusters, zalig Kerstmis.
De blik en het hart van christenen uit de hele wereld is gericht op 

Bethlehem. Daar waar in onze dagen verdriet en stilte heersen 

weerklonk de verkondiging waar al eeuwen op werd gewacht: Heden 

is u een Redder geboren, Christus de Heer. Die woorden van de engel 

in de hemel boven Bethlehem zijn ook tot ons gericht. Het vervult ons 

van vertrouwen en hoop om te weten dat de Heer voor ons geboren 

is, dat het eeuwige woord van de Vader, de oneindige God onder ons 

een thuis gevonden heeft. Hij is vlees geworden, is gekomen om te 

midden van ons te leven. Dat is de blijde boodschap die de loop van 

de geschiedenis heeft veranderd.

De boodschap van Bethlehem is de aankondiging van een grote 

vreugde. Welke vreugde? Niet de vluchtige blijdschap van deze wereld. 

Niet de vrolijkheid van vermaak, maar een 'grote vreugde', omdat die 

ons groot maakt. Want vandaag omarmen wij, mensen, met al onze 

tekortkomingen de zekere belofte van een ongekende hoop om voor 

de hemel geboren te zijn. Ja, Jezus, onze Broeder, is gekomen om van 

zijn Vader ons aller Vader te maken.

Een klein, teer Kind onthult ons de tedere liefde van God, en nog veel 

meer. Hij, de Eniggeborene van God, geeft ons het vermogen kinderen 

van God te worden. Dat is de vreugde die het hart troost, die de hoop 

hernieuwt en die vrede geeft. Dat is de vreugde van de Heilige Geest, 

de vreugde geliefde kinderen te zijn.

Broeders en zusters, vandaag werd in Bethlehem in de duisternis van 

de aarde deze niet te doven vlam ontstoken. Vandaag heerst over 't 

duister van de aarde het licht van God dat elke mens verlicht. Laten we 

ons verheugen over deze genade.

Mensen willen geen wapens maar brood. Ze hebben moeite rond te 

komen en willen alleen vrede. En ze weten niet hoeveel overheidsgeld 

er aan wapens besteed wordt. Maar dat zouden ze wel moeten weten. 

Er moet over gepraat en geschreven worden, zodat iedereen weet 

welke belangen en winsten bij een oorlog aan de touwtjes trekken.

Jesaja, die de Vredevorst heeft voorzegd, schreef van een dag waarop 

geen volk meer het zwaard heft tegen een ander. Een dag waarop 

mensen geen oorlog meer leren, maar hun zwaarden omsmeden tot 

ploegscharen en speerpunten tot sikkels. Laten we er met Gods hulp 

alles aan doen, zodat die dag dichterbij komt.

Moge hij komen in Israël en Palestina, waar oorlog 't leven van mensen 

doet wankelen. Ik omarm ze allen, vooral de christelijke gemeenschap 

in Gaza en het Heilig Land. Mijn hart rouwt om de slachtoffers van 

de verwerpelijke aanslag op 7 oktober. En ik hernieuw m'n dringende 

oproep tot de vrijlating van alle gegijzelden. Ik bid dat de militaire 

operaties stoppen met alle onschuldige burgerslachtoffers als gruwelijk 

gevolg. En dat de wanhopige humanitaire ramp wordt verholpen door 

hulp toe te laten. Laten we stoppen met het voeden van geweld en 

haat en ons richten op het oplossen van 

de Palestijnse kwestie met een oprechte 

en volhardende dialoog tussen de partijen 

gesteund door 'n sterke politieke wil en steun 

van de internationale gemeenschap.

Mijn gedachten gaan ook uit naar de 

bevolking van het geteisterde Syrië. En naar 

de bevolking van Jemen die nog steeds lijdt. 

Ik denk aan het dierbare Libanese volk en 

bid dat ze snel politieke en sociale stabiliteit 

vinden.

Met m'n ogen gericht op het Kindje Jezus 

smeek ik om vrede voor Oekraïne. Laten we 

onze geestelijke en menselijke affiniteit met 

dat gekwelde volk hernieuwen. Zodat zij door 

de steun van ieder van ons de concreetheid 

van Gods liefde voelen.

Vanuit de kribbe vraagt het Kindje ons een 

stem te zijn voor wie geen stem heeft. Een 

stem voor onschuldigen, gestorven door 

gebrek aan water en brood. Een stem 

voor wie geen werk weet te vinden of z'n 

baan verloren is. Een stem voor wie uit z'n 

land moet vluchten op zoek naar 'n betere 

toekomst en daarbij z'n leven riskeert 

tijdens uitputtende reizen overgeleverd aan 

gewetenloze mensensmokkelaars.

Broeders en zusters, de tijd van genade 

en hoop van 't Jubeljaar in 2025 komt 

naderbij. Moge deze voorbereidingstijd een 

kans zijn om uw hart te bekeren om nee 

te zeggen tegen oorlog en ja tegen vrede 

om vol vreugde te reageren op de oproep 

van de Heer, zoals voorzegd door Jesaja, 

om de armen 't blijde nieuws te brengen, 

om gebroken harten te verbinden, om de 

gevangenen vrijlating te melden en de 

geketenden de terugkeer naar het licht.

Deze woorden zijn vervuld in Jezus, die 

vandaag geboren is in Bethlehem. Laten we 

Hem verwelkomen en ons hart openen voor 

Hem, Verlosser en Vredevorst.



Actie Kerkbalans 2025
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is onmisbaar. Want kerk-zijn kost geld. 

Denk aan onderhoud van gebouwen, bloemen, kaarsen, liturgie, 

maar ook personeel en missionaire en maatschappelijke projecten. 

Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken 

kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te 

doen op hun leden voor een financiële bijdrage.

In de campagne van 2025 staat -wederom- de slogan ‘Geef vandaag 

voor de kerk van morgen’ centraal. De slogan is nog onverminderd 

actueel en aansprekend. 
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De engel Gabriël, 
zijn rol en onze rol 

Bij de kerststal hangt de engel Gabriël boven de stal. Deze engel vertelde 
aan Maria dat zij in verwachting was van Jezus, de zoon van God. 

Gabriëls rol is onze rol
In zekere zin verschilt wat God van ons 

vraagt niet erg van wat hij Gabriël opdraagt. 

In de Bijbel worden door God uitgezonden 

geestelijke wezens engelen genoemd en 

door God uitgezonden mensen worden 

apostelen genoemd. Maar beide woorden 

hebben dezelfde betekenis: boodschapper. 

En niet alleen engelen en apostelen, maar 

iedereen die in Jezus gelooft wordt door God 

uitgezonden om Hem in de wereld bekend te 

maken. De rol van Gabriël is onze rol: spreken 

over Jezus.

Zie voor de volledige tekst: bijbelwoord.nl 

Sprekend over Jezus
Gabriël zegt tegen Zacharias: ‘Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik 

ben uitgezonden om tot u te spreken’. (Lukas 1:19) Dit is een goede 

samenvatting van wat we weten over Gabriëls’ rol. Hij verkeert in Gods 

aanwezigheid en God stuurt hem bij speciale gelegenheden met Zijn 

boodschap naar bepaalde mensen. De kern van Gabriëls boodschap is 

het voorbereiden van Gods volk voor de komst van de Messias, Jezus. 

In Daniël 8 is dit grotendeels verborgen, maar in Daniël 9 vinden we 

de meest specifieke aankondiging van het hele Oude Testament wat 

betreft het tijdstip van de komst van de Messias en wat Zijn bediening 

zal zijn. Dan, in Lukas 1, kondigt Gabriël eerst de voorloper van de 

Messias aan (Johannes de Doper), en vertelt vervolgens aan Maria dat 

Jezus de Messias geboren zal worden. Dus bij Gabriël gaat het steeds 

over Jezus.
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Activiteiten 

Kerstconcert Kathedrale Koor

Op zaterdag 14 december om 20.30 uur 

verzorgen het Kathedrale Koor en haar 

solisten een concert. Deze sfeervolle avond 

met prachtige, beroemde, maar ook minder 

bekende gezangen die het grote, stille 

kerstwonder bezingen, brengt u/jou een 

goede voorbereiding op hoopvol Kerstmis. 

Voorafgaand aan het concert gaat de H. Mis 

(in het Engels) van 19.00 uur gewoon door. 

Al even vooruitkijkend hopen op 

zondagmiddag 16 februari de musici en 

koorzangers van het Muziekinstituut een 

winterconcert te verzorgen.  

Vocaal Ensemble Kwarts

Het Ensemble treedt op 21 december op in 

de kerk van Overveen, aanvang 20.15 uur.

Het Vocaal Ensemble Kwarts met solisten 

en Alta Capella Vianensis, spelend op 

barokinstrumenten, bundelen hun krachten 

voor een uitvoering van een feestelijke Vesper 

voor de kersttijd. Dirigent is Gerrit Maas. 

Kaarten à € 20,- zijn te koop via  

www.vocaalensemblekwarts.nl of  

via de QR-code bij de kerk.

A festival of Nine Lessons & Carrols

Op maandag 23 december nodigt de 

Bavocantorij u uit voor de traditionele 

Lessons and Carrols. 

U bent van harte welkom om 20.00 uur.

Kerststallententoonstelling

Het wordt ook dit jaar weer kerst in de Crypte! Voor de hele familie is dit 
hèt sprookjesachtige kersttafereel dat niet mag ontbreken. 

Precies achthonderd jaar geleden heeft de H. Franciscus van Assisi 

voor het eerst een kerststal opgesteld in de bossen van Greccio. Hij 

wilde zo het gebeuren van Jezus’ komst in de wereld en de innigheid 

van dat tafereel op een heel nabije manier verbeelden.

Kerst in de Crypte is dagelijks te zien van 14 december tot en met 

5 januari tussen 13.00-17.00 uur. Tijdens de Kerstdagen zelf en op 

Nieuwjaarsdag is de Crypte niet geopend. 

Entreekaart: via online bestellen € 7,50, ter plaatse pinnen € 8,50, 

kinderen vanaf 5 jaar € 4,-; onder de 5 gratis.  

Zie ook www.koepelkathedraal.nl. Een winterwereld met verrassingen.

Veel dank aan de organisatoren en medewerkers van dit aanbod om 

kennis te maken met Kerstmis als een feest van onze Heer voor alle 

mensen van goede wil. Welkom !
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Alpha-cursus 

Vormingsactiviteiten 

Velen hebben de afgelopen jaren met succes de Alpha-cursus afgerond. 

Deelnemers maken op een laagdrempelige manier kennis met het 

christelijk geloof en uiteraard ook met elkaar. Iedere avond beginnen we 

met een gezellige maaltijd. Vervolgens is er voldoende tijd om in kleinere 

groepen met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de avond.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of kent u mensen die hier 

interesse in hebben? Kijk dan op de website alpha.rkhaarlem.nl . In de 

kerken zijn ook flyers te vinden. 

Op 10 achtereenvolgende dinsdagen vanaf 28 januari tot en met 

8 april vinden nieuwe bijeenkomsten plaats. Aanvang 18.45 uur in het 

Bisschopshuis van de St. Bavokathedraal. 

Aanmelden kan via https://rkhaarlem.nl/alpha-cursus  

of mail naar alphacursus@rkhaarlem.nl .

Bekijk ook eens deze video: rkhaarlem.nl/alpha-video

Scan deze QR-code voor een inkijkje bij de Alpha!  

Ik wil graag met u delen wat in onze parochies gebeurt op het gebied 

van vormingsactiviteiten. 

We zien in deze tijd een bijzonder fenomeen: steeds meer mensen, 

vooral jonge mensen, gaan op zoek naar richting en betekenis in hun 

leven. In een samenleving die volop vrijheid en mogelijkheden biedt, 

maar weinig richting, ontdekken zij in het geloof een weg die hen 

verder helpt. Onze cultuur legt vaak grote verwachtingen op, maar 

niemand kan aan alles voldoen. Het geloof in God daarentegen biedt 

een ander perspectief: het besef dat er Iemand is die onvoorwaardelijk 

van ons houdt en dat onze waarde niet afhangt van wat we doen, 

kunnen of bezitten, maar dat we geliefde kinderen van God zijn.

De kerk biedt hen ook een gemeenschap waarin iedereen welkom is, 

wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Opvallend genoeg lezen 

veel mensen die bij ons aankloppen al in de Bijbel. Ze vertellen hoe 

zij in de Schrift leiding vinden en hoe dit hun hart raakt. Ook vertellen 

velen hoe ze voor het eerst gingen bidden en hoe ze op dat moment 

van stilte een diep gevoel van Gods aanwezigheid ervoeren.

Om hen op hun geloofsweg te ondersteunen hebben we 

twee programma’s in de Kathedraal: de Alpha-cursus en de 

Fundamentencursus. Op dit moment nemen 34 mensen deel aan de 

Alpha-cursus, waarvan 7 twintigers en 11 tieners, met voor de tieners 

een speciaal traject. Daarnaast is er de Fundamentencursus, die het 

hele jaar doorloopt en bedoeld is voor wie 

de sacramenten van het Doopsel, Vormsel 

en Eerste Communie wil ontvangen. Op dit 

moment zijn er 21 deelnemers. Het is prachtig 

om te zien hoe zij door hun geloofsgroei en 

het ontvangen van de sacramenten een thuis 

vinden in onze katholieke gemeenschap.

Als kerk hebben wij de opdracht om iedereen 

die oprecht zoekt te ontvangen en te 

begeleiden. Laten we bidden dat wij steeds 

meer een gemeenschap mogen zijn waar 

mensen de liefde van Christus vinden. Mogen 

wij een licht zijn in een samenleving vol 

vragen, zodat ook de mensen van vandaag 

de weg, de waarheid en het leven ontdekken 

in onze Heer.

kapelaan Teun Warnaar
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Caritas

Adventsactie
Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite voor voldoende 
voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn 
kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door 
te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen 
hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele 
lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde 
bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen. 

Zelfgemaakte compost en wormen kunnen 

bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in 

plaats van chemicaliën gebruiken de boeren 

knoflook en peper om insecten te bestrijden. 

Het aanplanten van bomen zorgt voor meer 

biodiversiteit en een verbeterde bodem. De 

boeren zijn bovendien niet langer afhankelijk 

van dure gemodificeerde zaden, kunstmest 

en bestrijdingsmiddelen. Een gezond 

ecosysteem houdt water beter vast en levert 

grotere én betere oogsten op. Zo maakt 

duurzame landbouw kleine boeren en hun 

gezinnen veerkrachtiger en gezonder. 

Op West-Flores leven boeren in afgelegen 

gemeenschappen. Door gebrek aan water 

kunnen ze echter nauwelijks genoeg voedsel 

verbouwen. Ze maken kennis met sorghum, 

een oude graansoort dat zeer voedzaam 

is, snel groeit en weinig water nodig heeft. 

De boeren leren hoe ze sorghum kunnen 

verbouwen, ontvangen zaden én leren hoe ze 

er gezonde gerechten mee kunnen bereiden 

voor hun kinderen. 

In Guatemala leren boeren hun land 

bewerken volgens de methode die hun 

voorouders 5000 jaar geleden ontwikkelden: 

het milpa-systeem. Daarbij bewerkt 

de gemeenschap gezamenlijk een stuk 

grond waarop verschillende gewassen 

tegelijkertijd worden verbouwd. Daarna ligt 

de grond een periode braak. Samen zorgen 

de gewassen voor een compleet dieet 

van koolhydraten, eiwitten en vitaminen. 

Het is een uniek systeem, waarvoor geen 

bestrijdingsmiddelen nodig zijn en dat zorgt 

voor een gezonde bodem. 

Geef tijdens de collectes in de kerk aan de 

Adventsactie of maak een bijdrage over 

op reknr. NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 

Vastenactie, Den Haag. Kijk voor meer 

informatie op www.adventsactie.nl .
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CARITAS BOAZ STEUNT DIT JAAR HET 
IPSO HUIS KENNEMERLAND  

Centrum voor leven met en na kanker

De diagnose kanker brengt veel teweeg. 

Niet alleen als je zelf ziek bent, maar ook 

als iemand in je directe omgeving met 

kanker is geconfronteerd. 

IPSO Huis Kennemerland is een huiselijke 

plek, waar handvatten worden geboden 

om na(ast) alle  behandelingen het 

‘normale’ leven weer op te pakken. Het 

Huis richt zich op alle niet-medische 

aspecten van kanker en stelt de kwaliteit 

van leven centraal. Er wordt geluisterd, 

gepraat en soms gehuild met lotgenoten, 

maar zeker ook gelachen. Het Huis biedt 

een kop koffie en een luisterend oor, 

lotgenotencontact om ervaringen te delen 

en ontspannende, sportieve en creatieve 

activiteiten. Dit helpt om veerkrachtig met 

de uitdagingen van het leven om te gaan 

en het herstel te bevorderen. 

UW DONATIE WORDT VERDUBBELD 
DOOR CARITAS BOAZ

Het IPSO Huis is bijna geheel afhankelijk 

van giften en donaties. Caritas BOAZ 

steunt hen dit jaar en verdubbelt de 

opbrengst van de giften die voor 25 

december worden overgemaakt naar 

reknr: NL39 ABNA 05437729 34  

t.n.v. IPCI Caritas BOAZ o.v.v. ‘gift IPSO 

Huis’.

Namens Caritas BOAZ:  

Hartelijk dank voor uw donatie!

IPSO Huis locaties: 
Wulverderlaan 51,  

2071 BH  Santpoort-Noord

Leonardo Da Vinciplein 73,  

2037 RR Haarlem

Zie ook: www.ipsohuiskennemerland.nl



Nieuws uit parochie 
Overveen

Met Kerstmis 
beieren de 
klokken van 
Overveen weer 
Vanaf het voorjaar van 2024 moest u het 

geluid van onze kerkklokken missen, want 

onze kerktoren stond al die tijd in de 

steigers om de klokkenstoel (uit 1856) te 

vernieuwen. Ook werden reparaties aan het 

dak uitgevoerd. Maar eindelijk kunt u nu de 

vertrouwde klokken weer horen luiden. Dus 

als u de klokken luid en vrolijk hoort beieren 

komt dan allen tezamen naar onze Nachtmis 

of de Mis op Eerste Kerstdag en vergeet 

ook onze Mis op Nieuwjaarsdag niet, die 

is om het nieuwe jaar in te luiden, dus met 

KLOKKENGELUI!

Kosters steken 
de kaarsen in de 
kroonluchter aan 
voor de Nachtmis
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Feestdag besnijdenis van Jezus op 
1 januari (acht dagen na Kerstmis) 

Onze parochie ontving van het Museum Catharijneconvent een schilderij 
retour met een afbeelding van de besnijdenis van Jezus. Dit schilderij, 
eigendom van onze parochie, was jaren geleden in bruikleen afgestaan. 

Genesis 17 vermeldt de volgende wil van 

de machtige God. Toen Abram 99 jaar oud 

was, verscheen de Heer aan hem. ‘Ik zal met 

jou een verbond aangaan en je zeer veel 

nakomelingen geven. Je zult de stamvader 

worden van vele volken. Het verbond tussen 

mij en jou zal ik altijd in stand houden. 

Niet alleen jij, maar ook al je nakomelingen 

moeten de verplichting op je nemen alle 

mannen te besnijden. Iedere jongen die acht 

dagen oud is moet worden besneden, in elke 

komende generatie.’ Abram kreeg een nieuwe 

naam Abraham en zijn vrouw Sarai werd 

Sara genoemd. Abraham werd besneden en 

tevens zijn zoon Ismaël.

U ziet de besnijdenis op dit schilderij uit ca 

1700. De schilder is helaas onbekend. De 

feestelijke gebeurtenis vond vroeger plaats 

in een omgeving van alleen mannen. De 

oudste binnen een familie hield het kind vast. 

De moheel (een joodse rituele besnijder) 

verricht de handeling. De voorhuid werd 

begraven, omdat het een onderdeel van het 

heilige lichaam vormt dat door God verkregen 

is. Bijzonder dat de besnijdenis ook op de 

sabbat mocht worden uitgevoerd.

De ceremonie wordt afgesloten met een 

heilsdronk door de moheel op een mooie 

toekomst voor het kind. Het besneden kind 

wordt na de ceremonie teruggebracht naar 

zijn moeder. Daarop volgt een receptie 

waar familie en vrienden bijeenkomen en 

geschenken overhandigen aan de trotse 

ouders.

Wij zullen het schilderij met Jezus als joods 

jongetje in de kerk aan u laten zien.

Cor Kroon

EEN ZALIG KERSTMIS EN EEN VOORSPOEDIG 2025

DRIEWERF DANK AAN ONZE PAROCHIANEN EN VRIJWILLIGERS

DANK voor uw komst naar de vieringen in de kerk dit jaar! 

DANK voor uw financiële steun en natuurlijk ook 

DANK �aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet  

voor onze kerk. 

SAMEN ZIJN WIJ KERK. Mogen wij in 2025 weer op u rekenen?

medewerkers parochiebureau Overveen



Bavo-penning voor Sonja van Bakel-Doezie
Veertig jaar misdienaar en akoliet

Een parochiaan ervaarde de viering op 20 oktober ‘als een warm bad’. 
Warmte inderdaad veroorzaakt door het gezin Doezie. Pastoor Bart 
Putter schetste de inzet van dit gezin voor onze parochiegemeenschap. 
De ouders van René, Sonja en Inge mogen wij zeer dankbaar zijn. De 
(volwassen) kinderen waren als akoliet vandaag weer dienstbaar op 
het altaar met akoliet Janno van der Eem en met misdienaar Melissa, de 
dochter van Sonja. 

Hier volgt een greep uit de toespraak van 

onze pastoor: 

Sommige mensen hebben een roeping, 

anderen worden geroepen! Welnu, vader 

Ton Doezie (collectant) was een roeper. Zijn 

kinderen mochten zich niet vervelen in de 

kerk en moesten dus actief aanwezig zijn. 

Sonja, jij zag als kind in de kerk van Schalkwijk 

de eerste misdienettes op het altaar. Jij wilde 

dat ook en in Overveen moest Sonja zich 

van vader melden. Daar bleek een tekort aan 

jongens te zijn en je was uiterst welkom.

Het eerste meisje dus in Overveen. Wat was 

oma Doezie trots op haar jonge kleinkind 

van zeven jaar. Oma was altijd aanwezig 

in de kerk wanneer Sonja dienst had. Riet 

Groenendijk leerde jou ook alles wat nodig 

is voor de begeleiding van de Eredienst en 

het bleek Sonja zo goed te passen. Omdat 

je in Schalkwijk op school zat kon je alleen 

op zondag actief zijn. Hierdoor miste je wel 

uitvaartdiensten en huwelijksvoltrekkingen. 

Sonja werd beloond met o.a. uitjes naar de 

Efteling en daar werd echt naar uitgekeken. 

Riet Groenendijk en organist Nico Waasdorp 

gingen dan mee en het werd altijd een 

feestelijke dag. 

Sonja, jij was later de eerste acoliet die met 

zwangerschapsverlof ging. Echter terecht 

want inmiddels zien wij jou met jouw dochter 

Melissa op het altaar. Echt een feest om jullie 

samen te zien. Onze parochiegemeenschap 

is dus erg dankbaar voor jouw blijvende inzet 

bij een verzorgde eucharistieviering, al 40 jaar 

lang. Wij hopen nog lang van jouw kwaliteiten 

gebruik te mogen maken.

De pastoor spreekt 
Sonja toe

Sonja krijgt de onderscheiding opgespeld 
door haar zus
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Alvorens applaus nog een mededeling. Wij 

zien vanmorgen ook Inge Goertz-Doezie op 

het altaar. De jongere zus van Sonja. Ook 

zij was jarenlang misdienette en akoliet. 

Echter, ze is verhuisd naar Den Bosch en 

daar werkzaam in een verpleeghuis. Ook 

Inge geroepen tot dienstbaarheid. En Inge 

mag nu de Bavo-penning bij haar zus Sonja 

opspelden.

Ik roep nu Sonja, Inge en broer René hier en 

geef hen een klaterend applaus!

Daarna ontving Sonja vele felicitaties van 

alle aanwezigen ter ere van haar 40-jarig 

jubileum!

Alle akolieten 

Riet Groenendijk en haar man Gerrit.  
Riet heeft Sonja (en René, Inge en 

Janno) alles geleerd wat nodig is voor de 
begeleiding van de eredienst.
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PERSONALIA 
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

Uitvaart in onze kerk:

Trees van der Grinten-van Basten Batenburg, 94 jaar

Zij woonde in De Rijp, Bloemendaal.

Begraven op het Pancratiuskerkhof in Sloten.

Leny Mulders-Willemse, 83 jaar

Zij woonde aan de Gerard Revestraat, Haarlem.

Begraven op RK Kerkhof Overveen

Anna Eradus-Bekker, 81 jaar

Zij woonde in De Rijp, Bloemendaal.

Uitvaart in onze kerk.

Nol Simons, 104 jaar

Hij woonde aan de Fonteinlaan, Haarlem.

Uitvaart in onze kerk.

Truus Snoeks-Mom, 93 jaar

Zij woonde in Driehuis.

Dolf Beins, 78 jaar

Hij woonde aan de Tetterodeweg, Overveen.
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Intenties

24 en 25 december
overleden familie Bispinck, Fini Anna Willemse-
Dahmen, Hanny Möllmann-van der Vooren, 
Wim Witteman, Henk Morssink, Nol Simons, 
overleden familie Mandjes-van der Maeden, 
Cornelis Kroese, José Josso-Kuipers, overleden 
familie Bijvoet-Roozen, Jan van der Zwan, 
overleden ouders Rienstra-Verhagen, overleden 
ouders Zuiderduin-Boon, Ria en Ben Apswoude-
Rienstra, Liesbeth Zuiderduin
29 december
Wouter van Rhoon, Henk Morssink
1 januari 
Fien van der Voorn-Woerdman, Kees van der 
Voorn, Fien van der Voorn-Smid, Pieter van der 
Voorn, Maarten van der Voorn, Nel van der Voorn-
Vink, Kees van der Voorn, Gerard Hendrikse, Toine 
Lemmen, An Woerdman, Cornelis Kroese, Jan 
van der Lem, Ria van der Aar, overleden familie 
Bispinck, Hanny Möllmann-van der Vooren, 
zuster Francisca van der Vooren
5 januari 
pastor Bert van Schie, Jos Kimman, Anna Eradus-
Dekker, Frans Luijben, Trees van der Grinten-van 
Basten Batenburg, Hanny Möllmann-van der 
Vooren, José Josso-Kuipers
19 januari
Nol en Annemarie Simons, Bertie Davids-Holt, 
Betty Kokkelkoren, Wim Witteman, Leny 
Houtkamp-Preenen, Hanny Möllmann-van 
der Vooren, zuster Francisca van der Vooren, 
overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, Leny 
Mulders-Willemse, pastor Bert van Schie, Henk 
Morssink
2 februari
Anna Eradus-Dekker, Trees van der Grinten-van 
Basten Batenburg, Nol Simons, Hanny Möllmann-
van der Vooren, José Josso Kuipers, overleden 
familie Bispinck
16 februari
Jos Kimman, Betty Kokkelkoren, Leny Houtkamp-
Preenen, Hanny Möllmann-van der Vooren, 
overleden ouders Bos-Wartena, overleden 
ouders Van der Zwan-Willemse, Mike Bos, Leny 
Mulders-Willemse, pastor Gijs Okhuijsen, Henk 
Morssink
2 maart
Trees van der Grinten-van Basten Batenburg, 
Anna Eradus-Dekker, Nol Simons, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, José Josso-Kuipers
16 maart
Hanny Möllmann-van der Vooren, Henk Morssink, 
overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, Leny 
Mulders-Willemse, Overleden familie Bispinck

Misintenties opgeven kan via  
secretariaat.boaz@outlook.com,  
bel 023-5277462 of kom langs bij parochiebureau 
Overveen.  Kosten € 10,- per datum. 

Wilt u info over beschikbare graven of de 

urnenmuur, bel met Paula van der Voorn  

023-5277462 of mail naar:  

secretariaat.boaz@outlook.com



22 - Parochieblad -

eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 15 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag
kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 22 december ——————— kapelaan N. Beemster ——————— kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

VIERING TUSSEN 24 DECEMBER EN 1 JANUARI: ZIE BINNENKANT OMSLAG VIERING TUSSEN 24 DECEMBER EN 1 JANUARI: ZIE BINNENKANT OMSLAG

Zondag 5 januari pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster mgr. J. Hendriks    

Zondag 12 januari ——————— pastoor B. Putter 
Nieuwjaarsreceptie ——————— kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 19 januari kapelaan N. Beemster  pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks
TV

Zondag 26 januari ——————— diaken G.J. v.d. Wal ———————  pastoor B. Putter Bavo-zondag
kapelaan T. Warnaar

Zondag 2 februari pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks    

Zondag 9 februari ——————— pastoor B. Putter ——————— Vormselviering mgr. J. Hendriks    plebaan F. Bunschoten

Zondag 16 februari kapelaan N. Beemster ——————— pastor W. Al
60 jaar priester kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 23 februari ——————— kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter mgr. J. Hendriks    

Zondag 2 maart pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster Bavo-zondag
kapelaan T. Warnaar

Woensdag 5 maart 
Aswoensdag

19.15 uur
pastoor B. Putter

19.00 uur
diaken G.J. v.d. Wal 

kapelaan N. Beemster

19.30 uur
kanunnik A. Hendriks, kapelaan T. Warnaar 19.00 uur mgr. J. Hendriks 

Zondag 9 maart ——————— pastor D. Duijves ——————— kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks    

Zondag 16 maart kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 23 maart ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 
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Zondag 26 januari ——————— diaken G.J. v.d. Wal ———————  pastoor B. Putter Bavo-zondag
kapelaan T. Warnaar

Zondag 2 februari pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks    

Zondag 9 februari ——————— pastoor B. Putter ——————— Vormselviering mgr. J. Hendriks    plebaan F. Bunschoten

Zondag 16 februari kapelaan N. Beemster ——————— pastor W. Al
60 jaar priester kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 23 februari ——————— kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter mgr. J. Hendriks    

Zondag 2 maart pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster Bavo-zondag
kapelaan T. Warnaar

Woensdag 5 maart 
Aswoensdag

19.15 uur
pastoor B. Putter

19.00 uur
diaken G.J. v.d. Wal 

kapelaan N. Beemster

19.30 uur
kanunnik A. Hendriks, kapelaan T. Warnaar 19.00 uur mgr. J. Hendriks 

Zondag 9 maart ——————— pastor D. Duijves ——————— kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks    

Zondag 16 maart kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 23 maart ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di en do  
10.00-11.30 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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Terugblik op  
Kunst-Art  
Ook dit jaar werd de Ontmoetingsruimte 

door enkele kunstenaars gebruikt voor het 

Zandvoorts Kunst-Art-weekend in oktober.

Een paar honderd belangstellenden 

bezochten de kunstenaars, maar ook onze 

eigen kunst kreeg natuurlijk veel aandacht. 

Sam’s Kledingactie 

De actie in Zandvoort heeft weer het 

mooie gewicht van 1400 kg. opgebracht.

Veel dank aan de gevers en de vrijwilligers 

die gezorgd hebben, dat alle zakken en 

dozen in de vrachtauto werden geladen.

WERKGROEP DIACONIE OP VOLLE TOEREN 

In november hebben we, samen met de andere parochies 
in de BOAZ, tijdens de Diaconale Zondag gecollecteerd 
voor het IPSO Huis dat werkt voor iedereen in onze regio die te 
maken heeft (gehad) met kanker. Een prachtig doel en een prachtig 
resultaat! (zie ook Caritaspagina 15)

December is bij uitstek de maand waarin de diaconale werkgroep 

op volle toeren werkt om het ook voor mensen die het minder 

getroffen hebben een beetje feestelijker te maken. Vaak uitgevoerd 

samen met andere partijen in Zandvoort. Sinterklaas wordt in deze 

maand een behoorlijk handje geholpen door de Speelgoedvijver 

en wij ondersteunen dat met de geweldige bijdragen die we van u 

ontvangen in onze welbekende Schoen achterin de kerk. En zoals 

ieder jaar vullen we, tegen Kerst, met veel plezier kersttasjes, met 

een mooie kerstwens en een envelop voor zo’n 100 gezinnen in ons 

dorp die onze hulp goed kunnen gebruiken. We weten inmiddels 

dat we daar veel mensen heel blij mee maken. Uiteraard zouden we 

dit niet kunnen doen zonder uw bijdragen en die van organisaties 

als het Caritasbestuur van BOAZ, Onderling Hulpbetoon Zandvoort 

en de Stichting Gebr. Schuhmacher. Dit jaar heeft de diaconie 

van de Protestantse Kerk in Zandvoort besloten om de opbrengst 

van de Kerststallententoonstelling (gaat allen kijken!) te schenken 

voor een aardigheidje in onze Kerstpakketten. Deze mooie 

samenwerking resulteert nu in een klein cadeautje gemaakt door 

Juttersgeluk, de organisatie waar mensen met een afstand tot 

(betaalde) arbeid met veel plezier van strandafval een bruikbaar en 

vrolijk stemmend product maken.
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NIEUWJAARSCONCERT  

Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort 
organiseert op zondag 5 januari weer 
het traditionele gratis toegankelijke 
Nieuwjaarsconcert voor de inwoners van 
Zandvoort

Het concert zal bestaan uit diverse 

muziekstukken, gezongen door een 

aantal Zandvoortse koren. 

Evenals voorgaande jaren verleent ook de 

Zandvoortse Muziekschool ‘New Wave’ 

haar medewerking.

Aanvang:  

14.30 uur, kerk open vanaf 14.00 uur.

Het concert zal ook dit jaar live worden 

uitgezonden via ZFM.

Classic Concerts  
Op 15 december vindt in onze kerk een concert plaats door 

het Cello Octet Amsterdam. Het is een avontuurlijk collectief 

van cellisten dat staat voor nieuwe muziek en interdisciplinaire 

voorstellingen. In de hedendaagse muziekwereld is het Octet 

een begrip geworden, onder andere door samenwerkingen met 

componisten als Philip Glass, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, Theo 

Loevendie, Mauricio Kagel, Michael Gordon en Kate Moore. 

Laat u verrassen !

Aanvang 15.00 uur, 

toegang € 25,-. 

Kaarten zijn in de 

voorverkoop verkrijgbaar 

bij Kaashuis Tromp, 

Grote Krocht of kijk op 

www.classsicconcerts.nl.

Light Walk
De 4e editie van de Zandvoort Light Walk vindt plaats op zaterdag 
15 februari. Wandel mee op deze avondtocht met afstanden van  
6 km (Family Walk), 10, 14 of 18 km. 

Het strand, het centrum en het 

circuit worden omgetoverd tot 

een zee van lichtjes. U treft mooi 

verlichte kunstwerken aan, maar 

ook de deelnemers zijn prachtig 

uitgedost met lichtjes/ lichtgevende 

accessoires.

Natuurlijk is onze Agathakerk weer 

open om alle wandelaars wat 

warmte te bieden: er is koffie/thee, 

men kan een kaarsje opsteken, 

even bijkomen/opwarmen, etc….

Fair trade 

Na afloop van de vieringen in de 

Adventsperiode zullen weer artikelen 

verkocht worden, waar boeren en 

kunstenaars een eerlijke prijs voor ontvangen 

hebben. 

Eetwaren als chocola, jam, honing en 

natuurlijk kerstartikelen en artikelen uit 

Oeganda.

Nieuwjaarsreceptie

Op 12 januari zullen we met elkaar proosten 

op het nieuwe jaar, na afloop van de viering.
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Kerk open

Elke woensdag tussen  

14.00-15.30 uur. Kom binnen voor 

het aansteken van een kaarsje, 

een rustmoment, een praatje. 

Welkom!

Van de Evenementencommissie

Voor Klaverjassen kunt u de 

volgende data (3e vrijdag) terecht 

in de Ontmoetingsruimte van de 

kerk: 

20 december, 17 januari, 

21 februari, 21 maart. Kom 

een keer vrijblijvend kijken/

meespelen.

Aanvang 20.00 uur,  

inloop vanaf 19.45 uur.

Taizévieringen

De komende viering zijn 

in de Agathakerk, aanvang 19.30 

uur, inzingen vanaf 19.00 uur: 

10 januari, 7 februari, 7 maart.

 

Begraafplaats 

Dagelijks geopend tussen  

10.00-17.00 uur. 

Parkeren 

Parkeren in Zandvoort van 

1 november-1 maart tussen  

10.00-20.00 uur: 

-�op straat betaalt u de eerste 

2 uur € 1,- per uur en daarna 

€ 2,- per uur.

-�in parkeergarage LDC, naast de 

kerk, betaalt u € 1,- per uur.

Uitslag Zonnebloemloterij 2024
Trekking maandag 7 oktober 2024 te Breda

* Waarde van naturaprijzen is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 27-02-2024. 
Loterijvergunning verleend op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300115/14479. Kijk op ssnl.nl.

Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijs Aantal Gevallen op

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 0653151

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.500,- 1 0224942

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0460916

4e prijs Waardebon voor een elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- 1 0545710

5e prijs Waardebon voor een elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- 1 0562368

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 750,- 1 0176548

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 750,- 1 0611873

8e prijs Vakantie in Safarihotel Beekse Bergen t.w.v. € 680,- 1 0321689

9e prijs Vakantie in Safarihotel Beekse Bergen t.w.v. € 680,- 1 0212068

10e prijs  iPad t.w.v. € 600,- 1 0477814

11e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 1059014

12e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 150,- 1 1006105

13e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 150,- 1 0579734

14e prijs Toegang Wildlands voor 4 personen t.w.v. € 119,80 1 0367927

15e prijs Toegang Wildlands voor 4 personen t.w.v. € 119,80 1 0403720

16e prijs Stoov cadeaubon t.w.v. € 100,- 1 0642395

17e prijs Stoov cadeaubon t.w.v. € 100,- 1 1048836

18e prijs Fitbit t.w.v. € 80,- 1 0724683

19e prijs Fitbit t.w.v. € 80,- 1 1059339

20e prijs Fitbit t.w.v. € 80,- 1 0332203

21e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 10862   5 eindcijfers

22e prijs Theatercadeaubon t.w.v. € 100,- 15 19110 5 eindcijfers

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 75,- 15 78927 5 eindcijfers

24e prijs JBL draadloze oortjes t.w.v. € 70,- 15 09528 5 eindcijfers

25e prijs Kasteeltuinen Arcen: toegang voor 2 personen t.w.v. € 44,- 15 15052 5 eindcijfers

26e prijs Zandverhalen: toegang voor 2 personen t.w.v. € 39,- 15 45627 5 eindcijfers

27e prijs Zuiderzeemuseum: toegang voor 2 personen t.w.v. € 39,- 15 43350 5 eindcijfers

28e prijs Luxe Zonnebloem wenskaartenset t.w.v. € 35,80 150 2513 4 eindcijfers

29e prijs Proeverijtje zoet en hartig Nutamo t.w.v. € 15,- 150 2579 4 eindcijfers

30e prijs Blossombs bloembolletjes t.w.v. € 11,95 150 5081 4 eindcijfers

31e prijs Proefpakket LocalTea t.w.v. € 16,- 1.500 973 3 eindcijfers

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1.500 177 3 eindcijfers

33e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1.500 017 3 eindcijfers

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1.500 565 3 eindcijfers

35e prijs Een paar Zonnebloemsokken t.w.v. € 7,50 1.500 848 3 eindcijfers

Vier jubileumprijzen    

Jubileumprijs 1 Vakantiecheque Villa for You t.w.v. € 1.500,- 1 1026121

Jubileumprijs 2 Een maand lang gratis boodschappen t.w.v. € 750,- 1 0412633

Jubileumprijs 3 Luchtballonvaart voor 2 personen t.w.v. € 175,- 1 0778739

Jubileumprijs 4 Kaartje2go t.w.v. € 5,- 150.000 8   1  eindcijfer

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.  
Het recht op de prijs vervalt één jaar na de trekking. Voor de prijzen 1 t/m 20 en jubileumprijs 1 t/m 3 geldt dat ze uniek zijn en worden 
toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 21 t/m 35 en jubileumprijs 4 worden toegekend aan  
de loten waarvan 1, 2, 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Zonnebloemloterij 

Hierbij treft u de trekkingslijst aan. Er zijn prijzen in Zandvoort gevallen!

Dank voor uw aanschaf van een of meerdere loten, waarmee onze afdeling extra 

activiteiten kan organiseren.
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PERSONALIA 

IN MEMORIAM

† Op 9 oktober namen we afscheid van JOHAN D.M. LEHMAN, op 

de plek waar hij zich zo thuis voelde: in de kerk. Hij werd geboren 

op 24 februari 1943 te Amsterdam en overleed op 1 oktober 2024 te 

Haarlem, na een val thuis. Hoewel zijn overlijden daarmee toch nog 

onverwacht kwam, kwakkelde hij al langere tijd met zijn gezondheid. 

Zo’n 30 jaar geleden kwam hij met zijn gezin naar Zandvoort, waar 

hij het tankstation aan de Van Lennepweg overnam. Vanaf het begin 

voelde hij zich verbonden met de parochie, want al snel werd hij 

lid van het Agathakoor. Een paar jaar later zou zijn vrouw, Ans, hem 

daarin volgen. Als het nodig was kon hij ook dirigeren. Dit deed hij bij 

het ‘rouw- en trouwkoor’ en daarnaast in de vakantieperiode voor 

de samenzang. Ook zong hij de laatste jaren in de BOAZ-cantorij en 

was dus vaak in Overveen bij de viering. Vanaf zijn pensioen werd 

hij op het kerkhof van de parochie actief, in de tuin, en verzorgde hij 

samen met Jan Warmerdam zaliger gedachtenis de kerstversiering in 

de kerk, en deed hij zoveel andere grotere of kleinere klusjes. Meer 

dan 20 jaar was hij penningmeester van de parochie, eerst als lid van 

het parochiebestuur en daarna als locatiepenningmeester. Niet voor 

niets was hij lid in de Orde van Oranje-Nassau, met name vanwege zijn 

inzet voor de parochie. Behalve dat hij altijd beschikbaar en actief was, 

kon hij goed met iedereen opschieten. Ans en de kinderen koesteren 

dierbare herinneringen aan hem. Hij werkte hard als zelfstandige, maar 

was altijd aanwezig bij het ontbijt en het avondeten van het gezin. Ans, 

zijn beide kinderen en later natuurlijk ook de kleinkinderen konden 

zich altijd in zijn betrokkenheid verheugen, hij leefde zeer met hen 

mee. Zij moeten hem nu missen. En ook het koor en de kerkgangers 

zullen hem missen. Hij leefde in elk geval niet voor zichzelf, we mogen 

hem toevertrouwen aan Gods Barmhartigheid, terwijl we zijn familie en 

vrienden veel sterkte wensen de komende periode.

pastoor Bart Putter

 

† We gedenken GERARD DE POEL. Hij 

werd twee dagen voor zijn overlijden in 

het ziekenhuis 91 jaar. Hij woonde met zijn 

partner Walter Dick aan de Zandvoortselaan 

101. Al zo'n 44 jaar. Ze kwamen elkaar tegen: 

Walter als toerist uit Duitsland, en Gerard, 

toen al weduwnaar, na een kinderloos 

huwelijk. Met weinig familie waren er toch 

veel mensen aanwezig bij de uitvaart, ook uit 

Duitsland, om hem de laatste eer te bewijzen. 

Gerard en Walter waren trouw kerkelijk en het 

werd dus een gezongen Mis, als van ouds, 

met een groot koor. In zijn huis hing een 

wapenschild van de familie Poël, van Franse 

adel. En achter het huis alle ruimte voor de 

duiven: hij was een fervent duivenmelker. 

Verder woonde hij in dat mooie huis heel 

eenvoudig. Hij werd begraven bij zijn vrouw 

op de begraafplaats Noorderduin, na enkele 

geliefde muziekstukken in de aula.

Gerard Zaal, emeritus pastor

ONDERSCHEIDEN

Op 27 oktober hebben drie 

koorleden een onderscheiding van de 

St. Gregoriusvereniging ontvangen:

Gert-Jan Bluijs en Jeanne de Rijk voor hun 

25-jarig jubileum en AnnaMarie van Roode 

voor 40 jaar koorlidmaatschap ! 

Van harte gefeliciteerd.
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IN MEMORIAM

† RIET SLEGERS
Noem haar naam en je ziet haar voor je zoals ze de laatste tijd 

naar de kerk kwam: warm aangekleed met muts en handschoenen, 

lopend achter haar rollator. Een trouwe gelovige, die hoe moeilijk 

ook, er altijd was om de zondagsviering bij te wonen. Ze was op een 

bescheiden manier aanwezig, maar had zeker wel een eigen mening. 

Zandvoortse in hart en nieren. Op 9 december 1928 geboren, was 

ze de eerste dopeling in de nieuwgebouwde kerk van de H. Agatha 

te Zandvoort. Het maakte dat een speciaal draadje liep tussen haar 

en het kerkgebouw. Heel haar leven heeft ze in Zandvoort gewoond 

en gewerkt en is er ook een paar weken voor ze 96 jaar zou worden 

gestorven. Toen ze opgroeide bepaalde haar vader dat ze naar de 

huishoudschool ging, want meisjes trouwden immers toch. Maar Riet 

dacht daar anders over. Ze had meer in haar mars en volgde toen de 

kans zich voordeed de Moedermavo, de Havo en het VWO. Ze was er 

in haar bescheidenheid best trots op, maar liep er zeker niet mee te 

koop. Ze leefde haar leven en voedde na de echtscheiding hun beide 

dochters alleen op.

In het voorgesprek van haar afscheidsviering blijkt dat er één lied is dat 

zeker gezongen moet worden: ‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar 

is God’. 

Een duidelijker uitspraak over hoe haar geloof in elkaar zat is bijna niet 

mogelijk. 

Want in andere woorden zegt ze eigenlijk het eerste gebod van 

onze catechismus op: God liefhebben en je naaste als jezelf, zonder 

onderscheid te maken tussen geloof en afkomst. Een beetje instrument 

van God zijn in Zijn wereld.

‘Laat ons oprecht beminnen de God die leeft en van harte goed zijn 

voor elkaar.’ Woorden uit het lied dat we hoorden, woorden die ze ook 

zelf in praktijk bracht door haar veelzijdigheid en haar interesse voor 

de mensen om haar heen. Geloof en vertrouwen, zonder te oordelen. 

De tekst in het door Riet zelf gekozen lied, het lijkt een boodschap 

van haar voor ons: ‘Laat ons nu we hier tezamen zijn, zorgen dat er 

geen verdeeldheid heerst. Geen wrok meer, geen onenigheid, moge 

Christus in ons midden zijn’. Een diep gelovige, sterke vrouw, heeft 

op 28 oktober haar leven weer in de handen van haar Schepper 

teruggegeven. Dat het koor van de engelen haar naar het paradijs 

begeleid mogen hebben, dat ze deel mag hebben aan de Eeuwige 

rust.

Tilly Boddaert



    29- Parochieblad -

PERSONALIA PAROCHIE AERDENHOUT  

OVERLEDEN

Alexander Wilhelm  *Lex*  Lindeman
* 03-04-1930   †  24-09-2024

Lex Lindeman, geboren Amsterdammer aan de Brouwersgracht. De 

Lindemannen trokken echter al vroeg naar Zandvoort. Zijn vader Louk was 

daar jarenlang wethouder. 

Thuis was veel gevoel voor cultuur en goede smaak. Lex, de derde in 

het gezin van vijf kinderen, werd de man van Heleen en ook vader en 

grootvader. Aerdenhout werd hun thuis.

Lex had een ondernemende geest; avontuurlijk ook, met name in de 

periode Afrika.

‘Zo markant’ stond trots op zijn overlijdensbericht.

Zijn talent uitgebouwd in de open-haarden-handel. 

Met de nodige humor, die hem ook kenmerkte, werden veel herinneringen 

opgehaald tijdens de afscheidsdienst, o.a. zijn liefde voor paarden, die hij 

deelde met zijn geliefde vroeg gestorven dochter Pluis. Naast haar is hij 

ook toevertrouwd aan moeder aarde te Bloemendaal aan de Bergweg.

Dick Duijves, emeritus pastor

PERSONALIA 

† Op 26 oktober overleed ALBERTUS GREGORIUS MARIA WINNUBST. 

Albert, perpetuum mobile in persoon, altijd in beweging, 

in actie, droeg zijn mobiele geest over aan zijn allerliefsten 

in vertrouwen op de Eeuwige.

Met de ziekenzalving in Overspaarne begon zijn laatste 

reis. ‘Wij herinneren Albert als een stalend en vrolijk mens, 

die met warmte, humor en enthousiaste de wereld om 

zich heen verrijkte.’ Zo stond op zijn overlijdensbericht.

Zelfs toen de laatste jaren zijn brein ging haperen, 

bleef de zin om te bewegen, vrolijk te zijn en te zingen. 

Albert neuriede altijd. Dat alles kon dankzij de zorg van 

zijn engelbewaarders, Ria zijn echtgenote, dochters, 

schoonzoons, kleinkinderen, zorgmedewerkers e.a.

Albert was geboren Amsterdammer, is dat altijd ook 

een beetje gebleven. Zijn jonge jaren waren niet zonder 

heftige gebeurtenissen. Zijn eigen moeder overleed toen 

hij nog kind was. Geen wonder dat hij veel optrok in het 

gezin Lammers, waar hij Ria leerde kennen. Zijn financiële 

deskundigheid heeft hij in een lange loopbaan ingezet 

bij de firma Bols. Inmiddels was het gezin verhuisd naar 

Zandvoort. Albert, zee en strand waren een drieëenheid 

geworden. Maar niet minder betrokken was hij in 

het sociale leven. Om zijn ervaring was hij bereid de 

behoedzame penningmeester van de Agathaparochie 

Ruud van der Meij op te volgen. Het was de tijd waarin 

veel in beweging was, kerkelijk en maatschappelijk. 

Samenwerking met de buurtparochies (de A.A.P.) kwam 

tot stand. De Agathabegraafplaats was aan renovatie 

toe. Albert, als overbuurman, was vaak de poortwachter. 

Grote restauratiewerken aan dak en toren. Albert opperde 

b.g.v. het 75-jarig bestaan in 2003 de actie ‘Kerk uit de 

Schaduw’, letterlijk en figuurlijk. In ‘de nacht van Agatha’ 

werd voor het eerst de gevelverlichting ontstoken. Ook als 

een cadeau aan de gemeente Zandvoort. Overdracht van 

Sandevoerde en sportterrein TZB vroegen veel inzet.

Bij Welzijn Ouderen (Pluspunt) hielp hij senioren met het 

invullen van belastingformulieren en was hij lid in de RvT.

Eenmaal zelf kwetsbare senioren geworden, Albert en Ria, 

was de verhuizing van ‘Sterre der Zee’ naar het nieuwe 

Huis in de Duinen een grote overstap.

Toen Albert niet meer zong en neuriede, ging het écht niet 

meer goed met hem. In herinnering blijft zijn gastvrijheid. 

Klein van stuk zag je hem bij ieder weerzien altijd omhoog 

kijken, blij verrast. Zijn ogen straalden. Albert werd 85 jaar. 

Rust in vrede of…. organiseer een hemel-marathon. Ajax-

Heaven’s Angels misschien?

Je kleinzoon Robin zal vanaf hier scheidsrechteren.

Dick Duijves, emeritus pastor  

en overbuurman (in Zandvoort)



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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Monstrans voormalige 
Groenmarktkerk  
De monstrans van de voormalige Groenmarktkerk is helemaal 

opgeknapt. U ziet dat op de foto’s. 

Speel en vier mee op 24 december 19.30 uur tijdens de kerstviering

Wil je meespelen tijdens het kerstspel bij de H. Mis op kerstavond 

om 19.30 uur? Geef je dan op! We kunnen vele kinderen gebruiken 

om Jozef, Maria, herder, schaap, engel of koning uit te beelden. We 

willen 1x oefenen op een nader te bepalen moment. Mocht je als 

ouder of kind het leuk lijken om ook bij die gelegenheid het koortje 

te versterken; van harte welkom. Opgave of aanmelden bij de 

mensen van de Kinderwoorddienst: Judith, Ela, Gabriëlle of Corine 

of stuur een mailtje naar secretariaat@josephkerk-haarlem.nl o.v.v. 

‘kerstviering 24-12’.
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KEUKEN OPPIMPEN 

Misschien is het u weleens opgevallen: 

de parochiekeuken van het Josephhuis 

is enigszins verouderd. Daarom hebben 

Anne Commandeur, Sandra Verbeek en 

Corine van der Grinten de handen ineen 

geslagen en een plan bedacht om de 

keuken op te pimpen. Zo kunnen we 

parochiebijeenkomsten verantwoord en 

gezellig organiseren met een aardige en 

goed functionerende keuken. Er moet 

veel gebeuren: opruimen, schoonmaken, 

schuren, schilderen, enz. Mocht u zin 

en tijd hebben om ons te helpen neem 

dan contact met ons op. U kunt ons 

aanspreken of een mailtje sturen naar:  

secretariaat@josephkerk-haarlem.nl o.v.v. 

‘Keukenpimpers’.

PERSONALIA Tijd voor een jonge generatie
Met veel vreugde en toewijding heb ik 

vele jaren als bestuurslid mijn steentje 

mogen bijdragen aan het besturen van de 

Josephparochie (en de samenwerkende 

parochies van Haarlem&BOAZ). Vanaf 

1-1-2025 zal ik mijn functie als bestuurslid 

neerleggen. Het is goed om op een gegeven 

moment het wat rustiger aan te doen en 

ruimte te geven aan een jongere generatie. 

Gelukkig heeft Judith Verbeek ‘ja’ gezegd toen 

haar gevraagd werd om zitting te nemen in 

het kerkbestuur. Het is fijn dat naast Mireilis 

Damsma ook Judith zitting neemt in het 

bestuur. Ik denk dat het mooi is dat vrouwen 

een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen 

van de acht parochies.

Ik blijf nog werkzaam (naast Erik-Jan Eradus) 

als locatiecoördinator van de Josephkerk, 

maar zal worden bijgestaan door Sandra 

Verbeek-Buljac. Een jonge vrouw die graag 

haar schouders eronder zet en de Josephkerk 

een warm hart toedraagt.

Dank aan eenieder met wie ik vele jaren 

mocht samenwerken.

Met hartelijke groet, 

Corine van der Grinten-van der Vlugt

GEDOOPT

Eden Pelles Angela
geboren op 26 juni, gedoopt op 22 september 

In de kathedrale basiliek zijn verheugend veel doopvieringen; 

bij ons zijn er minder. Eden was de eerste dopeling in 2024. 

Het was een blije en intieme plechtigheid. Omdat een aantal 

aanwezigen Engelstalig is, heb ik vooral de toelichtingen in het 

Engels uitgesproken, hetgeen door de familie gewaardeerd is. Bij 

de zalving met catechumenenolie brabbelde Eden iets naar mij. Ik 

meende daarin een ‘Thank You’ te horen en ik was niet de enige. 

Het bleef een bijzonder 

moment. Onze 

hartelijke felicitaties 

aan ouders, familie en 

vrienden. Moge Eden 

verder uitgroeien als 

een blij kind van God, 

blijvend dankbaar voor 

Zijn liefde en genade.

GEBOREN

Matej Emanuel Molenkamp
26 oktober 2024, 5.22 uur,  

3475 gram, 49 cm

Matej is de zoon van Daniël en Andrea 

Molenkamp. Daniël was in het verleden 

bewoner van het Josephhuis en een 

hofjeswoning. Hij was in die tijd ook 

koster. Hij helpt nog altijd mee bij de 

opbouw van de altaren in de vroege 

morgen van Paaszaterdag.

Onze hartelijke felicitaties aan ouders en familie. Matej was op 

3 november al in de H. Mis en daarmee de jongste kerkganger.



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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Een laatste berichtje van 
het Jeugdkoor  
In juni heeft het Jeugdkoor voor de allerlaatste keer gezongen in de 

gezinsviering.

Na heel veel jaar is het Jeugdkoor gestopt.

Op 14 juli hebben we een heel leuk uitje gehad naar Linnaeushof en 

aansluitend zijn we lekker met elkaar pannenkoeken gaan eten.

Heel veel mensen hebben bij de deurcollectes na de twee laatste 

gezinsvieringen gul gegeven voor het uitstapje. Natuurlijk willen we 

iedereen daarvoor alsnog heel hartelijk bedanken!

We hebben met veel plezier gezongen en een super leuk dagje uit 

gehad.

Veel muzikale groeten van alle kinderen en begeleiding van het koor:

Danysha, Donathan, Christian, Dylailah, Danny, Annamaria, Amber, 

Ben, Yvonne en Franca

Koken in De Wereld (Antonius kookt)
We zijn weer aan het koken ! U kunt 

langskomen om gezamenlijk van de 

maaltijd te genieten.

Weer in De Wereld aan de Laan van 

Berlijn, waar het ooit begonnen is.

De kosten zijn € 5,-- per maaltijd.

U kunt zich opgeven bij Gert Jan v.d. 

Wal, tel: 06-43223690 of bij Joris 

Obdam, tel: 06-33788675 of via e-mail: 

info@antonius-gemeenschap.nl .

Diaconie

De werkgroep Diaconie bereidt momenteel 

de kerstactie voor.

Zij geven u graag het bankrekeningnr. door, 

zodat weer veel mensen de komende tijd iets 

extra’s kunnen ontvangen. 

Het reknr. van het Parochieel Diaconaal Fonds 

Schalkwijk is NL22 ABNA 041 252 221 52.

Gerarduskalender

Ze zijn er weer: de Gerarduskalenders!

U kunt ze aanschaffen op het parochiecentrum. 

Ze kosten € 10,50 per stuk: graag contant en 

gepast betalen.
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IN MEMORIAM

Geertruda Maria Poland-Huismans   

 * 16-08-1937   -  † 01-10-2024 

Op dinsdag 8 oktober hebben we in het crematorium 

Driehuis-Westerveld afscheid genomen van Truus Poland-

Huismans. Zij is op 87-jarige leeftijd na een ziekteperiode 

van enkele maanden op 1 oktober in het ziekenhuis in 

Haarlem-Zuid overleden.

Zij was een sterke vrouw, zoals de vrouw uit Spreuken 

31. Tot een paar maanden geleden woonde zij nog 

zelfstandig aan het Ankaraplantsoen. Na het verlies van 

haar man in 2007 bleef zij een vrouw, die positief in het 

leven stond. 

Zij was een zorgzame moeder, die een luisterend oor 

had voor de kinderen. Ze was attent op de data van 

verjaardagen, zeker ook van haar kleinkinderen. Er werd 

geen verjaardag overgeslagen. Ze hield van feestjes, was 

dol op dansen, gek op autoritjes en ging vaak op stap met 

de familie voor een uitje. Zij zocht op oudere leeftijd de 

gezelligheid op in o.a. het buurtcentrum De Wereld, waar 

ze koffie ging drinken. 

Ze was heel lang lid van het koor Con Amore, dat tijdens 

haar afscheidsdienst haar zelf gekozen liederen zong. 

De baar was omringd met boeketten rozen. Het koor 

bracht een bloemenhulde en haar zoon Ronald bracht 

aan het einde van de afscheidsdienst hulde aan zijn 

moeder door 24 rozen bij de baar te zetten. 

De evangelielezing ging over het zout der aarde en het 

licht in de wereld.

‘Als je in Jezus gelooft ben je zout en licht. Niet wat je 

doet, maar wat je bent is de kern. En wat je bent blijkt, als 

het goed is, vanzelf wel naar buiten.

Het gaat er allereerst om wat je bent voor het oog van de 

wereld - dat wil zeggen: de mensen en de maatschappij.’

Moge Truus voor iedereen het zout der aarde en het licht 

in de wereld zijn. Dat zij weer verenigd is met de Vader en 

haar man Cees.

emeritus-diaken Gert Jan van der Wal 

Maria Theresia Petronella Assendelft 
* 26-05-1929   -   † 17-10-2024                

Op woensdag 23 oktober hebben wij in de Moeder van 

de Verlosserkerk afscheid genomen van Ria Assendelft-

Grobbe. Ria is 95 jaar geworden. 

Ria was een diepgelovige en positieve vrouw, die ondanks 

haar jarenlange lijden door ziekten en de laatste jaren 

ook slecht zicht, dankbaar was voor het leven. Ze had 

de intentie om honderd te worden. Ze was door haar 

ziekten afhankelijk van hulp van anderen, maar zelf was 

ze genereus naar mensen en zeker naar mensen uit haar 

buurt. Zij zorgde voor pannetjes eten voor de buren. Ze 

heeft zich jarenlang ingezet voor de kerk, was lid van een 

koor. Vooral facilitair heeft ze veel betekend voor het 

Schalkererf en bij de Moeder van de Verlosserkerk was ze 

lid van het koffiegilde. Ze nam samen met haar zus Co deel 

aan de pelgrimages naar Kevelaer en Lourdes. Ze nam 

noveenkaarsen uit de pelgrimsoorden mee terug. Tijdens 

het brengen van de zieken-communie werden steevast de 

noveenkaarsen gebrand. 

Haar hart was niet verontrust, want zij geloofde in God. 

Moge Ria opgenomen zijn in het huis van haar Vader, waar 

ruimte is voor velen. 

Mag zij herenigd zijn met haar man Frans en al haar 

familieleden.

emeritus-diaken Gert Jan van der Wal 

Bericht van het parochiecentrum

Als iemand overlijdt nadat het mededelingenblad 

per mail is verzonden, zal een extra mail volgen 

waarin we u hierover informeren als de uitvaart 

vanuit onze kerk plaatsvindt. 

Frederika Brondsema

PERSONALIA 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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Avond van 
Barmhartigheid ter 
voorbereiding op het 
Kerstfeest

TOEGANGSKAARTEN KERSTNACHTMIS

Voor het deelnemen aan de H. Mis op 

Kerstavond 24 december 20.00 uur is per 

persoon een plaatsbewijs nodig. Voor 

een kaart vraagt de Bavo u een bijdrage 

van € 2,--. De Mis van 22.00 uur kan 

zonder plaatsbewijs worden bijgewoond. 

Plaatsbewijzen kunt u aanschaffen na 

de Hoogmis van 10.00 uur op zondag 15 

december. De kaart is tegelijk het misboekje 

voor de Nachtmis.

MIS UIT DANKZEGGING OP OUDJAAR

Dit jaar valt de jaarwisseling van dinsdag op 

woensdag. Dank aan allen die afgelopen 

jaar met ons verbonden zijn geweest en zich 

zo hebben ingezet voor de ‘Goede Zaak’! 

Dinsdag 31 december wordt om 19.00 uur de 

laatste H. Mis van 2024 gevierd. Een mooie 

manier om de doorgebrachte tijd onder Gods 

zegen af te sluiten.  

En daarna… Zalig Nieuwjaar!

De Avond van Barmhartigheid vindt plaats op woensdag 18 december 

tussen 19.30 en 21.00 uur. Om 19.00 uur is de H. Mis. Daarna scharen 

we ons rond het uitgestelde en kan ieder de tijd benutten naar wens. 

Het Sacrament van de Biecht is ruim beschikbaar. Op deze avond van 

bemoediging en vrede kan ieder op zijn eigen tijdstip komen en gaan.

Onze wensen voor u: licht op uw pad, waardevolle ontmoetingen,  
dankbare momenten, richtinggevende gedachten in een nieuw jaar.  

Maar eerst: een gezegend, liefdevol en zalig Kerstmis!

uw priesters, diaken, en alle medewerkers
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KERSTCONCERTEN EN KERSTSTALLENTENTOONSTELLING  
IN DE KATHEDRAAL

Zie de Activiteitenpagina’s.

Orden en gilden 
In de Bavo mogen wij ons regelmatig in 

de aanwezigheid van ridders, dames en 

edelvrouwen verheugen. Zo was op 16 

november de Orde van het H. Graf bij ons te 

gast. Hun samenzijn begon met een plechtige 

Mis, waarna een lezing door diaken prof. dr. 

Bart Koet. Ook de Constantijnse Orde van 

St. Joris doet regelmatig de kathedraal aan 

en heeft er zijn thuisbasis. Dat laatste geldt 

zeker ook voor het H. Kerstmisgilde, dat op 

zaterdag 11 januari zijn Jaarmis heeft. Alle 

leden en dierbaren wensen we een Zalig 

Kerstfeest, goede reis richting de Kathedraal 

en weer terug naar huis.
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BIECHTGELEGENHEID

Kathedralen zijn door de H. Stoel gevraagd in het Jubeljaar extra 

biechtgelegenheid aan te bieden. Naast de al gebruikelijke 

biechttijden na de doordeweekse avondmissen is er gedurende 

het H. Jaar extra biechtmogelijkheid op zaterdagen tussen 11.00 en 

12.00 uur en van 18.20 tot 18.50 uur. Dit uiteraard speciaal met het 

oog op verwerven, eenmalig of herhaaldelijk, van de Jubileumaflaat, 

die de Kerk krachtens haar volmacht kan verlenen.

DOOPSCHELPEN

Op zondag 2 februari 2025 vieren we Maria 

Lichtmis. In deze Mis met kaarsenprocessie 

is mgr. Hendriks de celebrant. Voor de 

gezinnen die kortgeleden een kindje ten 

doop gehouden hebben is deze viering het 

begin en belangrijkste onderdeel van een 

mooi ochtendprogramma dat daarna wordt 

voortgezet in de plebanie. Jullie zijn bijzonder 

uitgenodigd!

ASWOENSDAG

Op 5 maart is het Aswoensdag. Een H. Mis 

met asoplegging wordt door bisschop 

mgr. J. Hendriks in de Bavokathedraal 

gehouden om 19.00 uur. 



Doop familie Ségaux

Doop familie Durand van Lunenburg

Doop familie Durand van Lunenburg

Doop familie Molenkamp

OVERLEDEN 

mw. A.E. Brandes
* 16 november 1935   † 17 september 2024

mw. M.J. Mulder
* 14 maart 1948   † 29 september 2024

mw. J.L. Bakker-van Oerle
* 22 oktober 1933   † 26 oktober 2024
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GEDOOPT	

5 oktober: 

Pierre Andre Philips Teriimana en  

Madeleine Ariininito Bonet Ségaux 

13 oktober: 

Inaïah Cindy Nadyne Cyiza

26 oktober: 

Thiago Christian en  

Nalani June Durand van Lunenburg

3 november: 

Madelief Oliveira Martini 

17 november: 

Louise Carmen Glastra en  

Julian Jacob Glastra 

23 november:

Matej Emanuel Molenkamp

PERSONALIA 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Werken aan Vrede: 
actueler dan ooit
Mooie afsluiting van de Vredesweek

De Haarlemse Vredesweek met het thema ‘Samen voor vrede. NU!’ 
werd op 22 september afgesloten in een bomvolle Lutherse kerk. In 
de Vredesviering waren acht voorgangers van verschillende religies, 
levensbeschouwingen, van Stem in de stad en het Humanistisch Verbond. 
Vanuit de rooms-katholieken in Haarlem nam Alison Besselink deel in de 
groep van voorgangers. Er waren ook veel mensen van de Groenmarkt 
aanwezig. Alison las een korte tekst uit Johannes voor, over het Woord 
en het licht dat schijnt in de duisternis en stelde de vragen: Hoe komen 
we uit de duisternis? Wie geeft ons licht? Wie brengt ons vrede?

De Vredesviering ging verder over het proces van transformatie en de 

vele manieren om te denken aan vrede, maar ook om met vrede aan 

te slag te gaan. Er werden persoonlijke verhalen gedeeld, waardoor 

een sfeer van vertrouwen en intimiteit ontstond. We hoorden een 

gedicht van Dorothee Sölle en gaven elkaar een vredesgroet. Een 

gelegenheidskoor uit verschillende kerken 

heeft de dienst ondersteund en heeft 

twee prachtige stukken gezongen van Felix 

Mendelssohn en Arvo Pärt. Na afloop was 

buiten een samenkomst met koffie en iets 

lekkers. De zon straalde en gaf iedereen hoop 

en moed. 

Deze afsluitende vredesviering is een vast 

onderdeel van de Vredesweek en bracht ook 

dit jaar weer een fijne sfeer die past bij het 

motto van de Vredesconvenant: ‘Open staan 

en nieuwsgierig zijn naar de ander. Je laten 

verrassen door de verschillen en verbaasd 

zijn over de overeenkomsten’. 

foto: Bernadette Meertens

VASTE VIERINGEN IN DE PASTORIE,  
NIEUWE GROENMARKT 12

Elke 1e zondag van de maand: 10.30 uur

woord- en communieviering met 

voorganger diaken Rob Mascini

Andere zondagen: 10.30 uur

woord- en gebedsviering met een 

lekenvoorganger

Dinsdagen 12.30 uur korte woord- en 

communieviering met voorganger broeder 

Savio.

Eens in de maand wordt geen eigen 

viering gehouden en gaan we op bezoek 

in een andere christelijke kerk in de 

omgeving.

Zie het actuele rooster van de vieringen 

op de website  

www.groenmarktkerk.nl/vieringen



foto: Koen van der Lee
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Grote impact van geloofsgemeenschappen 
op het welzijn in Haarlem  
Haarlem is een welvarende stad met veel voorzieningen, cultuur, 

prachtige historische gebouwen en inwoners die maatschappelijk 

geslaagd zijn. Tegelijkertijd heeft een groot aantal bewoners te 

maken met eenzaamheid/sociale uitsluiting, geestelijke problemen 

en armoede. Gelukkig is in Haarlem veel aandacht voor kwetsbare 

burgers, waaronder ook vluchtelingen. Dat veel kerken op zondag 

leger worden betekent niet dat de betrokkenheid van gelovigen op 

hun medemens ook terugloopt. Rond de kerken gebeurt nog steeds 

veel op diaconaal gebied en in een breedte zoals we die kennen 

van de 7 Werken van Barmhartigheid. Dat past bij Haarlem dat door 

de eeuwen heen een sociale signatuur heeft gehad met haar vele 

kloosters, hofjes en gasthuizen. Die zorgzaamheid voor de ander bleek 

ook uit een onderzoek naar de impact van activiteiten van de huidige 

geloofsgemeenschappen en op geloofgerelateerde organisaties in 

Haarlem in 2023. 

De initiatiefnemers van deze audit waren de Raad van Kerken 

en het Interkerkelijk netwerk Geloven in de stad. Een paar cijfers 

uit het onderzoeksrapport: 47 geloofsgemeenschappen/ op 

geloofgebaseerde organisaties hebben de vragenlijst ingevuld 

(o.a. de Groenmarktgemeenschap en Antonius Gemeenschap). Dit 

leverde een diverse reeks van activiteiten op: bezoekwerk, financiële 

ondersteuning, maatschappelijke opvang, gezinsondersteuning, 

kinder- en jongerenwerk, ouderenzorg, enz. De meeste aandacht, tijd 

en geld gaat naar het verbeteren van de verbinding in de samenleving, 

naar voedselhulp en materiële bijstand en naar ondersteuning van 

vluchtelingen en migranten. De thema’s uit de top 3 van doelstellingen 

zijn: sociale isolatie/eenzaamheid, mentale gezondheid en kwetsbare 

ouderen. Als je optelt hoeveel betaalde en hoeveel vrijwilligersuren 

hiermee gemoeid waren, vermenigvuldigd met het minimumloon, 

wordt de sociale waarde van al deze inspanningen geschat op maar 

liefst 3, 3 miljoen euro.

Tijdens een bijeenkomst in de Oosterkerk op 16 oktober j.l. werden 

deze cijfers gepresenteerd aan wethouder Diana van Loenen in het 

bijzijn van vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen en 

sociale instellingen. De wethouder reageerde 

positief over deze bijdrage van gelovigen in 

de samenleving en vond deze inschatting 

nog aan de lage kant. Desgevraagd maakte 

zij duidelijk wat haar grootste zorgen zijn 

voor de Haarlemse bevolking en waar 

geloofsgemeenschappen wellicht van dienst 

kunnen zijn. Zij roept onze hulp in bij de zorg 

om de mentale gezondheid van jongeren 

in Haarlem en bij de ondersteuning van de 

nieuwe groep van (600) asielzoekers die 

de gemeente in Haarlem wil opvangen. In 

gemixte groepen van vertegenwoordigers 

van kerken en van sociale instellingen 

hebben we vervolgens gebrainstormd over 

gezamenlijke oplossingen voor deze en 

andere thema’s in de stad. Er ontstonden 

mooie uitwisselingen. Het was een goede 

gelegenheid om elkaar beter te leren kennen 

en de brug te slaan tussen vrijwilligers van 

geloofsgemeenschappen en professionals 

van welzijnsinstellingen. Juist in tijden van 

verharding en polariteit is het belangrijk 

om de handen ineen te slaan vanuit een 

gezamenlijke drijfveer om voor onze naaste 

te zorgen.

Schilderij 7 Barmhartige Werken door de Meester van Alkmaar
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Het Zonnelied van 
Franciscus bestaat 
800 jaar

VIERING MET ZIEKENZEGEN OP 2 FEBRUARI

Wegens omstandigheden is de viering waarin 

diaken Rob Mascini een ziekenzegening 

zal geven verschoven van 1 december naar 

2 februari. We zullen hierbij bijzondere 

aandacht schenken aan onze zieken en 

ouderen. Deze woord- en communieviering 

start een half uur later dan normaal, dus om 

11.00 uur.

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID VAN DE 
CHRISTENEN

Ook in 2025 is er weer een Week van gebed 

voor eenheid van christenen. Deze week is 

ontstaan in 1847, zowel internationaal als in 

Nederland. Dit jaar bidden we van 19 tot 26 

januari aan de hand van Johannes 11:17-27 

met het thema ‘Ja, ik geloof’. Op 19 januari 

wordt een Oecumenische Viering gehouden 

in de Oud Katholieke Kerk, met voorgangers 

uit verschillende christelijke tradities. Deze 

viering begint om 11.00 uur.

Kijk op de algemene pagina’s van dit 

Parochieblad voor meer informatie over het 

Getijdengebed in de Katrijnkapel.

Franciscus van Assisi, de Middeleeuwse godgeleerde en stichter van 

de orde van de Franciscanen, heeft nauwelijks teksten achtergelaten. 

Maar algemeen bekend is het Zonnelied, ook bekend als het Lied op 

de zon of het Loflied op de Schepselen. Hierin prijst Franciscus God 

voor alles op aarde, zoals voor de zon, de lucht, alle dieren, bomen 

en planten. Waarschijnlijk heeft hij het lied geschreven in de lente van 

1225. In het komend jaar is dat 800 jaar geleden. In het Apéritief voor 

de Ziel (elke derde zaterdag van de maand in de Oud Katholieke Kerk) 

staan de verhalen van Franciscus en zijn teksten centraal. Vanaf januari 

zal in de viering elke maand een couplet uit het lied centraal staan. 

Er zal gebeden worden voor behoud van de schepping, hoe passend 

nu zij steeds bedreigd wordt door verandering van het klimaat en de 

daarmee samenhangende natuurrampen.

Schilderij van Franciscus van Assisi en het Zonnelied, van Cigoli in 1600



Colofon
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 14 maart 2025.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)

kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks 	 06-22962379	 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken PH. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P.P.M. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 7 nr. 1

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033 / 023-5277462

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 / 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 06-40326558 
e-mail: kerkelijk.bureau01@gmail.com 

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558 

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di en do van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-5330528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds



    43- Parochieblad -

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
parochiesecretariaat  

e-mail: bavo@rkhaarlem.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l



Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen over het nieuwe jaar! 

Vrijwilligers: heel veel dank voor jullie inzet in 2024!

De aanbidding der herders, Anthonie Blocklandt, 1560 - 1572
Collectie Rijksmuseum


