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HERFST
In onze tijd worden we vaak geconfronteerd met heel persoonlijke 
verhalen van mensen die in onze wereld lijden onder geweld. Denk 
aan reportages over vluchtelingen uit Afrika, die via Tunesië Europa 
proberen te bereiken en daarvoor de grootste ontberingen moeten 
doorstaan. Inclusief deportatie naar ‘ergens in de woestijn’, waarna 
ze maar moeten zien hoe ze overleven. En de verhalen van de mensen 
in Gaza als daar tenminste contact mee gelegd kan worden, en de 
getuigenissen van gewone mensen die wonen, werken en leven in 
het oosten van Oekraïne. Het zijn verhalen van moeders, vaders, 
grootouders of kinderen die ons raken, omdat we ons ermee kunnen 
identificeren. Zij hebben alles verloren, soms zelfs hun gezin, of ze 
leven in de voortdurende angst alles te verliezen.

Een vraag die als vanzelf opkomt is hoe zij omgaan met de 

voortdurende dreiging van de dood. De reportages wekken 

meestal de indruk dat daar niet al te veel over wordt nagedacht, 

uit zelfbescherming misschien. Maar ongetwijfeld speelt dat door 

hun hoofd. In onze wereld is de dood niet iets waar we graag 

over spreken. Zo nu en dan adverteert een uitvaartonderneming 

ermee dat het goed is om je laatste wensen te bespreken met je 

nabestaanden. Zo ergens in de herfst van het leven wordt dat dan 

langzaam maar zeker een thema, maar liever wordt het onderwerp 

vermeden. Terwijl we allemaal eens zullen sterven. Het is één van 

de weinige gebeurtenissen die ons állemaal vroeger of later zal 

overkomen.

In haar eeuwenoude wijsheid voorziet de Kerk jaarlijks een dag 

waarop we onze overledenen herdenken, en zo ook worden 

herinnerd aan ons eigen onvermijdelijk verscheiden van deze 

wereld. In de herfst, op 2 november, vieren we Allerzielen. Nadat 

we op 1 november Allerheiligen hebben gevierd. En die dagen 

zijn nauw met elkaar verbonden. Bij heiligen denken wij snel 

aan de heiligen waarvan we afbeeldingen zien in onze kerken. 

De H. Antonius, de H. Petrus, de H. Agatha, de H. Bavo, de H. 

Jozef, enzovoorts. Die we misschien wel eens om hun voorspraak 

vragen. Dus als ons wordt gevraagd of we heilig willen worden, 

denken we al snel aan een heiligverklaring na ons overlijden, en 

een plaatsje in een glas-in-loodraam. En dat is jammer, zeker 

als je bedenkt dat Paulus in zijn brieven op meerdere plaatsen 

over de eerste christenen spreekt als heiligen. En dat was niet 

omdat ze een heilig leven leidden of hij ze had voorgespiegeld 

dat ze later als heiligen vereerd zouden worden. Nee, een heilige 

is bij Paulus iemand die toegewijd is aan God, en die de wereld 

achter zich heeft gelaten. Die weet wat belangrijk is in het leven 

en dus God op de eerste plaats zet en zich niet laat leiden door 

alle verleidingen, genoegens of ook moeilijkheden in de wereld. 

Paulus erkent dat die heiligen ook nog zwak kunnen zijn en niet 
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Bij de voorpagina
“♫ 11 november is de dag… ♫” We kennen het 

allemaal en gelukkig wordt deze traditie van Sint 

Maarten ook in onze regio voortgezet. Een mooi 

kinderfeest in de herfst, ter herinnering aan een 

heilige die altijd in de herinnering is gebleven als 

de heilige die begaan was met de nood van een 

bedelaar. Maar die later ook als bisschop veel voor 

de kerk zou betekenen, u leest over hem in dit 

Parochieblad.

Sint Maarten snijdt een stuk van zijn mantel af 

om aan een bedelaar te geven, Joost Cornelisz. 

Droochsloot, 1623.
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altijd de goede keuze zullen maken, maar de 

belangrijkste keuze hebben zij gemaakt, en 

zij streven ernaar die in volheid te leven. Als 

mensen oprecht hebben geleefd volgens dat 

woord van Jezus ‘Heb uw naaste lief als uzelf 

en God boven alles’, dan mogen wij ook aan 

hen denken op het feest van Allerheiligen. 

Tegelijkertijd weten we dat we allemaal 

fouten maken. Ons toch laten verleiden tot 

verkeerde beslissingen. In ons persoonlijk 

leven, in onze verhouding met anderen of in 

onze verhouding met God. Dat is de reden 

dat de Kerk de traditie kent dat we voor 

onze overledenen mogen bidden. Want 

misschien was diegene nog niet klaar voor 

de ontmoeting met Gods rechtvaardigheid. 

Natuurlijk mogen we vertrouwen op zijn 

barmhartigheid, maar de overlevering van 

de Kerk houdt ons voor dat de overledene 

zichzelf klaar moet weten om voor Gods 

aanschijn te verschijnen. Berouw en 

uitzuivering zijn dan nodig en we bidden dat 

de overledene ten volle rust en vrede mag 

vinden in de eeuwige Liefde.

Door dat gebed mogen we ons ook met hen 

verbonden weten. Dat mag ons troosten. En 

het mag ons eraan herinneren dat ook wij 

eens die doortocht zullen maken naar nieuw 

leven, waarin we met onze overledenen 

zullen worden herenigd op een wijze die wij 

niet kennen. En waarop ook wij ons willen 

voorbereiden, zodat we klaar zijn om voor 

de Heer te verschijnen. Natuurlijk kan hier 

dan een verwijzing naar het Sacrament van 

de Ziekenzalving niet achterwege blijven, 

bestemd om zieken de kracht te geven hun 

ziekte te dragen, en om hen voor te bereiden 

op de doortocht naar het nieuwe leven. 

Graag moedig ik u aan die op het goede 

moment - en dat hoeft niet het laatste 

moment te zijn, het sacrament mag vaker 

ontvangen worden - aan één van onze 

priesters te vragen.

Ondertussen voelen we ons vooral 

verbonden met al die mensen die leven 

onder de voortdurende dreiging van de dood. 

Door ziekte of door geweld. Ook voor hen 

willen we bidden. En we willen ze helpen 

door ze bijvoorbeeld onderdak te bieden 

in Aerdenhout, in de pastorie en in De Spar 

daar. Door alle ophef in de politiek en woorden als ‘asielcrisis’ kunnen 

we vergeten dat het echte mensen betreft. Met een verleden en hoop 

voor de toekomst. Die vaak in deze situatie terecht zijn gekomen 

tegen wil en dank. Mogelijk dat in de pastorie van Schalkwijk ook weer 

Oekraïense vluchtelingen zullen worden ondergebracht, maar dat is 

nog niet duidelijk.

Zo dragen we als parochies een steentje bij. En ik hoop dat wij allen 

in ons eigen leven ook mensen kunnen bijstaan, in het groot of in het 

klein. Dan mogen we hopen eens verenigd te worden met die heiligen, 

bij God!

pastoor Bart Putter

ALLERHEILIGEN
1 november
St. Bavo, viering 19.00 uur  -   St. Joseph, viering 9.00 en 19.00 uur

De heiligen waren geen ‘stijve’ perfecte conformisten, ze waren ‘rebels 
en revolutionair’. Dat zei paus Franciscus op het feest van Allerheiligen, 
enkele jaren geleden. 

De menigte mannen en vrouwen die op Allerheiligen geëerd worden, 

leefden volgens de acht zaligsprekingen, wat hun niet van deze wereld 

maakte, aldus de paus. (De zaligsprekingen in Mattheüs 5: 3-12 en 

Lucas 6: 20-26 vormen de kern van Jezus' onderwijs. Ze beschrijven als 

‘gezegend’ degenen die arm, treurend, zachtmoedig, hongerend naar 

gerechtigheid, barmhartig, rein van hart, vredestichters en vervolgd zijn.)

Paus Franciscus raadde de duizenden mensen op het Sint Pietersplein 

ook aan om op Allerzielen niet alleen de graven van hun overleden 

dierbaren te bezoeken, maar ook naar de mis te gaan en voor hen te 

bidden. De paus schonk veel aandacht aan de zaligspreking ‘Zalig de 

vredestichters’. ‘Iedereen zegt dat ze vrede willen, maar vaak bedoelen 

ze dat ze met rust gelaten willen worden, geen problemen willen 

hebben, alleen rust.

Maar als iemand de zaligsprekingen in het evangelie leest, zal hij zien 

dat Jezus niet zegt ‘zalig degenen die in vrede zijn’, maar ‘zalig wie 

vrede stichten, de bouwlieden, de vredestichters’. 

Inderdaad, vrede moet gesticht worden en zoals elke andere 

constructie vraagt het om moeite, samenwerken en geduld en om 

daden van rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Velen proberen anderen ervan te overtuigen, dat alleen macht en 

kracht vrede kunnen garanderen. De leer van Jezus en het voorbeeld 

van de heiligen tonen ons echter dat vrede niet bereikt wordt door 

veroveren of iemand te verslaan, ze is nooit gewelddadig, ze is nooit 

bewapend.
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SINT MAARTEN
wat vieren we eigenlijk op 
11 november? 

Martinus van Tours (ca. 316-397) is een van de grootste heiligen van het 
westerse christendom. Hij wordt vereerd als toonbeeld van naastenliefde 
en goed herderschap. Aan zijn gedachtenis op 11 november zijn al 

eeuwenlang volkstradities verbonden. Ook in Nederland 
wordt nog steeds Sint Maarten gevierd, waarbij kinderen 

met lampionnen langs de deuren gaan.

Sulpicius Severus schreef kort na Sint Maartens 

dood een hagiografie van hem. Hij kende Martinus 

persoonlijk en was een bewonderaar van hem. 

Maarten werd rond 316 geboren in Savaria 

(Hongarije) als zoon van Romeinse ouders. Zijn 

vader was een eenvoudig soldaat die carrière maakte 

als officier. Hij wilde dat zijn zoon ook het leger in zou 

gaan. Als tiener echter wilde Martinus al Jezus Christus dienen. 

De ouders van Martinus waren niet blij met Martinus' interesse in het 

christelijke geloof, want ze waren overtuigde heidenen.

Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. 

Dankzij zijn vader werd hij ingedeeld in de keizerlijke garde. Hij voelde 

zich echter niet thuis in het soldatenleven. Hij ging leven als een 

kluizenaar tussen de andere soldaten en hielp ze waar het nodig was. 

Als hij arme mensen zag gaf hij een deel van zijn bezittingen. Op een 

winterse koude dag ontmoette Martinus bij een stadspoort van Amiens 

een verkleumde bedelaar. Omdat hij zijn bezittingen al weggegeven 

had, had hij alleen nog maar zijn mantel. Die was bijzonder, omdat 

hij soldaten en officieren status verleende. Andere soldaten zagen de 

bedelaar ook, maar deden niets. Martinus echter pakte zijn zwaard, 

sneed zijn mantel in tweeën en gaf de bedelaar de helft ervan. 

Door sommige soldaten werd hij uitgelachen, omdat hij er met zijn 

halve mantel vreemd uitzag. Andere soldaten voelden zich echter 

beschaamd, omdat zij niets gedaan hadden. 's Nachts droomde hij dat 

hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, waarbij herinnerd werd aan 

de woorden in Mattheüs 25:36: ‘Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed’ en 

25:40: ‘Als ge dat voor een van mijn geringste broeders hebt gedaan, 

hebt ge het voor Mij gedaan’. Martinus wist genoeg, hij wilde Jezus 

Christus volgen als een kluizenaar. Martinus wilde niet vechten, hij 

wilde het leger uit. Hij kreeg echter het verwijt dat hij een lafaard was 

en niet durfde te strijden. Martinus nam de soldij niet aan, maar zei de 

veldslag wel mee te doen, maar dan zonder wapens. De keizer ging 

akkoord. Het liep echter anders, want de vijand gaf zich over, waardoor 

de veldslag overbodig werd. 

Hij verliet het leger, liet zich dopen en werd kluizenaar in Ligugé bij 

Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours en overleed hij op een van 

zijn reizen op 11 november 397 in Candes.

met dank aan KRO-NCRV

Om vrede te zaaien vroeg de paus aan de 

mensen om eerst naar zichzelf te kijken en 

zich af te vragen of zij in de gemeenschappen 

waar we leven, studeren en werken, 

spanningen brengen, woorden die pijn doen, 

roddels die giftig zijn en controverses die ons 

verdelen. Of maken we een pad open voor 

vrede: vergeven we hen die ons beledigd 

hebben, zorgen we voor mensen die 

gemarginaliseerd zijn en herstellen we een 

onrechtvaardigheid door mensen te helpen 

die het minder hebben? Dat is vrede 

opbouwen. Laten we bidden voor vrede.

Op 3 en 10 november kunt u na de 

viering een aantal ‘Sint Maarten-

kaartjes’ meenemen, die u op 11 

november aan de kinderen kunt geven 

die aan de deur komen. Op het kaartje 

staat het verhaal van Sint Maarten en 

een gebedje. Op deze manier leren de 

kinderen over het leven van Sint Maarten.

EEN NIEUW GEBRUIK  
VAN DE KERK VAN BLOEMENDAAL

Op 3 juli 2022 vond de laatste 

zondagsviering plaats in de kerk aan 

het Bispinckpark. Daarna zijn de nodige 

belangstellenden geweest die de 

kerk wilden huren, maar pas onlangs 

is de definitieve stap gezet. Vanaf 1 

oktober wordt de kerk verhuurd aan 

een stichting die naast yoga andere 

activiteiten aanbiedt op het gebied van 

mentale gezondheid, zoals lezingen en 

boekpresentaties. Het is een stichting die 

deze activiteiten al vele jaren door het 

gehele land aanbiedt en nu dan een eigen 

plek heeft gevonden in Bloemendaal. 

In de kerk zal vloerbedekking worden 

aangebracht en de muren zullen worden 

geschilderd. Er zal niet worden verbouwd. 

Het afscheid door de parochie was in 

2022, maar nu zal de kerk dan echt een 

ander gebruik krijgen…

 11 NOVEMBER 
IS DE DAG 

WAAROP IK MIJN 
LICHTJE SCHIJNEN 

MAG...

♪

♪
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Activiteiten 

100 jaar R.K. Begraafplaats 
Adelbert, Bloemendaal 
Omzien in dankbaarheid en vol vertrouwen 

uitzien naar de toekomst! 

Na een bijna afgerond jubileumjaar vragen wij 

uw aandacht. 

Op 19 april was het feestelijk startsein 

van ons eeuwfeest met een bijzondere 

bijeenkomst waarbij het jubileumboekje ‘Tuin 

van rust en stilte’ ten doop werd gehouden.                                                                                           

Vanaf die dag is ook het bordje van Noord-

Hollands monument aan de muur van de 

kapel bevestigd en komt begin volgend jaar 

een QR code met daarop informatie over 

de kapel. Naast het mededelingenbord is 

een troostkastje geplaatst met boekjes ter 

overdenking, ter lezing, of gewoon even 

verzinken in niets moeten, maar zijn. 

Op 9 juni was de feestelijke ‘openlucht-

viering’ met pastoor Bart Putter met muzikale 

ondersteuning van Xandra Mizee, Bas 

Halsema en de Gregoriaanse kring. Voor 

het eerst in vele jaren werd ook de kelk van 

pastoor Willenborg gebruikt die in 1927 werd 

vervaardigd door Martinus Monachus in 

Parijs.

Enkele citaten uit de overweging van pastoor 

Putter:

‘Welk een voorrecht, welk een vreugde, welk 

een feest voor Bloemendaal!’, jubelt pastoor 

Willenborg in mei 1917 in een ‘Brief aan de 

Parochianen der nieuwe Parochiekerk van de 

allerheiligste Drie-ëenheid, te Bloemendaal’. 

Het zijn de eerste woorden in het mooie 

boekje ‘Tuin van rust en vrede’ van Anja 

Krabben met foto’s van Frank Hanswijk, dat 

gepresenteerd werd bij de opening van dit 

jubileumjaar op 19 april. Als u erbij was kon u een exemplaar ontvangen 

en ongetwijfeld is het nog steeds te verkrijgen. Een mooi boekje met 

een goede beschrijving van de geschiedenis en bijzonderheden van 

deze begraafplaats.       

‘Welk een voorrecht, welk een vreugde, welk een feest voor 

Bloemendaal!’ ging natuurlijk over het begin van de parochie in 

Bloemendaal, pas zes jaar later zou een begin worden gemaakt met 

deze begraafplaats. Maar ongetwijfeld heeft pastoor Willenborg 

dezelfde woorden gedacht bij de opening van de begraafplaats en 

natuurlijk vooral van de kapel, omdat we als mensen onze doden 

willen eren, op een waardige wijze afscheid van ze willen nemen en ze 
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een mooie plek willen geven. Maar het gaat 

om meer dan dat. Want de doden blijven 

op deze manier nabij, in het dorp, in de 

eigen buurt. Ook al moeten we ze missen in 

het dagelijks leven -  en dat kan een eerste 

periode best nog wel moeilijk zijn -  we 

weten waar we even bij hen kunnen zijn. En 

dat betekent in ons christelijk geloof nog 

meer, want de doden blijven deel uitmaken 

van onze geloofsgemeenschap. 

Op deze plaats mogen we ons omringd 

weten door een deel van onze 

geloofsgemeenschap, door mensen die er 

nog altijd bij horen. En die we meedragen in 

onze herinnering.

Belangrijk daaraan is dat altijd de hoop blijft. 

Wat er ook gebeurt, hoe de wereld er ook 

voor staat, wat mensen elkaar of zichzelf 

ook aan kunnen doen, altijd blijft de hoop 

op dat nieuwe begin, op dat nieuwe leven 

waartoe we worden uitgenodigd. Dat is wat 

we hier doen. We vieren het leven van onze 

overledenen, we eren ze met bijzondere of 

juist eenvoudige monumenten, we kijken 

terug op hun leven in dankbaarheid en we 

kijken vooruit met de hoop eens met hen 

herenigd te worden en dat zij het nu beter 

hebben.

Het is mooi dat dat al 100 jaar kan op deze 

plaats. Met dank aan zovelen. Graag wens ik 

het bestuur, de vrijwilligers en iedereen die 

zich verbonden weet met deze mooie plek 

dat dit nog vele, vele jaren zo door mag gaan!’ 

Tussen alle regendagen in scheen de zon, 

zongen de vogels en was er een zachte bries. Zo 

werd deze eucharistieviering in de buitenlucht 

een plechtig feest. 

In de kapel waren de geweven en natuur 

geverfde doeken van Caroline van den Bemt, die 

voor een extra dimensie aan deze mooie dag 

zorgden. Met dank aan onze vrijwilligers was er 

koffie, thee en lekkers. 

*Zoals al meerdere jaren gebruikelijk heeft voorafgaand aan het 

Monumenten-weekend ook dit jaar de Bornwaterschool uit 

Bloemendaal weer een bezoek gebracht. Op beide dagen in dit 

weekend was ook een rondleiding over de begraafplaats mogelijk.

*Het laatste van onze activiteiten in het kader van het 100-jarig 

bestaan is het onthullen en inzegenen van het Kindermonument voor 

de stille levens, een lang gekoesterde wens van het bestuur, die we nu 

in vervulling kunnen laten gaan.

stille levens

ooit bedoeld

te zijn

verwacht

in een wiegje

stamelend

soms fluisterend

al genoemd

met de liefste naam

voorbij gegaan

nooit vergeten

Op 22 oktober om 10.30 uur zal, als afsluiting van ons 100-jarig 

jubileumjaar, door pastor Dick Duijves deze gedenkplaats worden 

ingezegend voor alle kinderen, gedragen, soms bijna ongekend, bij 

name gekend of nog nauwelijks geweten die nooit een eigen rustplaats 

hebben gekregen.

Nu zal hier voor altijd een plaats zijn waar zij gekend zijn, herdacht 

kunnen worden en bestaansrecht hebben. Kortom een plaats die hen 

recht doet. Het monument is een steen/voorstelling die ons door een 

familie is geschonken en door steenhouwer Swaalf is gerestaureerd 

met het opschrift ‘Laat de kleinen tot mij komen’.

De oudste kinderen van de Theresiaschool, die volgend jaar hun 

eeuwfeest viert, zullen die dag bollen planten en een gedenkboom 

plaatsen. Er zal een brievenbusje komen voor hemelpost. 
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Alpha-cursus 

op de adem van de wind

noem ik zacht jouw naam

niet meer

als een bries

was en ben je

nog altijd

zoekend en tastend

naar wie je zou zijn geworden

mijn kind

buiten mij

door niemand gekend

een rimpeling

zacht voorbij gegaan

nauwelijks voelbaar

en toch

steeds blijvend

een orkaan

in het bestaan

U bent van harte uitgenodigd om dit 

betekenisvolle moment met ons mee te 

maken. Bij deze bijzondere gebeurtenis is 

tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten en 

koffie/thee te drinken in de kapel.

 

*Op 1 of 2 november zal de jaarlijkse 

Allerzielenviering zijn; alle belanghebbenden 

zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

*Het is inmiddels een traditie geworden dat de kinderen van de 

Theresiaschool de kerstboom in de kapel versieren. Naast de 

versieringen vindt een moment van bezinning plaats en worden per 

klas een aantal kaarsjes ontstoken voor de intenties die er leven bij 

de kinderen, dat mag variëren van het nadenken over een overlijden 

van opa of oma, het meeleven met actualiteiten als vluchtelingen en 

oorlogsslachtoffers of gewoon omdat mama of papa zo lief is. Bij het 

uitgaan van de kapel krijgen de kinderen een kaarsje mee, niet om 

het licht te hebben. maar om licht te brengen bij wie een lichtje kan 

gebruiken. 

Wat een groot feest voor begraafplaats Adelbert deze jaarafsluiting.

*Het jubileumboekje is voor € 9,95 

te koop in de kapel, bij Papyrium in 

Bloemendaal, Bredero boeken in 

Santpoort, boekhandel Blokker in 

Heemstede en Primera in Overveen 

of voor € 9,95 plus verzendkosten te 

bestellen bij  

secretaris@begraafplaatsadelbert.nl .

*De Gregoriaanse kring zingt op 

zaterdagmorgen eenmaal per maand. 

Deze repetitie is vrij toegankelijk; voor 

data zie het mededelingenbord.

namens het bestuur R.K. Begraafplaats Adelbert

Tonneke Gieske-Post

Velen hebben de afgelopen jaren met 

succes de Alpha-cursus in Haarlem en 

omgeving afgerond. Deelnemers maken op 

een laagdrempelige manier kennis met het 

christelijk geloof en uiteraard ook met elkaar. 

Iedere avond wordt begonnen met een 

gezellige maaltijd. Vervolgens is er voldoende 

tijd om in kleinere groepen met elkaar in 

gesprek te gaan over het thema van de avond.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of 

kent u mensen die dit interessant zouden 

kunnen vinden? Kijk dan op onze website. 

In de kerken liggen ook flyers. 

De cursus vindt plaats op 10 

achtereenvolgende dinsdagen 

van 1 oktober tot en met 

3 december, aanvang 18.45 

uur in de Plebanie van de 

Bavokathedraal. 

Aanmelden kan via 

https://rkhaarlem.nl/alpha-cursus/ of mail 

naar alphacursus@rkhaarlem.nl

Bekijk ook eens deze video: rkhaarlem.nl/

alpha-video of scan deze QR-code voor een 

inkijkje bij de Alpha! 
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Taizevieringen

In de H. Adelbertuskerk 

aan de Rijksstraatweg te 

Haarlem-noord vindt zo af 

en toe een geheel verzorgde gebedsdienst in 

de stijl van Taizé plaats. De eerstvolgende is 

op zaterdag 5 oktober om 19.00 uur. Met de 

karakteristieke eenvoud in gezang, gebed en 

stilte die Taizé kenmerkt. Welkom.

In Zandvoort vinden Taizévieringen 

afwisselend in de protestante kerk en de 

Agathakerk plaats op de eerste vrijdag van de 

maand. 

De komende vieringen zijn in de Agathakerk 

op 4 oktober, 1 november, 6 december, 

aanvang 19.30 uur inzingen vanaf 19.00 uur.

Oratoriumkoor Kennemerland 

Op zaterdag 2 november zingt het koor 

in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 

36 te Haarlem werken van Bruckner en 

Mendelssohn, aanvang 20.00 uur.

Toegangsprijs € 25,-. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van 

het koor www.koor-kennemerland.nl

Symposium naar de encycliek ‘Fratelli tutti’ van Paus Franciscus

‘Vrede begint bij jezelf.’ Zo luidt het symposium, dat op 30 november 

plaatsvindt in de plebanie van de Bavokathedraal van 13.30-15.30 

uur (inloop vanaf 13.00 uur). Als parochiaan van de kathedraal en als 

bestuurslid van het pauselijk verbond Pro Petri Sede Nederland nam 

Marianne Visser van Klaarwater hiertoe het initiatief.

Aanleiding is de op 3 oktober 2020 verschenen encycliek ‘Fratelli Tutti’. 

Hierin roept paus Franciscus op tot broederschap. Hij wees tijdens zijn 

kersttoespraak van afgelopen jaar op de vele oorlogen van nu. Daarbij 

riep hij op tot een conversie van het hart.

Polarisatie en intolerantie nemen toe in onze wereld. Durven we 

daardoor nog wel te zeggen wat we denken? Hoe keren we het tij? 

De speeches van mgr. dr. J. Hendriks, burgemeester Jos Wienen en 

Marianne Visser van Klaarwater houden een spiegel voor. Dagvoorzitter 

is vicaris Paul Verbeek van het Bisdom Breda, geestelijk adviseur 

van Pro Petri Sede Nederland. De lezing van burgemeester Wienen 

is onder voorbehoud. Mocht deze niet doorgaan, dan komt er een 

paneldiscussie. 

Marianne hoopt met dit symposium ook een bijdrage te leveren aan de 

oecumene. We zijn allemaal broeders, toch? Met zijn encycliek ‘Fratelli 

Tutti’ (allemaal broeders) zoekt de paus verbinding met andere religies. 

Dit symposium staat dan ook open voor iedere gelovige ongeacht 

religie. 

Voor aanvang van het symposium vindt van 10.00-13.00 uur een 

facultatief programma plaats bestaande uit een rondleiding in de 

kathedraal en een lunch. Zelf eten en drinken meenemen is niet 

toegestaan.  

Na het symposium begint om 16.00 uur een pontificale vredesmis met 

als celebranten: mgr. dr. J. Hendriks en vicaris P. Verbeek.      

Aanmelden voor het symposium (maximum aantal deelnemers is 

100) kan via propetrisede.2019@gmail.com bij betaling van € 10,- op 

bankreknr. NL13INGB 00018 06 508 van Pro Petri Sede Nederland 

o.v.v. ‘Symposium Vrede begint bij jezelf’. Het facultatief programma 

(maximum aantal deelnemer is 30) kost € 25,- en kan op bovenstaand 

bankreknr. worden overgemaakt o.v.v. ‘facultatief programma’. 

Zie voor actuele informatie: 

https://www.verderopweg.nl/2024/09/05/vrede-begint-bij-jezelf/

Of neem contact op met Marianne Visser van Klaarwater, 

telnr: 023-8447155/ 06-16231843, 

e-mail: visser.van.klaarwater@gmail.com  
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Najaarsconcert  
Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem

concert met een bijzondere rol voor een  

bijzonder orgel

Op zondag 3 november om 15.00 uur vindt een 

bijzonder concert o.l.v. dirigent Piet Hulsbos 

plaats in de Grote Zaal van de PHIL Haarlem. 

COV Haarlem voert dan een drietal koorwerken 

uit, begeleid door Jeroen Koopman op het orgel. 

Het orgel in de Grote Zaal werd 100 jaar geleden 

ingewijd door de toenmalige stadsorganist van 

Haarlem. Het is gebouwd door Aristide Cavaillé-

Coll (1811-1899), de invloedrijkste orgelbouwer van 

de negentiende eeuw. Beroemde orgels van hem 

zijn o.a. de orgels van de Madeleine, de Notre 

Dame en de St. Sulpice in Parijs.

De werken die worden uitgevoerd:

-	 Mis in D (Op. 86) - Antonin Dvořák

-	 Pange Lingua - Zoltán Kodály

-	 Requiem - Gabriel Fauré

Voorafgaand aan het concert is voor de 

concertbezoekers een inleiding over het orgel en 

de uitgevoerde werken door Willem Jan Cevaal, 

organist en musicoloog, aanvang 14.00 uur. 

Kaarten à € 32,50 (jongeren t/m 18 jaar € 18,00, 

Haarlem Pashouders € 12,50) zijn verkrijgbaar via 

www.philhaarlem.nl .  

Classic Concerts Zandvoort 

Op 15 december vindt in de Agathakerk een concert plaats 

door Cello Octet Amsterdam, een avontuurlijk collectief van 

cellisten dat staat voor nieuwe muziek en interdisciplinaire 

voorstellingen. In de hedendaagse muziekwereld is het Octet 

een begrip geworden, onder andere door samenwerkingen met 

componisten als Philip Glass, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, Theo 

Loevendie, Mauricio Kagel, Michael Gordon en Kate Moore. 

Aanvang 15.00 uur, kosten: € 25,-. 

Voor meer informatie zie www.classicconcerts.nl

Zandvoort Art

Bezoek op 12 of 13 oktober 

de Agathakerk waar diverse 

kunstenaars exposeren 

in de Ontmoetingsruimte, 

evenals elders in het dorp. 

Zie voor meer informatie de 

Zandvoortpagina’s.

Margreet Rietveld - sopraan
Anne-Marieke Evers - mezzosopraan
Maarten Romkes - tenor
Jan Willem Baljet - bariton
Jeroen Koopman - organist

Het Cavaillé-Coll orgel 
viert z’n 100e verjaardag in de PHIL !

Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem. 
Toegangsprijs: € 32,50 / tot en met 18 jaar € 18,00.
Haarlem Pashouders € 12,50.
Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

COV Haarlem 
o.l.v. Piet Hulsbos                                 

Zondag 3 november 2024 
15.00 uur PHIL Haarlem
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Kodály
         Pange Lingua
Fauré
         Requiem



Caritas

    11- Parochieblad -

CARITAS BOAZ STEUNT DIT JAAR HET 
IPSO HUIS KENNEMERLAND  

centrum voor leven met en na kanker

DOET U MEE?
De diagnose kanker brengt veel teweeg. 

Niet alleen als je zelf ziek bent, maar 

ook als iemand in je directie omgeving 

met kanker is geconfronteerd. IPSO Huis 

Kennemerland is een huiselijke plek waar 

handvatten worden geboden om na(ast) 

alle behandelingen het ‘normale’ leven 

weer op te pakken. Het IPSO Huis richt 

zich op alle niet-medische aspecten van 

kanker en stelt de kwaliteit van leven 

centraal. Er wordt geluisterd, gepraat en 

soms gehuild met lotgenoten, maar zeker 

ook gelachen. 

Men biedt een kop koffie en een 

luisterend oor, lotgenotencontact om 

ervaringen te delen en ontspannende, 

sportieve en creatieve activiteiten. Dit 

helpt om veerkrachtig met de uitdagingen 

van het leven om te gaan en het herstel te 

bevorderen. 

Uw donatie wordt verdubbeld door 
Caritas BOAZ
Het IPSO Huis is bijna geheel afhankelijk 

van giften en donaties. Caritas BOAZ, 

afdeling Bloemendaal-Overveen steunt 

hen dit jaar en verdubbelt de opbrengst 

van de collecte die op zondag 17 

november in de kerk van Overveen wordt 

gehouden. Ook als u een gift overmaakt 

op bankreknr. NL39ABNA 0543 7729 34 

t.n.v. IPCI Caritas BOAZ o.v.v. ‘gift IPSO 

Huis’ zal dit bedrag verdubbeld worden. 

Namens Caritas BOAZ, afdeling 

Bloemendaal-Overveen, hartelijk dank 

voor uw donatie. 

IPSO Huis locaties: 

Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord en 

Leonardo Da Vinciplein, Haarlem.

www.ipsohuiskennemerland.nl

Wereldmissiemaand

Dit jaar ligt de blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-

Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg 

van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de 

inwoners een catastrofe.

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe 

hemel: voor velen van ons het gedroomde paradijs in de Stille 

Zuidzee. Maar voor de bewoners van de Carteret Eilanden is 

het een nachtmerrie. Hun eiland dreigt voorgoed in de zee 

te verdwijnen. Zo’n honderd mensen moesten al gedwongen 

verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. 

Er wordt aandacht besteed aan met name vrouwen die een 

leidende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke 

kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde 

cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

In het eerste weekend van oktober is de viering van 

Wereldmissiedag van de kinderen. Op 20 oktober is het 

Missiezondag en wordt over de hele wereld in de katholieke kerk 

gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika, Azië 

en Oceanië. 

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat 

we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die 

verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid 

wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de 

grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Geef in de collecte op 19-20 oktober of maak een bijdrage over op 

reknr: NL65INGB0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Adventsactie

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor 

voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. 

Adventsactie steunt partnerorganisaties die gezinnen leren hoe 

ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van de traditionele - vaak vergeten - lokale 

landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen 

bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën 

gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. 

Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en 

een verbeterde bodem. De boeren zijn bovendien niet langer 

afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water beter 

vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo maakt duurzame 

landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en 

gezonder. 

Geef in de Adventsperiode in de collecte of maak een bijdrage over 

op reknr. 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.



Eerste Communie  
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Jeugd en 
Jongeren 

Na maanden uitzien naar de grote dag mochten zondag 23 juni in de 
Bavokathedraal twintig kinderen uit de Haarlem&BOAZ parochies hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen. Na de grote intredeprocessie werd 
het openingslied ‘Kom o Geest’ gezongen en opende kapelaan Nars 
Beemster de viering met het kruisteken. 

Meteen aan het begin van de viering was al te horen dat de kinderen 

de kern van de voorbereiding goed in hun oren hadden geknoopt, want 

toen kapelaan Nars in het welkomstwoord zei: ‘Welkom heel bijzonder 

ook aan jullie beste jongens en meisjes. Jullie zien er allemaal prachtig 

uit! Vandaag zijn we begonnen met een prachtig lied en de kerk is bijna 

helemaal vol. Alles is feestelijk, omdat jullie je Eerste Heilige Communie 

mogen gaan ontvangen. En dat is werkelijk prachtig, want de Eerste 

Heilige Communie is niet zomaar een stukje brood, het is niet zomaar 

een symbool, nee, de Heilige Communie is echt de verborgen….. ’ 

Waarop de kinderen als uit één mond riepen: ‘Jezus!’.

De viering kende een mooi en feestelijk verloop en de kinderen zongen 

prachtig. Ontroerend was ook het moment waarop, nadat de kinderen 

hun Eerste Heilige Communie hadden ontvangen, Witte en Adriana 

met een kaars en een bloem samen met de kapelaan naar de Maria-

icoon liepen, waar de kinderen en de gezinnen en alle aanwezigen zich 

met een gebed onder de bescherming van Maria plaatsten. 

Als parochiegemeenschap wensen wij alle kinderen en alle aanwezigen 

dat zij van dag tot dag mogen groeien in de Liefde van Hem die zij in 

hun Eerste Heilige Communie hebben mogen ontvangen, Christus 

onze Heer. 

Hartelijke felicitaties aan alle communicanten!

kapelaan Nars Beemster en Anne Commandeur

Eerste Communie 2025

Jezus heeft een bijzondere plek in zijn hart 

voor de kinderen. Zoals Jezus zegt in het 

Evangelie: ‘Laat de kinderen toch bij mij 

komen.’ Kinderen staan open om de gave 

van het geloof te ontvangen en luisteren 

graag naar de bijbelverhalen. 

Wilt u uw kind ook het sacrament van 

de Eerste Heilige Communie laten 

ontvangen? Meld uw kind dan voor 1 

januari aan. Het voorbereidingstraject start 

op 5 februari en is voor alle kinderen vanaf 

groep 5 (8 tot 11 jaar). Is uw kind nog niet 

gedoopt, dan kunnen we dat verzorgen. 

Meer informatie en het aanmeldformulier 

vindt u op https://rkhaarlem.nl/

sacramenten/communie/ 

First Holy Communion for children from 
8 until 11 years

We also offer lessons in English. For more 

info and how to register your child please 

see https://rkhaarlem.nl/english/ 
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Nieuws uit parochie 
Overveen

Nico Waasdorp
kerkmusicus in hart en nieren! 
Wij troffen deze terechte omschrijving aan bij 
de zomerexpositie ‘r.-k. Noten op de Zang, 
componisten aan de kust’ in de Agathakerk te 
Zandvoort.

Tevens een foto en omschrijving van zijn 

voorganger Jan Mul. Deze zoon uit een 

slagersfamilie was 25 jaar muziekrecensent 

van de Volkskrant. Jan Mul was componist, 

organist en kerkmusicus. Cantor organist 

van de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen te Overveen. Bijzonderheid: 

hij begeleidde de in Overveen wonende 

beroemde sopraan Jo Vincent. Ook 

componeerde hij de filmmuziek voor de 

speelfilm ‘Fanfare’ van Bert Haanstra.

Nico Waasdorp, eminent opvolger van Jan 

Mul, werd geboren in Hoofddorp. Hij noemde 

het orgel in Overveen ‘mijn orgel’. Zijn orgel 

stond in de vorm van een maquette op zijn 

bureau thuis. Nico was tevens bestuurslid 

van de St. Gregoriusvereniging van het 

Bisdom Haarlem. Wij hebben vanaf 1960 met 

bewondering en waardering mogen luisteren 

naar de klanken van ‘zijn orgel’.

Nico is 94 jaar geworden en was nog 

steeds in staat om de zeer steile trap naar 

het koor te beklimmen. Wij missen deze 

persoonlijkheid!

Met dank aan de organisatoren van de 

tentoonstelling in Zandvoort.

Cor Kroon
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Allerzielen 
Op zaterdag 2 november is iedereen van harte welkom om de 

Allerzielenviering om 19.00 uur bij te wonen: we herdenken de 

overledenen van het afgelopen jaar, maar natuurlijk ook de dierbaren 

die ons al eerder zijn ontvallen.

We noemen de namen van de overledenen die het afgelopen jaar hun 

afscheidsviering in onze kerk hadden en/of die op ons kerkhof werden 

begraven en voor elk van hen wordt een kaars aangestoken. Na afloop 

zegent de priester de graven op het kerkhof, waarop dan vele lichtjes 

branden. Wie wil kan meelopen over het verlichte kerkhof en kan zelf 

een lichtje neerzetten bij het graf van een dierbare. 

Wilt u dat de naam van uw dierbare(n) 

ook wordt voorgelezen tijdens de 

Allerzielenviering, dan kunt u een 

misintentie doorgeven via 

secretariaat.boaz@outlook.com 

of telnr: 023-5277462 (kosten € 10,-).

BOLLEN PLANTEN

Onze tuinploeg zal eind oktober/begin november weer vele 

bloembollen planten, zodat in het voorjaar de narcissen en tulpen 

weer volop bloeien. Hierbij een foto van de bollenplantdag van 

vorig jaar. 

Bezoek het kerkhof ook eens in de herfst, eerst met verkleurde 

bladeren, vele vallende bladeren en kale bomen … ook dat heeft 

een verstilde schoonheid.

Je bent gestorven, voor jou een 

verlossing, voor ons een gemis

Nu jij er niet meer bent, voelen we pas 

hoe groot dat gemis is

Jij zit in onze gedachten en in ons hart

We zien jou in onze herinneringen en 

horen in gedachten jouw stem

‘Treur niet om mij, ga verder met jouw 

leven’

Dat proberen wij ook, met vallen en 

opstaan, elke dag weer

Het geeft ons troost te weten dat jij nu 

bent bij onze Heer

Toch hebben wij verdriet, want in 

levende lijve ben jij er niet

Het gemis is groot, is er wel leven na de 

dood?

Dat hopen wij wel, dan zien wij elkaar 

weer, hoe en wanneer

We weten het niet, dat weet alleen 

onze Heer

P. Caspers
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Iwert Guillaume Verpoorten
Maandag 24 juni werd Iwert gedoopt, derde zoon van 

Raymond en Agnieszka Verpoorten. Een wat vreemde 

dag om te dopen, maar bewust hadden de ouders deze 

dag gekozen, omdat vlak voor dat weekend de opa en 

oma van Iwert uit Polen naar Haarlem waren gekomen om 

de viering van de Eerste Heilige Communie van Wiebe, 

de oudste broer van Iwert, mee te maken. Met een klein 

gezelschap van 15 mensen rond de mooie oude doopvont 

werd het een prachtige doopviering waarin kapelaan Nars 

meteen ook nog even de geloofskennis van broer Wiebe 

kon testen die, tot zijn vreugde, alle goede antwoorden 

wist te geven. Maar hoewel in de antwoorden van Wiebe 

duidelijk hoorbaar was dat hij goed had opgelet tijdens 

de voorbereidingslessen, wekte Iwert echter sterk de 

indruk dat hij, als geen ander van de aanwezigen, de grote 

genade van het doopsel ook naar waarde wist te schatten. 

Want een aantal keren liet hij duidelijk merken dat hij zo 

diep ontroerd raakte dat hij zijn tranen niet meer binnen 

kon houden en huilde van grote vreugde, zodat zijn 

moeder echt even met hem moest gaan lopen om hem 

tot bedaren te brengen. Mede dan ook door de diepe 

ontroering van Iwert werd het een prachtige doopviering 

die, zoals altijd, werd afgesloten bij de Mariakapel met de 

toewijding van Iwert aan zijn hemelse moeder. Wij wensen 

de familie Verpoorten, na dit feestelijke weekend, alle 

goeds en veel zegen voor de toekomst met de prachtige 

sacramenten die hun beide zonen mochten ontvangen. 

Lucia Theodora Jolanda Rolink
Op zondag 7 juli werd onder grote belangstelling Lucy 

gedoopt.

Lucy is vernoemd naar de martelares St. Lucia. Zij werd 

tijdens de christenvervolging met zwaardslagen in 304 

om het leven gebracht. Lucia betekent licht en ze is de 

patroonheilige van de blinden. 

Voor haar ouders is Lucy het licht in de wereld. Theodora 

en Jolanda zijn de namen van de beide oma’s. 

Wij hebben Lucy gedoopt en gezalfd in Zijn naam. 

Verhoor dan ook ons gebed voor de toekomst van dit 

kind.

Geef dat het een open oog heeft voor alles wat het leven 

biedt; een open oor wat het leven vraagt en dat het steeds 

en van harte zal meeleven met de vreugde en het verdriet 

van de mensen.

Moge Lucy een lichtpunt zijn voor haar ouders, 

grootouders, familie en alle andere mensen om haar heen. 

emeritus diaken Gert Jan van der Wal 

Gedoopt
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PERSONALIA 

Emilie Geertje Sophia van Klaveren 
Zondag 25 augustus kwamen Bas en 

Pascalle van Klaveren opnieuw naar de 

kerk van Overveen. Deze keer om ook hun 

tweede dochter, Emilie, door het doopsel 

te laten opnemen in onze Katholieke 

geloofsgemeenschap. Dat was, zeker ook 

voor kapelaan Nars Beemster, een bijzonder 

vreugdevolle gebeurtenis, omdat hij in 2021 

ook hun eerste dochter Nina het sacrament 

van het doopsel had mogen toedienen. Het 

werd een mooie doop in een kleine kring 

van dierbare familieleden die zelf ook hun 

betrokkenheid tot uitdrukking brachten 

door ook écht actief te antwoorden en mee 

te bidden bij verschillende rituelen van het 

doopsel. 

Samen in processie naar Maria
Nadat kapelaan Nars de aanwezige kinderen 

voorafgaand aan het doopsel had verteld, 

dat wie het stilste zou zijn tijdens het dopen 

met een kaars voorop zou mogen lopen 

naar Maria, was het ontroerend te zien hoe 

de kinderen, tot besluit van de plechtigheid, 

allen tezamen voorop gingen in de processie 

naar de Mariakapel, achter in de kerk. Daar 

werd Emilie onder de bescherming van 

Maria geplaatst en werd met de familie 

volmondig een mooi Wees Gegroet gebeden. 

Wij wensen Bas en Pascalle toe dat zij veel 

vreugde mogen beleven aan het geloof en 

het doopsel van hun prachtige kinderen. 
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

Uitvaart in onze kerk en begraven op RK Kerkhof Overveen:

Jos Kimman, 93 jaar

Hij woonde aan de Ter Hoffsteedeweg, Overveen

Leny Houtkamp-Preenen, 96 jaar 

Zij woonde aan de Noorder Tuindorpslaan, Haarlem

Uitvaart in onze kerk: 

Frans Luijben, 54 jaar

Hij woonde in Nieuw Unicum, Zandvoort

Bertie Davids-Holt, 93 jaar 

Zij woonde aan de Lonbar Petrilaan, Overveen

Wim Witteman, 85 jaar

Hij woonde aan de Buitendijk, Hank 

Betty Kokkelkoren, 93 jaar 

Zij woonde in de Rijp, Bloemendaal 

Urnbijzetting in graf op ons kerkhof: mw. A.C.M. Swart-Luyckx
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Intenties

20 oktober
overleden ouders Van der Zwan-Willemse, 
overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, 
Ton en Lenie van Wijk, Ans en Jos Kimman, 
Henk Morssink, Rina van der Pluijm-Tol, 
Riet Kol-Rutte, Han van Dijk, Julia van 
Vlijmen-Grapperhaus, Bertie Davids-Holt, 
Betty Kokkelkoren, Wim Witteman, Leny 
Houtkamp-Preenen, de levende en 
overleden familie Kuttschrütter-Levelt

2 november Allerzielen
voor alle dierbare overledenen: wij 
bewaren de herinnering aan hen in ons 
hart.

3 november
overleden familie Bispinck, Ad Nelissen, 
Marianne Willard-Straathof, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, de levende en 
overleden familie Kuttschrütter-Levelt

17 november
Mike Bos, overleden ouders Bos-Wartena, 
Henk Morssink, Ton en Lenie van Wijk, 
Ans en Jos Kimman, Fini Anna Willemse-
Dahmen, Han van Dijk, Julia van Vlijmen-
Grapperhaus, Frans Luijben, Bertie Davids-
Holt, Betty Kokkelkoren, Wim Witteman, 
Leny Houtkamp-Preenen

1 december
Ton en Lenie van Wijk, Truus en Stan 
Dietz, Wim Jenniskens, overleden familie 
Bispinck, 
Ans en Jos Kimman, Frans Luijben, 
de levende en overleden familie 
Kuttschrütter-Levelt

15 december
overleden ouders Van der Zwan-Willemse, 
overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, 
Ans en Jos Kimman, Henk Morssink, familie 
Jünger, Han van Dijk, Julia van Vlijmen-
Grapperhaus, Bertie Davids-Holt, Betty 
Kokkelkoren, Leny Houtkamp-Preenen

Misintenties opgeven kan via  
secretariaat.boaz@outlook.com,  
bel 023-5277462 of kom langs bij 
parochiebureau Overveen.  
Kosten € 10,- per datum. 

RK Kerkhof Overveen heeft familiegraven, 

algemene graven, urnengraven, urnenmuur en 

soms bijzetting urn in een familiegraf. Wilt u 

meer weten?

Bel met Paula van der Voorn, tel: 023-5277462 

of e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
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Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

TER INFORMATIE

Sam’s Kledingactie 

Dit najaar kunt u geen kleding 

inleveren i.v.m. de verbouwing 

van de pastorie, zie info bij 

Zandvoort.

Allerzielenviering

zaterdag 2 november, aanvang 

19.00 uur, voorganger pastor 

Dick Duijves.

Vluchtelingen in Aerdenhout 
In een vorig Parochieblad is het al een keer vermeld en wellicht heeft u het 

ook uit de gewone media vernomen, maar sinds 1 september jl. worden de 

pastorie en De Spar in gereedheid gebracht voor de opvang van minderjarige 

alleenstaande asielzoekers. Dat gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid 

van het COA, dat deze gebouwen van de parochie huurt. De vluchtelingen 

zullen er maximaal vijf jaar verblijven, zoals bepaald door de gemeenteraad 

van Bloemendaal. Het kerkgebouw wordt hierbij niet gebruikt. De vieringen 

op de kerkelijke feesten, zoals die de afgelopen jaren plaatsvonden, worden 

voortgezet en ook uitvaarten blijven mogelijk. Wanneer de vluchtelingen 

daadwerkelijk hun intrek nemen hoop ik u dat hier te kunnen melden en 

wellicht kunnen we met onze parochies daarna ook iets voor hen betekenen, 

met onze caritas of met onze vrijwilligers.

PERSONALIA 

OVERLEDEN

Lia  Heemskerk
* 14 november 1952    † 8 juni 2024

Lia Heemskerk, wie kende haar niet in de Antoniuskerk.

Lia had een warm hart voor kinderen. Jarenlang was zij betrokken bij de 

scouting.

In de Antoniuskerk heeft zij vele, vele jaren de crèche-opvang verzorgd. 

De kleintjes waren dol op haar. Toen het kinderkoor in de Pauluskerk werd 

opgericht verzorgde Lia tijdens de pauze het drinken en iets lekkers. Na 

de sluiting van de Pauluskerk ging het koor over naar de Antoniuskerk in 

Aerdenhout.

Samen met dirigente Kitty Prenen verzorgden zij ieder jaar een uitstapje 

met het koor. Alleen al voor het uitstapje wilden kinderen graag zingen.

Maar Lia deed meer voor de parochie. Zij was betrokken bij de verdeling 

van de parochiebladen en de bezorging ervan. Ook heeft zij doopdruppels 

verzorgd en kruisjes voor de overledenen. De laatste maanden ging het 

met de gezondheid van Lia niet zo lekker. Na ziekenhuisopname ging Lia 

revalideren in de JacobKliniek te Haarlem en verhuisde vervolgens naar 

Bosbeek in Heemstede, waar zij is overleden. Lia is aan moeder aarde 

toevertrouwd op het Adelbertkerkhof te Bloemendaal, waar haar uitvaart 

in besloten kring plaats vond in de Adelbertkapel.

Lia, moge jij rusten in vrede.
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

Joannes Josephus Aloysius Maria  *Joris*  Bloem
 * 27 april 1937    † 19 juni 2024

Hij werd Joris genoemd, al was dat eerst Jan-Josef, naar 

zijn eerste twee doopnamen, maar als kind kon hij dat niet 

goed uitspreken en zo werd het Joris.

Hij woonde met zijn gezin in de Franz Léharstraat te 

Heemstede, maar de uitvaartdienst vond plaats in de 

Antoniuskerk en de crematie in Sterrenheuvel te Haarlem.

Joris was plastisch chirurg in Amsterdam, waar hij vele 

mensen heeft kunnen helpen zoals met het verhelpen 

van littekens na verwondingen, maar ook na het oplopen 

van brandwonden, waarin hij zich apart bekwaamde. Hij 

was kundig, ook in vele andere zaken zoals de stoelen bij 

een vriend opnieuw bekleden en zoveel meer. Joris was 

resoluut qua tijd en overzicht van werken (zoals ook de 

tijd van de uitvaartdienst!). Zoon en dochter hebben hun 

vader liefdevol herdacht. Hij wilde op het einde graag 

dood, dacht dat hij dat niet zelf mocht bepalen, maar aan 

God moest overlaten. We konden er goed over praten: 

vele mensen gingen ons voor in dat zelf bepalen, zoals 

die priester in Dachau die, om een jong iemand te sparen, 

ervoor koos om in zijn plaats de hongerbunker in te gaan. 

Zoals ook Jezus ervoor koos in de Hof van Olijven de gang 

naar het kruis niet te ontlopen.

Het was een heel goed Uitgeleide, met liefde en 

dankbaarheid, waar vele mensen aan deelnamen. 

Gerard Zaal, emeritus pastor

Giovanni Erminio Paolo Giraudi
* 25 maart 1929    † 24 juni 2024

Maandag 1 juli namen we afscheid van Giovanni Giraudi. 

Giovanni werd geboren in Amsterdam, uit Italiaanse 

ouders die voor hun werk verhuisd waren naar Nederland. 

Groot verdriet bleef Giovanni in zijn jeugd niet bespaard, 

omdat zijn vader, nog in de bloei van zijn leven, kwam te 

overlijden. Dit grote verlies maakte dat hij samen met zijn 

broer Erminio een bijzondere band opbouwde die altijd is 

gebleven en dat zij samen, in een grote christelijke Liefde, 

zorg droegen voor hun moeder.

Na de oorlog zou hij, via een kennis uit de werkkring 

van zijn vader, een relatie opbouwen met zijn latere 

dierbare echtgenote Rosemarie, met wie hij het mysterie 

van het leven mocht doorgeven aan Bianca Rosa en 

Alfredo, hun kinderen, die, zoals ook de kleinkinderen 

en het achterkleinkind, in zoveel opzichten voor hem 

en Rosemarie een grote vreugde waren. Giovanni was 

een bescheiden mens, maar een man van groot geloof, 

die het laatste jaar het toch zware kruis van zijn ziekte, 

kracht puttend uit zijn geloof, moedig heeft gedragen. Zijn 

geloof waarin hij zonder enige twijfel ook zijn steun zocht 

bij onze hemelse moeder, voor wie hij een bijzondere 

verering had. Op de begraafplaats te Heemstede ligt 

Giovanni begraven. Moge hij rusten in vrede.

kapelaan Nars Beemster

Frans Willem Korthals  Altes
* 19 november 1935    † 4 augustus 2024

Frans werd ruim 88 jaar en woonde eerst in de Louise Collignylaan te Aerdenhout, heerlijk 

riant, zeg je dan. Een paar jaar geleden verhuisde hij met echtgenote Irene naar een mooi 

appartement aan de Bramenlaan in Bentveld. Ik heb Frans leren kennen als een van de 

‘Verontruste Parochianen’, een groep die zich boog over het behoud van het kerkgebouw en de 

toekomst van de parochie. Frans was zeer betrokken en waarderend naar zijn mede ‘Verontruste 

Parochianen’ en samen met zijn echtgenote zeer gastvrij.

Zijn kinderen vertelden tijdens de uitvaartdienst veel meer over hun vader, katholiek opgevoed 

vanwege zijn moeder en dat altijd gebleven, en een dankbaar en humoristisch persoon. Er 

waren veel belangstellende aanwezigen, de kerk was bijna vol!

Waarop ik memoreerde: ‘Frans in de hemel zal wel denken: ‘Dan heb ik blijkbaar voor velen 

toch wat weten te betekenen.’ En terecht! Frans werd in kleine kring naar Westerveld begeleid. 

Vervolgens kwam iedereen bijeen in het ‘Kopje van Bloemendaal’, zoals dat vroeger heette. 

Frans, rust in vrede.

                                                                                            

Gerard Zaal, emeritus pastor

PERSONALIA 
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 6 oktober  kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 13 oktober ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 20 oktober pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag
kapelaan T. Warnaar  mgr. J. Hendriks      

Zondag 27 oktober ———————  pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zaterdag 2 november 
ALLERZIELEN

19.00 uur 
kapelaan N. Beemster ——————— 19.00 uur

diaken G.J. v.d. Wal
12.00 uur  

kanunnik A. Hendriks
19.00 uur

kapelaan T. Warnaar

Zondag 3 november kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter,
T. Boddaert diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 10 november ——————— pastor D. Duijves ——————— Familiezondag light
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 17 november pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks      

Zondag 24 november ——————— pastoor B. Putter ——————— Familiezondag
kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 1 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 8 december ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Zondag 15 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag
kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 22 december ——————— kapelaan N. Beemster ——————— kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 6 oktober  kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 13 oktober ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 20 oktober pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag
kapelaan T. Warnaar  mgr. J. Hendriks      

Zondag 27 oktober ———————  pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zaterdag 2 november 
ALLERZIELEN

19.00 uur 
kapelaan N. Beemster ——————— 19.00 uur

diaken G.J. v.d. Wal
12.00 uur  

kanunnik A. Hendriks
19.00 uur

kapelaan T. Warnaar

Zondag 3 november kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter,
T. Boddaert diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 10 november ——————— pastor D. Duijves ——————— Familiezondag light
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 17 november pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks      

Zondag 24 november ——————— pastoor B. Putter ——————— Familiezondag
kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 1 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 8 december ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Zondag 15 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag
kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 22 december ——————— kapelaan N. Beemster ——————— kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di en do  
10.00-11.30 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering
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Terugblik
Zomerexpositie 
r.-k. noten op de zang
componisten aan de kust

De Zomerexpositie over kerkmuziek door de eeuwen 
heen, met speciale aandacht voor regionale componisten 
en musici met daarbij de geschiedenis van ons eigen 
Agathakoor.

Velen hebben de expositie bezocht op de 

woensdag-, zaterdag- of zondagmiddag tussen half 

juli en half september: inwoners, belangstellenden/

muziekliefhebbers uit de regio, toeristen.

Ook tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 

september kwamen velen langs.

Veel dank aan pastor Dick Duijves voor zijn enorme kennis 

en inbreng bij deze expositie en aan de overige leden van 

de Commissie.

En natuurlijk aan allen die de expositie mogelijk gemaakt 

hebben, waarbij grote dank aan de parochie in Overveen 

en de Josephkerk voor het in bruikleen geven van 

materiaal.

Kunstroute  
in Zandvoort 
U kunt de Kunstroute lopen op 12 en 13 oktober 

tussen 12.00 en 17.00 uur. Op 20 locaties treft u, gratis 

toegankelijk, 40 kunstenaars met hun kunst aan. 

Een aantal van hen zal exposeren in de 

Ontmoetingsruimte van onze Agathakerk met 

schilderijen, foto’s en beelden uit hout.  

En natuurlijk kunt u deze dagen ook de Agathakerk met 

zijn kunstschatten bekijken!

Zandvoort Art is een initiatief van Rotaryclub 

Zandvoort, waarmee inwoners, bezoekers, kunstenaars 

en ondernemers met elkaar verbonden worden.

Zie voor meer informatie: zandvoortart.nl
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Allerzielenviering
Op 3 november vindt de Allerzielenviering 

plaats. We gedenken dan bijzonder de 

overledenen tussen november 2023 en 

november 2024, maar ieder denkt natuurlijk 

ook aan dierbare overledenen langer 

geleden: familie, vrienden, buurtgenoten.  

U krijgt in de viering gelegenheid een kaarsje 

voor hen op te steken.

Diaconie activiteiten
Sinds vorig jaar heeft de diaconale werkgroep de banden aangehaald met 
andere partijen in Zandvoort, die zich ook inzetten om met geldelijke of 
materiële giften het leven te verlichten van Zandvoorters die het minder 
getroffen hebben. Dit zijn de PKN Zandvoort, Onderling Hulpbetoon 
Zandvoort en De Speelgoedvijver. Met hen wordt nu regelmatig overlegd 
en ook Buurtgezinnen en het Sociaal Wijkteam ‘SamenZandvoort’ sluiten 
daarbij aan. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat we de beschikbare 
fondsen ook zo goed mogelijk terecht laten komen bij de mensen die het 
echt nodig hebben.

Rond Pasen hebben we samen een actie opgezet om 150 huishoudens 

en ook bewoners van verzorgingshuizen te verrassen met een 

bloemetje, wat chocolade eitjes en een zelfgemaakte tekening door 

leerlingen van de basisschool. 

Deze zomer heeft de diaconale werkgroep zich weer, ook met 

ondersteuning van deze partijen en de PCI BOAZ, ingespannen om 

circa 100 gezinnen met kinderen, ouderen en alleenstaanden een 

extraatje te bezorgen, zodat de vakantietijd ook aan hen mooie 

herinneringen kan geven. Daarbij kwamen uw gulle giften, o.a. via de 

bekende rugzak achter in de kerk, ook heel goed van pas.

Het jeugd- en jongerenwerk van Pluspunt heeft ook dit jaar een 

prachtig Loesoe programma opgezet voor de jeugd van Zandvoort 

om hen op alle dagen van de zomervakantie te verrassen met leuke 

activiteiten. De diaconale werkgroep heeft 

tal van deze activiteiten graag financieel 

ondersteund. En met de royale opbrengst 

van de Paastulbandactie van de Rotary is dit 

jaar weer een mooie dag in Pretpark Walibi 

verzorgd, voor een volle bus met kinderen. 

We hebben ze vrolijk uitgezwaaid. 

In september kan Pluspunt ook bij de Super 

Hero Kids run rekenen op wat financiële 

ondersteuning om zoveel mogelijk kinderen 

mee te kunnen laten doen.

De werkgroep is heel blij met alle gulle 

donaties die zij ontvangt van eenieder uit 

onze parochie. In november zullen we tijdens 

de Caritas zondag weer een beroep op u 

doen voor het goede doel. En dan komt 

Sint en Kerst alweer in zicht, ook een tijd 

waarin we graag ons steentje bijdragen voor 

de mensen die zelf geen extraatjes kunnen 

kopen. Wij rekenen op u!

Begraafplaats 
Rond 2 november willen we de begraafplaats weer netjes 

hebben voor Allerzielen. Helpt u een paar uurtjes mee op  

16, 23 of 30 oktober vanaf 13.30? 

Terugblik
Zomerexpositie 
r.-k. noten op de zang
componisten aan de kust
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Kerk open

Elke woensdagmiddag is de kerk geopend 

tussen 14.00-15.30 uur. Kom binnen voor 

het aansteken van een kaarsje, voor een 

rustmoment, voor een praatje. Welkom! 

Fair trade

Op Wereldmissiedag, 20 oktober, 

en in de Adventsperiode, vanaf 

1 december, zullen weer artikelen verkocht 

worden, waar boeren en kunstenaars 

een eerlijke prijs voor ontvangen hebben. 

Artikelen uit o.a. Oeganda, maar ook chocola, 

honing, wijn, jam, marmelade, etc. en in de 

Adventstijd natuurlijk kerstartikelen.

Van de Evenementencommissie	  

Het Klaverjassen start weer op vrijdag 18 

oktober in onze Ontmoetingsruimte. Aanvang 

20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Kom gerust 

een keer langs! 

Elke 3e vrijdag van de maand: 15 november 

en 20 december.

Taizévieringen

Vanaf 4 oktober zullen de 

Taizévieringen weer in onze Agathakerk 

plaatsvinden. Aanvang 19.30 uur, inzingen 

vanaf 19.00 uur. 

Elke 1e vrijdag van de maand: 1 november en 

6 december.

 

Classic Concerts 

Op 15 december vindt een concert 

plaats in onze kerk door Cello Octet 

Amsterdam, een avontuurlijk collectief 

van cellisten dat staat voor nieuwe muziek 

en interdisciplinaire voorstellingen. In de 

hedendaagse muziekwereld is het Octet 

een begrip geworden, onder andere door 

samenwerkingen met componisten als Philip 

Glass, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, Theo 

Loevendie, Mauricio Kagel, Michael Gordon 

en Kate Moore. 

Aanvang 15.00 uur, kosten: € 25,-. Voor meer 

informatie zie www.classicconcerts.nl

Sam’s Kledingactie 

Op vrijdag 1 november tussen 19.00-

20.00 uur en zaterdag 2 november 

tussen 10.00-12.00 uur kunt u kleding 

en schoenen inleveren, maar u mag ook 

speelgoed, knuffels en huishoudtextiel (dekbedovertrekken (graag 

met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, 

washandjes, zakdoeken) inleveren. Graag separaat van de kleding 

verpakken. (Svp geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 

tafelkleden inleveren.)

Met deze kledingactie helpt u mensen in rampgebieden over 

de hele wereld. De herbruikbare kledingstukken worden 

getransporteerd naar landen, waar ze op tweedehandsmarkten 

tegen lage prijzen verkocht worden. De opbrengst van de 

ingezamelde kleding gaat naar diverse projecten, dit najaar naar 

leermiddelen voor Stichting Leergeld. De Stichting ondersteunt op 

het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. 

Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede 

in Nederland, met als gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij 

Stichting Leergeld, heeft Sam’s Kledingactie besloten dit najaar 

de opbrengsten van alle actie te besteden aan schoolspullen 

(rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc). Zo kunnen 

vele kinderen geholpen worden kansen te creëren voor een betere 

toekomst en zijn we samen goed voor elkaar!

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede! Zij kunnen 

niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel 

normaal zijn.  

NB In Aerdenhout zal dit najaar geen inzameling plaatsvinden ivm 

de verbouwing van pastorie en De Spar. 

Parkeren 

Helaas kan in Zandvoort niet meer gratis 

geparkeerd worden tussen 10.00-22.00 uur 

(van 1 november-1 maart (winterperiode) 

tussen 10.00-20.00 uur). Echter…. de tarieven 

verschillen nogal. 

Als u op straat parkeert betaalt u voor de 

eerste 2 uur € 4,- per uur (in de winter € 1,-) 

en daarna € 7,- per uur (in de winter € 2,-).

In parkeergarage LDC, naast de kerk, kost 

parkeren € 3,- per uur (in de winter € 1,-).
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

‘Muziek gaf glans en vreugde aan mijn leven’

I.M. Mariëtte Snoeck-Loontjens  
Mariëtte werd geboren in Maastricht, in het katholieke Zuiden, 

op 3 maart in 1933, geboortedatum 3-3-1933 dus, en na een 

lang en bewogen leven is ze op 14 augustus gestorven. ‘Zonder 

jullie hulp en steun had ik het niet zo lang volgehouden, daarom 

mijn dank voor alles’, afscheidswoorden van Mariëtte op haar 

laatste kaart. Wat ze in haar bescheidenheid vergat, was dat ze 

zelf voor zovelen toeverlaat, steun en luisterend oor was. Een 

vrouw van 91 jaar, die 100 rouwkaarten verstuurd wilde hebben 

aan familie, vrienden en kennissen; het vertelt eigenlijk beter dan 

welke woorden ook wie ze was en hoe ze in het leven stond. Haar 

levensdevies was: Volg de weg die je hart je wijst! Je weg volgen, 

nieuwe inzichten, een nieuwe vervolgroute, zo zou je haar leven 

kunnen noemen.

Als Mariëtte Loontjens groeide ze op met twee jongere zussen, 

in een gezin waarin geloven als eten en drinken was en voor wie 

de kerk hun tweede thuis was. Dat gevoel van je leven doordrenkt 

van geloof, het fundament waarop je verankerd bent, het vormde 

haar en heeft haar nooit meer losgelaten. Uit dit alles groeide een 

kloosterroeping. Toen ze 17 jaar was had ze maar één verlangen: 

bruid van Christus worden en ze dacht die wens waar te kunnen 

maken door het klooster in te gaan. Vijftien jaar later, in 1965, is 

ze gedesillusioneerd uitgetreden, door God en iedereen verlaten, 

zo voelde dat voor haar. De wereld waarin ze terecht kwam was 

haar door de kloosterjaren volkomen vreemd geworden. Gelukkig 

had ze de opleiding tot kleuterleidster afgemaakt en haar werk 

als hoofd van een kleuterschool in Amsterdam is haar redding 

geweest. Na jaren van weer worden wie ze was volgde ze haar 

hart en trouwde met de liefde van haar dromen: Han Snoeck. 

Zes gelukkige jaren waren ze samen toen Han stierf en Mariëtte 

weer alleen verder moest leven. Maar na verloop van tijd wees 

haar hart haar een nieuwe weg toen twee zielen met dezelfde 

achtergrond en ervaring elkaar vonden. Jan Voorhuijzen, een 

nieuwe beleving, een nieuwe liefde die 23 jaar zou duren, de 

bloeitijd in haar leven. Samen met Jan was ze ook actief in de 

parochie tot Jan ziek werd en er bij haarzelf kanker geconstateerd 

werd. Terugkijkend op haar leven was ze soms zelf verbaasd over 

de kracht die in een mens zit om telkens weer opnieuw te kunnen 

beginnen. Dankbaar was ze voor het leven en de kracht die ze 

kreeg om door te gaan. Dat ze nu in liefde opgegaan mag zijn naar 

het eeuwigdurend hemelfeest. 

Tilly Boddaert

* 18-11-1930 - † 11-08-2024 

Vrijdag 16 augustus werd Frans Klaassens in het 

bijzijn van familie, vrienden en bekenden, te 

rusten gelegd op de begraafplaats van de Agatha-

parochie. Frans had een eigen bedrijf aan huis in 

de Lorentzstraat in Zandvoort. Hij was gehuwd 

met Beatrijs van Deenen. De laatste periode was 

hij in verband met zorgbehoefte woonachtig in 

zorgcentrum Horstendaal en Saanensduin gelegen 

aan de Rijksstraatweg in Bennebroek. Kapelaan 

Beemster, die Frans aldaar in 2021 had bediend, 

sprak een troostend woord door uit te leggen 

dat het verdriet omwille van het verlies van een 

dierbare als een zwarte wolk kan zijn, maar dat het 

verdriet bij het afscheid van een gelovig mens toch 

anders is, omdat de donkere wolk dan, als gevolg 

van de zon die er achter schuil gaat, met een 

lichtende, goudkleurige rand wordt omgeven.  

En Frans was een gelovig man. 

Dat hij dan ook moge leven in het eeuwig licht en 

rusten in vrede.



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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Een bijzondere kelk 
in ere hersteld 

In onze kerkschat bevinden zich een kostbare zilveren 

kelk en pateen uit 1682. Ze zijn vervaardigd in Haarlem 

door een onbekende zilversmid. Via de gesloten 

en afgebroken kerk van Onze Lieve Vrouw van de 

Rozenkrans en H. Dominicus (Spaarnekerk) zijn ze in 

ons bezit gekomen. De kelk was echter doormidden 

gebroken en daarom sterk verwaarloosd. Na een 

opknapbeurt kon dit kostbare edelvaatwerk onlangs 

in Haarlem gerestaureerd worden op initiatief van een 

weldoener. Ze zijn nu weer in topconditie. U ziet ze 

momenteel steeds op zondag in gebruik. We zijn er 

heel dankbaar voor en heel blij mee.

GEVONDEN 
Alweer even geleden werd dit kruisje gevonden in de 

Mariakapel. Tot nu toe heeft niemand 

ernaar gevraagd. Omdat het op 

het eerste gezicht zilver met kleine 

diamantjes lijkt is het niet in het mandje 

voor gevonden voorwerpen gelegd. Wie 

het mist kan contact opnemen met de 

kanunnik, de zondagse kosters of een 

berichtje sturen aan het secretariaat.
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

Hendrikus Gerardus Maria Lippes
geboren 28 juni 1934 - overleden 17 augustus 2024 -  

crematie 23 augustus 2024

Op 28 juni vierde Harry Lippes zijn 90e verjaardag. Hij voelde zich 

niet zo fit die dag, maar hij liet zijn gasten nadrukkelijk weten dat 

hij van plan was 100 jaar te worden. Die wens werd helaas niet 

bewaarheid.

Als tiener ging hij bij de paters van Mill Hill in opleiding om priester 

te worden, liefst als missionaris. Hij kreeg daar tuberculose en 

na drie jaar kuren vonden de paters hem te zwak om priester te 

worden. Via de bemiddeling van de congregatie kwam hij in het 

bedrijfsleven terecht. Tot zijn vervroegde uittreding werkte hij als 

administrateur en onderdirecteur bij een grafisch bedrijf. 

Vele jaren was hij bestuurslid in de H. Pastoor van Ars-parochie 

en was hij onze collega in de redactie van De Wijzer. Dat was toen 

het maandblad voor de parochies van Haarlem centrum en oost. 

Hij zorgde voor de ontvangst bij de vergaderingen, zocht materiaal 

voor de voorplaat en het achtergrondartikel. Hij onderhield de 

contacten met de drukker en bezorgde de nieuwe Wijzers bij de 

uitgiftepunten. 

Een tweede langdurige ziekte kwam hij ook te boven. Na zijn 

herstel trok hij zich terug als redactielid. 

Dit jaar duurde zijn ziekteperiode niet lang. Het werd gauw 

duidelijk dat hij dit keer niet zou herstellen. In zijn slaap overleed 

hij. Op 23 augustus hebben we in het crematorium Haarlem 

afscheid van Harry genomen. Op de rouwkaart  stond een 

treffende tekst: ‘Jij was trots op ons. Wat waren wij trots op jou.’ 

We blijven ons Harry herinneren als een sympathiek mens.

Jan Frederik Grabijn   
geboren 9 augustus 1945 - overleden 26 augustus 2024 -  

uitvaart 3 september 2024

We kenden hem vooral van gezicht: zoals hij steeds trouw in 

de Hoogmis aanwezig was. Hij was wat teruggetrokken. Op de 

rouwcirculaire wordt hij vergeleken met een briesje: zachtaardig, 

liefdevol en geruisloos. Toen zijn aanvankelijke plan om priester 

te worden geen doorgang kon vinden, kwam hij terecht bij de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam. Hij leefde met de boeken, de 

tijdschriften en de kranten. Hij was uitermate nauwgezet. Op de 

laatste avond van zijn leven heeft hij nog de heilige Ziekenzalving 

kunnen ontvangen. In klein gezelschap hebben we hem, die zo 

dicht bij de kerk woonde aan de (Korte) Jansstraat, uitgeleide 

gedaan naar de toekomst van Gods Rijk. Moge hij nu in Gods vrede 

rusten. Ook de Heer is als de zachte bries (1 Kon. 19).

HUWELIJK

Jordi Joosten en 
Danique Eijsbouts 

zijn op 6 juli in de 

kerk van Sint Vitus 

te Hilversum in het 

huwelijk getreden.

Melchior Hensen 
en Frédérique van 
Helsdingen deden 

dat op 20 juli in 

Driebergen. 

Beide bruidsparen 

wensen we van 

harte geluk en 

Gods Zegen voor 

hun gezamenlijke 

toekomst.



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem

Foto: Ad Schaap
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140-jarig jubileum  
Gemengd koor Cantate Domino 
zondag 1 september 2024 (en zondag 15 september Overveen)

Zondag 1 september was een geweldige dag!
Het was stralend warm weer en de vlag voor 
de kerk wapperde vrolijk!
Het 140-jarig jubileum van Cantate Domino 

werd een mooi en gedenkwaardig feest.

Allereerst om 10.00 uur een prachtige viering 

in de Moeder van de Verlosser. De kerk 

was versierd met bloemen en goed gevuld 

met parochianen, donateurs van het koor 

en familie, vrienden en vele (soms oude) 

bekenden van de koorleden, kortom met 

iedereen die Cantate Domino een warm hart 

toedraagt. 

Uitgevoerd werd de mis ‘Johannes de Deo’ 

van Joseph Haydn met medewerking van vijf 

solisten, een cellist, twee violisten en beide 

dirigent/organisten van het koor, Paul Waerts 

en Jan Luiten. 

Pastoor Bart Putter had een fantastische toespraak voor het koor 

met veel historische feiten en weetjes. Bijvoorbeeld hoe het koor 

in 1884 werd opgericht tijdens de bouwperiode (1883-1885) van 

de Spaarnekerk in het centrum van Haarlem, die werd gebouwd 

als permanente vervanging van de schuilkerk die was gevestigd in 

bierbrouwerij De Drie Klaveren aan het Spaarne. 

Hij verklaarde dat Cantate Domino het oudste kerkkoor van 

Haarlem en omgeving moet zijn, wellicht zelfs van het hele bisdom 

Haarlem-Amsterdam! 

Hij had ook veel lovende woorden voor het koor, voor de mooie 

zang, voor de onderlinge band, de saamhorigheid, maar ook voor de 

maatschappelijke betrokkenheid die onder meer gebleken is uit het 

jarenlang zingen voor de zieken in de kapel van de Mariastichting, de 

Janskliniek en later in de kapel van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. 

Hij sprak zijn bewondering uit voor het al die jaren volgen van en 

vasthouden aan een eigen muzikale koers en ook voor het feit dat het 

koor financieel steeds zo zelfstandig mogelijk heeft willen zijn door de 

kosten grotendeels op te brengen uit de contributie van de koorleden. 



Foto: Ad Schaap
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Na de sluiting van de Spaarnekerk 49 jaar 

geleden en de overgang van Cantate Domino 

naar de Moeder van de Verlosserkerk 

noemde hij ook het harmonieuze samengaan 

met het reeds bestaande koor in Schalkwijk 

uniek.

De vele lovende woorden en felicitaties 

van pastoor Bart Putter werden door de 

koorleden natuurlijk met grote dank en 

waardering in ontvangst genomen. 

Na de feestelijke viering was er koffie met 

gebak voor alle aanwezigen en had de 

feestcommissie van Cantate gezorgd voor 

een snelle lunch voor koorleden, partners en 

dirigenten. 

Daarna stapte het uitgebreide gezelschap om 

13.00 uur in de bus voor een anderhalf uur 

durende rit naar Pantropica in Luttelgeest: 

een voormalige orchideeënkwekerij, die 

is uitgegroeid tot een overdekte tropische 

wereld met exotische planten en dieren, 

zoals vlinders, vissen, aapjes, flamingo’s en 

vele tropische vogels. 

Om 17.00 uur stapte de groep weer in de 

bus voor de terugtocht naar Haarlem, naar 

restaurant De Molenplas voor het diner 

dat de perfecte afsluiting vormde van deze 

heerlijke dag die lang in herinnering van alle 

aanwezigen zal blijven.

En het allermooiste: hiermee is het nog 

niet afgelopen, want zondag 15 september 

was een tweede jubileumviering met een 

feestelijke viering in de kerk van Overveen!

Leden van Cantate Domino: 
Vlnr: Marie-Louise Meinema, Marijke Elsinger, Gijs Versteeg, Lydia Heerens, 
Monique Zwart, Riet van der Velden, Jan Luiten (dir./org.), Gerrie Schabbink, 
Charlotte Jongmans, Wim Kompier, Thea te Riele, Jan Jansen, Harry Stoelinga, 
Ans Jansen, Wil van der Velde, Kitty Schuit, Daniel de Rue, Rini Weber, Gerda 
van Houten, Liny van Kampen, Dory Reeuwijk, Louis Groenewegen, Marise Gast, 
Stephen Mensah, Paul Waerts (dir./org.), Elly Rienstra, Ans van Krevelen. 

Dirigenten van Cantate Domino:

1884 – ca. 1940 	� Jacques de Jong (56 jaar), de laatste jaren 

bijgestaan door Andre Kaart

1941 – 1960 	 Hans van Ewijk

1960 – 1992	 Nol Goossens (32 jaar)

1992 – 1997	 Hans Knuvers

1998 – 1999	� Gerard Smits, Jan-Piet Knijff, Cor Oost, 

Herman Rouw

2000 – 2010	 Albert-Jan Roelofs

2010 – 2012	 Rienk Blom

2012 – 2015	 Ike Rebel

2015 – heden 	� Jan Luiten (Moeder van de Verlosser-kerk, 

Schalkwijk)

2015 – heden	� Paul Waerts (OLV Onbevlekt Ontvangen-kerk, 

Overveen)

Zo maar een greep uit de vele plaatsen waar  
Cantate Domino heeft gezongen:

Spaarnekerk, Mariastichting, kapel Spaarne Gasthuis, Janskliniek, 

Kathedraal, Oude Bavo, Valkenburgerplein en Bavo Heemstede, 

Elisabeth & Barbara, Mariakerk Santpoort, Zeven Smarten, 

Spaarndam, Santpoort, Heemskerk, Haarlemmerliede, Halfweg, 

Westerveld, Vergierdeweg, Zonneheuvel, Schoterhof, Schalkweide, 

Boerhaavekliniek, Petrus LTS, Klooster Alverna, Marienheuvel, klooster 

Vught, Overbos, Dodenherdenking Kathedraal, Dodenherdenking 

Erebegraafplaats Zeeweg, Slot Zeist, Kasteel De Haar, Schouwburg, 

Zuiderzee Museum, Dom Keulen, Oslo, Banneux, KRO-TV-uitzending 

viering vanuit Moeder van de Verlosser.

Monique Zwart-van Loenen, voorzitter
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Diaconie
Zomeractie 2024: bezoek aan Artis 

Een jonge vrouw vertelde mij hoe zij als klein kind met haar moeder de 

dierentuin bezocht.

Aanvankelijk kwamen ze niet verder dan de zandbak met de 

speeltoestellen bij de ingang, voor een peutertje heel aantrekkelijk. 

Eenmaal wat ouder liep ze mee met de oppassers die de zeehonden 

of de pinguïns te eten gaven. Toen brak de tijd voor haar aan om op 

school een spreekbeurt te houden over dieren. Inmiddels heeft ze al 

jaren zelf een abonnement en komt ze geregeld in Artis, met als vaste 

bezoekdag kort na de kerstdagen. Dan worden de -onbespoten- 

kerstbomen smakelijk opgegeten door de kamelen. Als je dat voor het 

eerst ziet, vertelde ze mij, weet je even niet waarnaar je kijkt!

Zo kan voor kinderen een kennismaking met Artis de start zijn van een 

levenslange interesse in dieren. Dat hopen we o.a. ook voor Anna Maria 

en Christiaan. Zij bezochten de dierentuin dankzij de Artiskaarten die 

door parochianen gespaard zijn en hebben het daar heel erg naar hun 

zin gehad. 

Een totaal van 67 mensen, waaronder 38 kinderen, werd door de 

Zomeractie bereikt. Zes gezinnen, waaronder 19 kinderen, hebben Artis 

kunnen bezoeken; anderen hebben een andere bestemming gevonden 

om er op uit te kunnen gaan. In alle gevallen werd geld meegegeven 

voor de kosten van een eerste consumptie en reisgeld.

Tot slot hebben ook zes alleenwonende parochianen een envelop 

ontvangen om iets leuks mee te doen in de zomermaanden. 

De kosten voor de Zomeractie kwamen daarmee op een bedrag van 

€ 2.740,-.

Iedereen die heeft meegewerkt, hetzij door zegels te sparen (ook door 

parochianen van andere parochies), hetzij door een donatie of een 

bijdrage in de collecte voor de Zomeractie, namens de ontvangers: 

heel hartelijk bedankt!

voor de diaconie, Jacqueline Splinter

Het bankreknr. van het Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk is 

NL22ABNA 04125222152.

Vrijwilligers voor de Molenburg
In het verzorgingshuis in Molenwijk, 

de Molenburg, wordt op de eerste en 

derde woensdag van de maand een 

kerkdienst gehouden, aanvang 14.15 uur. 

Na een kopje koffie sluit dit samenzijn 

om ongeveer 16.30 uur.

Door het vertrek van een aantal 

vrijwilligers zijn we op zoek naar 

mensen die bij deze diensten willen 

helpen. De bewoners worden 

van hun kamer begeleid naar de 

ontmoetingsruimte en weer terug 

gebracht. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met 

Mieke Thissen, telnr: 023-5363820 

of mieke@thissen.net 

Parochiecentrum

Wij willen u mededelen dat het parochiecentrum per 1 oktober 

ook op vrijdag gesloten is. De Mariakapel is dan ook dicht.

Voortaan zijn de openingstijden: maandag, dinsdag en 

donderdag tussen 10.00-11.30 uur 

Frederika Brondsema

De voor elkaar kist

Achterin de kerk staat deze nog steeds paraat 

om uw gaven in de vorm van houdbare 

levensmiddelen e.d. te ontvangen. Onze 

werkgroep meldt dat er nog steeds behoefte 

aan is.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Hierbij ook het bankreknr: NL63RABO 0323 

586713 t.n.v. Stichting Ontmoeting o.v.v. Open 

Huis voedselpakketten.

Gerarduskalender

Ze zijn er weer: de Gerarduskalenders!

U kunt ze kopen op het parochiecentrum. 

Ze kosten € 10,50. Graag contant en gepast 

betalen.

Sam’s kledingactie

Zet de datum alvast in uw agenda: 19 oktober.
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IN MEMORIAM

Ina Bos-Bijnsdorp

Fien Koopen
                            

Truus Paardekooper-van Haasteren
* 07-05-1924 in de Bollenstreek     

† 08-05-2024 in Molenburg 

De uitvaart was in de St. Jozefkapel in 

Haarlem.

Martinus Jacobus Maria Wilhelmus 
Luijcks 
* 25-08-1951    † 19-08-2024                                              

Op vrijdag 23 augustus was, onder grote 

belangstelling, de uitvaart van Martien in 

de Moeder van de Verlosserkerk. Martien 

was lid van ons koor Con Amore en lid 

van de gebedsgroep in de St. Jozefkerk. 

De familie had de volgende gedachtenis 

aan Martien:

‘De zoektocht naar je missie bracht 

je op vele plekken. Het seminarie, de 

universiteit en Haarlem met diverse 

werkplekken, waaronder het ISP met Ton 

de Vries. Een voorbeeld noemde jij hem 

ooit.’

Jullie missiewoorden: dienstbaar, 

betrokken, hulpvaardig, altijd bereikbaar 

en aanpakken!

Typisch Martien: sober gekleed, wars 

van status en geld, met hoed of petje, 

liefdevol, zacht en langzaam sprekend. 

Altijd beleefd en af en toe trots met zijn 

lintje.

ALS heeft je klein gekregen, maar we 

hebben je geen enkele keer horen 

klagen!

Sereen droeg je dat wat God je 

toebedeelde.

Rust zacht. Wij blijven aan je denken. 

namens de parochie Moeder van de 

Verlosser

Gert Jan van der Wal, emeritus diaken

De tuin

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die zich hebben ingezet om de 

tuin rond de kerk een beter aanzicht te geven.  

Op twee zaterdagen is heel veel werk verzet. Daarbij was het ook 

heel gezellig. 

Zijn er parochianen die 

plantjes of stekjes over 

hebben? Heel graag!  

Wij kunnen ze planten 

in de tuin aan de 

voorzijde van de kerk.

Liturgische gewaden in Togo

Eén van de kosters uit onze parochie komt uit Togo en komt daar 

nog regelmatig. Recentelijk heeft hij liturgische gewaden van de 

parochies van Schalkwijk, Overveen en Bloemendaal meegenomen, 

die wij in de parochies niet meer gebruiken. Daar is men er blij mee!

PERSONALIA 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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Nieuw boek 
100 jaar 

Willibrordorgel 

Er heeft weer een indrukwekkende voorjaars- en zomerreeks van 
orgelconcerten plaatsgevonden in de Bavokathedraal. Dit jaar voor 
het eerst weer op de zaterdagmiddag. Het is een felicitatie waard. Een 
gedenkwaardig moment was dat vanuit de Stichting Willibrordusorgel op 
zaterdag 28 september een boek werd aangeboden over de geschiedenis 
van het honderd jaar oude gelijknamige grote orgel in de Bavo. Auteur 
is de organist van de kathedraal, Ton van Eck. Het boek bevelen we van 
harte aan. Naar het eind van het kalenderjaar toe hopen wij met organist 
Van Eck er bij stil te staan dat hij 25 jaar het ambt van titulair organist 
van de kathedraal bekleedt.

Weinig orgels in ons land hebben een zo 

bewogen geschiedenis gekend als het uit 

1923 daterende grote Adema-orgel van de 

voormalige Sint Willibrorduskerk buiten 

de veste te Amsterdam dat zich thans als 

Willibrordusorgel in de kathedraal bevindt. Het 

moest het grootste orgel van ons land worden, 

maar dat doel is nooit bereikt. Helaas werd deze 

kerk in 1970 gesloopt en het orgel, nog altijd 

een van de grootste in ons land, dreigde samen 

met het gebouw ten onder te gaan. Dankzij het 

privé-initiatief, de inzet, de vasthoudendheid en 

de offervaardigheid van een groep vastberaden orgelminnaars, die zich 

in 1969 verenigden in de Stichting Willibrordusorgel, kon het op het 

nippertje worden gered. Het vond uiteindelijk een nieuwe, passende 

bestemming in de kathedraal in 1971.

Reeds kort na de bouw ondervond dit orgel, naast waardering, tevens 

felle kritiek, in de eerste plaats van hoogstwaarschijnlijk Lou Lichtveld, 

ook bekend onder zijn latere pseudoniem Albert Helman, die kort 

tevoren vanuit Paramaribo in Amsterdam was komen wonen. Ook 

toen het instrument in 1969 van de slopershamer werd gered staken 

de kritische geluiden weer de kop op. De algemene herwaardering 

kwam pas in de loop van de jaren na de plaatsing in Haarlem, mede 

dankzij de evenementen die worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse 

serie Zaterdagmiddagconcerten van mei t/m september en het 

Internationaal César Franck Concours. Aanvankelijke pogingen van 

de Stichting Willibrordusorgel in de jaren ’70 om voor het instrument 

erkenning als rijksmonument te krijgen slaagden niet. Dat lukte pas in 

1995, toen het orgel werd opgenomen in het Rijksmonumentenregister.

Het boek telt 

299 pagina’s 

en verhaalt de 

lange en vaak 

moeizame weg 

die, zeker niet 

altijd zonder 

conflicten, 

is afgelegd 

voordat het 

Willibrordusorgel tot stand kon komen, op 

het nippertje voor de sloop behoed kon 

worden, in stand kon worden gehouden, 

gerestaureerd werd en uiteindelijk algemeen 

erkend werd als een voor ons land uniek 

orgel. Het is voornamelijk geschreven op 

basis van de archieven van de Stichting 

Willibrordusorgel en die van Adema’s 

Kerkorgelbouw. Op boeiende wijze toont dit 

boek hoe dit unieke voorbeeld van klinkend 

(religieus) erfgoed heeft kunnen overleven.

Esthetisch kent dit orgel met zijn orkestraal 

karakter een unieke mengeling van Duitse 

en Franse elementen, waarbij het met zijn 

prachtige grondstemmen en 18 Franse 

tongwerken een unieke positie in het 

Nederlandse orgellandschap inneemt.

De auteur van het boek, dr. A.A.M.J. van Eck, 

is niet alleen bijna een kwart eeuw de vaste 

bespeler van dit orgel, maar ook werkzaam 

als gecertificeerd orgeladviseur.

Het boek kost € 20,- en is verkrijgbaar bij de 

Stichting Willibrordusorgel via de website 

willibrordusorgel.nl of via een briefje aan de 

secretaris van de Stichting Willibrordusorgel, 

Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem. 

Schrijver en organist  
Ton van Eck
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Jubilea
Van harte feliciteren wij de jubilarissen die op 29 september in 

dankbaarheid feest mochten vieren en omringd werden door een groot 

deel van de katholieke gemeenschap die onze contreien bevolkt. Mgr. 

Hendriks die 12,5 jaar bisschop-zijn mocht gedenken alsook 45 jaar 

priesterschap, mgr. Punt die 45 jaar priester is en mgr. Van Burgsteden 

die 60 jaar priesterschap mocht vieren: van harte Gods zegen 

toegewenst namens alle Haarlemse parochianen. 

Investituur

Op 13 september vond de investituur 

plaats van nieuwe ridders en dames 

van de Constantijnse Orde. Deze oude 

ridderorde, toegewijd aan Sint Joris, 

voelt zich bijzonder verbonden met de 

kathedraal en heeft in de Kruiskapel een 

geestelijk thuis gevonden. De investituur 

vond plaats door de bisschop en in 

aanwezigheid van de grootmeester van 

de orde, prins Carlo van Bourbon-Sicilië. 

We feliciteren de nieuwe leden van harte, 

bijzonder degenen die parochiaan van 

ons zijn.

Stichting die fondsen werft voor de Bavo

In de Stichting Kathedrale Basiliek St. 

Bavo, die al vele decennia actief is, zijn 

nieuwe bestuursleden aangetreden. Ieder 

met een eigen deskundigheid. De huidige 

voorzitter is mr. Hugo Reumkens. In een 

volgend Parochieblad stelt hij zich graag 

voor en ontvouwt wat er aan plannen 

zoal ligt. Het parochiebestuur dankt de 

bestuursleden die zitting nemen in het 

stichtingsbestuur voor hun bereidheid en 

wenst ze veel zegen en succes toe. Een 

van de doelstellingen van de Stichting op 

dit moment is om de diverse stichtingen, 

instituten, commissies die zich in, rond 

en voor de kathedraal inzetten, nader tot 

elkaar te brengen.

mr. Hugo Reumkens

Muziekteam treedt officieel aan 
Op zondag 20 oktober zal in de kathedraal mgr. Jan Hendriks het 

nieuwe muziekteam van de Koorschool plechtig installeren tijdens de 

hoogmis van 10.00 uur. Van harte wensen wij de magister cantus Rick 

Muselaers en kerkmusici Laine Tabora en Ingrid van Herk veel zegen 

en inspiratie toe om met de kinderen en alle koorleden de lofzang des 

Heren gaande te houden!

Rick Muselaers Laine Tabora Ingrid van Herk



Inspiratie
In het Cuypershuis te Roermond staat in een zaal een blokkendoos waarmee kinderen, en natuurlijk ook 
volwassenen, hun eigen kerk kunnen bouwen. Je kan je ogen en handen er niet vanaf houden. Dat bracht dat 
ons op de gedachte: dit is ook iets voor de Nieuwe BavoKathedraal. Het idee wat we voor ogen had was 
daarmee duidelijk, maar nu nog de uitvoering. 

Tijdens de zomertentoonstelling in de Bavo, ter gelegenheid van de 125e wijdingsdag, zagen wij een 
mogelijkheid tot vereenvoudiging in het geëxposeerde schilderij van de heer Van Schie. Naast het 3D-model van 
de heer Walter Kok, dat iets te gedetailleerd is voor het doel dat ik voor ogen had. Maar het sterk versimpelde 
3D-model, geïnspireerd op de eenvoud van het schilderij, was voor mij de oplossing voor de vraag hoe het zou 
worden.

Blokkendoos | Foto Cuypershuis Schilderij van Schie|Foto Vriendenkring

Tekenen
Na de eerste fase begon het proces van tekenen in 
SketchUp. Hier moesten heldere lijnen gemodelleerd 
worden want deze lijnen moesten namelijk gezaagd en 
gedraaid kunnen worden op de millimeter nauwkeurig. 
Gedurende het proces ontstond het idee de kerk te 
maken in drie kleuren voor de drie bouwfasen en kwam 
er steeds meer vereenvoudiging.
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De Bavokathedraal in een blokkendoos
Als kind was de voorzitter van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo 
en voormalig koster van de kathedraal, Stephan van Rijn, verzot op het 
spelen met zijn blokkendoos. Zijn kinderen ontkwamen ook niet aan zijn 
passie: gezamenlijk bouwden ze erop los, van kastelen tot hele steden.

De inspiratie om de St. Bavokathedraal te bouwen met blokken 

ontstond in het Cuypershuis te Roermond. Daar staat een 

blokkendoos, waarmee kinderen en volwassenen hun eigen kerk 

kunnen bouwen.

Jaren heeft dit idee gebroeid in zijn brein, want hoe verwezenlijk 

je zo’n complex gebouwde kathedraal in blokken? Tijdens de 

zomertentoonstelling ter gelegenheid van de 125e wijdingsdag van de 

kerk beleefde hij zijn ‘Eureka’-moment: Er was een schilderij ingeleverd 

voor de expositie waarvan de 

eenvoud van het gebouw af 

spatte. Deze eenvoud heeft 

ervoor gezorgd dat het huidige 

3-D model het leven zag: de 

kathedraal weergegeven in drie 

verschillende kleuren. Elke kleur 

voorstellende de bouwperiode.

Het was niet de bedoeling een maquette te maken van museale 

kwaliteit. Nee, het moest een educatief middel zijn voor een zo’n breed 

mogelijk publiek.

•	 Het is bedoeld voor kleine groepen met kinderen of kinderen samen 

met hun (groot)ouders om hen spelenderwijs de complexiteit van 

het gebouw te laten ervaren

•	 Voor educatie tijdens bezoeken van scholen

•	 Voor volwassenen om tijdens presentaties en rondleidingen de drie 

bouwfases te kunnen visualiseren

Het uitwerken van het plan vergde een 

lang traject en het overwinnen van de 

nodige hobbels en het maken van creatieve 

beslissingen.

Geld was één van de problemen: uit de 

verschillende prijsopgaven kwam een bedrag 

van ca. € 3.000,- naar voren. Een andere 

vraag was die van de geschikte houtsoort.

Er werd contact opgenomen met Arjen Eissens, restaurateur van hout, 

meubelen en antiek te Weesp. Deze raadde aan om naar Fijnhout B.V. 

in Amsterdam te gaan voor hout. Fijnhout had een geschikte balk van 

ayoushout, een lichte en goed bewerkbare houtsoort, die voor een 

vriendenprijsje van eigenaar verwisselde. 

De balk van L 220 cm x B 19 cm x H 9 cm 

werd naar Arjen Eissens gebracht, want 

hij had beloofd om ter aanmoediging drie 

onderdelen belangeloos te willen draaien. 

Na enige dagen belde Arjen op dat de koepel 

en beide torens van de Mariakapel konden 

worden opgehaald. Met een goede fles wijn 

is dat toen direct gedaan.

Ton Lagerwey, huisschilder en tot voor 

kort trouw koorlid van de kathedraal, 

kende ene Siep Markerink, vrijwilliger bij de 

Stichting Molens Zuid-Kennemerland en 

gepensioneerd houtmodelmaker. Deze Siep 

was bereid op zijn ‘vrije dinsdagen’ tijd te 

maken. Hiermee was het team compleet: een 

timmerman en een schilder.

De blokkendoos was een feit en een 

bouwinstructie en een beschrijving 

van het wordingsproces werden 

geschreven. Projectleiders Roel Bosma 

en Stephan van Rijt leggen hierin vast 

dat de BlokkenKathedraal om niet wordt 

geschonken aan de Vriendenkring van de 

Nieuwe Bavo, die op haar beurt het object in 

langdurige bruikleen geeft aan de Stichting 

KoepelKathedraal.

Speciale dank gaat uit naar: Siep Markerink, 

Ton Lagerwey, Arjen Eissens, George 

Brugman, Roel Bosma, Frans van Dongen.
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Gregoriaans

Vlak voordat de Advent begint met het eerste gezang van het 

kerkelijk jaar, de introitus ‘Ad te levavi animam meam’ (Tot U, God, 

richt ik mijn geest, uit psalm 24) geeft dirigente Laine Tabora, 

betrokken bij het Muziekinstituut St. Bavo, een interessante 

presentatie over Gregoriaanse zang en traditie. Van harte welkom 

op donderdag 28 november om 20.00 uur in de Plebanie.

POMPEN OF…

Bij heftige regenval lopen regelmatig de 

benedengang (naar de crypte) en de toiletten 

onder water. Er moet dan urenlang gepompt 

worden om alles weer droog te krijgen. We 

beraden ons op een goede oplossing om het 

blank staan van het souterrain te voorkomen.

PERSONALIA 

GETROUWD

Ralf Klaas Endstra en Dionne Anna Theresia 
Maria Rongen zijn op 6 september getrouwd 

in de kathedraal.

GEDOOPT	

Miles Rose, 2 juni 

Amara Maria Beunder, 9 juni 

Yara Pauline Emma Driessen, 16 juni 

Olivia Ann Roux en Luca Manuel Roux, 22 juni 

Mila Mylène Helena Spiekman, 7 juli

Thomas Harting, 12 juli

Djalayda Alexandra Jessica Troch, 1 september

OVERLEDEN

R.H.A.J. Everard  

* 19 maart 1932    † 26 juni 2024



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Dankjewel 
voor de 
vrijwilligers 
In de woord- en communieviering van 

1 september stonden we stil bij de start 

van het nieuwe werkjaar. We zijn blij dat de 

vieringen en bijeenkomsten in de zaal van 

de pastorie zo goed worden bezocht. Het is 

een plek van ontmoeting, waar parochianen 

regelmatig binnenlopen. We doen ons 

best om ook de verbinding te houden met 

parochianen die niet meer naar het gebouw 

kunnen komen. Dit alles is alleen mogelijk 

met de inzet van vele vrijwilligers. En in 

ons geval zijn bijna alle kerkgangers ook 

vrijwilliger! Iedereen heeft een taak en voelt 

zich verantwoordelijk daarvoor. Grandioos! 

We hebben dit gevierd met iets lekkers bij 

de koffie, door met elkaar liederen in canon 

te zingen en elkaar een klein cadeautje te 

geven. Het werd een gezellige middag.



Samen 
tegen armoede!

Armoede in Nederland: we kunnen er niet meer omheen. Het aantal aanvragen 
bij de Voedselbank blijft maar stijgen. Daarom doet Haarlem mee met  

de actie Samen tegen armoede! 

Vanaf nú kun je boodschappen inleveren bij de Rooms-Katholieke 
Groenmarktgemeenschap. Stop ze in de hippe, duurzame boodschappentas  

die je gratis kunt bestellen op kerkinactie.nl/tas. Zo helpen we de Voedselbank 
met producten waar een tekort aan is.  

(Je vindt het boodschappenlijstje op de achterkant).

 Doe mee!  

Inleveradres boodschappen: 

Rooms-Katholieke Groenmarktgemeenschap 

Nieuwe Groenmarkt 12 - aanbellen bij bordje ‘pastorie’

Elke maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Dankjewel en tot ziens!
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Inleverpunt voor de 
Voedselbank  
Vanaf maandag 30 september kunnen inwoners van de binnenstad 

van Haarlem boodschappen voor de Voedselbank ook inleveren aan 

de Nieuwe Groenmarkt 12. Dit is in het kader van de landelijke actie van 

kerken: ‘Samen tegen Armoede’. Ook in Haarlem zijn veel ouderen en 

gezinnen die niet kunnen rondkomen door de hoge vaste lasten en de 

prijzen van de levensmiddelen. De kloof tussen rijk en arm wordt alleen 

maar groter; daar willen kerken iets aan doen. 

Mensen die willen bijdragen kunnen op weekdagen van 10.00 tot 

12.00 uur met hun boodschappen terecht in de pastorie van de 

Groenmarktkerk. Deze actie is een proef. Na een half jaar gaan we 

kijken of onze pastorie een goede plaats is voor de inzameling. 

De Voedselbank heeft voor de actie 10 producten geselecteerd 

waaraan de behoefte het grootst is: zonnebloemolie of olijfolie, 

groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, 

houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, couscous en 

havermout. Het maakt niet uit hoe vaak en hoe veel van deze 

producten iemand bij het inleverpunt brengt. Alle bijdragen worden 

enorm gewaardeerd. 

Meer informatie is te vinden op onze website 

www.Groenmarktkerk.nl/nieuws .

Andere katholieke kerken die mee willen doen kunnen dit afstemmen 

met Jan Mathijs Cuypers, 

e-mail: cuypersjm@hotmail.com, telnr: 06-24251294.

ZIEKENZEGENING

Tijdens de viering op 1 december zal 

bijzondere aandacht geschonken worden aan 

onze zieken en ouderen. Diaken Rob Mascini 

zal een speciale ziekenzegen aan hen geven. 

Deze woord- en communieviering start een 

half uur later dan normaal, dus om 11.00 uur.

VASTE VIERINGEN IN DE PASTORIE,  
NIEUWE GROENMARKT 12

1e zondag van de maand 10.30 uur woord- en 

communiegebed met diaken Rob Mascini

Overige zondagen 10.30 uur woord- en 

gebedsviering met lekenvoorganger

Dinsdag 12.30 uur korte woord- en 

communieviering met Broeder Savio

Zie het actuele rooster van de vieringen op 

de website: 

www.groenmarktkerk.nl/vieringen .

MAANDELIJKS VREDESGEBED  
VOOR STAD EN LAND 

Elke eerste maandag van de maand 

12.30 uur in de Oud Katholieke kerk, 

Kinderhuissingel 74.
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Het houdt niet op bij de Vredesweek 

De Haarlemse Vredesweek (14-22 september) 
bood weer een gevarieerd programma: 
zingen, debatteren en demonsteren voor 
Vrede. En nog veel meer. Maar…. er is in de 
wereld en in ons land zoveel verdeeldheid 
en geweld; heeft het wel zin om mee te doen 
aan de jaarlijkse Vredesweek?  
Ca. 30 organisaties in Haarlem hebben 
het Vredesconvenant ondertekend. Elk 
jaar bieden zij met elkaar een gevarieerd 
programma aan de stad. In die week tref je 
anderen die (ook) genoeg hebben van al die 
onverdraagzaamheid en die bemoediging 
zoeken bij elkaar. Want werken aan vrede kan 
je niet alleen. Daarom was het thema dit jaar: 
Samen voor vrede. NU! 

Maar hoe werk je dan aan vrede? Door open te staan en nieuwsgierig 

te zijn naar anderen, die ver van je af lijken te staan. Door je stem te 

laten horen en op te komen voor rechtvaardigheid, open dialoog en 

solidariteit in je buurt, op de werkvloer, in je gemeenschap en in de 

politiek. Het motto van de partners voor vrede is: ‘Laat je verrassen 

door de verschillen en verbaas je over de overeenkomsten.’

De partners voor vrede willen het niet laten bij deze ene week. Met 

zowel maatschappelijke groeperingen als religieuze gemeenschappen 

willen zij een Vredesplatform in Haarlem e.o. bouwen, dat ook buiten 

deze week activiteiten organiseert. Neem voor meer informatie contact 

op met Wim Blüm.

groot inloopkoor Zing mee voor de Vrede o.l.v. Rinske van der Meer



Colofon
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 15 november 2024.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)

kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks 	 06-22962379	 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P.P.M. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 6 nr. 4

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033 / 023-5277462

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 / 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 06-40326558 
e-mail: kerkelijk.bureau01@gmail.com 

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558 

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di en do van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-5330528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds
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PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
parochiesecretariaat  

e-mail: bavo@rkhaarlem.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l



U ontvangt dit blad gratis, vier maal per jaar. Ontvangt u het liever niet? 
Laat het ons weten, dat bespaart kosten en het milieu. Zend een e-mail aan secretariaat.boaz@outlook.com of stuur  

een bericht aan het secretariaat, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen met vermelding van volledige naam en adres. 
Ontvangt u dit Parochieblad graag en wilt u een bijdrage geven? Zie de informatie op de laatste pagina’s:  

elke parochie heeft een eigen bankrekeningnummer. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Sint Maarten snijdt een stuk van zijn mantel af om aan een bedelaar te geven, 
Joost Cornelisz. Droochsloot, 1623

Collectie Rijksmuseum


