
 

 

 Nieuwsbrief 14 april 2024                       Groenmarkt Kerkgemeenschap 

Elk hoog en laaiend vuur 

 Is ooit als vonk begonnen. 
(Jan van Opbergen) 

 
 
OPBRENGST VASTENACTIE 
 
In de afgelopen Vastentijd werd weer aandacht gevraagd voor de Vastenactie. Dit jaar ging het om concrete 
projecten voor verbetering van de voedselvoorziening  in Zimbabwe. 
Het geld uit de Vastenactiebus is geteld en we waren helemaal verrast door de opbrengst:  Maar liefst € 840,40 zat 
er in de bus. 
Ik ben er trots op dat wij als Parochiegemeenschap dit fantastische bedrag bij elkaar hebben gebracht.  Hartelijk 
dank hiervoor, met speciale dank aan Rob Mascini en Bob van Oploo, die met groot enthousiasme deze actie 
hebben aanbevolen.     
MOV: Mia Vlugt 
 

Ophalen fotoboek  
 
We zijn blij met de grote belangstelling voor het fotoboek over de kerk. Bestellingen zijn nog mogelijk tot en met 
maandag 15 april. 
De data om het boek af te halen zijn:  
Vrijdag 3 mei, na de viering van Broeder Savio om 13.00 uur 
Zondag 5 mei na de viering om 11.30 uur 
Dinsdag 7 mei tussen 18.00 en 20.00 uur 
Er kan contant of met de pin betaald worden. 

 

Uitje naar de Abdij van Egmond op zaterdag 15 juni 
 
Op zaterdag 15 juni willen wij met elkaar een bezoek brengen aan de Abdij van Egmond. We krijgen daar een 
rondleiding door Hans Ooteman, die als oblaat verbonden is aan de abdij. Het programma ziet er als volgt uit: 
Vertrek:   9.30 u met paar auto’s (verzamelen bij de pastorie) 
Plm.   10.15-10.45 ontvangst met koffie en gebak  
(Uiterlijk)  10.45-12.15 rondleiding 

(museum, kaarsenmakerij en -atelier, tuin, abdijkerk) 
12.30-12.45 korte middagdienst (met de broeders) 
13.00- plm.13.45 abdijlunch  
plm. 13.45 vertrek of mogelijkheid tot winkelen  
(afhankelijk van de chauffeur waar je mee rijdt). 

Alles is goed toegankelijk, als u gebruik maakt van een (inklapbare) rollator kan die ook mee. We bieden dit bezoek 
incl. lunch voor de gereduceerde prijs van €15,00 pp. Gelieve dit contant en gepast mee te nemen in een 
enveloppe met je naam erop.  
U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondag 2 juni via de lijst op het secretariaat of telefonisch bij Kim de Jager: 06 
10496879. Hebt u vragen, dan kunt u ook bij Kim terecht. 
Nog meer chauffeurs die willen rijden met eigen auto kunnen zich aanmelden op de lijst die op het secretariaat 
ligt. De benzinekosten worden door de parochie vergoed. 
 

Tasjes 
 
De Antonius Gemeenschap heeft zich weer aangesloten bij de Protestante kerken om tasjes te vullen voor kinderen 
van wie de ouders bij de voedselbank zijn aangesloten. Dan hebben zij ook iets leuks in de vakantietijd. We willen 



 

 

bezien of we mogelijk een bon in de tasjes kunnen doen voor bijvoorbeeld een keer zwemmen. 
Men wil de tasjes op 13 juli gaan uit delen, vlak voor de Grote Vakantie. Daar willen we een leuke dag van maken 
met bijvoorbeeld een springkussen en iets te drinken of een ijsje. Wilt u meedoen om te helpen de tasjes te vullen 
of iets bijdragen aan de bonnen of leuke dag? Als u nog mooi speelgoed heeft mag u dat aanreiken in de kerk zodat 
wij er een leuk tasje van kunnen maken. Gelden mag u overmaken op rekening van de Antonius Gemeenschap: 
NL27 INGB 0007 7840 75, graag er bij vermelden: Tasjes.  
Dank voor al uw steun, vrede en alle goeds, Wim Blüm 

 
En dan dit nog 
 
Op zondag 5 mei na de viering bij de koffie wil Alison graag wat vertellen over haar tijd in Rome en haar 
bezigheden daar. 
 
Op maandag 6 mei vertelt Rob Mascini over zijn werk voor het Internationaal DiaconaatsCentrum. Hij schreef daar 
het boek ‘Helden, heiligen en pioniers in de diaconie van de kerken’ over. 
Deze avond vertelt Rob over zijn bezoeken aan katholieke en protestantse  kerken in gebieden waar christenen op 
een bijzondere wijze werden uitgedaagd om menselijkheid en vrede te verkondigen. Hij beschrijft de vervolgde 
kerk achter het ijzeren gordijn, zijn contacten met predikanten en priesters die in het geheim moesten werken: 
Litouwen, Hongarije, Oekraïne Roemenië enz. Hij vertelt over de Apartheid en zuidelijk Afrika, de oorlog in Angola, 
Zimbabwe en het bewind van Mugabe. Ook beschrijft hij zijn ervaringen in het guerrillagebied van Colombia, de 
armoede in Argentinië en Brazilië. 
Maandagavond 6 mei om 19.30 uur in het Parochiehuis Joannes de Doper, Kruisweg 1073, 2131 CT  Hoofddorp 
 
De reizen met Rob Mascini naar Rome (24 juni-28 juni) en naar Assisi en het land van Franciscus (1okt-6okt) gaan 
definitief door. Er is nog plaats! 

 

Vieringen, in de grote zaal, tenzij anders vermeld  
 

20 april 16.00 uur Aperitief voor de ziel  Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74 

Antonius Gemeenschap 

21 april 10.30 uur Op bezoek bij de Remonstrantse Kerk, Oranjekade 1 

28 april 10.30 uur Woord- en gebedsviering 

Wim Blüm en Gabriëlle Broertjes 

5 mei  10.30 uur Woord- en communieviering 

Diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff 

6 mei  12.30 uur Vredesgebed   Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74 

Antonius Gemeenschap 

9 mei  10.30 uur Woord- en gebedsviering Hemelvaart 

Broeder Savio en Leonard Besselink  

12 mei  10.30 uur Woord- en gebedsviering 

Leonard Besselink en Kim de Jager 

19 mei  10.00 uur Oecumenische viering met Pinksteren in de Oude Bavo, Grote Markt 

26 mei  10.30 uur Woord- en gebedsviering 

Wim Blüm en Rhodé de Graaf 

Door de week in de grote zaal of de muziekkamer: 

Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand) 

Dinsdag  12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio 

Vrijdag  12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio 
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