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KERSTSTALLEN

In de Bavo-
kathedraal is een 
kerststallen-
tentoonstelling te 
zien, zie voor meer 
informatie de Bavo 
pagina’s.

KERST OP KATHEDRAAL TV

Het liefst ontmoeten wij u natuurlijk met Kerst en door het jaar heen tijdens 
de vieringen in één van onze kerken. Voor wie dat niet mogelijk is biedt 
Kathedraal TV nu al enkele jaren een mooie uitkomst om vanuit huis deel te 
nemen aan de vieringen. In de Kersttijd worden extra vieringen gestreamd:

• 23 december 20.00 uur Festival of nine Lessons and Carols
•  24 december 20.00 uur Kerstnachtmis
•  25 december 10.00 uur Kerstmis

De uitzendingen zijn te volgen via www.Kathedraaltv.nl of 
via het YouTube-kanaal KathedraalTV.

24 DECEMBER, KERSTAVOND

 Overveen 17.00 uur kapelaan N. Beemster, 
kerstverhaal voor kinderen

  20.00 uur kapelaan N. Beemster
 Zandvoort 22.00 uur pastor D. Duijves
 Joseph 09.30 uur kanunnik A. Hendriks
  11.00 uur kanunnik A. Hendriks
  19.30 uur kanunnik A. Hendriks, 

gezinsviering met kerstspel
  22.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 19.30 uur pastoor B. Putter en 

diaken G.J. v.d. Wal, gezinsviering 
 Bavo 17.00 uur kapelaan T. Warnaar, 

viering voor kinderen
  20.00 uur mgr. J. Hendriks 
  22.30 uur mgr. J. Hendriks

25 DECEMBER, EERSTE KERSTDAG

 Overveen 10.00 uur kapelaan T. warnaar
 Aerdenhout  10.00 uur pastor D. Duijves 
 Zandvoort 10.00 uur pastoor B. Putter
 Joseph 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
 Schalkwijk 10.00 uur kapelaan N. Beemster
 Bavo 10.00 uur mgr. J. Hendriks 

26 DECEMBER, TWEEDE KERSTDAG

 Joseph 10.00 uur kannunik A. Hendriks 
 Bavo 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

 31 DECEMBER, OUDJAAR

 Overveen 10.00 uur pastoor B. Putter
 Zandvoort 17.00 uur pastoor B. Putter
 Joseph 09.30 uur kanunnik A. Hendriks
  11.00 uur kanunnik A. Hendriks
 Schalkwijk 10.00 uur diaken G.J. v.d. Wal
 Bavo 10.00 uur kapelaan T. Warnaar
  19.00 uur kapelaan T. Warnaar

1 JANUARI, NIEUWJAAR

 Overveen  11.00 uur kapelaan N. Beemster
 Joseph  10.00 uur kanunnik A. Hendriks 
  13.00 uur kanunnik A. Hendriks
 Bavo  10.00 uur F. Bunschoten

AVOND VAN BARMHARTIGHEID 

Dinsdag 19 december, aanvang 19.00 uur in de 
Bavokathedraal, meer info zie Bavo pagina's

FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 

Op zaterdag 23 december vindt dit Festival 
door de Bavocantorij plaats, aanvang 20.00 uur. 
Toegang vrij,  na afl oop is een deurcollecte.

VIERINGEN TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW
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winter
Alweer vele jaren geleden had ik het voorrecht om een bezoek 
te brengen aan Bethlehem en daarmee natuurlijk aan de 
geboortekerk. De kerk op de plaats waar zeer waarschijnlijk 
Maria en Jozef onderdak vonden en waar Jezus geboren zou 
worden in een grot, in een stal. Het is een indrukwekkende plaats, 
met een nog veel indrukwekkender geschiedenis. Alleen al de 
toegangsdeur van de kerk heeft een eigen verhaal, want die is 
zo laag en klein dat iedereen moet bukken om binnen te komen. 
Het verhaal wordt verteld dat deze deuropening diende om te 
voorkomen dat mensen te paard de kerk zouden binnenrijden. 
En natuurlijk is er de mooie verklaring dat het een uiting van 
nederigheid is wanneer iedereen zijn hoofd moet buigen bij 
binnenkomst.

Wat mij echter ook is bijgebleven van het bezoek 

aan Bethlehem is die enorme muur die rondom het stadje 

is gebouwd en die het afscheidt van Jeruzalem. Een enorm hoge 

betonnen muur, met wachttorens, prikkeldraad en een strenge 

grenscontrole. Bethlehem ligt immers op Palestijns grondgebied. 

Dat enorme contrast, de plek van de geboorte van het Jezuskind, 

met Jozef en Maria, met de herders, met de schaapjes, met de 

engelen, zoals we het allemaal in gedachten hebben, en dan de 

rauwe werkelijkheid van een betonnen muur met graffi  ti die geen 

ander gevoel opriep dan dat je een gevangenis binnenging.

Het bezoek aan een pastoor in Palestina bevestigde helaas dat 

beeld. Hij vertelde hoe hij en veel van zijn parochianen Palestijnen 

zijn, en hoewel het voor christenen niet altijd gemakkelijk was in 

een samenleving die grotendeels uit moslims bestaat, werden de 

grootste problemen toch van de zijde van de Israëlische regering 

ervaren. Het betekent bijvoorbeeld heel eenvoudig dat wanneer 

een jongere na de middelbare school aan een universiteit in 

Jeruzalem wil studeren daar een vergunning voor nodig was, 

die soms pas na meerdere jaren wordt verleend. Dat zoiets veel 

frustratie oproept is voorstelbaar.

Uiteraard wil ik hiermee in het geheel geen terreurdaden 

rechtvaardigen. Net zomin als militaire acties tegen burgers 

gerechtvaardigd kunnen worden. We hopen en bidden dat de 

H. Geest mensen mag verlichten om een oplossing voor het 

confl ict te vinden. En dat hij mag inspireren tot vergeving. Want 

daarmee moet het allemaal beginnen.

Dat enorme contrast tussen de geboorte van het kindje Jezus en 

die harde werkelijkheid kan ons zorgen baren. Kan ons misschien 

wel eens laten twijfelen. Kunnen we eigenlijk wel Kerstmis vieren 

in mooie versierde kerken met een kerststal thuis terwijl dichtbij 

Bethlehem, maar ook dichtbij ons, in Oekraïne, mensen omkomen 

door geweld dat niet minder dan kwaadaardig is? Om nog maar te 
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zwijgen van al die ‘vergeten’ confl icten elders in de wereld. Wat heeft 

Zijn komst onze wereld dan eigenlijk gebracht? Waar is die ‘vrede aan 

mensen van goede wil’? En misschien heeft u het afgelopen jaar ook in 

uw persoonlijk leven voldoende meegemaakt om die vraag te stellen.

Het is een feit dat de wereld, dat wij als mensen, vaak niet leven zoals 

Jezus ons heeft voorgeleefd, ons heeft voorgehouden. Dat zien we 

in het groot met politici die ons voorhouden toch vooral voor ons 

eigen land te kiezen en in de rest van de wereld ‘de boel de boel te 

laten’. Wat niet alleen geen verstandige politiek is, maar ook afbreuk 

doet aan waartoe wij geroepen zijn: verbondenheid, saamhorigheid, 

opkomen voor de menselijke waardigheid, voor de waarde van het 

menselijk leven, van iedere persoon. Voor ons als christenen geldt dat 

iedere persoon ertoe doet. Hij of zij is kostbaar in Gods ogen, we staan 

opgetekend in Zijn hand. Dat betekent dat geen geweld of confl ict ons 

onverschillig mag laten, want het raakt altijd aan mensen, aan onze 

medemensen. We kunnen niet zelf alle leed van de wereld dragen, dat 

is onmogelijk en hoeft ook niet, maar het mag ons niet onverschillig 

laten. Dát is de boodschap die dat kindje Jezus uit Bethlehem ons 

heeft voorgehouden.

Maar dat zal niet vanzelf gaan. Zoals het bij hem ook niet ging. Geboren 

in een stal, omdat er geen plaats was in een herberg. En uiteindelijk 

gestorven aan een kruis, omdat hij en zijn boodschap niet werden 

geaccepteerd. Hij weet wat lijden is, hij heeft ons leven gedeeld. Hij is 

geen God die ver boven ons verheven is gebleven. We mogen hem als 

kindje in een kribbe vereren. En uiteindelijk heeft hij ons dat ultieme 

teken van hoop gegeven door de dood te overwinnen. Zijn leven was 

niet voor niets geweest, zijn boodschap ging niet verloren, hij heeft de 

dood overwonnen en zijn Woord is sindsdien de gehele wereld over 

gegaan.

Dát is uiteindelijk de boodschap die hij 

ons wil geven. Het kersttafereel mag ons 

vertederen. We mogen genieten van de 

kerstsfeer, van de mooi versierde kerk en 

de goed verzorgde liturgie. We mogen ons 

daarin goed voelen. Want hij heeft de dood 

overwonnen, hij heeft ons voorgehouden dat 

er altijd weer hoop is. Dat we op Hem mogen 

vertrouwen als we het moeilijk hebben, dat 

we altijd hoop mogen houden op een betere 

toekomst. Het lijden, de dood, geweld, zal 

nooit het laatste woord hebben.

Ik wens u hele mooie Kerstdagen, samen 

met dierbaren of juist in alle rust, waarin 

u hopelijk kunt genieten van deze mooie 

dagen. En ik wens u dat het Kerstfeest u hoop 

mag geven. In uw leven, in deze wereld. Ik 

wens u een Zalig Kerstmis en Gods Zegen 

over het nieuwe jaar!

pastoor Bart Putter

We willen u allen van harte danken voor uw betrokkenheid bij onze parochies, 
in het bijzonder natuurlijk de vrijwilligers.

Dankzij uw inzet kunnen we samen ons geloof blijven vieren.

We wensen u allen Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuw Jaar!

medewerker geloofsopbouw Anne Commandeur, diaken Philip Weijers, 
diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Teun Warnaar, kapelaan Nars Beemster, 

kanunnik Hendriks, plebaan Floris Bunschoten en pastoor Bart Putter
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MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF!
Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws en de activiteiten in 

onze parochies? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!  

Ga naar www.rkhaarlem.nl en onderaan de website kunt u zich 

aanmelden door uw e-mailadres in te vullen. 

800 jaar kerststal: leef toe naar 
Kerstmis met de website Vier.nu
Kerstmis staat voor de deur. 

Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit 
belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is 
op de site speciale aandacht voor de kerststal, 
want het is precies 800 jaar geleden dat 
de eerste levende kerststal werd ingericht. 
In aanloop naar Kerstmis vertellen acht 
bisschoppen op Vier.nu over steeds een andere 
fi guur uit de kerststal. 

Op 24 december is het precies 800 jaar 

geleden dat Franciscus van Assisi in het 

stadje Greccio in Italië een levende kerststal 

liet inrichten. Franciscus vond dat zijn 

tijdgenoten weinig oog en begrip hadden 

voor de menselijke kant van het kerstverhaal. 

Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. 

Midden in de bossen van Greccio liet hij een 

stal bouwen, regelde hij een ezel en een os 

en vroeg hij een boer en boerin om Jozef en 

Maria uit te beelden. Deze eerste levende 

kerststal was de opmaat voor een traditie 

die nog altijd actueel is. Op tal van plekken 

- thuis, op school, in de kerk en op straat - 

wordt de geboorte van Christus uitgebeeld 

met de kerststal.

In de aanloop naar Kerstmis komen acht 

fi lmpjes online, waarin bisschoppen vertellen 

over een fi guur uit de kerststal, van het Kind 

tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke 

dag komt een nieuwe video online; zo is er 

elke dag iets nieuws om naar uit te zien op 

weg naar Kerstmis. 

Vier.nu biedt verder een aantal handige links en downloads die 

allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van 

Kerstmis.  Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze 

zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en 

naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel 

meer.

Kijk voor meer informatie op de website: www.vier.nu .
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Caritas Adventsactie

Dit jaar besteedt de Adventsactie speciale 

aandacht aan kinderarbeid. Zie voor meer 

informatie het vorige Parochieblad op 

pagina 7 of kijk op www.vastenactie.nl . 

Geef in deze periode een bijdrage in de 

collecte of maakt een bedrag over op 

reknr: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 

Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie

Vastenactie 2024: 

Leven in een veranderende wereld
De vastenperiode start op 14 februari, 

Aswoensdag, en eindigt op 30 maart.

Wist u dat de Vastenactie al sinds 1961 

campagne voert voor projecten in 

ontwikkelingslanden? 

De vastentijd is een periode van bezinning 

en solidariteit met anderen. Je staat 

wat vaker stil bij mensen die het minder 

goed hebben dan jij. Vasten betekent 

'even minderen voor een ander'. Het 

idee is te geven wat je bespaart (of kunt 

missen) om het leven van anderen ver 

weg te verbeteren. Vastenactie werft 

fondsen om wereldwijd kleinschalige 

ontwikkelingsprojecten te steunen.

De vastenperiode begint op Aswoensdag 

en eindigt op de zaterdag vóór Pasen 

om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 

dagen. De zondagen tellen niet mee als 

vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 

dagen over, vandaar de 'veertigdagentijd'. 

Het getal 40 verwijst onder meer naar 

het aantal dagen dat Jezus volgens drie 

evangelisten in de woestijn verbleef 

en het aantal jaren dat de Israëlieten 

vanuit Egypte onderweg waren naar het 

Beloofde Land.

SchuldHulpMaatje
Caritas Bloemendaal-Overveen heeft op zondag 19 november een 
collecte gehouden voor Stichting SchuldHulpMaatje Zuid-Kennemerland. 

Ook de maand december kunt u nog een gift 

overmaken op reknr.: 

NL39 ABNA 05437729 34 

t.n.v. IPCI Caritas BOAZ 

o.v.v. Schuldhulpmaatje.

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Wist u dat meer dan 60% van de gezinnen in Haarlem fi nanciële 

problemen heeft of dreigt te krijgen? SchuldHulpMaatje Zuid-

Kennemerland is actief in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en 

Heemstede en helpt mensen om hun fi nanciële problemen op te 

lossen en fi nancieel gezond te blijven. 

In 2009 is de stichting ontstaan door samenwerking van verschillende 

kerken in Almere. Zij schakelden deskundigen in om parochianen te 

helpen bij hun snel toenemende fi nanciële problemen. Deze aanpak 

had zo’n goed resultaat dat het landelijk is uitgerold. De Maatjes zijn 

allemaal vrijwilligers en hebben een intensieve cursus doorlopen om 

de hulpvragers op een deskundige manier te helpen. De hulpvrager 

en het Maatje gaan SAMEN de problemen aanpakken, waarbij de 

hulpvrager de regie houdt. De hulp is gratis. Er kan snel gestart worden 

en de hulpvragers worden in hun eigen veilige omgeving geholpen. Er 

wordt samengewerkt met de gemeente en hulpverleningsinstanties, 

zoals de Sociale Wijkteams. 

Jaarlijks wordt een bijdrage van de gemeente Haarlem ontvangen; 

deze is helaas verre van toereikend om Maatjes te kunnen opleiden en 

campagnes te kunnen voeren. 

Donaties zijn dan ook zeer welkom!
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Jeugd- en 
Jongeren 

Eerste Heilige Communie
Wilt u uw kind ook het sacrament van de Eerste Heilige Communie laten ontvangen? 

Meld uw kind dan voor 10 januari aan. Het voorbereidingstraject voor kinderen vanaf 

groep 5 (8-11 jaar) start in februari op zaterdagmiddagen in de St. Bavo-kathedraal. 

Is uw kind nog niet gedoopt, dan kan dat meegenomen worden bij de voorbereidingen. 

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u via onze website: 

rkhaarlem.nl/sacramenten/communie. 
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Activiteiten

Activiteiten in de 
St. Bavokathedraal, Haarlem

Kerst in de Crypte

Dit jaar kunt u ook weer genieten van deze 

activiteit tussen 20 december en 7 januari; 

tijdens de Kerstdagen zelf en Nieuwjaarsdag 

is de Crypte niet geopend. 

Dagelijks open tussen 13.00-17.00 uur. 

Een toegangskaart kost online € 7,50, aan 

de deur via pin € 8,50, kinderen boven 5 jaar 

€ 4,-; jonger dan 5 jaar gratis. 

Betoverend klassiek kerstconcert 
op 16 december, aanvang 20.00 uur

Dit kerstconcert brengt getalenteerde musici 

samen in een sfeervolle omgeving en neemt 

je mee in de rijke tradities van kerstmuziek. 

Laat je meevoeren door de prachtige klanken 

van kerstklassiekers, uitgevoerd door het 

Kathedrale Koor en haar solisten. 

Dompel jezelf onder in de magie van Kerstmis 

met een onvergetelijke avond vol prachtige 

muziek.

Meer informatie over het programma en 

de kaartverkoop vindt u op de website van 

Koorschool Haarlem: 

www.koorschoolhaarlem.nl .

Credo op podcastplatforms

Radio Maria Nederland kondigt met trots de lancering aan van de 

podcast ‘Credo | de catechismus’. Deze dagelijkse podcast over het 

Katholieke Geloof is nu beschikbaar op diverse podcastplatforms, 

zoals Spotify, iTunes, Google podcast, Soundcloud en meer.

In twee jaar tijd neemt priesterdirecteur Pieter Zimmerman van 

radio Maria de luisteraars mee op een avontuurlijke reis door de 

volledige Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij neemt ons mee 

terug naar de basis, waarin alle aspecten van ons prachtige geloof 

aan bod komen.

Zie ook de Bavo-pagina’s voor meer 
activiteiten in de Kathedraal.
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Kerstmis met the Choir of St. John’s 
College Cambridge 
op 21 december, aanvang 20.00 uur

Deze kerstperiode is het wereldberoemde 

St. John’s College Choir uit Cambridge, één 

van Engelands meest vermaarde koren, in 

Nederland voor een tournee. 

Engeland is het land van de tradities.

De twee overgebleven jongenskoren in 

Cambridge, van het St. John’s College en 

van het King’s College worden gezien als 

de beste jongenskoren ter wereld. Het 

koor bestaat vanaf 1670 en zingt voor de 

hoge stemmen nog altijd met jongens. 

Deze jongens (8-12 jaar) moeten naast een 

uitmuntende stem ook beschikken over 

voldoende schoolvaardigheden om naast 

het vele zingen ook hun opleiding te kunnen 

voltooien. Daarbij spelen ze gemiddeld twee 

instrumenten. Sinds kort zijn ook enkele 

meisjes actief in het koor. De mannen van het 

koor, in de leeftijd van 18-22, studeren allen 

aan de universiteit van Cambridge en moeten 

naast hun studie veel uren investeren in het 

zelf bestuderen en vervolgens uitvoeren 

van de muziek. Naast hun dagelijkse 

verplichtingen in de College Chapel zingt het 

koor jaarlijks concerten over de hele wereld. 

Het koor heeft ook veel cd’s opgenomen.

Op het programma staat uiteraard een mooi 

aanbod aan prachtige kerstmuziek. 

m.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. Rick Muselaers

director of Music: Christopher Gray

orgel: Alex Robson en Tingshuo Yang

Kaartverkoop: www.bavoconcert.nl en VVV 

Grote Markt Haarlem (onder het stadhuis).

E-mailadres: stjohns@koorschoolhaarlem.nl

Alpha-cursus 
vanaf 16 januari: @home of @online 

Al honderden mensen hebben de afgelopen jaren met succes 

de Alpha-cursus in Haarlem en omgeving afgerond. In september is 

de laatste cursus met 25 deelnemers van start gegaan. Deelnemers 

maken op een laagdrempelige manier kennis met het christelijk 

geloof en uiteraard ook met elkaar. Iedere avond beginnen we 

met een gezellige maaltijd. Vervolgens is er voldoende tijd om in 

kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan over het thema van 

de avond. 

Omdat de plebanie van de Kathedraal niet beschikbaar zal zijn, 

zullen deze winter twee varianten van de Alpha-cursus aangeboden 

worden. De volledige Alpha-ervaring zal dit keer plaatsvinden op 

een verrassende locatie, namelijk bij een aantal vrijwilligers thuis in 

het centrum van Haarlem. De andere variant zal geheel online zijn 

en zal dus niet voorafgaan met een gezamenlijke maaltijd. Maar 

online geeft wel het gemak om thuis vanaf een luie stoel aan te 

haken!

Op 10 achtereenvolgende dinsdagen vanaf 16 januari, 

aanvang 18.45 uur. 

Aanmelden kan via rkhaarlem.nl/alpha-cursus of mail 

naar alphacursus@rkhaarlem.nl .

Bekijk ook eens deze video: 

rkhaarlem.nl/alpha-video/

Scan deze QR-code 

voor een inkijkje bij de Alpha!



Een nieuw gebruik voor 
de kerk van Bloemendaal

Vorig jaar, op 3 juli 2022, vond de laatste zondagsviering plaats in 

de kerk van de H. Drie-eenheid, de kerk van ‘het Bispinckpark’ in 

Bloemendaal. Een jaar eerder was aangekondigd dat dat in de zomer 

van 2022 zou gaan gebeuren. En hoewel dus niet onverwacht bleef 

het een emotioneel moment. Maar vooral was het een mooi moment, 

waarbij in dankbaarheid werd teruggeblikt op wat de parochie en de 

gemeenschap voor vele mensen heeft kunnen betekenen gedurende 

meer dan 100 jaar. Sinds vorig jaar vonden alleen nog uitvaarten plaats 

vanuit de kerk, in afwachting van een huurder die de kerk de komende 

jaren zou willen gebruiken. Inmiddels hebben goede gesprekken 

plaatsgevonden met een huurder die een nieuw initiatief wil beginnen, 

gericht op ontwikkeling van de mens. Denk aan zelfbewustzijn, maar 

ook onze relatie met de natuur en wat de natuur ons als mensen 

kan leren. Om beter op onszelf te letten en zo bijvoorbeeld ook een 

burn-out te voorkomen. Het is een nieuw initiatief dat zich nog verder 

zal ontwikkelen, maar het is een mooi en passend gebruik van het 

kerkgebouw. De bedoeling is dat de huur per 1 december van dit jaar 

in zal gaan, en daarom is tijdens de weekendvieringen van zondag 15 

oktober in diverse kerken bekendgemaakt dat het kerkgebouw per 

1 december 2023 ‘aan de eredienst is onttrokken’, zoals dat formeel 

heet. Het is daarmee geen Rooms-Katholiek kerkgebouw meer, maar 

met dank aan het nieuwe gebruik kan het gebouw gelukkig een rol 

blijven spelen in de samenleving.

Hoewel het afscheid van het kerkgebouw natuurlijk pijnlijk is geweest, 

is het mooi om te zien dat een heel aantal van de parochianen 

hun weg gevonden heeft naar de kathedraal in Haarlem, de kerk in 

Overveen of de kerk in Zandvoort. En natuurlijk ook naar andere 

kerken. We blijven ons met elkaar verbonden voelen, ook als we 

misschien elkaar nu niet meer zo regelmatig zien als vroeger. Er is 

ondanks het verlies veel om dankbaar voor te zijn!

pastoor Bart Putter
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Nieuws uit parochie 
Bloemendaal



Het afgelopen half jaar is het archief van de parochie Heilige Drie-eenheid in Bloemendaal bewerkt 
door René van Paradijs (die ons helaas op 17 november j.l. onverwacht is ontvallen) en Kees 
Schabbing. Het archief werd in 2022 aangeleverd in tassen, kisten, verhuisdozen en bollenmanden. 

Na de bewerking is op 7 november een 

beheerovereenkomst gesloten tussen 

het kerkbestuur en het Noord-Hollands 

Archief. Daarmee is ruim 100 jaar 

geschiedenis toegankelijk geworden, in 

ruim 100 archiefdozen. De overeenkomst 

is ondertekend door pastoor Bart Putter, 

onder het toeziend oog van Marja Hin, Frieda 

van den Berg-Kolster en bewerker Kees 

Schabbing. 

Hoe is dit tot stand gekomen en wat kunnen 
we ermee?
Bij bisschoppelijk decreet van 12 oktober 

is de H. Drie-eenheid in Bloemendaal per 1 

december 2023 onttrokken aan de eredienst. 

Dit heeft geleid tot het verwijderen van de 

laatste religieuze voorwerpen uit de kerk 

en het overdragen van de sleutels aan de 

nieuwe gebruikers. En daarmee verdwijnt 

een belangrijk, warm en veilig punt in 

Bloemendaal, maar de herinneringen blijven. 

En voor de generaties na ons is er het 

parochiearchief, waarin je de invloed van de 

kerk op onze maatschappij terug kan vinden. 

We kunnen ons nu bijna niet meer 

voorstellen hoe groot die invloed was. 

Het stratenpatroon van een dorp of stad 

draaide letterlijk om de kerk heen, de 

gezinsgrootte werd erdoor beïnvloed, je 

politieke keuze, je lidmaatschap van de 

scouting, naar welke school je ging - zelfs 

je dansschool - en met welk vriendje of 

vriendinnetje je beter niet thuis kon komen. 

We deden onze boodschappen bij katholieke 

middenstanders en bij de bouw van de 

kerk werd goed gekeken of de katholieke 

aannemer wel een voldoende aantal 

katholieke metselknechten had, die natuurlijk 

lid moesten zijn van een RK vakbond. (Zie 

bijvoorbeeld het vaandel van de Katholieke 

Arbeiders Bond in de kerk te Overveen.) 

Bij de bewerking van het parochie-archief 

viel op hoe betrokken de parochianen waren 

en tot wat voor mooie resultaten dat leidde. 

Denk aan het Ziekentriduüm of een groots 

opgezet symposium bij het 100-jarig bestaan 

van de parochie. Anderzijds wordt ook de 

groeiende betrokkenheid van leken in de 

kerk zichtbaar. Zie de totstandkoming van 

de Pastorale Raad, de Pastoraatsgroep, de 

Klankbordgroep, de Parochiepapers en het 

Parochie-appèl. 

Wilt u het zelf onderzoeken en ervaren? 

Dat kan. Het archief is te raadplegen bij 

het Noord-Hollands Archief in Haarlem. 

Maak wel eerst een afspraak. De inventaris 

is te vinden op de website van het 

Noord-Hollands Archief: MF 10.001 R.-K. 

Parochiegemeenschap Bloemendaal te 

Bloemendaal, (1916) 1917-2023.

Ook van andere parochies in de omgeving 

berusten archieven in het Noord-Hollands 

Archief.

Kees Schabbing 

Overdracht archief parochie Bloemendaal 
naar Noord-Hollands Archief
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Bezoek Legénd, Hongarije

Het bezoek aan Legénd is als een 

thuiskomen. We kennen elkaar al zo lang. 

De drie kerkmeesteressen en het jonge 

burgemeesters-echtpaar maken er altijd een 

bijzondere dag van. 

Met veel trots lieten ze ons het nieuwe 

voorportaal van het kerkje op de heuvel 

zien. Dat was heel noodzakelijk, want de 17e 

eeuwse muur daar achter stond op instorten 

en wordt door het vernieuwde portaal 

gestut. Met wat subsidie van de Staat en 

Bisdom Vac is de aanbouw mogelijk gemaakt. 

Monumentenzorg bemoeide zich er ook mee 

en daardoor werden grote stenen gebruikt 

van een eerbiedwaardige leeftijd: 600 jaar 

oud! 

Na een mooie dienst te hebben bijgewoond 

hebben wij het kunstwerk Legénd, dat in de 

ontmoetingsruimte van de H. Drie-eenheid 

hing, overhandigd. Het hangt nu in de 

Winterkapel in het hart van Legénd. 

Nu het voorportaal gereed is hopen de 

Legéndenaren, dat ook het interieur van het 

kerkje wordt aangepakt. Het wordt een hele 

klus om de financiën bij elkaar te krijgen. 

Misschien kunnen wij een pietsie helpen!! 

De lunch hebben we gebruikt in een oude 

csarda (schuur) en we hebben tijdens de 

maaltijd veel en goed kunnen praten over het 

reilen en zeilen in Legénd en Hongarije. 

We werden stil toen Pieta, Elike en ik 

een certificaat van erkentelijkheid kregen 

overhandigd. Volgens Tibor: jullie zijn nu 

ereburgers van Legénd. Een emotionele 

gewaarwording. 

Afscheid nemen van onze Legéndse vrienden 

is altijd moeilijk, maar dan zeggen we 

Viszonlatasra (tot ziens) tegen elkaar en dat 

helpt. 

Marion Takacs-van den Aardweg 

contactgroep Legénd, penningmeester

Reknr.: NL70ABNA 0623425769 t.n.v. 

M.Takacs-van den Aardweg  

o.v.v. Legénd   

Na een voorspoedige vlucht zijn Pieta en ik geland op het vliegveld 
Ferihegy Budapest. Met onze vriend Tibor Berczes zijn we de 
volgende dag doorgereden naar het dorpje Legénd, dat sinds 1993 
vriendschapsbanden heeft met de H. Drie-eenheid kerk te Bloemendaal. 
Wij, het bestuur van de Bloemendaali-Legéndi barati kore (de 
vriendenkring Bloemendaal-Legénd) zijn erg dankbaar, dat we onze 
hulp aan het arme dorpje kunnen continueren met medewerking van 
het bisdom, na het sluiten van onze kerk! 
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Nieuws uit parochie 
Overveen

Gedachten aan Kerstmis 

Tijdens de pelgrimstocht deze zomer naar Vierzehnheiligen in Beieren 
kwam de geboorte van het Christuskind nabij door twee bijzondere 
ervaringen. Gaarne wil ik deze met u delen.

Allereerst tijdens en voor een Eucharistieviering in een stampvolle 

kerk. Wij waren zeker een half uur tevoren aanwezig en getuigen van 

een indrukwekkende eerbiedige stilte. Geen gesprekken vooraf, geen 

gefl uister. Ieder in afwachting en in bewondering van die prachtige 

barokke kerk. Je hoorde bijna alleen de ademhaling van de kerkgangers. 

Dagen daarvoor hadden wij allen in de Dom van Fulda de volgende 

meditatie gebeden: ‘Adem in. Adem uit. Laat jouw gedachten tot 

rust komen. Alles wat rondgonst mag kort pauze houden. Laat jouw 

lichaam tot rust komen. Hallo hartslag. Adem in. Adem uit. God is er. 

Hier en nu. Adem in. Adem uit. Hij vindt jou goed.’

Door die indrukwekkende stilte kwam de gedachte terug aan vroegere 

kerstnachten. De nachtmis begon in de nacht om 1 uur. Je liep in de 

vrieskou naar de kerk en jouw adem was zichtbaar bij het uitademen.

Tweede ervaring in genoemde kerk Vierzehnheiligen. Daar tref je een 

kopie aan van de ster in de geboortekerk van Bethlehem. Immers het 

Christuskind is op die plek verschenen aan een herder. Herders hebben 

in de Bijbel een bijzonder privilege na het zien van de ster. Zij mogen 

als eersten het geboren kind aanschouwen. Zelfs vóór de drie koningen 

met hun bijzondere giften.

Laten wij met Kerstmis weer het wonder van de geboorte van Jezus 

beleven. Adem de sfeer van Kerstmis in en in stilte weer uit.

Zalig Kerstmis!

Cor Kroon
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Uit de kersttoespraak van  
Paus Franciscus in 2022
‘Als we willen dat het Kerstmis is, de geboorte van Jezus en van de 

vrede, dan moeten we naar Bethlehem kijken en onze blik wenden 

naar het gezicht van het kind dat voor ons is geboren. Bethlehem 

toont ons de eenvoud van God, die zich niet openbaart aan wijzen en 

geleerden, maar aan kleinen, aan hen wier hart zuiver en open is (vgl. 

Mt 11, 25). Laten ook wij, net als de herders, onverwijld gaan en ons 

verbazen over de ondenkbare gebeurtenis dat God mens is geworden 

voor ons heil. Hij die de bron is van al het goede wordt arm en smeekt 

om onze arme menselijkheid. Laten we ons laten bewegen door Gods 

liefde en Jezus volgen, die zich van zijn glorie heeft ontdaan om ons 

deelgenoot te maken van zijn volheid.’

De geschenken  
van de drie koningen
goud-wierook-mirre
Goud: aardse koningschap, geschenk van Melchior.

Wierook: symbool van goddelijkheid Jezus, geschenk van Balthasar.

Mirre: bittere verwijzing naar de begrafenis en menswording, geschenk 

van Caspar. Mirre bevat meer gomstoffen en wierook meer hars.

Wereldlijke interpretatie:
Goud om armoede te verlichten. Reis naar Egypte werd hiermee 

betaald.

Wierook om stank uit de stal van os en ezel te verdrijven.

Mirre ter verzorging van het christuskind.

Lees over dit Mariabeeld, dat wij ontvingen 

van de Groenmarktkerk op de pagina’s van de 

Groenmarkt. 
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Getuig van de schoonheid 
van de liefde die jou heeft gezien
Paus Franciscus sprak januari 2023

De gemeenschap van Jezus’ leerlingen is missionair geboren. De Heilige Geest richt haar naar buiten, 
zodat de Kerk niet in zichzelf gekeerd is, maar een besmettelijke getuige van Jezus, die naar buiten 
reikt om zijn licht tot de uiteinden der aarde te laten stralen. Als het christelijk leven de horizon 
van de verkondiging uit het oog verliest wordt het ziek: het keert zich naar binnen, raakt verstikt. 
Missie is de zuurstof van het christelijk leven: het versterkt en het zuivert het.

Ik wil beginnen met de roeping van de apostel 

Matteüs. Alles begint met Jezus die ‘een man 

zag’, een tollenaar: een collaborateur en 

verrader van zijn volk. Maar in Jezus’ ogen 

is hij een mens. Jezus komt Matteüs nabij, 

omdat iedere mens door God bemind wordt. 

Het Evangelie zegt zelfs dat Hij kwam ‘voor 

zondaars, niet voor de rechtvaardigen’. Deze 

blik van Jezus is heel mooi. Ze ziet de ander 

als de ontvanger van liefde. Alles begint 

vanuit deze blik. Hoe vaak zien wij de fouten 

van anderen en niet hun noden; hoe vaak 

bestempelen we mensen volgens wat zij 

doen of denken? Zelfs als christenen zeggen 

we: is hij er een van ons of niet? Dit is niet 

Jezus’ blik: Hij bekijkt ieder mens altijd met 

barmhartigheid en zelfs met voorliefde. Op 

Jezus’ blik volgt een beweging. Hij zegt ‘Volg 

mij’, en ‘de man stond op en volgde Hem’. In 

die dagen had wie zat gezag over de anderen. 

Jezus maakt Matteüs eerst los van de macht. 

Hij zet hem in beweging richting anderen 

en opent hem voor de horizonten van 

dienstbaarheid. Wij leerlingen van Christus, 

wij Kerk, zitten wij te wachten tot er mensen 

komen of weten wij hoe op te staan, met 

anderen op weg te gaan, hen te zoeken?

Ten derde is er een bestemming. Je zou 

kunnen denken dat de Meester, na zijn leven 

te hebben veranderd, hem naar nieuwe 

ontmoetingen en geestelijke ervaringen leidt. 

Niet meteen. Eerst gaat Hij naar Matteüs’ 

huis, waar deze ‘een groot feestmaal’ voor 

Hem aanricht waaraan ‘talrijke tollenaars’ 

deelnemen. Matteüs keert naar zijn omgeving 

terug, maar doet dat veranderd en met Jezus. 

Zijn apostolische ijver begint niet op een 

nieuwe, pure plaats, maar daar waar hij leeft 

met de mensen die hij kent. Wij hoeven niet 

te wachten tot we perfect zijn en Jezus lang 

gevolgd hebben om van Hem te getuigen. 

Onze verkondiging begint vandaag, daar waar 

wij leven. En niet met een poging anderen 

te overtuigen, maar door te getuigen van 

de schoonheid van de Liefde die ons heeft 

gezien en heeft opgetild. Deze schoonheid 

communiceren zal mensen overtuigen. Wij 

verkondigen onszelf niet, noch een politieke 

partij of ideologie. Wij verkondigen Jezus en 

moeten Hem toestaan zelf te overtuigen. 

Want zoals paus Benedictus ons leert: ‘De 

Kerk doet niet aan bekeringsdwang. Zij groeit 

daarentegen door ‘aantrekkingskracht’.’

Dit aantrekkelijke, vreugdevolle getuigenis is 

waarheen Jezus ons leidt. En we kunnen ons 

afvragen of onze blik op die van Jezus lijkt. 

Laten we daarover nadenken.

EEN ZALIG KERSTMIS EN 
ALLE GOEDS VOOR 2024

VOOR ONZE PAROCHIANEN 
EN ONZE VRIJWILLIGERS!

Het afgelopen jaar steunde u ons door naar de kerk te komen, de 

vieringen mee te maken, door uw geldelijke bijdrage en/of door uw 

inzet als vrijwilliger: HARTELIJK DANK DAARVOOR. SAMEN ZIJN WIJ 

KERK. Mogen wij in het nieuwe jaar weer op u rekenen?

medewerkers parochiebureau Overveen
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PERSONALIA 

Gedoopt
Na een gezellige ontmoeting enkele dagen tevoren thuis bij Richard 

en Suzan van den Heuvel-Barnhoorn was het zondag 22 oktober dan 

zover, dat ook hun zoon Fender Dominique (geboren op 20 maart 

2023) gedoopt werd in de kerk van Overveen. Nadat de ouders, 

Fenders grote broer James (4 jaar) en ook verdere aanwezige familie 

zich rond de indrukwekkende oude doopvont verzameld hadden 

begon kapelaan Nars zoals gebruikelijk met het stellen van de vragen 

aan de ouders met betrekking tot de geloofsopvoeding van Fender. 

Vragen waarop Richard en Suzan, ook overtuigd van het belang van 

een leven in geloof, van harte bevestigend antwoordden. Prachtig 

was het te zien dat, hoewel kapelaan Nars zei dat hij wel eens andere 

taferelen beleefd had tijdens doopceremonies, de kleine Fender dit 

mooie sacrament met grote vreugde ontving. Klein als hij was bracht 

hij zijn vreugde meerdere keren tot uitdrukking door een grote glimlach 

op zijn guitig snuitje. Wij hopen van harte, en daar werd tot slot in 

de toewijding aan Maria ook voor gebeden, dat hij met de hulp van 

ons aller Gods moeder, zijn ouders en familie, die vreugde van het 

geloven in zijn leven zal weten door te geven aan zovelen die hij op zijn 

levenspad zal gaan ontmoeten.
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Intenties
24 en 25 december 
Overleden ouders Rienstra-Verhagen, 
overleden ouders Zuiderduin-Boon, Ria en 
Ben Apswoude-Rienstra, Annie Rienstra, 
Liesbeth Zuiderduin, Corry Staal, Jacoba 
Kemper, Cornelis Kroese, Marie-José 
Speet, Ton Groenendijk, Hanny Möllmann-
van der Vooren, zuster Francisca van 
der Vooren, Jan Marchand, Marian 
Speelman-Kaart,
1 januari 
Fien van der Voorn-Woerdman, Kees van 
der Voorn, Fien van der Voorn-Smid, Pieter 
van der Voorn, Kees van der Voorn, Nel van 
der Voorn-Vink, Maarten van der Voorn, 
Gerard Hendrikse, Toine Lemmen, An 
Woerdman
7 januari
Pastoor Bert van Schie, Kees van der 
Voorn, Ans Kimman-de Vos, Ben van 
Vlijmen, Henk Morssink, Mike Bos, 
Els Bijvoet-Luijten, Ria Martens-van 
Stappershoef, Ton en Lenie van Wijk, 
Betty de Ligt-Beeren, Claartje de Gruyter-
Janssens, Hanny Möllmann van der 
Vooren, zuster Francisca van der Vooren
21 januari
Pastoor Bert van Schie, Ank Duijn-
Overtoom, Ali Stricker-Eichhorn, 
Anna Sonnemans, overleden ouders 
Bos-Wartena
4 februari
Hanny Möllmann-van der Vooren, Els 
Bijvoet-Luijten, Ans Kimman-de Vos, 
Ben van Vlijmen, Ria Martens-van 
Stappershoef, Betty de Ligt-Beeren, 
Claartje de Gruyter-Janssens, Ton en Lenie 
van Wijk
18 februari 
Overleden ouders Van der Zwan-Willemse, 
overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos,
pastoor Gijs Okhuijsen, Henk Morssink, 
Ank Duijn-Overtoom, Ali Stricker-Eichhorn, 
Anna Sonnemans, Fien van der Voorn-
Woerdman, Kees van der Voorn, Fien van 
der Voorn-Smid, An Woerdman
3 maart
Claartje de Gruyter-Janssens, Betty 
de Ligt-Beeren, Ria Martens-van 
Stappershoef, Ton en Lenie van Wijk, 
Hannie Möllmann-van der Vooren
17 maart
Ali Stricker-Eichhorn, Ank Duijn-Overtoom, 
Anna Sonnemans, overleden ouders Bos-
Wartena, Mike Bos

Misintenties opgeven kan via 
secretariaat.boaz@outlook.com, 
bel 023-5277462 of kom langs bij 
parochiebureau Overveen. 
Kosten € 10,- per datum. 

Overleden

Anna Cornelia Geertruida 
Sonnemans (Anneke)
88 jaar

Zij woonde in Haarlem. 

Uitvaart in onze kerk.

Claartje de Gruyter-Janssens
77 jaar

Zij woonde in Spanje. 

Uitvaart in onze kerk.

De volgende overledenen 

liggen begraven op RK Kerkhof 

Overveen

Elisabeth Johanna Adriana de 
Ligt-Beeren (Betty)
62 jaar

Zij woonde aan de Ramplaan, 

Haarlem. Uitvaart in onze kerk.

Daniëlle Beatrix Marie Thérèse 
Molenaar-Schaepman (Trix)
93 jaar

Zij woonde aan de Amalia van 

Solmslaan, Aerdenhout. Uitvaart 

in Antoniuskerk, Aerdenhout

Leonardus Franciscus 
Raymundus Neuteboom (Léon)

59 jaar

Hij woonde in Leersum.

Wilt u info over beschikbare 

graven of de urnenmuur, 

bel met Paula van der Voorn, 

telnr: 023-5277462 of mail naar: 

secretariaat.boaz@outlook.com
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Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

PERSONALIA 

IN MEMORIAM
'Waar jij kwam, schiep je warmte en licht om je heen' was de 

aanhef boven het overlijdensbericht van 

NELLEKE SCHELLART-HOKKELING. Ze was de vierde in 

het gezin Hokkeling in Overveen. Een hecht, katholiek 

gezin. Ze ging naar de Heilig Hartschool, Sancta Maria en 

later met de trein naar het Pius X College in Beverwijk. Al 

heel vroeg droomde ze ervan dokter te worden. Ze ging 

inderdaad medicijnen studeren in Amsterdam. Ze werd lid 

van de Haarlemse studentenvereniging Sint Bavo. In het 

studentenleven leerde ze Nico kennen die haar echtgenoot 

werd. Ze werden de ouders van een dochter en een zoon. 

Nelleke is tot haar pensioen werkzaam geweest als 

verzekeringsarts, altijd met veel plezier.

Toen ze iets minder ging werken kwam er ruimte voor samen 

reizen, tijd voor familie en de vijf kleinkinderen, vrienden en 

vriendinnen. Muziek was een deel van haar wezen. Ze ging 

zingen op het koor van de Antoniuskerk, nam zelfs extra 

zangles. Nelleke was een vrouw met een levendige, open 

geest. Een vol leven geleefd van 77 jaren. Hoe geliefd ze was 

bleek nog maar eens bij het afscheid in de Antoniuskerk op 

3 oktober.

Terugblik Sam’s Kledingactie 

Op 20 en 21 oktober vond 

weer de halfjaarlijkse 

kledingactie plaats t.b.v. 

Mensen in Nood.

Met Zandvoort samen hebben we weer gezorgd, dat 

1,7 ton aan kleding voor het goede doel is opgehaald. 

Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor zijn/haar 

bijdrage hierin. 

De volgende actie zal in mei plaatsvinden.

IN MEMORIAM
TRIX MOOLENAAR-SCHAEPMAN
Op 30 oktober overleed in het Spaarne Gasthuis 

mevrouw Trix Moolenaar-Schaepman en zij heeft 

daarmee een volle 94 jaar rond gemaakt. Een dag na 

haar overlijden zou zij jarig zijn. Wij hielden voor haar 

op 4 november de uitvaart in de Antoniuskerk waar 

zij vele jaren parochiaan was, waarna wij haar bij haar 

familie te rusten legden op de begraafplaats naast de 

R.K. kerk in Overveen. Trix was altijd een heel actieve 

vrouw, die jarenlang een grote betrokkenheid heeft 

getoond naar velen; zij hielp graag waar ze maar kon, 

op haar heel eigen manier: zij wist precies hoe ze alles 

wilde hebben. Zij hielp in de eerste plaats haar familie, 

verschillende leden daarvan heeft zij verzorgd, waarbij 

haar verpleegsteropleiding goed van pas kwam. Maar 

ook via de kerk, via Welzijn Ouderen Bloemendaal en 

op andere manieren zette zij zich in. Wat later in haar 

leven leerde zij haar man kennen. Met hem verliet zij 

Haarlem om in Aerdenhout te gaan wonen. Toen hij 

helaas al na 15 jaar overleed bleef zij actief bezig. Tot 

in de 80 reed ze auto, ging ze op vakantie met haar 

vriendin en woonde zij vele familiebijeenkomsten bij. 

Zelf had ze helaas geen kinderen, maar de stoeltjes bij 

de geboorte van een kind van een van haar neven en 

nichten werden een traditie. Haar laatste weken bracht 

zij in het ziekenhuis door. Op woensdag 25 oktober 

ontving zij daar het sacrament der zieken en een paar 

dagen later is zij in alle rust overleden.

We namen warm afscheid van een bijzondere vrouw. 

Mag zij nu rusten in vrede.

pastor Ans Dekker



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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 Diaconale blik in de toekomst. 

‘ Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw’

Diaconaal gezien is december altijd een heel drukke 

maand met als afsluiting de geboorte van het 

Christuskind. Kerstmis, het feest van ‘Vrede op aarde’. 

Hierbij eea in vogelvlucht: 

19 november: De Sint is over zee in Zandvoort aan land 

gezet en we zetten gauw de grote schoen achterin 

de kerk, vol verwachting, want je weet maar nooit. 

De verlanglijstjes zijn al ingeleverd en samen met de 

Speelgoedvijver doen we ons best om niemand teleur te 

stellen.

1 december: Sint-Kinderfeest bij Pluspunt Zandvoort-

Noord met kleine cadeautjes en veel snoep. Dank je wel 

Sinterklaasje, dank je wel Pieterbaas. 

15 december: Onze diaconale werkgroep is dan druk 

bezig met de lijsten en namen voor de Kerstactie. Zoveel 

gulle gevers maken ons dat mogelijk: BOAZ IPCI; Stichting 

Onderling Hulpbetoon; Schumacherfonds en parochianen 

die met geld en persoonlijke inzet helpen. 

20 december: Senioren Kerstviering en niemand gaat met 

lege handen naar huis. 

23 december: De laatste kerstpakketten worden nog 

rondgebracht! Moe maar voldaan zullen alle diaconale 

pakketbezorgers een zucht van verlichting slaken. Meer 

dan 100 enveloppen zijn dan samen met kerststollen 

en roomboter bezorgd bij mensen die, ongeacht hun 

levensovertuiging of levensvisie, de hulp vanuit onze kerk 

zo goed kunnen gebruiken. Blij verraste mensen kunnen 

de donkere dagen voor kerstmis met een lichter hart 

tegemoet zien.

25 december: Kerstmis: ‘Stille nacht, Heilige nacht’. We 

wensen elkaar een Zalig en Gezegend Kerstmis en hopen 

dat het voor veel mensen mooie feestdagen mogen zijn 

en vooral Vrede op aarde. Dan, een week later, is 2023 

alweer voorbij, de tijd gaat snel.

1 januari: Gelukkig Nieuwjaar! Gezond 2024!

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren 

hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalm 

gemoed. (J. v.d. Waals)

6 januari: Driekoningen. Kinderen die vroeger verkleed 

als Driekoningen zingend aan de deur kwamen om een 

extraatje te vragen. Als diaconie sluiten we bij deze 

gedachte aan en geven in de dure januarimaand een 

extraatje aan mensen in de schuldhulpverlening.

Na deze actie hebben we diaconaal gezien enkele 

maanden wat rust, hoewel de vragen om een extra 

voedselpakket, een fi ets of wat kleding gewoon doorgaan. 

In het volgende Parochieblad krijgt u van mij een terugblik 

op al deze activiteiten. 

Met een vriendelijke groet vanuit 

onze diaconale werkgroep,  

Tilly Boddaert

Hoewel het volgens grote denkers de kunst is om in het 
heden te leven, omdat we de toekomst niet kennen en wat 
geweest is voorbij is, toch een vooruitblik naar de periode 
die komt. 
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Het zesde zintuig van  
Rik Drommel 

door Tilly Boddaert 

Alweer zo’n zes jaar geleden is hij vanuit het toenmalige gelegenheidskoor 
voor de Krönungsmesse van Mozart als niet katholiek in het kerkkoor 
blijven hangen en heeft daar met zijn basstem de bassen versterkt. 
Maar toen hij vorig jaar door zijn doop op 9 oktober officieel bij onze 
kerk hoorde, kwam hij voor mij direct in aanmerking voor de vragen 
van het Zesde Zintuig. Natuurlijk speelde mijn eigen nieuwsgierigheid 
daar ook een rol in, want waarom zou je bij een kerk willen horen waar 
zoveel mensen juist die kerk verlaten? Ik vroeg het aan hem en gaf de 
vragen en hun betekenis erbij en hij stemde toe. Ik zocht hem thuis op, 
Helmerstraat 33. Hier leest u zijn verhaal aan de hand van de zes nog 
steeds bekende vragen. 

Bent u met kerk/geloof grootgebracht?

In 1947 ben ik hier, in het huis waar we nu zijn, op 29 september als 

vierde kind en vierde zoon in het gezin Drommel geboren. Mijn moeder 

had, toen ze aan mijn vader haar ja-woord gaf, aangegeven dat ze vijf 

kinderen wilde, maar wel allemaal jongens; meisjes hoefde ze niet. 

En zo is het ook geworden: ik ben dus met vier broers opgegroeid. 

Vijf jongens die bij hun geboorte allemaal twee namen meekregen. 

DIEDERIK GUSTAAF zijn mijn doopnamen, hoewel ik niet gedoopt 

ben. We zijn opgevoed in het geloof van mijn ouders: Nederlands 

Hervormd, waar niet veel over gesproken werd, maar dat ons wel door 

onze moeder en oma Keur die bij ons inwoonde werd voorgeleefd. 

We zijn heel beschermd opgevoed met een moeder die altijd voor 

alles en iedereen zorgde en een vader die werkte en zorgde. Zoals je 

in het dorp een loodgietersbedrijf had: de Gebroeders Gansner, zo 

had je een Electro technisch bureau: de Firma Drommel. Het sprak 

haast vanzelf dat ik na de lagere school naar de technische opleiding 

in Velsen ging. In juni 1964 krijgt mijn broer Leo in militaire dienst, 

20 jaar oud, na een zware veldoefening met volledige bepakking 

een hartstilstand en valt dood neer. Zestien ben ik dan. Is het mede 

daardoor dat ik de opleiding in Velsen niet afgemaakt heb? Geen 

school meer en werken bij mijn vader in de zaak wilde ik niet, voor 

mij geen antennes plaatsen etc. maar wat dan? Mijn vader wil dat ik 

getest word. Daar kom ik uit als natuurtalent voor de verkoop, ook 

door het makkelijk contact dat ik met mensen kan maken. Verkoper 

dus! Zo begon mijn werkend leven bij de grote warenhuizen als V&D 

en de Bijenkorf, waar ik later interne opleidingen mocht volgen en 

carrière maakte. Ondertussen had ik wel al contact met de katholieke 

jongerengroep: de Jo-Ka, die avondjes en feestjes in De Krocht 

organiseerde en waar ik hielp met de verlichting enz. In 1968 overlijdt 

mijn tweede broer door een noodlottig ongeval in zijn eigen huis, 

29 jaar oud. Hij laat een jonge vrouw en twee kleine kinderen achter. 

De twee kleintjes zijn vooral in de eerste 

jaren veel door mijn ouders opgevangen en 

opgevoed om hun schoondochter ruimte te 

geven voor haar rouwverwerking.

Heeft de kerk u in de weg gestaan?

Nee. We waren als gezin wel gelovig, maar 

kerkelijke regels waren er eigenlijk niet voor 

ons als kinderen. De Hervormde Kerk heeft 

geen zondagsplicht zoals de katholieke kerk, 

dus elke zondag naar de kerk hoefden we 

niet. Het geloof heeft altijd wel een plaats in 

mijn leven gehad, maar alleen als geloof in 

Christus en het contact en het geloof met en 

van zijn helpers; zijn bedienaren speelden 

daarbij geen rol van betekenis. Onbewust 

heb ik kerk en geloof wel als steunpunt 

ervaren bij de twee trauma’s van mijn jeugd, 

het verlies van mijn twee broers. Door mijn 

geloof heb ik in mijn leven het Licht mogen 

ervaren, waardoor ik na moeilijke jaren van 

onbegrip en waarom-vragen eindelijk vrede 

kreeg met de dood van mijn tweede broer, 

omdat ik toen hoorde en wist: ‘het is goed zo; 

hij is in het Licht’.

Wat heeft uw geloofsopvatting beïnvloed?

Sinds ik zes jaar geleden lid van het kerkkoor 

ben geworden is het koor een warm bad 

voor mij en is de kerk als gemeenschap 

in Gods huis zeker een steunpunt in mijn 

leven geworden. Ik kan rustig zeggen dat het 

zingen in het koor van invloed geweest is, en 

nog is, op mijn geloofs- en levensopvatting. 

Mijn geloof nu is heel anders dan vroeger 

en het markeerpunt daarin is het tijdstip dat 

ik lid werd van het koor. Ik hoorde er direct 

helemaal bij, alleen bij de communie moest ik 

blijven zitten. Ik was niet gedoopt, dus mocht 

ik het brood des Heren niet ontvangen. Toen, 

een keer, het was op 27 februari vorig jaar, 

liep ik met de andere koorleden mee naar 

voren en daar kreeg ik zomaar van pastor 

Duijves ook het heilige brood aangereikt met 
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de woorden: ‘Vrede in Christus’ en op dat moment veranderde heel 

mijn wereld. Het was een teken van Christus voor mij. Toen volgden de 

dingen elkaar vlug op. Na een gesprek met pastoor Putter en na acht 

geloofsgesprekken met kapelaan Beemster werd ik op 9 oktober 2022 

gedoopt door pastor Duijves, die ongeweten alles in gang gezet had. 

Voor mijn doopkaars kwam ik in de Abdij van Egmond-binnen terecht, 

waar ik sindsdien ook als vrijwilliger in de abdijwinkel werk. 

Mijn geloof is altijd al van invloed geweest bij de keuzes die ik in mijn 

leven maakte. 

Mijn vader is in 1991 overleden en toen in 2000 mijn moeder met haar 

gezondheid begon te sukkelen, en ze besefte dat de noodzaak van 

een opname in een verzorgingshuis aan de orde zou kunnen komen, 

vertelde ze me hoe verschrikkelijk ze het zou vinden om daar haar 

laatste jaren door te moeten brengen. Ik heb toen in dat jaar mijn huis 

in de Tjerk Hiddestraat verkocht en ben bij haar in ons ouderlijk huis 

gaan wonen. Dertien jaar heb ik voor haar kunnen zorgen, ook toen 

ze volledig afhankelijk werd. In november 2013 is ze gestorven en ze 

is op 6 december begraven. Ik kijk met een goed gevoel en vol lieve 

herinneringen terug op die 13 jaar. Blij dat ik de vrouw die zich heel 

haar leven zelf weggecijferd had, de liefdevolle zorg die ze zo waard 

was terug heb kunnen geven. Ik ben in het ouderlijk huis blijven wonen 

en slaap nu weer in de kamer waar ik lang geleden geboren werd.

Waarom bent u actief in de parochie?

Als koorlid ben je automatisch als vrijwilliger actief in de parochie, zo 

heet het dan, maar zingen is voor mij veel meer. Zingen is zingen naar 

God toe en Hem daarin loven en prijzen. Verder help ik zo nodig ook 

als mijn hulp ergens anders, bijvoorbeeld bij bloemschikking voor Kerst 

etc., gevraagd wordt.

Wat moet volgens u hoog op ieders agenda staan?

Het besef dat God altijd en al heel lang bij iedereen, dus ook bij jou 

als individu, als de Heilige Drie-eenheid in jou verenigd is, ook in je 

verdriet. God is leven. God is niet de dood. Daar van doordrongen zijn 

en daar mee leven vind ik voor iedereen van levensbelang.

Welk beeld van God is u dierbaar?

Wie ben ik om een beeld van God te maken. God is Liefde voor 

iedereen en Hij is voor mij zichtbaar overal waar liefde is en in de 

kleinste dingen: in de stralende ogen van een kind, in een merel die 

zingt, in de Gregoriaanse liederen die we als koor zingen. 

God, verenigd in de Heilige Drie-eenheid, is de basis van mijn bestaan.
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
Elke zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 7 januari pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 14 januari ——————— pastoor B. Putter ——————— Familiezondag light 
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 21 januari kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 28 januari ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— 9.30 Vormselviering 
mgr. J. Hendriks, kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 04 februari kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks pastoor B. Putter 

Zondag 11 februari ——————— pastor D. Duijves ——————— Familiezondag light 
kapelaan T. Warnaar  pastoor B. Putter 

Woensdag 14 februari 
Aswoensdag ——————— 19.15 uur 

pastoor B. Putter           

19.00 uur 
diaken G.J. v.d.Wal 

kapelaan N. Beemster

19.00 uur  
kanunnik A. Hendriks

9.00 uur kapelaan T. Warnaar  
19.00 uur mgr. J. Hendriks

Zondag 18 februari pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks      

Zondag 25 februari ——————— kapelaan N. Beemster ——————— Familiezondag  
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 3 maart pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 10 maart ——————— T. Boddaert ——————— Familiezondag light 
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 17 maart kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 24 maart 
Palmzondag kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag 

kapelaan T. Warnaar  mgr. J. Hendriks      

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld
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zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 7 januari pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 14 januari ——————— pastoor B. Putter ——————— Familiezondag light 
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 21 januari kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 28 januari ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— 9.30 Vormselviering 
mgr. J. Hendriks, kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 04 februari kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks pastoor B. Putter 

Zondag 11 februari ——————— pastor D. Duijves ——————— Familiezondag light 
kapelaan T. Warnaar  pastoor B. Putter 

Woensdag 14 februari 
Aswoensdag ——————— 19.15 uur 

pastoor B. Putter           

19.00 uur 
diaken G.J. v.d.Wal 

kapelaan N. Beemster

19.00 uur  
kanunnik A. Hendriks

9.00 uur kapelaan T. Warnaar  
19.00 uur mgr. J. Hendriks

Zondag 18 februari pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar mgr. J. Hendriks      

Zondag 25 februari ——————— kapelaan N. Beemster ——————— Familiezondag  
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 3 maart pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 10 maart ——————— T. Boddaert ——————— Familiezondag light 
kapelaan T. Warnaar  plebaan F. Bunschoten

Zondag 17 maart kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar

Zondag 24 maart 
Palmzondag kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal Familiezondag 

kapelaan T. Warnaar  mgr. J. Hendriks      

Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di, do en vr  
10.00-11.30 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering
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Van de Evenementencommissie

Elke 3e vrijdag van de maand kunt u gezellige 

komen klaverjassen in de Ontmoetingsruimte. 

Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Kom gerust een keer langs op: 15 december 

(kerstklaverjas), 19 januari, 16 februari of 15 

maart 

Fair Trade

Na afloop van de vieringen in de 

Advents-/Kerstperiode zullen 

weer artikelen verkocht worden, 

waar boeren en kunstenaars een 

eerlijke prijs voor ontvangen hebben. 

Artikelen uit o.a. Oeganda, maar ook chocola 

en honing, en natuurlijk kerstartikelen.

Nieuwjaarsconcert

Op zondag 7 januari vindt het traditionele 

Nieuwjaarsconcert met Zandvoortse koren 

plaats, aanvang 14.30 uur.

Ontmoeting ouderen

Elke 1e woensdag van de maand: 3 januari, 

7 februari en 6 maart vindt een gezellig 

samenzijn in onze Ontmoetingsruimte plaats. 

Kom tussen 14.00-15.30 uur langs voor een 

praatje onder het genot van een kopje  

koffie/thee. Welkom !

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt 

komen, kunnen we u ophalen. Bel dan met 

Hennie Schoo: tel: 023-5713430.

Taizévieringen

De komende vieringen zijn in de Agathakerk, 

aanvang 19.30 uur, inzingen vanaf 19.00 uur:

12 januari, 2 februari, 1 maart

Terugblik Sam’s Kledingactie 

Op 20 en 21 oktober vond weer de 

halfjaarlijkse kledingactie plaats t.b.v. 

Mensen in Nood.

Met Aerdenhout samen hebben we weer 

gezorgd, dat 1,7 ton aan kleding voor het goede doel is opgehaald. 

Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage hierin. 

De volgende actie zal in mei plaatsvinden.

Parkeren

In Zandvoort is overal betaald parkeren tussen 10.00-22.00 uur.  

De tarieven verschillen nogal. 

Als u op straat parkeert betaalt u in de winterperiode (van 

1 november-1 maart) voor de eerste twee uur € 1.- per uur en daarna 

€ 2.- per uur. (In de zomerperiode is dit respectievelijk € 4.- en 

€ 7.-.)

In parkeergarage LDC, naast de kerk, kost het in de winterperiode 

€ 1.- per uur (in de zomerperiode € 3,- per uur)

Light Walk

Op zaterdagavond 17 februari wordt de 3e editie van dit evenement 

gehouden.  Na het succes van 2020 kon de volgende editie pas 

weer in 2023 plaatsvinden. 

Het is een gezellige avondwandeltocht over 6, 10, 14 of 18 km. Het 

strand, het centrum en het Circuit worden omgetoverd tot een zee 

van lichtjes. U treft mooie 

verlichte kunstwerken aan, 

maar ook de deelnemers 

zijn prachtig uitgedost met 

lichtjes en/of lichtgevende 

accessoires.

Natuurlijk is onze 

Agathakerk ook weer open 

om alle wandelaars wat 

warmte te bieden: er is 

koffie/thee, men kan een 

kaarsje opsteken, even 

bijkomen, etc….

Voorafgaand aan de 
Aswoensdagviering op 14 februari 
zal een Vastenmaaltijd gehouden 
worden, aanvang 18.00 uur in de 
Ontmoetingsruimte.
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Prent-Iconen
Rechts in de kerk, in het zijpad naast de 

vitrinekasten, vindt u tot en met 14 januari 

een aantal prent-iconen, die het leven 

van Jezus uitbeelden. Ze zijn uitgeleend 

door Thom Breugel.

Uiteraard treft u daarbij ook informatie 

aan over de geschiedenis van het 

schilderen van Iconen.



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem

door Dolf Böing 

Ramen (2)
Tegenover het zaaltje in de Mariakapel 

een tweetal bijzondere Maria-ramen met 

op het ronde raam een afbeelding van de 

Mariaprocessie over het Begijnhof eeuwen 

geleden. Mooie ramen, geen twijfel en elk 

met een eigen karakter. En allemaal ramen 

die de regelmatige kerkbezoeker wel kent.
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(Her)ken je kerkHuiskringen in de 
parochie
In verschillende delen van Haarlem (er zijn vier groepen) komen wij in 
huiskringen samen met maximaal 11 mensen. De ene groep is misschien 
kleiner dan de andere. 

De groep waar ik bij ben op zaterdagmorgen om de week bestaat uit 

11 mensen, inclusief degene die leiding heeft. Op dit moment is dat 

onze priesterstudent Melle Punter. Hij zit in het vijfde jaar en loopt 

stage hier. In 2022 begon kapelaan Teun Warnaar met de groep, waar 

ik bij mag horen. Later nam Pieter Klaver het over toen kapelaan Teun 

een Engelse groep ging opstarten. Andere groepen worden geleid 

door Rutger en Corine van der Grinten en door Mireilis Damsma en 

Carolien Hoogenboom. 

De bedoeling van de huiskring is een geloofsonderwerp bespreken 

of het H. Evangelie van de komende zondag. Evt. kan ook een 

heilige, een pauselijk document of een ander kerkelijk onderwerp 

gekozen worden. We beginnen eerst met koffi  e/thee, openingsgebed, 

dan lezen we de Evangelietekst en denken daar in stilte over na. 

Vervolgens delen we met elkaar over de tekst en sluiten we af met 

gebed. Uit allerlei invalshoeken komen heel heldere gedachten en zo 

lees je het Evangelie heel anders en wordt het meer begrijpelijk. We 

komen eens in de 2 à 3 weken bij elkaar.

Voor mij persoonlijk vind ik deze bijeenkomsten heel begrijpelijk, 

leerzaam, opbouwend, verrijkend en ook gezellig, dat mag ook. We 

hopen en bidden dat er mensen komen die hier ook geïnteresseerd 

in zijn. Aan iedereen een zinvolle en inspirerende Adventstijd 

toegewenst!  

Anneke Vromans, parochiaan St. Josephkerk 

P.S. Heb je interesse in het deelnemen aan een huiskring? Neem 

contact op met Mireilis Damsma: mireilis.d@gmail.com 



Wisseling van de wacht in het Josephhuis
door Rutger van der Grinten
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(Her)ken je kerk

Het Josephhuis, een katholiek studentenhuis in hartje Haarlem, bestaat alweer 8 jaar. De voormalige pastorie naast de St. 
Josephkerk in de Jansstraat werd in 2014 verbouwd en geschikt gemaakt voor de bewoning door 8 studenten en een gezin. 
Het idee was dat zij samen een gelovige gemeenschap vormen die zorg draagt voor elkaar en zich dienstbaar opstelt in 
Gods kerk. In het najaar van 2015 waren de werkzaamheden afgerond en betrokken 8 studenten (4 meisjes en 4 jongens) en 
Marius en Annemieke van der Knaap met hun kinderen het Josephhuis. Marius en Annemieke hebben veel studenten zien 
komen en gaan. Nu vinden zij het tijd om ook zelf een nieuwe stap te zetten en zijn ze onlangs verhuisd naar een dorpje in 
Twente nabij Almelo. Ze vonden Alexander en Gabriëlle Janssen en hun kinderen bereid om het stokje van hen over te nemen.

Tijdens de bijna 8 jaar dat Marius en Annemieke deel uitmaakten 

van de gemeenschap in het Josephhuis hebben ze de studenten, 

geheel op vrijwillige basis, begeleid door geloofsgesprekken 

en gebedsmomenten om 7 uur op doordeweekse ochtenden 

in de Mariakapel. Verder namen ze regelmatig deel aan de 

'gemeenschapsavond’ op maandagavond. De studenten die zij hebben 

begeleid, mochten zo groeien in volwassenheid en in hun geloof.

Hieronder komen de scheidende bewoners Marius en Annemieke en 

de nieuwe bewoners Alexander en Gabriëlle zelf aan het woord. Ze 

beantwoorden een aantal aan hen voorgelegde vragen.

Wat kunnen jullie vertellen over jullie start met het Josephhuis?

Marius en Annemieke:

Wij hebben allebei in eenzelfde soort huis in Den Haag gewoond. Voor 

ons is die plek heel belangrijk geweest naar een meer volwassen en 

stabieler geloofsleven. Toen we allebei nog thuis woonden hadden we 

beperkt contact met gelovige leeftijdsgenoten. Het geloof was toen 

iets dat vaak vooral in je eigen hoofd en hart afspeelde. Onze ouders 

gaven het geloof aan ons door, maar daar praat je op een andere 

manier mee. Als je weinig ruimte ziet om met 

anderen over het geloof te praten kan je snel 

wat verstrikt raken in je eigen gedachten. 

Door met andere jongeren samen te wonen - 

op eigen benen te gaan staan - én regelmatig 

met elkaar te bidden, over het geloof te 

praten en je in te zetten voor Gods Koninkrijk 

leer je Hem en jezelf beter kennen en groei 

je in karakter. We merkten dat dit niet alleen 

zo was voor de jongeren die daar woonden, 

maar ook voor een brede groep jongeren 

erom heen die vaak op bezoek kwamen. Het 

maakte ons ook trots, dat de Kerk ons zo een 

bijzondere plek toevertrouwde. Je kreeg het 

gevoel serieus genomen te worden en mee 

te tellen. Het was een vormende periode wat 

ons heel dankbaar maakte. We voelden ons 

dieper geworteld in geloof en zagen dat ook 

bij oud-huisgenoten. Die kwamen we later 

vaak weer tegen als ‘kartrekker’ binnen de 

Kerk.

Wat dreef jullie om in dit project te 

stappen? 

Marius en Annemieke:

Het voorgaande antwoord zegt dat eigenlijk 

al. Het heeft ons zoveel gebracht en het 

bijzondere met het geloof is dat er dan 

een enorme drang bestaat om dat anderen 

zoveel mogelijk ook te gunnen. Het is cliché, 

maar je voelt je in vuur en vlam en dan vraag 

je jezelf niet zoveel af. We voelden ons geleid 

en de missie voor het Josephhuis voelde aan 

ons opgedragen. Niet als plicht, maar dat 

God ons wilde gebruiken dit nieuwe initiatief 

mee te starten. Dat voelde als een hele eer en 

een prachtig avontuur.      

familie Janssen op achterste rij en familie v.d. Knaap op voorgrond)



 

28 - Parochieblad -

Wat drijft jullie om ja tegen de vraag van 

Marius en Annemieke te zeggen, om het 

stokje van hen over te nemen?

Alexander en Gabriëlle:

Toen we van Marius en Annemieke in de 

zomer van 2022 deze vraag kregen, waren we 

direct heel enthousiast. Gabriëlle heeft zelf 

3 jaar als jongere in het Josephhuis mogen 

wonen en Alexander in een vergelijkbaar 

jongerenhuis in Nijmegen. We hebben daarin 

beiden ervaren hoe waardevol het is om 

deze belangrijke leeftijd samen te leven in 

een gemeenschap: hoe het je doet groeien 

in het geloof en als mens, hoe je kunt leren 

kwetsbaar naar elkaar toe te zijn en samen 

te bidden. We hebben lang onderscheiden 

of God ons vraagt nu als gezin deze missie 

te doen, omdat we hiervoor ons werk en 

ons huis in Nijmegen achter moesten laten. 

We hebben dit proces van loslaten van onze 

zekerheden ervaren als een louterende 

periode en zijn ontzettend blij nu in het 

Josephhuis te wonen.

Hoe kijken jullie terug op bijna 8  jaar 

Josephhuis? 

Marius en Annemieke:

Het is een heel bijzondere tijd geweest 

waarvan we weten dat heel wat oud-

bewoners van het Josephhuis vergelijkbare 

ervaringen hebben opgedaan, net zoals 

wij destijds in Den Haag. We voelen ons 

dankbaar dit meegemaakt te mogen hebben 

en hier een rol in vervuld te hebben. In alle 

eerlijkheid was het soms ook intensief en 

voelde het echt als ‘werk’, wat het natuurlijk 

niet was, want het Josephhuis stond los van 

Marius’ werk voor het bisdom. We hebben 

nog niet echt goed de tijd genomen op het 

Josephhuis terug te kijken, maar we zijn ervan 

overtuigd dat deze periode van belangrijke 

betekenis is in onze levens.

Hoe kijken jullie aan tegen de visie/het idee 

van het Josephhuis?

Alexander en Gabriëlle:

We zijn ontzettend dankbaar hoe goed 

Marius en Annemieke de visie van het huis 

hebben opgezet. We zien het als onze taak 

om de jongeren te helpen als een echte 

gemeenschap te leven. We zien daarbij 

veel overeenkomsten met een gezin: een 

plek waar je samen op weg gaat, bidt, het 

huishouden doet, deelt en vergeeft. Het 

commitment dat zij daarbij aangaan is 

veeleisend: 3 keer per week ochtendgebed, 

een wekelijkse huisavond, het organiseren 

van missionaire activiteiten voor de jongeren 

in de regio. Wij willen daarbij coachend 

aanwezig zijn om deze mooie visie te 

waarborgen en ervoor te zorgen dat de 

jongeren daadwerkelijk als gemeenschap 

kunnen leven.

Jullie hebben Alexander en Gabriëlle 

Janssen gevraagd het stokje over te nemen. 

Wat geef je mee aan jullie opvolgers?

Marius en Annemieke:

Wij zagen het altijd als uitdaging om de 

jongerengemeenschap meer op een 

gezin te laten lijken dan op een katholiek 

studentenhuis van losstaande individuen. 

Onze visie daarop is dat wij niet alleen 

gevormd worden door een uitleg over de 

leer van de R.K. Kerk, maar - misschien 

vooral - ook door het getuigenis van anderen 

in woord en daad. Leerling zijn van Christus 

is vooral leren van zijn liefde. Om de ander 

door Christus’ ogen te zien en jezelf - ook 

in je kwetsbaarheid - aan anderen te laten 

zien. Door de waan van de dag valt dat niet 

altijd mee. Het zou mooi zijn als het jullie 

lukt om ook in de drukte van de dag Gods 

aanwezigheid te zien.

Welke toekomstverwachting hebben jullie 

voor het Josephhuis?

Alexander en Gabriëlle:

Terugkijkend op de afgelopen 8 jaar zien we 

dat het Josephhuis een bijzonder vruchtbare 

missie is. We ervaren een duidelijke roeping 

om deze missie voort te zetten en daarmee 

jongeren te helpen groeien. Omdat het 

Josephhuis ingebed is in de parochie geloven 

wij dat de jongerengemeenschap en de 

parochie voor elkaar een zegen kunnen zijn.

Voor meer informatie, zie www.josephhuis.nl.



GEDOOPT

Ana Pia Verbeek 
geboren op 15 augustus 2023       

gedoopt op 8 oktober 2023

Het was een vreugde om de kleine Pia 

in onze kerk te verwelkomen. Een hele 

groep, zeker zo’n 70 mensen, had 

zich verzameld voor de plechtigheid 

van het heilig Doopsel. Voor mijzelf 

was zij de 700e dopelinge sinds 

mijn diakenwijding. De liturgie van 

de viering spreekt altijd bijzonder 

aan, door de wederzijdse versterking 

van teksten en riten. Pia is nu kind 

van God en lid van de heilige Kerk 

geworden. Onze hartelijke felicitaties 

gaan uit naar de ouders en de 

familie. Wij bidden dat zij, onder de 

bescherming van haar dooppatronen, 

in trouw aan God haar leven zal 

inrichten.

HUWELIJK

Op 2 december hebben 

Koen van der Vlugt en Rowy van Dijk
in de Sint-Agathakerk te Lisse hun 

huwelijksverbond gesloten. Rowy was 

tot voor kort onze jongerenwerkster 

en Koen is al jaren actief in het 

kernteam van Lifeteen. We feliciteren 

het jonge paar van harte en wensen 

hen Gods Zegen toe voor een mooie 

toekomst.
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

† Catharina Johanna Maria Steenkist-Tol
geboren op 12 april 1934, overleden op 18 september 2023, uitvaart op 

26 september 2023. Het was haar wens om vanuit haar oude parochiekerk te 

worden uitgedragen; enkele maanden geleden heeft ze dat kenbaar gemaakt. 

Destijds was zij hier verbonden aan het toenmalige Dameskoor; zij was toen 

ook lid van de wekelijkse Schoonmaakploeg. Haar geloof was haar grote kracht 

en haar steun in het leven, ook onder moeilijke omstandigheden. Dat had ze 

geleerd in haar jeugd in Volendam. Zij heeft na haar vertrek uit Haarlem nog 

jaren in Volendam gewoond, totdat ze noodgedwongen in Nieuw Delftweide 

werd opgenomen. Heel plotseling is zij van ons heengegaan, na een enkele 

dag van bedlegerigheid. We bidden haar toe, dat ze nu in Gods heerlijkheid de 

rust mag vinden, die ze hier heeft gezocht en waarin ze heeft geloofd.

† Martinus Maria Gerardus Fase           
geboren op 28 december 1937, overleden op 21 oktober 2023, uitvaart op 

28 oktober 2023. Na een welbesteed leven overleed hij in de vroege ochtend 

van zaterdag 21 oktober in Woonzorglocatie Hildebrand, waar hij sinds 

december 2022 verpleegd werd. Gedurende een groot deel van zijn leven als 

gepensioneerde speelden gezondheidsproblemen hem parten, vooral vanaf 

2017 toen hij na twee zware operaties enkele maanden opgenomen was in 

de Janskliniek om te revalideren. En ook daarna had hij veel hulp en zorg 

nodig. Als oudste van een groot gezin was hij van onmisbare steun voor zijn 

moeder toen haar man onverwacht op 51-jarige leeftijd overleed. Tijdens zijn 

arbeidzame leven heeft hij zich verdienstelijk gemaakt bij de Nederlandsche 

Bank en als hoogleraar Macro economie en Statistiek. Veelzijdige 

werkzaamheden, waarvoor hem meerdere onderscheidingen werden 

toegekend, zoals die van Offi  cier in de Orde van Oranje Nassau in 1995. Sinds 

1987 was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. 

Hij was bedachtzaam en bescheiden, gematigd in zijn oordelen. Als gelovig 

mens en praktiserend en overtuigd katholiek was hij tot op het laatst in de H. 

Mis op zondag, was hij bezorgd over het tekort aan priesters en zeer betrokken 

bij de priesteropleiding van het Groot Seminarie St. Willibrord. Een week voor 

zijn overlijden ontving hij het H. Sacrament van de zieken. Op zaterdag 28 

oktober is hij begraven op de Begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam in het 

graf van zijn ouders. Dat hij moge rusten in vrede bij de Heer onze God.

† Dinis dos Reis Miranda
geboren op 1 juni 1937, overleden op 4 november 2023, uitvaart op 

9 november, waarna crematie te Haarlem. In het afgelopen jaar, en zeker in 

de laatste drie maanden, nam zijn gezondheid zienderogen af. Het was zijn 

uitdrukkelijke wens om vanuit de Sint Joseph uitgevaren te worden. Op grond 

van persoonlijke contacten was diaken Wiss de agens bij de gebedsdienst. Op 

een apart tijdstip is voor hem een H. Mis opgedragen. Moge hij nu voor altijd 

geborgen zijn in het geheim van het Eeuwig leven bij God. Daarom hebben wij 

gebeden, evenals om kracht voor zijn vrouw en de familie.



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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Kerstactie
Producten voor een feestelijk kerstpakket, bestemd voor mensen met 

een smalle beurs, kunt u tot en met zondag 17 december inleveren 

bij het parochiecentrum. Spelregels: let op de houdbaarheidsdatum 

van de levensmiddelen en lever geen geopende verpakking of 

versproducten in.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om inkopen te doen, dan is uw gift 

van harte welkom op reknr.: NL22 ABNA 0412 522152 van het Parochieel 

Diaconaal Fonds Schalkwijk o.v.v. ‘kerstactie’. Onze werkgroep zal dan 

namens u de producten inkopen voor het kerstpakket.

Indien u weet heeft van iemand met weinig inkomsten, dan vindt u in 

de kerk de Diaconale Kaars met aanmeldformulieren. Natuurlijk kunt 

u ook diaken Gert Jan van der Wal informeren of een mail sturen naar 

diaconieschalkwijk@gmail.com. Geeft u vooral naam, adresgegevens, 

maar ook het aantal gezinspersonen aan ons door.

Veel mensen lopen al langere tijd tegen hoge uitgaven voor 

boodschappen en energie aan. Voor hen hopen we met een 

kerstpakket de feestdagen wat lichter te maken, maar zeker ook om te 

laten weten dat de parochianen van de Moeder van de Verlosserkerk 

ze niet vergeten.

voor de Diaconale Werkgroep

Jacqueline Splinter

Op de eerste dinsdag van de maand om 

14.00 uur vindt in het Reinaldahuis een 

kerkelijke viering plaats. We komen al geruime 

tijd met elkaar samen: de bewoners met onze 

vaste pastor Rob Mascini en de vrijwilligers 

van de Moeder van de Verlosserkerk en de 

Groenmarktkerk.

Naast de bewoners die intern wonen en 

de bewoners van de aanleunwoningen, 

weten ook mensen ‘van buiten’ de viering 

steeds meer te vinden. De sfeer is er warm 

en persoonlijk en de viering wordt in stille 

aandacht gevolgd. Daarna is er gezelligheid 

met het drinken van een kop koffi  e of thee en 

het bijpraten met de andere bezoekers.

U wordt van harte uitgenodigd deze viering 

bij te wonen. Mocht u intern wonen of in 

de aanleunwoningen en heeft u hulp nodig 

om naar de viering te komen: de vrijwilligers 

helpen u en zij brengen u na de viering weer 

terug naar uw appartement. 

Er wordt geen collecte gehouden; wel wordt 

door Kennemerhart voor de mensen van 

buiten het huis een kleine bijdrage gevraagd 

voor de koffi  e.

De datum voor de kerstviering is op 12 

december en de eerste viering in het nieuwe 

jaar is op 9 januari. Daarna vieren we weer op 

de eerste dinsdag van de maand. We zien uw 

komst graag tegemoet!

Jacqueline Splinter

Diaconie

Reinaldaviering: 
welkom!

Collecte Caritas

‘Helpt Stichting Leergeld’ 

In Haarlem groeit 10% van de kinderen tussen de 4 en 18 jaar in armoede op. Dit zijn zo’n 5000 kinderen. Stichting 

Leergeld wil voorkomen dat deze kinderen door armoede in een sociaal isolement terecht komen. Alle kinderen 

verdienen gelijke kansen! Het afgelopen jaar merken we een duidelijke toename van ‘werkende armen’, mensen die wel 

een betaalde baan hebben, maar niet meer rond komen door de gestegen kosten.

We helpen kansarme gezinnen met de extra uitgaven voor school, laptops, fi etsen, kosten bijles en dragen ook bij aan 

de contributie voor sport en cultuur. U kunt een kerstgift storten op de rekening van PCI Antonius-Bavo: 

NL32 RABO 012 08 97 563 o.v.v. ‘Kerstgift Leergeld’. De actie loopt tot en met 20 december. Hartelijk dank.
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Zing mee met Cantate Domino

24 december

Op kerstavond is voor het eerst één feestelijke kerstviering om 19.30 

uur waarin het Jeugdkoor en het Jong van Hartkoor gezamenlijk 

zingen. 

Het is een viering vol kerstliederen, waarvoor we iedereen van harte 

uitnodigen en natuurlijk ook kinderen, vaders, moeders, opa's en 

oma's.

Na afl oop van de viering is er gelegenheid om gezellig met elkaar 

koffi  e, thee of limonade te drinken in de ontmoetingsruimte.

We hopen jullie te zien! Hartelijk welkom!

Op kerstavond, 24 december, om 20.00 uur 
zingt gemengd koor Cantate Domino in de 
kerk in Overveen en op Eerste Kerstdag om 
10.00 uur in onze kerk.
Kom naar één van deze Kerstmissen (of alle 

twee) en laat je meevoeren op de muziek van 

Mozart en prachtige kerstliederen. Stel je dan 

eens voor dat je daaraan meedoet, dat je zélf 

meezingt… 

Als je dat ook werkelijk probeert zul je 

ervaren hoe heerlijk het is om te zingen in een 

koor, om met elkaar te werken aan een mooie 

samenklank, om samen te streven naar een 

mooi muzikaal eindresultaat en daarvan te 

genieten.

Je hoofd wordt vanzelf leeg wanneer je met 

elkaar zo intensief met muziek bezig bent. 

Geniet van de sfeer op ons koor, het gelach 

en het plezier… En de onderlinge band 

die vanzelf ontstaat wanneer je zo intens 

samenwerkt.

Probéér het nou eens en kom gewoon 

een paar keer - volkomen vrijblijvend - op 

donderdagavond om 19.45 uur naar de kerk 

aan de Professor Eijkmanlaan. Maak een paar 

repetities mee; het verplicht je tot niets. Kom 

gewoon meezingen en ontdek hoe fi jn dat is. 

Het is heus niet zo moeilijk; je leert al doende 

en je hóeft geen noten te kunnen lezen. Het 

is gewoon hartstikke gezellig bij ons!

Helaas sluiten steeds meer kerken, maar ook 

koren dreigen ten onder te gaan door gebrek 

aan nieuwe aanwas. Het zou verschrikkelijk jammer zijn wanneer dit 

gebeurt en een groot verlies van een prachtig stuk muziekcultuur. 

Voor Cantate Domino zou dat een verlies van 139 jaar aan 

indrukwekkende koorhistorie betekenen… 

Dat laat je toch niet gebeuren! Dat mag toch niet!

Schroom niet, kom nou gewoon eens en je krijgt gegarandeerd geen 

spijt. 

Integendeel, je geeft een nieuwe dimensie aan je leven met een 

heerlijke hobby!

Voor meer informatie:

Lydia Heerens  023-5358943

Harry Stoelinga 036-5331437

Monique Zwart 023-5363479
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IN MEMORIAM               

Alida Theodora Stricker-Eichhorn 
*Overveen, 12 juli 1932    † Haarlem, 6 september 2023 

De uitvaart van Ali werd op woensdag 13 september gehouden in de 

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk in Overveen. Ali was parochiaan 

van de Moeder van de Verlosserkerk, maar was geboren in Overveen 

en haar man Wolf is in Overveen begraven.

Ali was een bijzondere vrouw. Warm, liefdevol, betrokken bij haar 

familie, vrienden en kennissen. Warmte en liefde, ze straalde, ze 

ademde het als het ware uit. Net als zorgzaamheid.

Ali had van jongs af aan een grote liefde voor alles en iedereen om 

haar heen. Ze heeft veel gegeven en ook veel ontvangen. Want zo 

gaat dat met liefde. Liefde is als vuur en vlam, je kan onbeperkt 

uitdelen, het raakt nooit op.

Deze liefde heeft wel een bron. We zagen het bij het kaarsritueel, bij 

het licht dat de kleinkinderen verspreidden. De bron is de Paaskaars, 

het licht van God, bron van alle liefde. 

Ali was katholiek opgevoed en ze was vele jaren actief in de 

Groenmarktkerk. Ze was modern gelovig, kritisch op regels vanuit de 

kerk, wist goed wat ze wilde en waarom. Ze wilde haar geloof leven, 

in contact met mensen om haar heen. Liefdevol samenleven.

Haar innerlijk vuur brandde. De bron van haar liefde voor mensen. 

De liefde van God voor haar. En die liefde deelde ze uit, op haar 

eigen wijze. Niet alleen aan haar gezin en familie, maar ook in haar 

buurtje.

De bron van haar liefde kreeg vorm en beeld in Maria. Velen bidden 

tot Maria om rust en opdat ze ons helpt onze moeilijkheden te 

doorstaan, maar ook omdat Maria ons inspireert om dienstbaar te 

zijn voor onze medemens. Dit gold ook voor Ali.

Blijf die liefde bij je dragen, als erfenis van jullie moeder, oma, zus, 

vriendin, kennis. Die erfenis van Ali, de liefde, dat vuurtje, waarvan 

de liefde van God de bron is, zal kracht geven en tot steun zijn in de 

tijd die komt. Zal aanstekelijk zijn, zal ons aanzetten om de liefde uit 

te blijven delen.

namens De Molenburg

Jody van der Velde, geestelijk verzorger

namens de Moeder van de Verlosserkerk

     Gert Jan van der Wal, emeritus diaken



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo
Bavo Haarlem
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Kerstconcert 
St. John’s 
College Choir 
Bijzonder dat het College Choir uit Cambridge 

weer Nederland en onze Bavokathedraal 

aandoet! Op donderdag 21 december om 

20.00 uur verzorgt dit wereldberoemde 

koor in samenwerking met de Bavocantorij 

een fenomenaal concert, en zij doen dit 

-bijzonder!- in een verwarmde Bavo. Kijk op 

www.bavoconcert.nl voor informatie en het 

bestellen van kaarten.

Kerst in de Crypte 
Het wordt ook dit jaar weer kerst in de Crypte! Dit familie- en 

gezinsevenement brengt ons in verbinding met de traditie van de 

Kerststal. Precies achthonderd jaar geleden heeft de H. Franciscus 

van Assisi voor het eerst een kerststal opgesteld in de bossen van 

Greccio. Hij wilde zo het gebeuren van Jezus’ komst in de wereld en 

de innigheid van dat tafereel op een heel nabije manier verbeelden. 

Kerst in de Crypte is te zien op alle dagen van 20 december tot en met 

7 januari. Tijdens de Kerstdagen zelf en op Nieuwjaarsdag is de Crypte 

niet geopend. Openingstijden: 13.00-17.00 uur. Kosten: een kaart online 

€ 7,50, aan de deur pinnen € 8,50, kinderen boven 5 jaar € 4,-; jonger 

dan 5 jaar gratis. Iedereen welkom. Veel dank aan de organisatoren en 

medewerkers van dit aanbod, om kennis te maken met Kerstmis als een 

feest van onze Heer voor alle mensen van goede wil.
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Presentatie ‘Waarom 
zouden we bang zijn? 

Marianne Visser van Klaarwater, parochiaan van de 

Sint Bavo, geeft op 8 maart om 19.30 uur (inloop 

vanaf 19.00 uur) een PowerPoint presentatie over 

haar boek ‘Waarom zouden we bang zijn?’. Dit boek 

vertelt het levensverhaal van haar oom en martelaar 

Bernard van Klaarwater (1896-1943). 

Als missionaris van het Heilig Hart kwam Bernard 

in 1923 naar het eiland Manus in Papoea-Nieuw-

Guinea. Daar stond sinds 1913 een politiepost voor 

het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd. 

Door het voorleven van respect en andere christelijke en humane 

waarden kwamen de bewoners tot geloof. Haat maakte plaats voor 

liefde. ‘Bernard en de andere missionarissen en zusters brachten 

ons vanuit de duisternis naar het licht’, stelt Ronald Vunuvung als de 

huidige bisschop van Manus.

Op 18 maart 1943 werd Bernard, samen met 49 andere geestelijken, 

vermoord door Japanners. Tot september 1981 leefde de familie van 

Marianne in onzekerheid over het lot van Bernard. In 2020 ondernam 

Marianne een zoektocht naar de drijfveren van haar oom. Deze bracht 

haar in contact met de bewoners van Manus, waar haar oom nog 

steeds herdacht wordt.    

Marianne belicht met haar presentatie zowel het leven van haar oom 

als ook de historie en het heden van Papoea-Nieuw-Guinea. 

Op 16 september organiseerde Marianne het symposium ‘Waarom 

zouden we bang zijn?’ Op 27 september schonk ze haar boek aan paus 

Franciscus persoonlijk en op 4 oktober aan koningin Máxima. 

Het boek is te koop in de boekwinkel en te leen in de bibliotheek. 

Vanaf december tot 1 april geldt een speciale actie van € 3,95  

per e-book.  

BAVOBEZICHTIGING

Nog altijd staat de kathedraal open voor 

bezoekers die haar willen bezichtigen. 

Toegangsprijs is op dit moment € 4,50. 

Openstelling is op woens-, donder-, 

vrij-, zater- en zondagen. Het is de 

moeite waard bijvoorbeeld de audiotour 

te volgen of de koepel van dichtbij te 

bewonderen! Mensen die aangeven te 

komen voor gebed mogen zoals altijd 

gratis de kerk binnen. Onze gastvrouwen 

en -heren zijn u graag van dienst.

GULDEN MIS

Op woensdagavond 20 december 19.00 uur wordt weer de ‘Missa 

Aurea’ gevierd. Dit is een Mariamis in de Advent, traditioneel 

gevierd op de woensdag na Gaudete-zondag en beginnend met 

de profetenwoorden ‘Dauw hemelen’ (Rorate caeli). Aan het 

meevieren van deze Eucharistie die in halfdonker, bij uitsluitend 

kaarslicht, wordt opgedragen, worden speciale genaden 

toegekend. Daarom is de Gulden Mis van oudsher voor veel 

gelovigen iets dierbaars. De Evangelietekst die klinkt is die van de 

aankondiging van Gabriël aan Maria over de menswording van 

Gods Zoon.

MIS UIT DANKZEGGING OP OUDJAAR

Dit jaar valt de jaarwisseling van zondag 

op maandag. Dank aan allen die 

afgelopen jaar met ons verbonden zijn 

geweest en zich zo hebben ingezet voor 

de ‘Goede Zaak’! Zondag 31 december 

wordt om 19.00 uur de laatste H. Mis van 

2023 in de kathedraal gevierd. Een mooie 

manier om de doorgebrachte tijd onder 

Gods zegen af te sluiten. En daarna… zalig 

nieuwjaar!

Toegangskaarten Kerstnachtmis

Het bijwonen van de eerste Nachtmis 

op kerstavond 24 december om 20.00 

uur is mogelijk met een toegangskaart. 

Kaarten zullen in de Kathedraal 

verkrijgbaar zijn na de Eucharistieviering 

op zondag 17 december. Uw kaart is 

tegelijk het misboekje. Er wordt € 2,- 

voor gerekend. Voor het bijwonen van de 

tweede Nachtmis om 22.30 uur zijn geen 

toegangskaarten nodig.
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SELA & CAECILIA

De in christelijk Nederland erg populaire 

muziekband Sela heeft samen met 

leerlingen van de Kathedrale Koorschool 

een nieuw adventsnummer opgenomen: 

‘Gaudete’. De opname van de videoclip 

vond op 17 november plaats. Iedereen 

die heeft meegewerkt mag trots zijn op 

deze productie, die de moeite van het 

beluisteren waard is. ’s Avonds op 25 

november vierde het Muziekinstituut 

op gepaste wijze het jaarlijkse Sint 

Caeciliafeest in school. De volgende 

ochtend werd de Hoogmis luister bijgezet 

met het zingen van de indrukwekkende 

‘Missa Christus Rex’ van H. Andriessen.

KERSTCONCERT KATHEDRALE KOOR

Op zaterdag 16 december om 19.30 uur verzorgen het Kathedrale Koor 

en haar solisten weer het traditionele kerstconcert. Deze sfeervolle 

avond met prachtige, beroemde, maar ook minder bekende gezangen 

die het grote, stille kerstwonder bezingen, brengt u/jou een goede 

voorbereiding op hoopvol Kerstmis. De avondmis zal die avond bij 

uitzondering naar de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Overveen 

verplaatst worden om 19.00 uur.

LESSONS AND CAROLS

Zaterdag 23 december om 20.00 uur zal weer de traditionele ‘Service 

of Nine Lessons and Carols’ gehouden worden in de St. Bavo. Het 

Muziekinstituut en de parochie zijn in 1992 van start gegaan met deze 

vieringen daags voor Kerst. De Bavocantorij, diverse geestelijken onder 

wie de Bisschop zelf, en andere vertrouwde gezichten werken mee 

aan deze ceremonie met korte fragmenten uit de Schrift afgewisseld 

met Advents- en Kerstmotetten. Blijft een aanrader om deze liturgie 

mee te maken. De gewone zaterdagavondmis van 19.00 uur vindt ook 

doorgang maar als gelezen Mis zonder preek.

24 UUR VOOR DE HEER

Na afloop van de Eucharistie die de Bisschop in de Bavo opdroeg 

op vrijdagavond 8 december 19.00 uur, het hoogfeest van Maria 

Onbevlekt Ontvangen, werd op het Maria-altaar in de Onze Lieve 

Vrouwekapel van de kathedraal Onze Lieve Heer uitgesteld, en Hij 

bleef daar een heel etmaal ter aanbidding. Het was voor het eerst 

sinds lange tijd dat zo’n intensieve gebedsestafette in de Bavo werd 

gehouden.

CONSTANTIJNEN & KERSTMISGILDE

Op de tweede Adventszondag, 10 december, waren tijdens de 

reguliere Hoogmis van 10.00 uur de ridders van de Constantijnse Orde 

in de kathedraal aanwezig. Deze oude kerkelijke ridderschap is sinds 

dit najaar in Nederland gevestigd en heeft nauwe banden met de 

Bavokathedraal, aangezien de Bisschop van Haarlem-Amsterdam in 

Nederland prior van de orde is. We wensen de leden en hun dierbaren 

alvast Zalig Kerstmis.

Tevens willen wij het H. Kerstmisgilde danken voor haar verbondenheid 

met de St. Bavo, en in het bijzonder met de Kerstkapel. De steun 

uitte zich onlangs door beschikbaar stellen van financiële middelen 

waarmee we een update cursus BHV- en Eerste Hulp-vaardigheden 

kunnen organiseren. Leden en dierbaren Zalig Kerstmis toegewenst.

Avond van Barmhartigheid 

In de week voor Kerst is er dinsdagavond 

19 december in de kathedraal weer een 

avond van barmhartigheid. Van 19.00 tot 

21.00 uur is het Allerheiligste uitgesteld 

en kan men tijd nemen voor persoonlijk 

gebed, maar ook naar voren komen om 

bij het altaar een kaarsje aan te steken, 

een intentie op te schrijven of een 

kaartje te nemen met een inspirerende 

bijbeltekst. Ook is er ruim gelegenheid 

om vergeving te ontvangen in het 

sacrament van de Biecht. Daarvoor zullen 

meerdere priesters gevraagd worden 

aanwezig te zijn. Ieder is vrij te komen en 

te gaan wanneer men wil. De geboorte 

van het Kind van Bethlehem kan ons na 

goede innerlijke voorbereiding des te 

meer blijdschap en licht brengen. 



Doop Lorena

Doop Jolin
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75E STERFDAG BAVO-ARCHITECT CUYPERS

In 1949 overleed Joseph Cuypers, de architect van 

de Bavo aan de Leidsevaart. Op de gedachtenis 

van de sterfdag, zaterdag 20 januari 2024, zal om 

13.00 uur een requiemmis worden gecelebreerd 

voor de zielenrust van deze veelzijdige, aimabele en 

schoonheidsminnende bouwmeester. Familieleden 

van Joseph hopen daarbij aanwezig te zijn. Het verdere 

programma, waaronder een lezing, komt tot stand met 

betrokkenheid van het Cuypersgenootschap.

PERSONALIA 

OVERLEDEN

P.G. Ruurda 
* 25 maart 1944 † 10 september 2023

E.J.J. Commandeur
* 21 juni 1948 † 11 september 2023

B.G. Kraaman-Spek
* 19 juli 1938 † 22 september 2023

A.C.G. Sonnemans
* 15 juli 1935 † 25 september 2023

M.J.A. Kuiper
* 21 april 1942 † 25 oktober 2023

GEDOOPT 

Lorena Reuvers, 22 oktober 

Jolin Gabriella van Maas, 12 november



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo
Groenmarkt Haarlem
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Een nieuw gebruik voor 
de Groenmarktkerk

EEN WOORD VAN RE:CONNECT

Sinds 1 november jl. komen wij samen 

in de Groenmarktkerk. Het schitterende 

kerkgebouw dat al zo lang een huis is 

waar het Goede Nieuws klinkt, ruimte is 

voor gebed én waar mensen komen voor 

ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, maar 

ook zeker met God. In diezelfde lijn willen 

wij als Re:connect deze schitterende 

traditie voortzetten. Weliswaar met een 

andere kleur, maar tegelijkertijd met een 

hart dat recht wil doen aan alles wat door 

de vele generaties voor ons is opgebouwd 

op deze plek. 

We zijn dan ook dankbaar voor het samen 

optrekken met het parochiebestuur en 

het bisdom in dit proces van zoeken.

Gilbert Thera

Met enige regelmaat heeft u hier kunnen lezen over de 

toekomstplannen rond de kerk van de H. Antonius van Padua, 

beter bekend als de Groenmarktkerk. Al vele jaren deden geruchten 

en berichten de ronde dat de kerk gesloten zou worden. In 2018 

is dat offi  cieel meegedeeld aan de geloofsgemeenschap van de 

Groenmarkt, maar ook daarna kon de gemeenschap - gelukkig 

- nog lange tijd vieren in de Groenmarktkerk. Eind 2022 heeft de 

geloofsgemeenschap een nieuw ‘thuis’ gevonden in de grote zaal 

van de pastorie, in afwachting van ingebruikname van de kerk door 

Re:connect, een christelijke geloofsgemeenschap. De gesprekken 

daarmee hebben ondanks grote bereidwilligheid aan beide zijden 

veel langer geduurd dan verwacht vanwege de complexe formulering 

van de koopovereenkomst, maar worden nu bijna afgerond. Omdat 

Re:connect inmiddels wel het huidige onderkomen moest verlaten 

wilden we er als parochie graag aan meewerken dat ze al vanaf 

1 november jl. de Groenmarktkerk konden gebruiken voor hun 

erediensten. Dat betekent dat op 15 oktober is bekendgemaakt dat de 

kerk per 1 november van dit jaar ‘aan de eredienst werd onttrokken’, 

zoals dat formeel heet. Vanaf dat moment was het geen Rooms 

Katholiek kerkgebouw meer. We zijn dankbaar dat met het gebruik 

door Re:connect de kerk toch een christelijke invulling heeft gekregen 

en zo een belangrijke rol kan blijven spelen in de stad Haarlem.

De geloofsgemeenschap van de Groenmarktkerk zal voorlopig nog 

kunnen vieren in de zaal van de pastorie, totdat ook deze verkocht 

zal worden. Dat zal echter zeker nog tot de zomer van 2024 duren. 

Hoewel het afscheid van het kerkgebouw pijnlijk is geweest, houdt 

de gemeenschap elkaar goed vast te midden van alles en wordt 

ondertussen uitgezien naar andere geloofsgemeenschappen waar 

men zich thuisvoelt. 

pastoor Bart Putter



Expositietroon, Dit geheel 
van bijna drie meter hoog kon 
opnieuw worden opgebouwd 
nadat de onderdelen afzonderlijk 
werden teruggevonden.

Altaarschel, Hans Kuyt, vertrouwd vrijwilliger van 
de Groenmarktkerk, bekijkt een van de zilveren 
altaarschellen die nu in bruikleen zijn bij de 
Josephkerk in Haarlem. 
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Een nieuwe bestemming 
Onderstaand artikel verscheen in de novemberuitgave van het 
bisdomblad Samen Kerk, maar graag nemen we dat hier over. Met 
een lange geschiedenis herbergde de Groenmarktkerk vele liturgische 
schatten, die allemaal een mooie bestemming hebben gevonden en 
opnieuw bijdragen aan de viering van de liturgie. Al is het op andere 
plekken, leeft daarmee toch een deel van de geestelijke erfenis van de 
Groenmarktkerk voort!

De afgelopen maanden hebben vrijwilligers en parochianen de 

H. Antonius-van-Paduakerk aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem 

leeggehaald. Sinds januari is de kerk gesloten voor de eredienst. 

Binnenkort trekt een evangelische geloofsgemeenschap in het 

markante gebouw in het centrum van Haarlem. De herbestemming 

van de kerkelijke collectie was een beladen taak. Maar ondanks alles 

ook een dankbare taak, omdat veel spullen die al tientallen jaren 

waren opgeslagen opnieuw een kerkelijke functie krijgen. Pieter Klein 

Beernink ontfermde zich over de inventaris en doet hier zijn relaas:

‘Vrijwel meteen nadat pater Martin Knudsen een deel van de 

historische kazuifels ophaalde in Haarlem, nam hij ze in gebruik. Ze 

waren jarenlang door Nel Stevens gekoesterd in haar ‘geheime’ opslag 

onder het orgel. Parochianen van de St. Agneskerk in Amsterdam-Zuid 

reageerden blij verrast. Dat de kanten zoom van een albe losliet en 

er onderuit bungelde, deed niets af aan het enthousiasme. Iedereen 

realiseerde zich dat het historisch materiaal is en de Agneskerk 

beschikt over een speciale groep vrijwilligers, die zeer bekwaam is 

met naald en draad. Overigens haalde pater Knudsen ook stola’s, 

bursa’s, albes, superplies, 

kelkvelums op en nog veel 

meer. Ook de beelden van 

de H. Theresia en het H. 

Hart die bij de zijdeuren in 

de kerk stonden. Nadat ze 

naar buiten waren gedragen, 

bleken er kinderspulletjes en 

envelopjes van staatsloten 

onder gestoken te zijn. 

Niet met het lot erin om de 

opbrengst aan de heilige 

te schenken, maar met een 

briefje met het lotnummer 

erop, zodat de heiligen 

wisten voor welk nummer zij 

voorspraak moesten vragen!

Godslamp
Wim Noom hielp keer op keer, ook om de 

loodzware godslamp weg te nemen voor 

het hoogaltaar. Dit samen te doen, gaf ook 

morele steun. De lamp hangt nu in een 

kamer van de pastorie te wachten op een 

nieuwe kerkelijke bestemming. Die komt er: 

het is één van de tientallen voorwerpen op 

de website ‘Vraag & Aanbod’ van Museum 

Catharijneconvent, waarop meerdere 

belangstellende priesters en kosters 

inschreven, ook voor kerken in Papoea-

Nieuw-Guinea, Litouwen en Oekraïne.

Altaarkandelaars
Ronduit pijnlijk was het om een ladder te 

pakken om de kandelaars één voor één van 

het hoogaltaar te tillen, wetend dat ze er 

hoogstwaarschijnlijk nooit meer terugkomen. 

Ze zijn nu in de St. Urbanuskerk in 

Amstelveen-Bovenkerk. Stralend opgepoetst 

stonden ze erbij afgelopen april tijdens de 

herinwijding van de herbouwde kerk, na de 

verwoestende brand van vijf jaar geleden. 

Door de vuurzee was er tekort aan nagenoeg 

alles. Een tweede set van zes messing 

kandelaren uit onze kerk is er eveneens in 

gebruik, evenals drie canonborden in zilveren 

lijsten. Maar ook enkele kazuifels, een 

altaarkruis en een fraai zilveren doopschelpje 

gingen naar Amstelveen en een dankbare 

pastoor Eugène Jongerden.



Albes, Alle bewaarde albes en superplies werden 
uitgehangen, zodat kapelaans, pastoors en andere 
kerkbestuurders konden komen uitzoeken.

Sterre der Zee, 
Kapelaan Teun 
Warnaar wilde het 
Mariabeeld graag een 
plaats geven in de 
kathedraal. Mireilles 
Damsma (r.) van de 
Josephkerk hielp 
mee met sjouwen. 
Haar goede bekende 
Marian van Wijk (l.) 
vervoerde het beeld in 
haar bestelbus.
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Kelken en kerkzilver
Een zevental kelken ging naar het heiligdom 

van O.L.V. ter Nood (Heiloo), bestemd 

voor seminaristen. Het idee van pastoor 

Bart Putter was dat zij hieruit bij hun 

priesterwijding een persoonlijke kelk kunnen 

uitkiezen om de rest van hun leven te 

gebruiken. 

Van het negentiende-eeuwse kerkzilver is 

een deel inmiddels in bruikleen overgedragen 

aan onze buurkerk, de H. Josephkerk: 

een set van twaalf kandelaars, een bonte 

kelk, een hoge ciborie en een omvangrijke 

Godslamp, evenals bijbehorende ampullen, 

wierookvaten en altaarschellen. Alles komt 

uit de periode 1865-1900 en is vervaardigd 

door edelsmid H. Esser uit Weert. Het 

past zichtbaar bij elkaar. Ook een kloeke 

monstrans, minstens één hostiedoos en 

ander zilverwerk wordt nu door kanunnik 

Guus Hendriks gebruikt en gekoesterd in de 

kerk. 

Haerlemse Kevelaerbroederschap
Kasten waren jarenlang opslag voor spullen 

van de Haarlemse Kevelaerbroederschap, die 

sinds de negentiende eeuw was verbonden 

aan deze kerk. Hier lagen verzilverde 

processielampen, vaandels, zilveren 

stafbekroningen, draagriemen, onderdelen 

van een Mariabaldakijn, zilveren medaillons 

aan linten, maar ook een plexiglazen 

draagkruis met elektrische verlichting en veel 

meer fraais, dat inmiddels in bewaring is bij 

pastoor Eric van Teijlingen, directeur van de 

Broederschap. Een deel van deze collectie 

gaat mogelijk naar het stadsmuseum van 

Kevelaer.

Franciscanen
De kerk is sinds de bouw bediend door de 

paters Franciscanen. Zij ontvangen nog 

een ragfijn geborduurd vierstel met daarop 

Franciscaanse heiligen, dat de Franciscaner 

paters in Den Bosch willen gaan gebruiken. 

Zij zullen ook de pastoorsportretten, hun 

voorgangers in hun orde, in ontvangst nemen.

Archief
Uit de inventaris gaan de oudste doop- en 

trouwboeken van de parochie naar het 

Noord-Hollands Archief. Maar ook het crucifix 

dat bovenop het tabernakel stond, blijft 

bewaard, evenals de koperen wandarmen die 

er ooit op hoogtijdagen aan het tabernakel 

werden gehangen. Weliswaar zijn dit geen 

kostbaarheden, maar ze horen nu eenmaal 

bij de kerk, waarin het hoogaltaar en het 

tabernakel behouden blijven. Het archief is 

een veilige bewaarplek tot deze onderdelen 

misschien nog eens nodig zijn. 

Schuilkerk
Tegen de zuilen van de kerk staat een 

hele rij witte heiligenbeelden. Ze lijken 

onderdeel van het oorspronkelijke interieur 

te zijn, maar ze kwamen in de jaren dertig 

van de vorige eeuw uit een Amsterdamse 

schuilkerk. Het Amsterdamse museum Ons’ 

Lieve Heer op Solder (dat als opdracht heeft 

om het Amsterdamse religieus erfgoed 

te beschermen) kijkt of zij voor deze 

beelden kunnen zorgen. Ook ontving het 

museum een historisch kazuifel voor de HH. 

Missen, die maandelijks in die schuilkerk 

worden opgedragen, als ook de complete 

geschiedenis van het bisdom in zo’n veertig 

delen.



Canonborden, De canonborden met hun zilveren 
lijsten in de Urbanuskerk in Amstelveen, op de dag 
van de herinwijding.

Altaarkruis, Een altaarkruis dat Nel Stevens had bewaard met vier bijpassende 
kandelaars, op het hoogaltaar in de herbouwde Urbanuskerk.
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Goede bestemming
Het was treurig om een kerk, waar ook ik vele 

jaren gekerkt heb en mij als vrijwilliger en 

bestuurder jaren voor heb ingezet, steeds 

leger te zien worden. Bij iedere doos of 

ieder voorwerp dat de voordeur verliet, stierf 

het gebouw een beetje. Daarom is het zo 

belangrijk dat bijna alles naar een nieuwe 

kerk of organisatie kon gaan. 

In de Digitale Kerkcollectie van het 

Utrechtse museum Catharijneconvent  

wordt beschreven waar de spullen uit de 

Groenmarktkerk straks in gebruik zijn, van 

Oekraïne tot Ameland en van Nijmegen tot 

Musselkanaal. Ingrid Henkemans van het 

Catharijneconvent heeft hier nog altijd veel 

werk aan.

Met dank aan eerdere generaties. Met beste 

wensen voor de nieuwe gebruikers.

Pieter Klein Beernink

Mariabeeld uit de 
Groenmarktkerk
De parochie van Overveen is verblijd met 

een prachtig Mariabeeld. Plebaan Floris 

Bunschoten van de St. Bavo kathedraal 

seinde ons in om het beeld te komen 

bezichtigen. Wij waren verrukt bij het 

zien van Maria. Immers zij past in haar 

uitstraling volledig bij de naam van onze 

parochie.

ONZE: zij hoort al bij ons. 

LIEVE VROUW: kijk naar haar lieve 

ingetogen gezicht. 

ONBEVLEKT: duidelijk dat zij zonder 

erfzonde is geboren. 

Zonder deze zonde ONTVANGEN van de 

zoon van God.

Het beeld heeft een mooie plek 

in de kerk van Overveen gekregen. 

Of zij daar al jaren staat! Grote dank aan de H. Antonius kerk, 

‘de Groenmarktkerk’, te Haarlem. U bent van harte welkom in 

ondergenoemde kerk om u te overtuigen van de goede bestemming 

van het Mariabeeld.

GROTE DANK.

parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,  

Korte Zijlweg 5, Overveen



Colofon
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 1 maart 2024.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)

kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks 	 06-22962379	 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 6 nr. 1

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. P.C.J. Speet, tel: 06-13354450 (tijdens kantooruren)

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656 

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036 

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE 
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 en 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE 
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 023-5241874
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 023-5245018

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

Verhuur Spar:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk, 
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di, do, en vr van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-533 0528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734 
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. fi nancieringsfonds
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PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal, 
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
ledenadministratie 

e-mail: info@rkbavo.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua, 
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat:
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur 
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur 
St. Antonius van Padua Haarlem

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten 
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten) 
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501 
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778 
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l



De aanbidding door de koningen, Paolo Farinati, ca. 1585
Collectie Rijksmuseum

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen over het nieuwe jaar! 
Alle vrijwilligers danken wij hartelijk voor hun inzet in 2023.


