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“… Laten we liever goed leven, 
Dan worden de tijden vanzelf goed. 

Wij zijn de tijden. 
Zoals wij zijn, zijn de tijden.” 

(uit het werk van Augustinus) 

Onze geloofsgemeenschap de komende tijd 
Op 10 september, na de viering, hadden we een gesprek met elkaar, ik noemde het een “praatmoment”. We wilden 
de tijd nemen om te bespreken wat we van de huidige situatie vinden, onze ervaringen op andere locaties en wat 
we voor de toekomst zouden willen, ook met het oog op wat mogelijk is. We hebben niet echt beslissingen 
genomen.  
In het algemeen lijkt het, dat men tevreden is met de huidige situatie: de meeste vieringen in de grote zaal van de 
pastorie en regelmatig vieringen bezoeken in andere kerken (dichtbij) en ook eigen vieringen houden in de zalen 
van Stem in de Stad of Binnensteeds. 
We moeten niet vergeten dat gebruik van de pastorie op een gegeven moment niet meer mogelijk zal zijn 
(misschien halverwege volgend jaar). Pastoor Bart Putter heeft nogmaals gezegd dat zolang de pastorie niet 
verkocht is we daar kunnen vieren.  
Als we naar een andere locatie moeten uitwijken, lijkt het dat de voorkeur uitgaat naar een locatie aan de Nieuwe 
Groenmarkt die niet te duur is en waar we op zondagochtend kunnen vieren. 
De komende tijd moeten we spreken met Stem in de Stad en Binnensteeds over practische aspecten. We zullen de 
discussie over de toekomst blijven voeren.  
Alison Besselink, namens de overlegcommissie  

Diaconale/pastorale zorg voor elkaar  

Deel van de identiteit van onze geloofsgemeenschap is zorg voor elkaar. 
We hebben de vraag gesteld wat we kunnen doen voor mensen die niet meer bij onze zondagse vieringen komen. 
Dat kan door ziekte of ouderdom zijn. Het kan ook zijn omdat de huidige ruimtes hen niet bevallen. We willen deze 
mensen niet uit het oog verliezen. We weten dat sommige parochianen hen bezoeken, maar willen een poging doen 
om dit beter in kaart te brengen.  
Adelies Verster en Lieke van Doorn willen allebei een rol hierin spelen. Het gaat in eerste instantie om een klein 
lijstje te maken van mensen die benaderd en bezocht zouden kunnen worden, aan de ene kant. En aan de andere 
kant een lijst van mensen die willen bezoeken of opbellen.  
Suggesties van namen zijn welkom en kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat, aan Adelies of Lieke, of 
Louise of ondergetekende.  
Alison Besselink 

Gezelligheid 
Het begon met een leuk idee van Kim de Jager tijdens het “praatmoment” op 10 september. Is het niet fijn om het 
koffie moment na de viering zo nu en dan eens uit te breiden met een lekkere soep en een broodje. En lichte lunch 
zogezegd. De daad is al snel bij het woord gevoegd. Op 16 september, na onze eigen viering in de Mariakapel aan 
de Jansstraat, zijn een aantal van onze mensen terug gewandeld naar de pastorie, waar werd nagepraat met een 
lekkere kop soep. Voor herhaling vatbaar. We laten u tijdig weten wanneer we dit nog eens doen. Met veel dank 
aan Kim en iedereen die heeft meegedaan om zit te organiseren en natuurlijk soep te koken.  



Vieringen, in de grote zaal, tenzij anders vermeld  
 
21 oktober 16.00 uur Aperitief voor de ziel  Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 
Joris Obdam namens de Antonius Gemeenschap met muziek van Jaap Binnema op piano en het Hofkoor 

22 oktober 10.30 uur Woord- en gebedsviering Grote zaal van de pastorie 
Alison McDonnell      Wel een eigen viering! Niet op bezoek!! 

29 oktober 10.30 uur Woord- en gebedsviering Grote zaal van de pastorie  
Wim Blüm  

31 oktober 12.30 uur Allerheiligen   Grote zaal van de pastorie 
Broeder Savio 

3 november  12.30 uur Allerzielen   Grote zaal van de pastorie 
Broeder Savio 

5 november 10.30 uur Woord- en communieviering Grote zaal van de pastorie 
Rob Mascini en Mia Vlugt 

6 november 12.30 uur Vredesgebed   Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 
Antonius Gemeenschap 

12 november 10.30 uur Woord- en gebedsviering Locatie volgt nog 
Alison McDonnell 

18 november 16.00 uur Aperitief voor de ziel   Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 
Antonius Gemeenschap 

19 november Geen viering Op bezoek   Waar en hoe laat? Deze informatie volgt binnenkort. 

Door de week in de grote zaal of de muziekkamer: 
Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand) 
Dinsdag  12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio 
Vrijdag  12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio 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